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Voorwoord
Het is weer zover, de zomer is teneinde gekomen. De

herfst kleurt de straten en er liggen alweer pepernoten in de
schappen, of je nou denkt dat het te vroeg is of niet. Het is

weer tijd om op stoelen zitten en naar veel slimmere mensen
te luisteren, onderuitgezakt op de bank een vorm van serieus

uitstelgedrag te vertonen of misschien te ploeteren door de
zoveelste slecht-ingeplande kater. Het collegejaar is alweer

even op gang.

Voor mij is het alweer drie jaar geleden dat ik
begon met Chinastudies en in deze afgelopen twee jaar in

Leiden en één jaar in China ben ik zoveel veranderd dat ik de
oude ik niet eens meer zou herkennen (gelukkig). Hierin zal
ik zeker niet de enige zijn. Ik had ook nooit verwacht dat ik
dit zou schrijven, of ooit zo’n leuk groepje als de KMK-
commissie zou mogen leiden.

Studeren is leuk, vooral als je een taal leert. Er zullen altijd
momenten zijn dat je het gevoel hebt dat je niet verder komt,
maar de trots die je voelt als je iemand opeens kan verstaan,
iets kan lezen of jezelf kan duidelijk maken in een andere taal
verslaat alles. Studeren is natuurlijk ook vermoeiend, maar
laten we daar maar gewoon niets over zeggen.

Mijn naam is Raven Salemink, ik ben vorig jaar in China
geweest en ben nu derdejaars. Dit jaar zal ik als Commissaris
Communicatie met de rest van het SVS-bestuur het jaar leuk
en nog leerzamer voor jullie proberen te maken. Ik zal dit
onder andere doen met behulp van mijn commissie, het
KMK-schrijversteam. De KMK, ‘krant met karakter’, is
een gratis blaadje bedoeld voor de sinologen aan de
Universiteit Leiden. Verder beheer ik de Facebook en
de website, mij zal je dus niet makkelijk ontlopen.

Ik wil iedereen ongelooflijk veel succes
wensen dit jaar. Chinastudies is heerlijk kleinschalig
en wees dus niet bang om gerust op iemand uit een
andere jaargang af te stappen voor tips of een leuk
verhaaltje(en kom dan naar mij toe om dat leuke
verhaaltje te vertellen, mijn nieuwsgierigheid is
eindeloos).

Groetjes,

RAVEN SALEMINK
COMMUNISARIS

Naam: Raven Salemink

Leeftijd: 22

Houdt van: Koffie, Lachen,

Tekenen

Feitje: Ik raak altijd, overal,

mijn bril kwijt. Heb je me nooit

met bril gezien? ik ben 'm

kwijt.
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Tjerk van Loenhout
Voorzitter

Vorig jaar heb ik een heel jaar in
China gezeten met een beurs. Toen ik
daar zat (en soms ook nu nog), kreeg ik
vri j vaak de vraag van mensen uit
Nederland of het misschien niet een grote
cultuurshock was. Maar ik heb eigenl i jk
het hele jaar lang nauweli jks last gehad
van een cultuurshock, dit kwam met name
dankzij de twee jaar ervoor waarin ik al
heel veel over China en de Chinese
cultuur heb geleerd. Waar ik wel het meest
gelukkig van werd, was dat al die ti jd
karakters stampen en mijn uitspraak
oefenen zijn vruchten heeft afgeworpen. Ik
was merkbaar vooruit ben gegaan met
mijn Chinees en kon nu ook met Chinezen
in China praten over van alles. Dat was
ook één van de redenen dat ik Chinees
studeerde, het begri jpen van een
compleet andere taal en cultuur.

Wat mij verder alti jd enorm heeft
geholpen ti jdens mijn studieti jd is de SVS.
Dit is een goede manier om snel veel
studiegenoten te leren kennen van alle
jaargangen, die mij alti jd goed hebben
geholpen als ik mijn Chinees huiswerk niet
snapte. Ook organiseert de SVS lezingen
die mijn interesse in China alti jd weer
hoog houden. Waar ik zelf ontzettend veel
van heb geleerd is mijn jaar in de
acquisitiecommissie, ik heb daar dingen
geleerd die je niet zo maar in de
collegebanken leert en mensen ontmoet
die je anders niet zo snel ontmoet. Ik kan
iedereen aanraden om in een commissie
te gaan, zo leer je jezelf beter kennen en
doe je veel ervaring op die later van pas
komt!

Maar naast studiegerelateerde
activiteiten organiseert de SVS ook veel,
minder serieuze, activiteiten zoals
feesten, borrels en fi lmavonden. Deze
activiteiten zijn ook een belangri jk deel
van je studententi jd, want hoewel studeren

voorop moet staan, is op zijn ti jd
ontspannen en nieuwe mensen leren
kennen ook iets wat je moet doen als
student.

Ik ben heel trots dat ik de voorzitter
ben van de SVS. Samen met mijn bestuur
ga ik aan de slag om heel veel leuke,
interessante en nuttige activiteiten op te
zetten voor jul l ie. Ik hoop zo jul l ie
studententi jd zo leuk en leerzaam mogeli jk
te maken!
PS: Als je vragen of problemen hebt over
de studie of iets anders kun je me alti jd om
advies vragen!

Naam: Tjerk van Loenhout

Leeftijd: 21

Houdt van: Lezen, dansen, skiën.

Feitje: Ik weet niet welke kleur mijn

ogen zijn.
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Hoi ik ben Inge Baak, de huidige commissaris
acquisitie. Dit houdt voornamelijk in dat ik voor
sponsoring zorg en de careerdays organiseer.
Uiteraard doe ik dit samen met mijn lieftallige
commissie.

Naast studeren vind ik het leuk om actief te
zijn binnen mijn dispuut.

Ik ga graag samen met mensen koken, eten en
series kijken, maar ik vind het ook heerlijk om me te
verdiepen in een boek. Ook ben ik graag buiten of ga ik
een stukje hardlopen.

Vrije tijd heb ik niet.
Ik ben nu tweedejaars en ik zie mijzelf graag dit jaar
succesvol afronden en volgend jaar naar China vertrekken.
Grootste wens: WORLD PEACE duh

Mijn naam is Laura Buijtenhuis en ik ben tweedejaars
studente Chinastudies. Ik ben dit jaar Commissaris Activiteiten.

Dit houdt in dat ik alle activiteiten organiseer, studie gerelateerde
zoals lezingen en tripjes, maar ook de activiteiten waarvoor je heel
stiekem lid geworden bent: de filmavonden, borrels en de feestjes!
Natuurlijk doe ik dit allemaal niet alleen, maar samen met mijn
geweldige commissie.

Een van mijn favoriete bezigheden is sporten. Ik handbal al
zeven jaar, maar door een gebrek aan vrije tijd dit jaar staat dat

nu even op een wat lager pitje. Hiernaast houd ik van lezen, ga
ik graag naar een concert of musical, drink ik een wijntje met

mijn vriendinnen en houd ik wel van een feestje. Ik ben
vorig jaar met Chinastudies begonnen, en ik had geen
betere keuze kunnen maken. In eerste instantie deed ik

het voor de taal, maar dat ik de andere vakken ook zo
leuk zou vinden had ik niet verwacht.

Ik hoop dat jullie je allemaal net zo thuis zullen
voelen bij Chinastudies en de SVS als ik! Houd je
karakters bij, download Pleco en vraag om hulp als er
iets is. Je kan me hiervoor altijd aanspreken, maar ook
gewoon om een praatje te maken. Ik ben vaak in het

Arsenaal te vinden.

Naam: Inge Baak

Leeftijd: 20

Houdt van: eten, reizen en
chillen.

Feitje: Ik heb ooit een week
op alleen groente geleefd. Dat
doe ik nooit meer.

Naam: Laura Buijtenhuis

Leeftijd: 19

Houdt van: TLC, musicals en
bloemkoolschotel

Feitje: Ik heb altijd honger, op elk
moment van de dag kan je me blij
maken met eten. (doe dit vooral
ook)
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Renjie hier en mijn SVS functie dit jaar is Penningmeester.
Dit houdt kort in dat ik verantwoordelijk ben voor alle

financiële stromen van de SVS. Hier in Leiden volg ik de pre-
master Asian Studies (wat inhoudt dat ik random bachelor

vakken mag kiezen) en daarnaast doe ik met veel plezier de
master Entrepreneurship in Rotterdam.

Hobbies en vrije tijd! Motorrijden is een grote hobby van
me, als het weer meezit dan gas ik een rondje. Daarnaast heb ik

gemountainbiked, wat ik nu weer ga oppakken aangezien ik
met twee studiegenootjes aan zee ga wonen… kom gerust

een keer langs! Verder hang ik graag op de bank met een
wierookje, hapje en drankje (rode port fan) met wat

relaxte muziek (Bon Iver, Asgeir zijn mijn favo’s).

Net als iedereen houd ik erg van reizen. Met
vrienden probeer ik elk jaar 1x een motorvakantie te
houden door Europa en 1x een backpackvakantie…
afgelopen zomer China en Noord-Korea met de trein
wat onvergetelijk was! Een tip en wens voor jullie
leden is dat degenen die geïnteresseerd zijn in het

bedrijfsleven heel veel kansen hebben. China is
booming. Bedrijven zijn op zoek naar jullie. Praatje

maken? Spreek me aan :)

Mijn naam is Victor Molenaar en voor dit
studiejaar ben ik jullie Secretaris van Studievereniging
Sinologie. Ik beantwoord en sluis binnenkomende mail
van de SVS door, schrijf de wekelijkse nieuwsbrief,
houd de agenda bij en notuleer tijdens de
bestuursvergaderingen en belangrijke activiteiten
binnen de SVS. Ook treed ik op als de figuurlijke
rechterhand van onze voorzitter en word ik geacht de
overige bestuursleden aan te sporen hun taken uit te
voeren.

Op dit moment ben ik derdejaars Chinastudies, net
terug van een fantastisch jaar in Taiwan. Na een drukke
studiedag geniet ik het liefst van een goed glas rode wijn, met
een plaatje van The Doors op de achtergrond en een goed boek
voor mijn neus, zittend in een luie stoel. Daarnaast voetbal ik
wekelijks mee met onze Japanse vrienden bij TFC Banzai. Verder
heb ik een grote passie voor de klassieke oudheid, wat ik zou zijn
gaan studeren als Chinastudies niet zo goed was bevallen.
Mijn stokpaardje voor dit jaar en tegelijkertijd goede advies: wees
actief binnen SVS! Kom naar de activiteiten, word lid van een
commissie en ga af en toe babbelen met je studiegenoten in het
Arsenaal. Dit zal je zeker helpen je snel thuis te voelen binnen
de studie.

Naam: Renjie Luo

Leeftijd: 23

Houdt van: outdoor sport,
backpacken, motorrijden

Feitje: ik heb 2 schildpadden van 15
jaar oud, en ben niet van plan
eerder dood te gaan dan zij.

Naam: Victor Molenaar

Leeftijd: 23

Houdt van: The Doors, Toto
en Taiwan

Feitje: Een SVS Feest is pas
echt geslaagd als Africa van
Toto is gedraaid.
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Het is vri jdag 28 augustus ergens in de middag, ik ben al wakker sinds half
zeven ‘s ochtends. Na een ietwat enerverende autorit komen we aan op station
Zutphen. Met een mengeling van enthousiasme, zenuwen en
verantwoordeli jkheidsbesef kijk ik de voorzitter aan. Het is zover, na weken
voorbereiden: het Eerstejaarskamp gaat beginnen. De voorzitter en ik, gewapend met
een glimlach en namenli jst, noteren de nieuwkomers. De bus stopt eigenl i jk niet bi j het
kampterrein, maar door gebruik van onze charmes kunnen we precies uitstappen waar
we wil len!

We beginnen rustig aan, de teamshirts worden gemaakt, daarna is er avondeten
en vervolgens een leuke speeddate sessie. De vri jdagavond had misschien wel
rustiger aan gemogen, zoals sommige eerstejaars zich maar al te goed beseffen
ti jdens de ochtendgymnastiek waarmee de zaterdag wordt ingeluid.

In het verloop van de dag begint het steeds duidel i jker te worden dat zaterdagen
toch wel menens zijn. Maar in zware ti jden worden de sterkste banden geschept. Dus
sport nog maar even door! Gelukkig is er ‘s middags de cursus Mahjong, slechts
vermoeiend voor de hersenen; voorbereiding op het studeren?

En het is alweer snel ti jd voor de beruchte zaterdagavond. Ongeduldig wachten
de eerstejaars op wat er gaat komen en dan begint het: het Senaatspel! Het bestuur is
plotsel ing hun medeleven verloren en de meest irrationele straffen worden uitgedeeld.
Waren ze verdiend? Dat besl ist het senaat wel.

Zondagochtend, wanneer men de zaterdag nog goed voelt, is er een taichi
workshop. Als iedereens l ichaam weer goed in balans is, is het ti jd voor lunch en de
afronding van kamp. Na een zware stri jd is gebleken dat het groepje ‘Lekker Pittig’ van
Nina het rode draadspel heeft gewonnen. Ze waren toch wel verbaasd, maar het was
een leuke verassing. Het is weer ti jd om te gaan, tassen worden met de auto naar het
station gebracht en mentoren, eerstejaars en anderen beginnen aan de trektocht naar
de bushalte. Het studiejaar is echt begonnen.

Raven Salemink

Eerstejaars Kamp
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Tussen al dat zware sporten in was er natuurl i jk ook ti jd om

uit te rusten. (Niet voor de eerstejaars natuurl i jk!)
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En om af te sluiten een cursus 'buigen',

dat was wel nodig na de laffe vertoning

die het senaat moest aanzien de avond

van te voren.

Het groepje van Sophie laat zien dat

spellen niet alti jd even makkeli jk is.

Het Senaat is ongeduldig

Victor doet weer eens lekker pretentieus

1 0



door Jasper Oostveen

Gruwelijk. Weerzinwekkend. Afgrijselijk. Zomaar wat woorden die bij
veel mensen door hun hoofd zullen schieten als ze aan deze film denken.
“…door hun hoofd zullen schieten…”, snap je ‘m? Nouja, ik kan er een hoop
grapjes over maken, maar uiteindelijk is dat wel de grootste kracht en meteen
ook het zwakste punt van deze film: de intense hoeveelheid geweld, veelal
extreem grafisch, die erin gestopt is. Voor mensen die niet van dergelijke scènes
houden zal het kijken van deze film een vreselijke marteling zijn. Zelfs voor
mensen die wel van flink veel geweld houden, zullen het realisme en de emoties
van de slachtoffers een barrière vormen die al hun gevoelens van kijkplezier en
geluk tegenhoudt.

Uiteraard is er een goede reden om al dit geweld zo te tonen. Schrijver
en regisseur Lu Chuan (geb. 1971) schuwt in zijn werken de zwaardere
thema’s niet. Deze film voelt aan alsof hij een zwaar nationalistische insteek
heeft. De slachtofferrol van China is nog nooit zo heftig op tafel gegooid als in
dit werk. Na het zien van deze film was ik sprakeloos. Ik zeg ‘zien’ en niet
‘kijken’, want de beelden brandmerken zich diep in je ziel en je herinneringen.
Na verloop van tijd kon ik iets meer over de film nadenken, en toen kwam ik tot
de conclusie dat Lu Chuan wel de perfecte sfeer heeft gecreëerd.
Cinématografisch gezien is City of Life and Death, met zijn zwart-witbeeld en
rauw geluid, een meesterwerk. Het is alleen de inhoud waar mensen overheen
moeten komen.

““LLuu CChhuuaann sscchhuuwwtt iinn zziijjnn wweerrkkeenn ddee zzwwaaaarrddeerree tthheemmaa’’ss nniieett..””

Als het doel van deze film was de kijker te overtuigen dat de Japanners
de meest vreselijke daden hebben verricht in Nanjing, dan heeft hij zijn doel
bereikt. Het onderbuikgevoel dat de film wilde tonen dat dit erger was dan alle
andere gebeurtenissen uit de geschiedenis besloop me ook, maar de meer
kritische kijker zal hier niet voor vallen. Hoe dan ook raad ik elke (aspirant-
)sinoloog aan deze film te kijken. Of je hem daarna als een waardevolle
ervaring beschouwt of als een vreselijk monster dat je nooit meer wil zien, dat is
aan jezelf…

Films

CCiittyy ooff LLiiffee aanndd DDeeaatthh
Nanjing! Nanjing!
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Door Victor Molenaar

Het Rode Korenveld (1987) is de debuutfilm van de Chinese regisseur
Zhang Yimou (geb. 1951), gebaseerd op het gelijknamige boek Het rode
korenveld van Mo Yan (geb. 1955). De film heeft diverse grote prijzen in de
wacht gesleept, waaronder de Gouden Beer op het Internationale filmfestival
van Berlijn (1988). Het is tevens het acteerdebuut van actrice Gong Li, die
hierna nog vele malen op het witte doek is verschenen in onder meer Raise the
Red Lantern en Curse of the Golden Flower.

““KKll eeuurrrrii jj kkee sscceenneess eenn bbrruu ttee ggeewweell ddddaadd ii gghheeddeenn ””

Het zijn de jaren dertig van de twintigste eeuw. China bevindt zich in de
Tweede Sino-Japanse oorlog. In een klein dorpje in de provincie Shandong in
het oosten van China wordt een meisje genaamd Jiu’er uitgehuwelijkt aan Li
Datou, een aan lepra lijdende eigenaar van een wijnstokerij. Ze wordt door een
groep dragers naar haar toekomstige bruidegom gebracht. Ongelukkig met
haar lot vlucht ze terug naar haar ouders die haar zonder pardon weer
terugsturen naar de wijnstokerij. De eigenaar is echter tijdens haar afwezigheid
vermoord. Hierop besluit Jiu’er samen met een van de dragers de wijnstokerij te
leiden. Dan begint de oorlog. Japanse troepen dringen het gebied binnen en
onderdrukken de plaatselijke bevolking op een niet al te zachtzinnige manier.
De eigenaar van de stokerij leidt met een paar mannen uit het dorp een opstand
tegen de Japanners. Lukt het ze de invasie af te slaan?

Het zijn de fijne details die Het Rode Korenveld een film maken die je
aan je lijst moet toevoegen. Niet alleen hecht Zhang Yimou in deze film veel
waarde aan het realistisch weergeven van de baldadigheid van de Japanners
tijdens de Tweede Sino-Japanse oorlog, maar hij laat tegelijkertijd de
kleurensymboliek op zodanige manier in het stuk passen dat die de kijker als
het ware de film mee intrekt. Toegegeven, het tempo van de film is aan de lage
kant en Zhang neemt veel tijd voor het weergeven van kleurrijke shots, wat bij
sommige kijkers niet in goede aarde zal vallen. Maar als we de symboliek weten
te plaatsen, het wuiven van de korenvelden in de wind en de felle rode kleuren
op waarde kunnen schatten en gaan letten op het acteerwerk van de
hoofdrolspelers, is het al met al een indrukwekkend geheel.

Films

Het Rode Korenveld
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Woensdag 1 6 september was het weer zover, de jaarl i jkse talenpartnerborrel.
Het doel was om Chinezen/Taiwanezen en Nederlanders met elkaar in contact te laten
komen, en dit is zeker gelukt. Een taal leren gaat niet zomaar, al leen boeken lezen en
Chinese fi lms kijken is voor veel mensen niet genoeg. Talenpartners helpen elkaar
meer te begri jpen. Niet al leen over taal, maar ook over cultuur.

Vanaf de aanvang om half vi jf kwamen er steeds meer mensen het Arsenaal
binnen tot er uiteindel i jk een fl inke groep was ontstaan. Tegen betal ing van 1 euro voor
leden van de SVS en 2 euro voor niet-leden kon je meedoen en de rest van de avond
genieten van drankjes en snacks. Na een kwartiertje waren de meeste mensen wel
gearriveerd en werd uitgelegd in het Nederlands én Chinees hoe de avond zou
verlopen. Er waren alvast tafels en stoelen in een cirkel neergezet. De Chinese en
Taiwanese studenten bleven op hun plaats zitten, en de Nederlanders schoven om de
vijf minuten een tafeltje op. Er waren ongeveer evenveel Chineestal igen als
Nederlanders en zo was er een mooi evenwicht.

De stemming in de zaal was eerst neutraal, maar deze sloeg al gauw genoeg
om in een gezell ig enthousiasme toen het eenmaal echt begon. Het was al snel
duidel i jk of het aan een tafel gezell ig was en of de conversatie vloeiend verl iep. En zo
bleek deze vorm van speed daten erg effectief. Als er een match was gevonden
werden er telefoonnummers uitgewisseld. Om half zeven kwam er helaas een eind
aan. Zelfs als iemand aan het eind van de borrel nog geen partner had gevonden, dan
werden deze mensen alsnog aan elkaar gekoppeld door de organisatie. Zo heeft
iedereen inmiddels een talenpartner gevonden.

Het initiatief om internationale studenten aan elkaar te koppelen vind ik erg
goed. De studenten uit China en Taiwan zijn over het algemeen nieuw in Nederland, en
de talenpartners kunnen ze wegwijs maken in en rond Leiden. En de Nederlandse
studenten kri jgen zo door een dialoog te starten meer inzicht in hoe het voor een ander
is om in het buitenland te studeren. Dit is voor ons als sinologen wel van toepassing
omdat veel mensen in hun tweede of misschien derde jaar naar China of Taiwan gaan.
Daarom hoop ik dat dit initiatief nog vele jaren zal bl i jven bestaan!

Door: Davita Berger

1 4
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We zaten net een maand in China en het was alweer tijd voor de
eerste nationale vakantie, 1 oktober begon Guoqingjie Een week
vrij voor heel China, dus voor de hardwerkende Chinees een goed moment
om er op uit te gaan. Ook wij hadden vrij, we lieten ons niet afschrikken
door de horrorverhalen over de massabeweging die zo’n week opwekt en
besloten ook te gaan reizen!
We gingen met z’n zessen, een Italiaans stelletje, twee Britten, een Rus en
ik. De planning verliep moeizaam, maar met de hulp van een Chinese
jongen hadden we uiteindelijk toch nog alle vlieg- en treintickets in
handen! Niet lang daarna stonden een jongen en ik op het treinstation, als
de eersten die de 24 uur durende treinreis gingen uitproberen.

Kunming, Dali, Lijiang,Shangri­la
Yunnan's

In tien dagen

Reisverslag

We waren aangenaam verrast
toen we aankwamen. De treinreis was
goed verlopen, we vonden elkaar nog
aardig.., er waren genoeg interessante
mensen met verhalen geweest en zelfs
slapen had geen probleem gebleken. Ik
ben nog een keertje wakker gemaakt
door m’n reisgenoot die vroeg wat het
word qizi betekende. ‘Echtgenote’
was mijn antwoord, waarop hij zich snel
en beschaamd omdraaide om drie
Chinese dorpelingen uit te leggen dat ik
dat toch echt niet was. Geamuseerd viel
ik weer in slaap.

1 5
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Onze eerste stop was Kunming de in zonlicht overgoten hoofdstad
van Yunnan. De felle kleuren en al het heerlijke verse eten op straat brachten ons
meteen in een goede bui. Het duurde nog een nachtje voor ons gezelschap
compleet was, maar daarna zijn we naar Shilin Stone forest gegaan: een
nationaal park vol steenformaties die iets weghebben van bomen. Zeker aan te
raden, maar ga wel op tijd voor de laatste bus weg! Krukjes in het gangpad van
een of andere lokale bus zijn zeker niet zo comfortabel (of legaal) als een stoel.

Onze tweede stop was een stadje genaamd Dali . We verbleven in het
oude deel (het betere deel), wat gekenmerkt wordt door een enorm meer
omringd door kleine dorpjes. Het leukste wat je hier kan doen is een scooter
huren en de weggetjes langs het meer volgen, de foto op pagina 1 is een
voorbeeld van het uitzicht. Daarnaast zijn we nog naar de standaard
bezienswaardigheden gegaan: bergje, pagoda’s en de oude stad. Vervolgens
gingen we door naar Lijiang , hier bleven we maar één nachtje, wat een
goede beslissing bleek. Hoe mooi de oude stad daar ook is, het was ons toch
allemaal net wat te commercieel en veel te druk.

SShhiilliinn
SSttoonnee FFoorreesstt

KKuunnmmiinngg
PPaaddddeennssttooeelleenn vveerrkkooooppsstteerr
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Onze laatste stop was Shangri-la . Helaas was de halve stad
nog in de bouw vanwege een tragische brand die de helft van de stad had
opgeeist. We zaten in een leuk hostel met een Koreaanse eigenaar, die een hoop
sterke verhalen te vertellen had. De eerste dag nam hij ons mee naar een
natuurpark, Potatsu. Hij vond het niet erg om in de tussentijd in de auto te
wachten, als hij maar even van zijn vrouw weg was. De natuur was prachtig en
het was geweldig om de Yak’s en paarden van zo dichtbij te zien. Het Chinese
meisje dat alleen reisde en dus wel iedere 10 meter een selfie moest maken,
vonden we ook geen probleem om steeds poserend tegen te komen.

Wat niet kon ontbreken van Shangri-la was het klooster, en zelfs al zag je
overal gebouwen in de aanbouw, het bleef een indrukwekkend beeld. Terwijl we
ons in en tussen de verschillende tempels navigeerden, raakten we al snel
verdeeld in kleinere groepjes. Een van de jongens bleef achter in een langdurig
gesprek met een monnik, de ander waren we al snel gewoon kwijt. Dus gingen
de meisjes maar in tweetallen de schoonheid van het gebied bewonderen.

Toen we uiteindelijk weer allemaal samen waren konden we weer snel
naar onze elektrische dekens in het hostel. De reis hadden we zo gepland dat we
steeds iets hoger de bergen in kwamen met iedere stad, we hadden namelijk geen
zin in hoogteziekte. Maar de daling van temperatuur die hierbij komt kijken,
hadden we helaas niet ingepland. Liepen we eerst in een T-shirt rond in
Kunming, aangekomen in Shangri-la hadden we alles aan wat we mee hadden.
Een van de jongens had zelfs drie broeken aan (wat goed van pas kwam toen de
ander in een meertje viel).

In tien dagen hebben we vier steden bezocht. Zo’n reisje vergt mentaal en
fysiek veel van een mens, maar was toch absoluut geweldig. Na
terugkomst vonden we het ook wel fijn om niet meer 24/7 met
elkaar om te hoeven gaan. We hebben ongelofelijk mooie dingen
gezien en leuke dingen gedaan, dat zal mij altijd bijblijven.

1 7

Door Raven Salemink

OOpp ddee ssccooootteerr iinn DDaallii,, vvoooorrddaatt wwee
wwiisstteenn hhooee vveerrmmooeeiieenndd eeeenn hheellee ddaagg
oopp eeeenn ttee kklleeiinnee ssccooootteerr iiss..
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PPoottaattssuu NNaattuurree PPaarrkk,, SShhaannggrrii--
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LLiijjiiaanngg oolldd ttoowwnn,,
VVrriieennddeelliijjkkee kkiippppeennbbaakkkkeerrss

DDaallii oolldd ttoowwnn,,

KKlloooosstteerr,, SShhaannggrrii--llaa



Koken met het Bestuur

Tjerk's neusje van de zalm

1 9



Vandaag koken we met Tjerk. Onze

voorzitter zal ons een ‘zalmpakketje met

aardappelschijfjes' leren bereiden, en daarbij

zal hi j ook nog eens een stel vragen

beantwoorden zodat wij hem zodoende wat

beter kunnen leren kennen.

Om te beginnen bij het begin zi jn hier

al lereerst de benodigde ingrediënten voor zijn

recept:

Prei
Paprika
Tomaat
Courgette
Zalm
Aardappelschijfjes
Zwarte peper
Rozemarijn
Een wit wijntje (Optioneel)

Allereerst warm je de oven voor. Snijd dan
de groenten in blokjes. Een tip: verwijder de zaadjes
van de tomaten, zo wordt het eindproduct minder
waterig.

Terwij l Tjerk dit doet deelt hi j met ons

een eerste verhaal. Gênant, maar hij vindt het

stiekem toch wel grappig. “Ik was op een

feestje van vrienden in Beijing waar iedereen

vrij snel vrij dronken was, toen besloten we

met wat vrienden naar iemands kamer te

gaan en daar spelletjes te spelen. Iemand zei

dat ik wat drank moest jatten, naast een fles

wodka en een halve fles whiskey, nam ik ook

een flesopener en een blikopener mee en

vond ik een portemonnee die ik ook in mijn

tas stopte. Na de spelletjes, ben ik gaan

slapen en bedacht ik me dat ik de meeste van

die spullen nog heb. Ik belde dus een vriendin

op die langskwam en zeer blij was dat ik

belde, want de meeste van haar spullen

waren van haar, op de blikopener na die van

iemand anders was."

We zijn trots op je, jongen.

Onze voorzitter legt nu een stuk zalm in
aluminiumfolie en voegt de kruiden en groenten
eraan toe.

Terwij l hi j de pakketjes samenstelt

vraag ik hem naar een goed drankverhaal.

“2 jaar geleden, geïnspireerd na het kijken

van de film The World’s End, besloten ik en

6 andere studievrienden een eigen

kroegentocht te organiseren. Het werd een

route van 12 kroegen. In elk[e] moesten we

ofwel 1 pul ofwel 2 vaasjes opdrinken. Het

ging erg hard. We werden wat baldadig

dronken. In sommige bars werden we er

zelfs uit gegooid. Een groot deel van de

avond is een zwarte vlek, tot kwart voor 1,

wanneer ik net voor sluitingstijd de laatste

bar in rende. Ik besloot nog een pul bier,

water, en cider achterover te slaan. Ik vond

mijn vrienden en we hebben een foto

gemaakt om de avond af te sluiten, 7 liter

bier verder. Ik had de ergste kater ooit maar

zeker geen spijt. Dit is absoluut voor

herhaling vatbaar.” We zijn erg benieuwd

naar het verhaal van dit jaar, Tjerk!

Hij plaatst de zalmpakketjes ondertussen in
de oven. 25­30 minuten. Maar wij wil len meer

gênante verhalen horen! Deel eens een

leuke anekdote uit Beij ing met ons.

‘Ik had een vriend in Beijing, hij sprak

geen woord Chinees behalve de essentiële

vocabulaire die ik hem had geleerd, zoals de

straatnaam van de plek waar we verbleven.

We gingen uit met Jip, die een gratis tafel en

dus gratis drank voor ons had geregeld. Het

zal je niet verbazen dat ik behoorlijk dronken

werd. Ik werd door mijn vrienden in een taxi

gezet. Helaas hield ik de drank niet binnen,

en liet ik wat achter zowel in als naast de

taxi. Na wat geruzie in het Chinees smeet ik

de chauffeur 100 kuai toe en strompelde ik

naar huis. De volgende ochtend werd ik

naast mijn vriend wakker en nam aan dat we

samen naar huis waren gegaan. Wat bleek,

nadat ik in de taxi was gezet was hij alleen

(onze andere vriend was zoals gewoonlijk

verdwenen). Hij had een taxi geregeld maar

was zomaar ergens gedumpt. Hij heeft een

half uur rondgelopen en de straatnaam

geroepen naar Chinezen. Toen hij eenmaal

was thuis gekomen moest hij bonkend op de
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deur wachten op een reactie van mij. Je kan je

voorstellen dat hij erg gefrustreerd was toen ik

de volgende ochtend zei: “Leuke avond gehad

he, gelukkig zijn we samen veilig thuis

gekomen.””

Terwij l de afwas alvast wordt gedaan

schakel ik over naar een ander onderwerp. Je

relatie, een schone Koreaanse, hoe hebben

jul l ie elkaar eigenl i jk ontmoet?

“Zuid-Koreaans, geboren en getogen. Ik

heb haar ontmoet op Catena. Ik had al twee

weken non-stop feesten achter de rug en zag

het eigenlijk niet meer zo zitten maar ik werd

door vrienden overgehaald om toch nog de

dansvloer op te gaan. Daar zag ik haar staan.

Ik stapte op haar af en heb een tijdje met haar

staan dansen. Rond 1 uur wilde ik naar huis,

maar ik vond die meid zo leuk. Uiteindelijk zijn

we pas om half 8 weggegaan. Ik bracht haar

naar huis. Wat beteuterd zei ze dat ze hier dan

woonde. Het was even stil. ‘Je kan ook naar

mijn huis gaan. ’ stelde ik toen voor. Daarop

volgde een volmondig “ja!” Kort daarop ging ik

naar China en zij naar Zuid-Korea, waar ik

haar nog heb opgezocht. Het begon als een

open relatie maar dit werd al gauw een

exclusieve. Inmiddels zijn we nu een jaar

verder.” We zijn bl i j voor je, Tjerk. Een lange-

afstandsrelatie is niet alti jd even makkeli jk.

Inmiddels is het tijd om een fles wijn open te
trekken terwijl we wachten op de zalm. Bij het

avondeten drinken we een wijntje, maar wat

drink j i j eigenl i jk het l iefst bi j het uitgaan? “Bier.

Maar dat is eigenlijk alleen omdat het

goedkoper is. Ik ben zelf meer een wijnmens.

Overigens, een shotje tequila of absint op zijn

tijd, daar zeg ik geen nee tegen.”

Ondertussen zitten we in de fusie onder

het gezelschap van zijn huisgenoten. Mijn

volgende vraag: Wat is je l ievel ingsplek in

Leiden? De huisgenoten zetten Tjerk direct

onder druk. De leukste plek in Leiden is toch

met hen thuis? “Nee, mijn lievelingsplek is het

Arsenaal.” sprak hij als een waardig voorzitter

van de SVS, “De sfeer is erg aangenaam,

niemand doet er moeilijk, of je nou wilt

studeren of een praatje wil maken. Het is een

mooi gebouw. Plus, je komt er altijd leuke

mensen tegen.”

Vervolgens keren we terug naar de keuken
om de aardappeltjes op te warmen. Ik vraag hem

wat te delen over de jongere Tjerk. Zijn

vroegste herinnering bijvoorbeeld. “Dat is van

mijn beide oma’s. Ik was 3 en zat op de grond

met een aantal objecten voor mij gespreid. Ze

vroegen me alle kleuren van de objecten op

te noemen. Ik deed dit bekwaam en kreeg

een schouderklopje daarop.” En je eerste

crush, hoe was die? “Maxine, van de

basisschool. Ik was 9 jaar. Ik heb het haar

nooit verteld of ernaar gevraagd. Ik wist

simpelweg niet hoe. Ik was ook gewoon een

erg verlegen jongen.” Dit komt voor veel

mensen misschien wat onverwachts, maar

Tjerk was vroeger heel sti l , rustig en verlegen.

Dat is tegenwoordig wel anders!

De zalm is nu bijna klaar en het water loopt
me al in de mond. Meneer Van Loenhout is op
culinair gebied best oké opgevoed, dus ik heb
vertrouwen in de keuze van dit gerecht. Maar welk

Chinees gerecht eet hi j graag, daar zi jn wij

natuurl i jk ook benieuwd naar. “Mijn favoriet

was altijd tot ik

een keer voedselvergiftiging opliep. Nu eet ik

het liefst een paar . Mijn favoriet is

.” Hmm, chuars, die zal hi j nu

vast erg missenN
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We schuiven alvast aan tafel en maken de

zalm soldaat terwij l ik mijn laatste vraag stel,

een erg belangri jke. Wat is jouw beste SVS

herinnering? “Dat was waarschijnlijk de bonte

avond van twee jaar terug. ” Ti jdens deze bonte

avond lieten wij het bestuur van Oriana stri jden

voor het Mandaat van Daniel la’s bestuur. Tjerk

speelde de God en had een hele belangri jke

rol. “Ik was behoorlijk zenuwachtig, alles was

geïmproviseerd en ik wist niet hoe het bij het

publiek zou vallen. Gelukkig viel het erg goed

en werd het een onvergetelijke avond!”

Bedankt Tjerk, voor de herinneringen, het

delen en het koken! Bij wie koken we volgende

keer?

Eet smakeli jk!

Door Nina Stokhuyzen



De redactie van de KMK heeft dit jaar besloten om een aantal docenten

te vragen iets over hun vakgebied te vertel len, zodat geïnteresseerde studenten

kennis op kunnen doen van de verschil lende mogeli jkheden binnen

Chinastudies en zo misschien kunnen kiezen wat hen interessant l i jkt of meer

informatie kri jgen over de variëteit aan onderzoek binnen een vakgebied. Voor

de eerste editie hebben we Dr. Jeroen Wiedenhof gevraagd een stukje te

schri jven over (Chinese) taalkunde.
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Studenten Chinastudies weten wat hen te wachten staat: een zwaar pakket taalverwerving

in al le jaren. Maar niet al le studenten beseffen dat er in al le studiejaren ook ruimte is

vri jgemaakt voor taalwetenschap. Het verschil is groot: taalverwerving is het leren

beheersen van een vreemde taal: spreken, verstaan, lezen en schri jven. Taalwetenschap is

nog veelzi jdiger: Hoe is taal ontstaan? Wat doen mensen met taal en wat niet? Hoe verbeter

je een gehoorapparaat? Hoe leer je een computer Chinees verstaan?

Bij Chinastudies geef ik samen met mijn col lega Rint Sybesma de colleges op dit

vakgebied, dat bekend staat onder maar l iefst drie namen: taalwetenschap, taalkunde en

linguïstiek – wat al lemaal op hetzelfde neerkomt. Overigens is zo’n rode draad van

taalkundige vakken door het hele programma best bijzonder, zeker omdat we bij

Chinastudies ook nog eens een brede keuze kunnen bieden.

In de hogere jaren zijn de taalkundecolleges keuzevakken, maar in het eerste jaar zit

een verpl ichte module, “Taal en schrift”. Die verpl ichte colleges vertegenwoordigen een van

de uitgangspunten van sinologie, en van regiostudies in het algemeen: je moet de

grondslagen van verschil lende discipl ines verkennen om kruisverbanden te kunnen leggen.

En zo’n dialoog tussen tradities komt terug in elke vorm van samenwerking, of die nu

plaatsvindt op de patio van het Arsenaal of in een zaal van de Verenigde Naties. Het is een

algemeen menseli jk gegeven: super-relevant dus voor de geesteswetenschappen.

Eerstejaars “Taal en schrift” kun je zien als een soort FAQ over Chinese talen.

Hoeveel karakters zijn er? Welke talen worden er in China gesproken? Zijn het al lemaal

Chinese talen? Is Pinyin hetzelfde als Modern Chinees? Dat is al lemaal verpl ichte kost. Voor

de taalkundevakken in het tweede en derde jaar komt van alles aan bod: taalvariatie,

taaltypologie, syntaxis, sociol inguïstiek, beeldvorming over het Chinees, enzovoort. In deze

fase van je studie kun je bovendien externe colleges taalkunde met Chinastudies

combineren.

Het leukste zit aan het eind: het BA-eindwerkstuk is te koppelen aan een

taalkundevak van het derde jaar. Daar zie ik echt de boeiendste onderwerpen voorbijkomen.

De taal van Chinese games, dialectbeschri jving, de taal van het aanplakbil jet, hoe klonk

Confucius: de mogeli jkheden zijn eindeloos.

De wondere wereld van de Chinese
talen

door Jeroen Wiedenhof
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In de master zi jn de taalkundige mogeli jkheden nog veel ruimer. Leiden herbergt niet

al leen een bonte verzameling van taalwetenschappers, je hebt ook een fonetisch lab, een

talencentrum, een internationaal onderzoeksinstuut; er is samenwerking met de medische

wetenschap en met musea: iedereen zit hier bi j elkaar en praat met elkaar.

Er is een eenjarige master en een tweejarige research master, met keuze-opties over

en weer. Bij de Aziatische master kun je Chinese linguistics als “track” kiezen. Je leert daar

de Chinese taalsituatie van binnen uit kennen, met al le kneepjes van het vak: gegevens

verzamelen, argumenten leveren, analyses maken en resultaten presenteren. Onze Masters

komen terecht in de journalistiek, in de diplomatie, bi j NGO’s, in software development of bij

internationale uitgevers: sinol inguïsten zitten overal.

En een van de spannendste en leukste bezigheden van het afgelopen jaar vond ik de

lancering van een cursus History of Chinese linguistics. Met zulk onderwijs kunnen we als

klassieke universiteit internationaal een verschil maken: we vertegenwoordigen niet al leen

de laatste onderzoekstrends, maar bieden ook historische diepgang.

De eerste tekst die we op dat college lazen was een inscriptie op een Chinees

orakelbotje van 3200 jaar oud. Theorie en prakti jk hand in hand: we zijn vervolgens naar de

Steenstraat gegaan, waar we in het depot van het Museum Volkenkunde (zie foto) met lab-

handschoenen zulke orakelteksten zelf in de hand konden houden.

Terugkijkend op het onderzoek van de afgelopen ti jd ben ik best een beetje trots op

de internationale editie van mijn Mandari jnse grammatica, die zojuist in het Engels

verschenen is als A grammar of Mandarin. Voor het Nederlandse origineel heb ik dit jaar ook

een herziene druk verzorgd, die dus als tweeling-editie is verschenen.

Voor mij kwam dit jaar sowieso alles tegeli jk, want ook de Uitspraak van het

Mandari jn was aan een herziening toe. Er bl i jft vraag naar, ook vanuit het voortgezet

onderwijs. Voor deze nieuwe uitgave hebben we de audio online gezet. En een

vervolgproject met video staat ondertussen in de grondverf. Leiden staat al veertig jaar

bekend om hoogwaardig Chinees uitspraakonderwijs, dus hiermee hebben we echt een

naam hoog te houden.

Kortom, never a dull moment in de Leidse taalkunde. Naast de colleges zijn er ook

voortdurend lezingen over taalkunde voor belangstel lenden, waar studenten alti jd even

welkom zijn als docenten en vakgenoten. Er komen sowieso veel onderzoekspartners,

bedri jven en overheden bij ons langs. En die zi jn opvallend vaak op zoek naar taaltalenten,

omdat wel bekend is hoe goed die aan de Witte Singel tot bloei komen.
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QUOTES
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Student k
laagt ove

r het geb
ruik van

simplified
terwijl ze

traditione
el prefere

ert.

Andere s
tudent: 'H

et zou je
niet uit m

oeten ma
ken, het i

s

allemaal
één kom

rijst! '

Penningmeester: Wat gebeurt er als je een ei bevriest?
Commissaris Communicatie: Dan is die bevroren.

Secretaris: Don't cover a boo
k by it's cover.

Student 1 : 'Hey man, ik ben mijn tas

vergeten.'Student 2: 'Wat? Nee man, hij zit op je rug.'

Student 1 : 'Wat?! OP DE BRUG?'

Penni
ngme

ester
(Over

de Sh
ilin): 'K

rijg je
dit

gratis
als je

1 0 eur
o beta

alt?'

Gabe: ‘Biggetjes, schattig maar oh

zo lekker’

'43 is altijd heel leuk, vind ik'

Zelfs de sl imste mensen trekken wel eens hun mond open zonder er over na te

denken. Dat wij dat dan ook doen is helemaal niet erg. Maar er zi jn natuurl i jk ook

quotes waar je trots op kan zijn.

Secretaris: 'Ontkennen mag, maar heeft
geen zin.'

Gabe: 'Buke, dat betekend 'dat kan niet'. Net zoals
de kleren die ik nu aan heb, die kunnen ook niet.'

Heb ji j nog een leuke quote gehoord of uitgesproken? Mail

deze naar 'bestuur@svsleiden.nl ' met als onderwerp 'Quote

KMK'
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