Ml

. q IL ).f | y ‘ v : — ;/l\ y
/,i.-' - 'I_.;__:I 'y : } ~——
r " — ‘
K :
d 4 . b
Studievereniging Sinologie
|; Krant met Karakter ;|
| 4 | 4 { - '._"f"




LINHOLUL)

Voorwoord
g

Interview. Huang Laoshi
B8

Interview: Sun Laoshi
p. 6

Q&A Hou Hsiao-Hsien
2.2

Film: The Assassin
Peele

Film: Three Times
p. 14

Koken met het bestuur
p. 15

Tang Boeddhisme
p. 19

Poézie?!
p. 23

JEESK
p. 24

Beetje Beijing
p- 25

Prijs? +Quotes
p. 26

(-

KMK NR. 3
Maart 2016

Hoofdredactie
Raven Salemink

Eindredactie
Jasper Oostveen

Pieta Vis

Grafische vormgeving
Raven Salemink

Foto's

Cover Foto, pagina 3,5,6,8,24: Raven
Salemink

Pagina 15,26, achterkant. Yakman Tse
Pagina 1,2. Tsutomu Kikuchi

Drukkerij
Labor Vincit

Contact
Bestuur@svsleiden.nl

KMK Commissie 201 5 - 201 6
Jasper Oostveen,

Nina Stokhuyzen, Julia Voermans,
Pieta Vis, Chiho Yip, Victor
Molenaar,

Victor Valk, Joeri

Dobbelaar, Davita

Berger




Goedemiddag allemaal,

Lees je dit niet in de middag? Ik heb het ook niet ’s middags geschreven. Dus
ik zeg: “Maakt niet uit!” (Vreemd om dat als een quote te schrijven als dit allemaal
toch wel door mij wordt gezegd.) Er is weer veel gebeurd sinds de vorige KMK en er
gaat ook weer veel gebeuren na deze KMK, zo is het leven nou eenmaal. Maar ik zal
even kort terug kijken. we hebben tentamens en hertentamens gehad. Ik hoop dat
iedereen dat goed heeft overleefd en anders: “Volgende keer beter!” (waar haal ik die
quotes toch vandaan?) Er zijn wat beslissingen gemaakt door het bestuur, er worden
bijvoorbeeld veel minder KMK’s geprint. Dus als je een geprinte versie hebt, dit is een
heuse limited edition! Let er op! Er is een prachtig gala geweest, er kwamen dit jaar
minder mensen dan normaal, maar het was alsnog een hele mooie avond. Natuurlijk
is er veel meer gebeurd, maar ik ga hier niet eindeloos doorpraten over huiswerk.
Binnenkort gaan de tweedejaars naar China en moeten wij ze missen, om dit verlies
te compenseren zou ik zeggen: eerstejaars en ouderejaars, het Arsenaal is een plek
voor feestjes, ga ervoor! (maar respecteer de werkende mensen) Deze KMK staat in
het teken van de lente! Maar dat zal je er waarschijnlijk niet in terug vinden... We
hebben twee laoshi’s geinterviewd, dit keer hebben we een film review met een twist
en een Q&A met de regisseur (leuk om te doen!) ledereen heeft het natuurlijk
ontzettend druk, maar wij staan altijd klaar voor jouw 10 minuutjes plezierig door
de KMK bladeren. Hopelijk kunnen wij laten zien hoe belangrijk, en vooral leuk, het
is om je buiten de studie ook bezig te houden met dingetjes.

Toedeliedokies
Uw eeuwige Communisaris,

Raven Salemink

(Dat ‘eeuwige’ is niet waar, we zijn al

bezig met de sollicitaties voor een

nieuwe, betere versie van mij)







My name is Huang Xiaoting, I'm from Taiwan and at this moment I'm a PhD-
student.

What do you like about Holland?
If the weather is good, | think it’s really beautiful.

What don’t you like about Holland?
Well... the weather.

What do you think about Dutch food?

Most of the time | cook for myself, so then it's always okay. | don’t really know
what typical Dutch food is, but I've eaten pancakes once and | think those
were really tasty! Besides that you have lots of sweets with cinnamon, these
are really good!

What do you think about the education here? Is it different than in
Taiwan?
| think that students in Holland don’t have as much pressure as in Taiwan.
Besides that, your system is more flexible, you can for example take a resit,
but in Taiwan it’s almost impossible. If you don’t pass, you have to do the
course again the next year.

In the time that you are here, have you visited other European places?
I've been to Hungary, Vienna, Italy, Spain, Portugal and | liked them a lot! |
want to visit as many countries as | can before | go back to Taiwan.

What do you think about teaching?
At this moment | want to try as much as possible, because I'm here only for
one year. Most of the time I'm really busy, | have to give 12 classes in a week.
Of course | really like teaching!




What do you like to do in your free time?
| often go sight-seeing, hang out with friends or just stay at home.
I've been to Zaandam, Delft and Giethoorn. In this last place there
were more Chinese people than Dutch people.

What have you learnt here in Leiden?
I learn a lot from the other teachers. | work with teachers from the
Netherlands, China and Taiwan, so we have to meet each other
often so we can make sure that we have the same materials and
the same way to explain them. Besides this | also learn a lot about
the Chinese and their way of teaching and speaking. When | look
at the books of the third year | often see some kinds of grammar
and vocabulary for the first time. | also don’t understand some
culture differences, so | can learn a lot from the other teachers
about that.

What will you absolutely not miss if you go back to Taiwan?
The weather of course! It’s so windy here. In Taiwan there are a lot
of typhoons, but now I think that here in the Netherlands there are

even more small typhoons!

Do you want to say something to your students?
I think you students work very hard and if you have the change,
you should go abroad to study.







Could you please introduce yourself?

My name is Sun Zhihong and | am 25 years old. | come from China,
Shandong province, the hometown of Confucius. Right now | am a
masterstudent at Shandong University. It is part of my internship to practice
teaching.

What do you think of the Netherlands?

It is beautiful. The scenery is very nice, the water, blue skies. Except for the
weather, which is not very good. The people here are nice. Also the food is
not very special compared to Chinese food.

What do you think about the Dutch education system?

I’'m quite surprised by the fluency of Chinese spoken by the students. Maybe
this is because of the type of exams, lessons and classes. It is quite scientific,
but sometimes a bit too much work for the teachers. We can’t prepare for
everything.

What do you like to do besides teaching?
Reading, watching tv series and traveling. I've been to Spain and Portugal.
This is a great opportunity for me to travel around Europe. Everything is new
for me, so | find it very interesting.

What have you learned while staying in Leiden?

I work a full time job here, so | have the responsibility of a teacher. This is my
first time to really work for such a long time. Ten months. Not that ten months



deal with activities organized by the Confucius institute. I've
learned about photography, how to write reports and... quite a lot
of things actually. So this has been very useful.

What will you miss when you go back to China?
I will miss the students. | think you are very smart and work hard.
You all have an interest in Chinese and work very hard to learn to
speak and write. I'll also miss the colleagues, they are very nice.
And I'll miss the beautiful scenery.

Do you have a message for the students?

Sometimes | am a little bit too serious during class, but | think you
all prepare very well for classes, and are really good students.




A FILM BY
HOUW HSIAQ-HSIEM
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The Assassin; Q&A met Hou Hsiao-Hsien

Op een prachtige maandagavond in Amsterdam vertoonde de Taiwanese
filmregisseur Hou Hsiao-Hsien voor het eerst in Nederland zijn martial-artsfilm The
Assassin R 8HFEIR . Na afloop was er een Q&A met de regisseur zelf. Hier

volgt een samenvatting van die Q&A en daarna een korte recensie van de film.

Waarom een vechtfilm?

Als klein kind heb ik ontzettend veel Japanse vechtfilms gekeken,
later op de middelbare school ook veel films van de Shaw brothers en King
Hu, dat waren natuurlijk allemaal martial-artsfilms. Daarnaast heb ik, en
dit is misschien wel de belangrijkste reden waarom ik vechtfilms wilde
maken, als kind al heel veel martial-artsromans gelezen. Later op de
universiteit, toen studeerde ik al film, heb ik een boek gevonden vol korte
verhalen uit de Tang dynastie, toen wist ik al dat ik dit verhaal wilde
filmen.

Voordat ik aan deze film ging werken ben ik drie jaar voorzitter
geweest van het Taipei film festival en daarna vijf jaar voorzitter van de
Golden Horse Awards. Hierna dacht ik: ik ben al 69, als ik nu niet begin
aan die martial-artsfilm, gebeurt het nooit.

Wil je meer vechtfilms maken?

Heel graag! Maar dat hing natuurlijk af van deze eerste film, als
deze niet was geslaagd zou natuurlijk niemand willen investeren in een
tweede. Maar dat komt nu wel goed, jullie zitten hier met zoveel, dat
tweede deel kan ik wel maken.

Wat als Shu Qi[Actrice hoofdrol] er niet was geweest?

Dan was er vast wel iemand anders. Maar als regisseur moet je
natuurlijk met iemand samen kunnen werken. |k werk al samen met Shu
Qi sinds Millenium Mambo (2001). Dit is al de derde film die ik met haar
samen maak. Acteurs zijn natuurlijk heel erg belangrijk voor regisseurs, je
moet een oog hebben voor een acteur die goed past in je films. Als je een
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goede acteur hebt gevonden wil je die ook niet laten gaan, vaak pas je
dan ook de inhoud van je film aan om die acteur beter tot zijn/haar recht
te laten komen. Ik merk dan dat ik deze film ook op Shu Qi heb aangepast.

Heb je iets over de prachtige muziek te zeggen?

Alle muziek is gecomponeerd door Lim Giong. Ik had hem al erg
vroeg over het verhaal verteld en hij had ook al meteen een idee over de
soort muziek die erbij zou passen. Het enige wat niet van hem is, is de
muziek bij de eind-credits.

De film speelt zich af in de Tang dynastie en er komt veel traditioneel
interieur in beeld. Hoe is het ontwerpen van de sets in zijn gang gegaan?

De mooiste situatie zou zijn dat er een soort gat zat in de tijd en ik
een maand terug kon naar de Tang dynastie. Dan was alles heel mooi en
precies geweest. Maar de manier waarop ik het heb moeten ontwerpen is
door af te gaan op de korte verhalen die ik heb gelezen, die geven ook een
goed beeld van de samenleving in die tijd.

Bijvoorbeeld het bestaan van een avondklok en de verschillende
wijken binnen een stadsmuur, deze gingen apart op slot als de avondklok
inging, aangegeven door trommels. Dan kon je je niet meer vrij
verplaatsen van wijk naar wijk. Dit soort dingen haal je uit romans, en dan
kan je kiezen of je dit in de film wil verwerken.

Over plaatsen zoals Weibo staat erg veel geschreven in oude
boeken en dan kan je een redelijk goed beeld krijgen van hoe het leven er
uitzag. En dan moet je gaan kijken wat te gebruiken is voor de film, er zijn
grenzen aan wat je kunt tonen en wat het publiek aankan. In het korte
verhaal staat bijvoorbeeld niets over een prinses die trouwt met iemand
van een ander volk, maar dit gebeurd wel in de film. Dit vind je dan in de
omliggende literatuur. Binnen de beperkingen die de literatuur geeft kan
je keuzes maken, en binnen deze beperking ben je vrij om je film te maken.
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In de film verandert de aspect ratio enkele keren. Vanwaar deze keuzes?

Het formaat dat ik meestal gebruik 4:3 is het standaard formaat.
De vertoning die ik hier heb laten zien is digitaal, geen kopie. Bij digitale
projectie zijn er geen grenzen in hoe je iets projecteert, je kan er zelf voor
kiezen hoe je wat je hebt geschoten projecteert op doek. Dat onbeperkte
wil ik laten zien. Dit zien we nog niet zo vaak in films, maar dat kan nog
komen, dat we films krijgen die op dezelfde manier kunnen worden
vertoond als bijvoorbeeld strips. Je kunt kiezen voor een heel breed beeld,
of een heel smal beeld. Als het een functie heeft kan je daar best in
variéren, en ik denk dat we dit vaker gaan zien. Ik verander van 4:3 naar
1,85:1 in de film, alleen in de scene waar de prinses op de Qin speelt. Dit
was eigenlijk omdat het muziekinstrument te lang was en ik hem graag
helemaal in beeld wou.

Waarom is het begin van de film zwart/wit?

Als je romans leest, weet je dat ze vaak een soort inleiding hebben
voor het eigenlijke verhaal begint. Dit wou ik ook verwerken in de film. Het
deel in zwart/wit is heeft een inleidende functie voor de rest van de film.
Het hoort er wel bij, maar staat er toch los van.

Dit verhaal heeft u ook gekozen vanwege de martial arts. Maar een
groot thema lijkt ook het gevecht tussen martial arts en emoties,
waarom heeft u dit specifieke verhaal gekozen?

In het oorspronkelijke verhaal, gaat de hoofdpersoon niet in tegen
haar lerares. Deze spanning zit wel in de film. Wat ik wil laten zien is dat
het niet makkelijk is voor mensen om anderen te vermoorden, ook al is het
vanwege wraak. Dat conflict speelt een belangrijke rol.




/////

door Raven Salemink ﬁIJ E’EEH: = ZZE

The Assassin @Jgﬁﬁﬂ: %ﬁﬁ , is de eerste martial-artsfilm van
de Taiwanese regisseur Hou Hsiao-hsien. De film speelt zich af tijdens
de laatste jaren van de Tang-dynastie, in de Weibo-prefectuur. Het
verhaal gaat over de vrouwelijke huurmoordenares Nie Yinniang, en is
los gebaseerd op een verhaal uit de 9e eeuw met deze naam als titel.

De hoeveelheid actie in de film is lager dan je zou verwachten
van een martial-artsfilm, maar de fantastische vertoningen van
vechtkunst zijn zoals we die al gewend zijn van dit genre en zullen de fan
zeker niet teleurstellen. Daarentegen ligt het tempo van de film erg laag,
de shots die de regisseur heeft gebruikt geven een prachtig beeld van de
uitgebreide landschappen en de Tang-dynastie interieuren. Deze beelden
kunnen echter wel erg lang duren, en dan zit je daar maar te wachten.
Ook is er maar een hele beperkte hoeveelheid dialoog. Wat opviel is dat
vaak een personage dat spreekt, of zelfs een vraag stelt, wordt
beantwoord met stilte van de anderen (dan vraag je je af of mensen
misschien niet gewoon ontzettend onbeleefd zijn in deze film). Het tempo
van de film mag dan erg laag liggen, de film vereist alsnog enige
inspanning om hem te blijven begrijpen. Ik keek deze film samen met
iemand die absoluut geen ervaring had met Chinese films. Na afloop van
de film keek ik hem aan en kon heel duidelijk de verwarring zien, hij zei
“Ik weet dat deze film ging over iets dat Weibo heette. ~ Vervolgens
moest ik de verhaallijn uitleggen.

De stilte en het trage tempo van de film kunnen even wennen
zijn als je de snelheid van een moderne film gewend bent. Maar de
prachtige beelden zullen een poétisch effect op je hebben en de film zal
lange tijd bij je blijven hangen als een soort mooie droom.




door Victor Molenaar B{%ﬁ} ] E]%‘j[ﬁ

Three Times (B%i'ﬁ} i3] E%j\lﬁ) is een Taiwanese film
geregiseerd door Hou Hsiao-Hsien (geb. 1947). Op het Filmfestival
van Cannes in 2005 werd de film genomineerd voor de Gouden Palm.
In datzelfde jaar won het bij de Golden Horse Awards in Taiwan drie
van de elf nominaties. Net als in The Assassin (2015) vertolken Shu Qi
en Chang Chen de hoofdrol.

De film bestaat uit een trilogie liefdesverhalen tussen een
man en een vrouw en in alle drie spelen dezelfde acteur en actrice de
hoofdrol. Het speelt zich af'in de jaren, 1966, 1911 en 2005, en in elk
staat een andere vorm van liefde centraal. Het eerste verhaal, getiteld
‘A Time for Love’, speelt in 1966 en gaat over een soldaat die op het
punt staat in dienst te treden en verliefd wordt op de gastvrouw van
een biljartcafé. In het tweede deel ‘A Time for Freedom’ in 1911 speelt
Qi de rol van prostituee in een bordeel. Ze hunkert naar vrijheid en
deze hangt af van haar rijke beschermheer, die actief is in de
revolutionaire oproer tegen de bezetting van de Japanners. Het derde
verhaal ‘A Time for Youth’ speelt zich af in 2005, in het moderne
Taipei. Deze keer speelt Qi een epileptische zangeres die een affaire
begint met een fotograaf.

Three Times bestaat uit weinig dialoog. Hou Hsiao-Hsien
laat vooral de camera het werk doen, en laat de shots lang duren. Met
name het tweede deel spreekt erg tot de verbeelding. Hierin wordt niet
gesproken, maar net als in de klassieke stomme film, de gesproken
tekst op scherm weergegeven. Ook de setting, kledij en haardracht
dragen bij aan een traditioneel ‘Chinees’ gevoel uit de tijd van het
begin twintigste eeuw in Taiwan. Het tempo van de film is wat aan de
lage kant, maar de manier van acteren en de toepasselijke soundtracks
maken veel goed.
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Koken met het bestuur

" Laura & Inge
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Ditmaal bij Koken met het
bestuur schuiven wij aan tafel bij het
power duo Inge en laura, de
respectievelijke acquisitie en activiteiten
commissaris van ons lieve bestuur. Onze
geliefde dames zullen binnenkort alweer
voor de studie naar Xiamen vertrekken,
ontzettend leuk natuurlijk, maar wij
willen dus wel nog even wat meer over
ze te weten komen! Daarom gaan zij dit
keer een gezond studentenmaaltje
maken terwijl ze een set mooie
anekdotes over hun leven delen.

Vanavond eten  wij
Glutenvrije pasta met een
pestosaus en een hoop groente!

pasta.
rode

Voor 3 personen heb je hiervoor nodig:
Fusilli

1 rode ui

Rode pesto uit een potje

Creme fraiche

1 blik Tonijn

1 Paprika

1 Courgette

Bij binnenkomst start de chaos al, een
erg georganiseerde chaos echter. De
twee kriskrassen door elkaar maar alles
loopt smooth, echt teamwork, je ziet
meteen hoe op elkaar ze zijn afgesteld.

Laura zet het water op voor de pasta en
Inge snijdt de ui die dan zometeen eerst
gefruit gaan worden. En zoals altijd,
volgt dan vraag 1: Wat is jullie favoriete
Chinese gerecht?

Laura: Ik heb het denk ik nog niet vaak
genoeg gegeten om een favoriet te
kunnen hebben, maar ik ga wel echt stuk
van jiaozi.

Inge: Ja~! Jiaozi! Zo lekker..

Laura: Ja, en dat ene vage rode kip
gerecht, weet je dat nog? Hoe heet dat..

is dat gongbao jiding? Met die
cashewnoten. Ja die was vet lekker!
Inge: Oh, en die aubergine! Ah~! Die is zo

goed!

Hulde aan die aubergine! Daar ben ik het
nu helemaal mee eens. Deze dames
hebben goede smaak, dat is duidelijk.

En terwijl Laura de pasta in de pan
gegooid, driftig de pan met ui op het
vuur balanceert, en Inge de courgette en
paprika opsnijdt, gaan wij door met
verhoren.

Wat is jullie
jeugdherinnering?

leukste/vroegste

Inge: Ik stond bij het tuinhekje. Ik mocht
de tuin niet uit, en toen mijn broer er uit
wilde liet ik dat zeker niet toe. Mijn
moeder zei tegen hem dat hij het maar
nog een keer moest vragen. Maar ik
wilde het toch echt niet hebben! Mijn
moeder zei dat hij gewoon naar buiten
moest gaan. Dus hij tilde heel voorzichtig
mijn hand op, ik janken, hij keek schuldig
naar mama, maar hij moest doorzetten
van mijn moeder. Erg dramatisch
allemaal.

Laura: Mijn eerste herinnering is van een
roze jurkje. Dat weet ik nog goed, ik had
zon mooi roze jurkje aan. En dan ren ik
door de poort de tuin in. Dat is het.

Vervolgens dwaalt ze af:

We gingen vroeger met de hele familie
altijd naar dezelfde camping. Ik had daar
toen een vriendinnetje, Celeste, haar zus
heette ook Manon, we waren echt beste
vrienden. Op een dag ongeveer een jaar
geleden zat ik door de Vrouw te bladeren
en zag ik ineens een portret van haar en
haar zus staan met e-mailadres. Ik heb



17

toen een mailtje gestuurd en gevraagd of
Zij dat was. Dat was ze dus, toen hebben
we afgesproken en het was echt zo
gezellig!

Zo'n leuk verhaal, niet dan? Ik kon het
toch echt niet laten dit met jullie te
delen.

Maar om nu weer even door te spoelen
naar het heden: Wat is voor jullie het
allerbeste aan wonen in Leiden?

Laura: Oh, ik kan zoveel leuke dingen
bedenken. Ik denk het fietsen van station
naar huis en dat je dan gewoon thuis
bent, je eigen fijne thuis. Het voelt als een
soort groot dorp!

Inge: Nou ja zeg, Leiden, een dorp?

Laura: ja met leuke grachtjes en water en
zo.

Inge: Oh ja, op die fiets. Het is fijn dat je
gewoon 's avonds een beetje lekker rond
kan lopen, zonder je bedreigd te voelen.

Dat is inderdaad ook een heerlijk gevoel.
In Xiamen zal dat wel anders zijn! Dat is
toch echt geen dorpje.

Over Xiamen gesproken, waar
jullie het meeste naar uit in China?

kijken

Inge: Ooh, het eten.

Laura: Sowieso.

Inge: nu moet je steeds een paar weken
wachten om weer is naar Dongbei te
gaan. Maar nee, daar heb je het elke

\

dag!

Laura: Ik word er nu ook helemaal
kokkerellig van, omdat ik alle lekkere
Nederlandse dingen nog even wil eten..
Oh en de zon!

Inge: Ja, de zon! En we willen gaan
rolschaatsen, over de campus, met je
rugtas!

Dat klinkt inderdaad als een boel leuke
dingen en plannen om naar uit te kijken.
Jammer dat wij dit rolschaatsende stel
moeten missen hier..

Ondertussen staat Laura alle groentes te
bakken, de paprika er op het laatst bij
gedaan om het fris te houden, en is het
de beurt aan Inge de tonijn uit te lekken
en samen met de pesto en een flinke
toef creme fraiche het alles tot een
geheel te brengen.

Nu zijn we vanavond niet aan de alcohol
gegaan, maar ik ben toch wel benieuwd:
wat is jullie ideale avondje uit?

Inge: Oh, dat houdt in dat ik niet met
iemand naast de wc hoef te staan, haha!
Nee, ik vind het erg leuk om met mijn
dispuut uit te gaan. Zoals bijvoorbeeld in
Porto, waar iP maandag bijna alles dicht
is. We gingen dan naar een club waar
maar twee mensen zijn en dan maken
we er gewoon een toffe avond van, met
dancebattles!  En natuurlijk met deze
chick hier aan de paal op SVS feestjes.
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Uiteraard, dat lijkt me toch

vanzelfsprekend! En jij, Laura?

Laura: Oeh, oeh! Dat begint met vroeg
handballen, een thuiswedstrijd, en
iedereen neemt dan drank mee. We
drinken in de kleedkamer, nemen een
Hertje tussendoor en dan op een gegeven
moment moet ik weg. Dan ga ik naar
vriendinnen om daar wat drankspellen te
doen, om vervolgend de trein van half 12
naar Amersfoort te nemen. Daar gaan
we dan alle kroegen langs!

Zo, zo, Laura, niet te zuinig!

En terwijl wij aan tafel schuiven en
kunnen genieten van dit heerlijke
maaltje, wordt het tijd voor de laatste
vraag van de avond. En dat is natuurlijk
de vraag over welke SVS herinnering
jullie beste is.

Laura: Oh ik weet het niet, er waren
zoveel leuke dingen. Ik denk van tijdens
ons kamp dit jaar en dan de avond van
het drankspel, het senaatspel. Het was
gewoon zo ontzettend gezellig! En ik had
Victor eruit gedronken, Ha!. De volgende
ochtend was hij erg brak, en toen hij
erachter kwam dat ik nergens last van
had scheen hij erg onder de indruk te zijn.

Inge: Ja, daar ben ik het wel mee eens.

Het kamp moet toch wel

hoogtepuntje zijn geweest.

een

Ik zou het er niet meer mee eens kunnen
zijn, dames. De SVS-kampen zijn
natuurlijk altijd helemaal geweldig! En als
iemand die er dit jaar ook bij was, kan ik
beamen dat het wederom erg geslaagd
was.

Het was weer een mooie, leerzame
avond, meiden. Bedankt voor het delen !
Volgende keer is het de beurt aan de
penningmeester en onze eigen fijne
communicatie commissaris! Ik heb er nu
alzinin ...

Nina Stokhuyzen
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Chinese poézie, hoe begin ik eraan?

Tijdens de eerste twee 4 drie KMK-vergaderingen heb ik grappend
gezegd dat ik wel Klassiek Chinese gedichten wilde schrijven voor
de edities van dit jaar. Ik had ondertussen genoeg Klassiek
Chinees gehad om wat mooie woorden te vinden en we gingen
zelfs gedichten vertalen bij Klassiek Chinees 2. Volgens dr. Paul
van Els klopten mijn gedicht echter toch niet helemaal.

Uiteindelijk heb ik het maar opgegeven, ik wist immers niets over
Chinese poézie. Nu, het tweede semester, volg ik het vak “Chinese
Literature: Poetry & Theatre” van dr. Yinghui Wu. Ik ging er blind
in, maar wat een introductie was dit! Binnen drie weken leerden
we hoe de Chinese poétische traditie begonnen is, zich door de
eeuwen ontwikkeld heeft en aan welke ingewikkelde regels die
gedichtjes die je bij Klassiek Chinees tegenkomt allemaal moesten
voldoen. Ik zal eerlijk zijn, ik heb nooit veel klassieke, Europese of
Amerikaanse poézie gelezen, maar ik sta nu wel op het punt daar
eens aan te beginnen. Er ging een wereld voor me open, een
wereld van metrum, rijm, tonen, analogieén, allusies en
subversieve grappen en moralen. Ik heb een nieuw aspect van
China ontdekt, maar het is wel een aspect waar je niet zomaar aan
begint. Je moet er echt even mee bezig zijn voor alle stukjes op
hun plaats vallen en dan wordt het pas echt leuk.

Voor de gelukkige mensen wier lendenen nu branden van
verlangen om te beginnen: schrijf je volgend jaar in voor het vak!
Is dat niet (meer) mogelijk voor jou of wil je eerder beginnen?
Koop van Cai Zongqi het boek How to Read Chinese Poetry en het
bijbehorende werkboek en je hebt een hele zomer plezier! Is
Chinese poézie awesome? Ja! Ben ik vaag? Ja! Moet jij er ook aan

beginnen? JA!!!

-Jasper Oostveen
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Beetje Beijing
Nu de tweedejaars Chinastudiesstudenten bij het verschijnen van deze KMK in
China of Taiwan zitten, krijgen de eerstejaars al kriebels bij het vooruitzicht er
z€If volgend jaar te zijn. Misschien droom je weg bij de gedachte aan dagelijks
dumplings eten, of misschien vind je het leuk om je Chinees eindelijk in de
praktijk te brengen. Maar is er leven na de studie? Ga je na die tien weken snel
terug naar Nederland, of wil je toch liever doorreizen? Voor degenen die tot het
laatste beslissen, of voor degenen die wellicht deze zomer al naar het oosten
afreizen, biedt dit artikel wellicht soelaas in de vorm van enkele praktische — dan
wel inspirerende — tips voor de Beijingganger. Do try this at Jb 5T

In Beijing is ontzettend veel te zien. Naast de hoogtepunten die je in elk
reisboekje tegenkomt, zoals de Chinese Muur, de Verboden Stad en het plein van
de Hemelse Vrede, is het natuurlijk de moeite waard om je meer in deze
dynamische hoofdstad te verdiepen. Zo heeft het gros van de toeristen nog nooit
van een aantal wijken gehoord die volgens locals zeker de moeite waard zijn!

798’ (qijiuba) bijvoorbeeld is een kunstwijk waar overdag van alles op straat
gebeurt. Er zijn verschillende musea en galleries die je kan bezoeken en er is veel
kunst op straat te zien. Een tip van de auteur. de Ullens Center for Contemporary

Art is een beroemd museum en een goede oriéntatieplek waar vanuit je de wijk
verder kan ontdekken.

De volgende iets bekendere en meer toeristische wijk die zeker ’s avonds de
moeite waar is, is Sanlitun. Hier vind je aan het eind van de middag naast een
aantal verdwaalde toeristen vooral Chinese en buitenlandse jongeren die zich

klaar maken om een avond uit te gaan. Overdag kun je hier ook goed terecht als
je zin hebt om te shoppen.

Naast deze twee wijken is er in Beijing natuurlijk nog veel meer te doen en te
zien. Dus bel je Chinese vrienden op, lees je reisgidsen eens door of slenter
zonder plan door de straten! Maar wees gewaarschuwd. naar verluidt is zelfs
een jaar wonen in Beijing nog niet lang genoeg om alles te kunnen zien...

—Pieta Vis
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Win een prijs!

Verzin een onderschrift
voor deze foto

Stuur je antwoord naar
bestuur@svsleiden.nl
voor 15 april

Het beste antwoord
wint een prijs

Quotes

Dr. van Els: "Verzin een titel voor Je werkstuk. Daarbij mag je al je
creativiteit de vrije loop laten gaan. Maak iets SEXY'S!!!

Van Els over Mencius' theorie dat de mens van nature goed is:
OH MY GOD, er valt een kind in de put

ictor over bestuursollicitaties: Je moet trekken, anders komt er
hiets.

Van Els over Mencius' theorie dat de mens van nature goed is:
OH MY GOD, er valt een kind in de put

Heb jij nog iets gehoord? Stuur het door naar Bestuur@svsleiden.nl
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