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‘’NI HAO? Das toch een restaurant?’’
‘’Chinees is echt in opkomst ja, goede keus!’’
‘’Chinees?! Is dat niet heeeeeel moeilijk?’’

Al weer een dikke week aan de studie! Bevalt het nog?
Mijn naam is Sarah Grasdijk en ik ben tweedejaars studente Sinologie.
Mijn functie binnen het SVS bestuur is Commissaris Communicatie. Dat houdt 
onder andere in dat ik de hoofdredactrice ben van dit studieblad, de Krant 
met Karakter, waar deze uitgave een voorproefje van is.  Daarnaast houd ik de 
website en de facebookpagina bij.

Ik ben bestuurslid geworden omdat ik van de overige bestuursleden hoorde 
dat ik daarvoor geschikt werd geacht. Wat mij trouwens heel erg verbaasde! Ik 
heb nog nooit een bestuursfunctie gehad en dit leek me een leuke uitdaging. 
Daarnaast leer ik hier niet alleen van hoe ik een studieblad moet uitbrengen, 
maar ook zal ik veel leren over China en nieuws rondom Sinologie. Het is heel 
goed mogelijk dat ik er niets van ga bakken. Dat is dan een goede leer voor 
de volgende keer. Ik ga in ieder geval mijn best doen om een gezellig team bij 
elkaar te zoeken en daarmee samen 4 leuke edities van de KmK uit te brengen!

In deze editie van de KmK vinden jullie wat je in de aankomende edities kan 
verwachten en hoe je je toe kan voegen aan ons schrijversteam! Daarnaast 
vertellen Gert-Jan Haasnoot en ik hoe je het eerste jaar kunt overleven, zullen 
een aantal docenten geintroduceerd worden en lees je meer over het SVS 
bestuur met onder andere een woordje van onze voorzitter.  

Note: Deze KmK kan spelfouten 
bevatten gezien ik het nagenoeg 
helemaal zelf in elkaar heb gezet, er 
weinig schrijvers zijn geweest en er 
weinig tijd was de krant in elkaar te 
zetten. Dat zal de komende edities heel 
anders gaan, dus graag jullie begrip 
hiervoor! 

Als laatste nog een tip voor de 
eerstejaars: Doorgaan! Zo simpel is het 
;)  Heel veel succes!

Met vriendelijke groet,

Sarah Somayah Grasdijk 
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Sarah & Gert jan’s 
Tips and tricks

白英愛愛上王朋
可是他不喜歡她
誰知道王朋的愛情？

Dit moet inmiddels al een fluitje van een cent zijn.
Nee? Heb je wel goed je karakters bijgehouden? 
Hier een zeurderig, maar toch erg belangrijk stukje om je het eerste jaar door 
te helpen.
Oh en ook waarom Chinees zo leuk is natuurlijk!

Ik ga elke maand een weekendje naar mijn ouders. Zij komen uit Friesland en 
vinden mijn studie hi-larisch. Naar een nep-Chinese afhaal voor het avondeten 
en vooral uitspraken als: ‘’Haha, Bamihap’’ en ‘’Hoe Lang is een Chinees?’’ (is dat 
in pinyin transcriptie trouwens Hu Leung? Hu Liang? vraag ik me nog steeds af)  
Ook in de trein ben ik regelmatig aangesproken wanneer ik mijn karakterboek 
opensloeg om te oefenen. Vond ik eerst best leuk, al die aandacht. Na een tijdje 
wilde ik gewoon met rust gelaten worden en ging ik me ergeren aan hoe weinig 
mensen van China afwisten. Dat vind ik ook één van de mooiste dingen aan 
deze studie. Continu met zo’n fantastisch mooie taal bezig zijn en steeds meer 
leren over dat mysterieuze immens grote land. Ik vind het ook geweldig als ik 
dan weer eens zo’n goedkope krant opensla met allerlei foutieve informatie 
over China. Wat ook heel leuk is, is door Chinatown lopen in Den Haag en kijken 
welke karakters je allemaal kunt lezen en in het Mandarijn een praatje houden 
in de Chinese bakkerij. Je kunt de taal en geleerde stof gelijk in het dagelijks 
leven toepassen en zien dat wat je leert ook werkelijk nut heeft. Dat maakt voor 
mij deze studie zo leuk en dat maakt ook dat ik er continu mee bezig wil blijven. 
Als jij dat ook hebt, dan ben je absoluut op het goede adres!

Dit alles wil overigens niet zeggen dat de hele studie altijd leuk is en zal blijven. 
Toen ik afgelopen jaar net begon vond ik alles interressant. Alle docenten waren 
leuk en ik zat altijd en overal karakters te oefenen. Ik had mijn droom studie 
gevonden...
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Dat zwakte helaas toch wat af na de eerste tentamenperiode. Wat was het 
vreselijk moeilijk om überhaubt nog aan die karakters te beginnen met zoveel 
andere activiteiten die ik daarvoor in de plaats kon doen (lees: facebook).
Ik wed dat jullie al doodgegooid zijn met allerhande tips om dit eerstejaar 
door te komen. Ik ga waarschijnlijk niets nieuws zeggen, maar wellicht is het 
geloofwaardiger als je het hoort van tweedejaars studenten. Wees trots op 
jezelf bij een goed cijfers straks, want eerlijk is eerlijk, Sinologie is gewoon niet 
de makkelijkste studie. Dat wil niet zeggen dat het niet te doen is. Dat wil enkel 
zeggen dat je goed je kop erbij moet blijven houden en door moet gaan. Geef 
niet op als je na 20 minuten nog steeds dat karakter niet in je hoofd hebt of 
als je de volgende dag al die jaartallen weer bent vergeten. Blijf herhalen en 
herhalen en herhalen. Dit blijft je je hele studie achtervolgen dus ik zou het 
maar gewoon doen! 

Geschreven door: Sarah Grasdijk

‘’ Dat vind ik ook één van de mooiste 
        dingen aan deze studie.”
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Het is alweer een tijdje geleden dat ik voor het eerst in die schoolbanken zat en 
het geheugen van deze ouwe heer kan hem soms een beetje in de steek laten, 
maar er is één ding dat ik me heel goed kan herinneren: Ik vond de eerste week 
in vergelijking met de rest van het jaar redelijk saai. Het eindeloos herhalen 
van de uitspraak en de introductie lessen van de overige vakken zorgen ervoor 
dat er een redelijk inactieve week ontstaat. Je hebt vast gemerkt dat de 
daaropvolgende week al een stuk leuker werd!

Waar ik helemaal enthousiast van werd was het leren van die eerste karakters. 
Het voelt heel apart wanneer je als Nederlander die karakters kunt lezen en 
schrijven. Mijn advies aan jullie is daarom ook om dat enthousiasme er in te 
houden! Je zult merken dat Chinees niet zomaar een studie is, maar ook een 
full time job. Je zult je hele studie carrière bezig zijn met het oefenen van de 
uitspraak, leren van grammatica en het stampen van die karakters. Kortom: 
je hebt er een hele dagtaak aan. Zorg er daarom dan ook voor dat je alles blijft 
bijhouden! Je voorkomt zo een hoop examenstress. Daarnaast zijn er nog een 
aantal andere belangrijke dingen die voor jullie van belang zijn.

Het eerste wat je als eerstejaars student moet doen is het creëren van een 
“Chinese omgeving”. Waarschijnlijk komen er nu een aantal vraagteken 
boven jullie eerstejaars hoofdjes te hangen. Wat ik hiermee bedoel is dat je 
een omgeving maakt waarin je omgeven wordt door het Mandarijn. Hoe leer 
je de taal nou beter, dan wanneer je continu blootgesteld wordt aan die taal. 
Ga dus Chinese series kijken, Chinese muziek luisteren en/of zoek een Chinese 
talenpartner! We hebben een groot whiteboard naast de ingang staan, dus 
maak daar gebruik van. daarnaast heb je een groot aantal handige websites 
tot je beschikking. De site waar jullie waarschijnlijk het meest gebruik van gaan 
maken is “chineesonline.nl”. De maker van deze site is een bekende van de 
faculteit. Door deze man hoeven jullie nooit meer van die ouderwetse karakter 
kaartjes te maken en geloof me, in het maken van deze kaartjes gaat heel veel 
tijd zitten. Maak gebruik van deze site. Daarnaast wil ik jullie er op wijzen dat 
er een handige app bestaat die fungeert als een Chinees woordenboek. De 
naam is “Pleco” en het heeft me meer dan eens uit de brand geholpen als ik 

Wijze woorden van tweedejaars 
student Gert-Jan Haasnoot:
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een woord of karakter was vergeten (dat is dus niet tijdens je tentamens). 
Downloaden en leren zou ik zeggen! Last but not least: mochten jullie met 
vragen komen te zitten in de loop van dit schooljaar, loop dan even naar een 
ouderejaars toe. Hij/zij kan je verder helpen. Dit is overigens één van de grote 
verschillen met de middelbare school. Naarmate je een aantal weken op het 
arsenaal hebt rondgebanjerd, zul je merken dat de scheidingslijn tussen de 
verschillende jaargangen grotendeels verdwenen zijn. Wees dus niet bang om 
een ouderejaars om hulp te vragen. Nu rest mij niks anders dan jullie een heel 
fijn jaar te wensen en hopelijk tot snel! 
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De Krant met Karakter houdt zich bezig met alles rondom de studie Sinologie 
en ander China-gerelateerd nieuws en wordt samengesteld door studenten 
van China Studies. Naast deze eerstejaars editie worden er nog 3 of 4 edities 
uitgebracht. Je leest onder andere grappige uitspraken van docenten en een 
aantal nieuwe docenten worden geïnterviewd. Zoals je al had kunnen lezen in 
het stukje van Gert-Jan, is het belangrijk dat je het komende jaar veel China om 
je heen gaat hebben. De KmK houdt zich ten eerste bezig met nieuws uit China 
en Taiwan. Daarnaast krijg je reviews over films, tekenfilms, series en Chinese 
(pop)muziek. De activiteiten van de SVS worden genoemd, maar ook andere 
China-gerelateerde activiteiten zoals tentoonstellingen of musea. Met een 
beetje geluk komt er elke keer een pagina in het modern- of klassiek Chinees 
en met de toekomstige hulp van ouderejaars en jullie eerstejaars is er straks 
wellicht ruimte voor tekeningen, verhalen, geschiedenis, vakantiegebieden etc. 

Op de laatste pagina staan oproepen van alle commissies waar je je bij kan 
voegen, dus heb je zin om je op een leuke en ongedwongen manier te verdiepen 
in China? Voeg je dan vooral toe aan het schrijversteam, de acquisitie commissie 
of de activiteiten commissie! We Want You! 

DE KRANT MET KARAKTER
De Bedoeling van de KmK en wat 

je kan gaan verwachten:
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Tijd om de rest van het bestuur te introduceren!
Allereerst, een woordje van onze voorzitter 

Beste eerstejaars,

Ik ben Björn Ooms en ik ben dit academisch jaar voorzitter van de SVS. 
Verstandig dat jullie voor de opleiding Chinastudies hebben gekozen, het is 
namelijk de leukste opleiding aan de Universiteit Leiden. Laat ik beginnen met 
een vraag te beantwoorden die jullie ongetwijfeld ook al om je oren hebben 
gekregen; waarom Chinastudies?!

Ik heb zelf voor Chinastudies gekozen omdat China mij erg tot de verbeelding 
sprak maar ik er eigenlijk niks vanaf wist. Eigenlijk nogal vreemd, een gebied 
met een ongelofelijk rijke geschiedenis waar we in het westen weinig aandacht 
aan besteden. Daar moest ik meer 
van weten! Daarnaast vind ik het 
leren van een nieuwe taal erg 
leuk, en dan is Chinees toch een 
mooie uitdaging! Maar is Chinees 
leren niet heel erg moeilijk? Nog 
zo’n vraag die je bijna dagelijks 
voorgeschoteld krijgt. Of het 
moeilijk is, ligt helemaal aan jezelf. 
Kom je naar alle colleges en maak 
je al je huiswerk, dan is het heel 
goed te doen. Op die manier houd 
je ook plezier in je studie en dat is 
het belangrijkst! Als je je karakters 
niet hebt bijgehouden en je moet 
ineens drie weken aan karakters 
gaan inhalen, dan gaat de lol er 
natuurlijk snel vanaf.

Omdat we zo’n kleine studie zijn, 
leer je letterlijk iedereen van de 

SVS BESTUUR
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opleiding snel kennen. Veel mensen blijven na college nog even hangen in 
het Arsenaal, er is altijd wel iemand die je kent. Doe daar dus ook je voordeel 
mee! Val ouderejaars lastig met al je vragen of laat ze je essay nakijken! Maar 
Chinastudies is niet alleen maar colleges volgen en tot in de late uurtjes studeren 
in de UB, en hier komt de SVS om de hoek kijken. In de collegebanken bestudeer 
je China, tijdens activiteiten van de SVS proberen we iets meer van China te 
laten zien. Voor zover dat mogelijk is in Nederland natuurlijk. Zo organiseren 
we bijvoorbeeld filmavonden, een eerstejaarsdiner, museumbezoeken en 
lezingen. Er is natuurlijk ook genoeg ruimte voor niet-studiegerelateerde 
activiteiten, zoals onze feesten. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat na een 
blok studeren en tentamens maken, een biertje er vaak wel in gaat.

Dat is ook belangrijk, ontspannen. Je bent immers student en het studentenleven 
beleef je niet alleen tussen de vier muren van het Arsenaal, maar juist veel meer 
daarbuiten. Vele van jullie zullen voor het eerst op jezelf gaan wonen in een 
vreemde stad. Je hebt ineens veel meer vrijheid dan je gewend was. 

Daarin zul je het evenwicht moeten vinden tussen studeren en doorzakken 
in de kroeg of studentenvereniging. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar als je 
het juiste evenwicht vindt en goede cijfers hebt, dan zal dit zich misschien wel 
uitbetalen in de vorm van een mooie beurs om een jaar in China of Taiwan te 
studeren!

Kortom, er gaat veel op je af komen de komende weken. Geniet van je 
studentenleven maar kom vooral ook naar de colleges, dan zul je nooit badend 
in het zweet wakker worden omdat je dat ene tentamen niet goed hebt 
voorbereid!

Ik zie jullie in het Arsenaal! 
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Naam: Hugo Kolstee
Functie: Penningmeester

Als commissaris activiteiten zal ik alle 
activiteiten  die door de SVS worden 
aangeboden organiseren. Hierbij moet 
je niet alleen denken aan de geweldige 
SVS feestjes maar ook aan China en 
Azie gerelateerde activiteiten, zoals 
lezingen, musea bezoeken, workshops. 
Door al deze activiteiten te organiseren 
hopen wij dat onze leden naast colleges 
ook op een andere manier actief bezig 
kunnen zijn met hun studie. Daarnaast 
is het bijwonen van activiteiten een 
leuke manier om mede eerstejaars en 
oudere jaars te ontmoeten. 

Als penningmeester is het primair 
mijn functie om voor de financiële 
huishouding van de SVS te zorgen. 
Daarbij komt ook dat ik het heel 
erg belangrijk vind om de SVS echt 
een studievereniging te houden, 
en dus zal ik mijn best doen om 
zoveel mogelijk China-gerelateerde 
activiteiten op de planning te krijgen. 
Buiten de studie en de SVS houd ik 
me veel en graag bezig met muziek, 
literatuur, en kunst, en kijk ik graag 
naar slechte (reality-)televisieseries. 

Naam: Frederiek van Lieshout 
Functie: Commissaris activiteiten
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Naam: Minke Lok ( 敏柔)
Functie: Secretaris en Vice-
voorzitter

Dag lieve eerstejaars!

Ik ben dus Minke, tweedejaars student 
Sinologie, postbode, gek op reizen, 
goede boeken lezen en curry eten 
en een van mijn favoriete hobby’s is 
slapen (al doe ik het soms niet genoeg). 
Ik ben onder andere verantwoordelijk 
voor de binnenkomende mail, de 
nieuwsbrief en het ledenbestand. 
Daarnaast is het ook mijn taak om 
de voorzitter in de gaten te houden, 
dus mochten jullie goede- of slechte 
dingen willen melden over Björn, dan 
weten jullie bij wie jullie moeten zijn!

Vorig jaar begon ik net als de meeste van jullie zonder enige kennis van het 
Mandarijn aan het eerste jaar, verder dan een plat uitgesproken nihao kwam ik 
niet. Afgelopen jaar heb ik beetje bij beetje, karakter bij karakter de stof geleerd 
en ik kon mij deze zomer goed verstaanbaar maken in Taiwan! Laten jullie dus 
alsjeblieft niet de moed in de schoenen zakken als je de eerste weken niets van 
het gebrabbel van jullie laoshi’s verstaat, streepje voor streepje karakters moet 
leren (en nee, je hoeft geen fotografisch geheugen te hebben om karakters 
te kunnen onthouden!) en je derde toon alsmaar klinkt als een tweede toon. 
Ik beloof jullie dat het langzaam maar zeker steeds makkelijker gaat. Zorg 
er natuurlijk wel voor dat je naast je studie ook genoeg leuke dingen doet, 
bijvoorbeeld bij de activiteiten van de SVS! Kijk samen met je studiegenoten 
Chinese films, ga naar leuke feestjes of bezoek interessante musea of de 
Chinese ambassade in Den Haag.
Ik kijk er naar uit jullie allemaal te leren kennen en ik wens jullie veel succes met 
de colleges! Tot snel bij de activiteiten van de SVS!

Liefs, Minke
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Naam: Loes Janssen
Functie: Commissaris Acquisitie 

Ik ben 24 jaar, gezelligheidsdier, 
manusje van alles, maar dit jaar 
toch vooral bestuurslid van de 
SVS. Als Commissaris Acquisitie 
ben ik verantwoordelijk voor 
het opbouwen en onderhouden 
van een sterk netwerk. 

Een sterk netwerk kan de 
vereniging financieel en 
inhoudelijk helpen. Naast het 
werven van sponsoren, wordt 
dit netwerk vooral gebruikt om 
studiegerelateerde activiteiten 
mee in te richten.
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Je kunt nooit al het nieuws in 4 kleine krantjes zetten.Wel kunnen we er voor 
zorgen dat hoogtepunten, opmerkelijke artikelen en belangrijk nieuws kort 
aangekaart wordt in de KmK. Heb jij recente artikelen gevonden die leuk of 
interessant zijn om te lezen? Stuur het dan naar redactie.kmk@gmail.com.  
Hier alvast een voorproefje!

Terug naar school? Vergeet niet je tafel mee te nemen!

Begin september is ook voor Chinese kinderen de tijd om weer terug naar 
school te gaan. Tevens zorgen de ouders voor de voorbereiding van allerhande 
spulletjes als pennen en schriften. Maar in de county Shunhe, in de Stad 
Macheng (Provincie Hubei) moeten ouders op een reguliere schooldag ook 
een passende stoel en tafel meenemen naar het schoollokaal. Shunhe county 
heeft 5000 studenten. Voordat het nieuwe semester begon, waren er zo’n 
2000 meubels naar de basischolen verhuisd dat gesteund werd door donaties. 
Dat betekend dat zo’n 3000 studenten nog steeds hun eigen tafels en stoelen 
moeten meenemen

Het gemeentehuis in Macheng, die ervoor behoort te zorgen dat het 
overheidsgeld in Shunhe terecht komt, wordt door lokale bewoners“White 
House” genoemd. Maar het gebouw is zo immens groot dat de woonplaats 
van de Amerikaanse president hierbij behoorlijk in het niet valt. Het lijkt er 
echter op dat ze ondanks dat, niet welwillend zij om geld vrij te maken voor het 
onderwijs.

Hieronder zie je foto’s van een grootmoeder en moeder terwijl ze meubels 
voor hun kinderen en kleinkinderen naar school dragen. Omdat deze niet door 
de overheid betaald worden, heeft elk stuk meubel dus een andere kleur en 
grootte. 

bron:  http://news.163.com/photoview/00AP0001/27096.html

Geschreven door: Sarah Grasdijk

China Nieuws en Feitjes
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Dr. Tineke D’Haeseleer
Functie(s)/Specialisatie: 
Docent premodern China en 
coördinator Premodern Chinees.

Quote:  “There’s never time enough to 
do all the nothing you want.” 
(bron  Bill Waterson: Calvin and Hobbes)

Ans de Rooij
Functie(s) / Specialisatie: coördinator 
MC1, docente modern Chinees

Wang Ying-Ting
Functie(s): MC2, coördinator docente 
modern Chinees
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Prof. dr. S.R. Landsberger
Functie: Docent moderne Chinese 
geschiedenis

Anneke Amir
Functie: studiecoördinator
Aanwezig: 
maandag 8.30-17.00, 
dinsdag 8.30-16.00, 
woensdag 8.30-15.00, 
donderdag 8.30-16.00.

Dr. F.A. Schneider
Functie: Docent politiek en economie 
van China
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Nu hadden wij aan enkele docenten gevraagd of zij een korte omschrijving 
wilden geven van hun functie met een eventuele quote of tip voor eerstejaars 
studenten. Prof. dr. B.J. (Barend) ter Haar heeft dit volkomen genegeerd of vond 
dit afdoende. Er kwam namelijk veel meer informatie binnen. Wellicht heeft hij 
dit zo gewenst, daarom krijgt hij een eigen pagina!

Barend ter Haar heeft gestudeerd 
van 1976-1984 in Leiden, Shenyang, 
Osaka en Fukuoka. Hij heeft door 
de jaren heen bija alle vakken wel 
eens gegeven, vanaf het oude tot 
en met het hedendaagse China. 
Zijn onderzoek betreft vooral het 
premoderne China, maar wanneer 
het gaat om nieuwe religieuze 
groepen en tempelculten is hij 
ook zeer in het huidige China 
(inclusief Taiwan) geïnteresseerd 
. Hij heeft net een boek af over 
een leken-boeddhistische groep 
die geen voorouders vereert en 
hoopt tegen december 2012 een 
boek af te hebben over één van 
de belangrijkste goden uit het 
oude China (die trouwens nog 
steeds wordt vereerd), Keizer 
Guan. In het eerste jaar zult u hem 
tegenkomen als docent van het 
vak Premoderne Chinese Geschiedenis.

Special Introduction



23

Student zucht even voordat ze  een zin moet 
oplezen.  Ter Haar: ‘’het leven is zwaar, één keer per 

week Ter Haar.’’

Het is traditie van de KmK om grappige of opmerkelijke quotes van docenten 
in de krant op te nemen. Hieronder zie je een kleine selectie van quotes uit wat 
oudere edities.

Zit jij in college en merk je een hilarische uitspraak van een docent(e) op? stuur 
dan je quotes naar redactie.kmk@gmail.com! Wie weet zie je hem dan de 
volgende editie verschijnen ! 

Quotes:

Dhr Wiedenhof: ‘’willen jullie mij 
op mijn lieve ogen geloven, dat ik echt niet bijt? 

Ik denk echt niet  ‘nou, nou, wat een domme vraag. 
  Die krijgt geen voldoende!’’

Tineke D’Haeseleer: ‘’Heineken is toch 
geen bier! Het is afwaswater met ‘n beetje 

alcohol er in!!

Ter Haar tijdens PCG:
‘’buskruit was een belangrijke uitvinding voor 

oorlogvoering. Vooral vanwege het lawaai dat het 
maakt, want lawaai is eng. Ik was vroeger ook bang 

voor disco’s.’’
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Het eerstejaarskamp was een groot succes! Dit niet alleen door de goede 
organizatie van de SVS, maar vooral omdat we vinden dat er een ontzettend 
leuke groep nieuwe sinologen bijgekomen is!  We hopen dan ook dat jullie 
dit enthousiase er in houden en veel van onze leuke activiteiten bijwonen. Zo 
maken we er een fantastisch jaar van!! 

Eerstejaars  kamp ！！！
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Hier een heel globaal overzicht van de geplande activiteiten.
Er ontbreken nog vele studie-gerelateerde activiteiten. Deze kunnen we op het 
moment nog niet plannen of er is nog onzekerheid over. Heb jij ook nog een 
goed idee over een activiteit? Laat het dan weten via bestuur@svsleiden.nl. Kijk 
op de laatste pagina van deze KmK hoe je je toe kan voegen aan de activiteiten 
commissie!

September
 Filmavonden
 ALV + Borrel
 Eerstejaarsdinner 

Oktober
 Filmavonden
 Voetbal wedstrijd
 Het eerste feest

November
 Filmavonden
 Bezoek aan Museum Volkenkunde
 Basketball wedstrijd
 Het tweede feest
 Tafeltennis wedstrijd
 Studentenforum

December
 Filmavonden
 Sinterklaas borrel
 Ouderavond

Overzicht activiteiten jaar 2012-2013
Eerste semester
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ACTIVITEITEN COMMISSIE:
Lijkt het jou leuk om als lid van de activiteiten commissie mee te helpen 
activiteiten te organiseren? Als lid van de activiteiten commissie ga je helpen 
organiseren, promoten en  zul je bepaalde verantwoordelijkheden hebben. 
Stuur een mailtje naar bestuur@svsleiden.nl  o.v.v. ‘activiteitencommissie’, of 
spreek me aan in het arsenaal. Last but not least, nog een wijze tip: ookal ben je 
geen commissielid, kom gezellig naar alle feestjes (en natuurlijk vooral naar de 
studie-gerelateerde activiteiten)!

AQUISITIE COMMISSIE 
Wil je naast het studeren je ook inzetten voor de vereniging en in contact 
komen met China-gerelateerde bedrijven en instanties? Schrijf je dan in voor 
de acquisitiecommissie. Samen zullen we brainstormen over hoe we het 
SVSnetwerk zo goed mogelijk kunnen gebruiken. En gaan we natuurlijk op zoek 
naar nieuwe ideeën, sponsoren en samenwerkingsverbanden. Interesse? Stuur
een mail met je persoonsgegevens naar: bestuur@svsleiden.nl o.v.v. 
‘acquisitiecommissie’.

KRANT MET KARAKTER
SCHRIJVER GEZOCHT:
De KmK wordt geheel samengesteld door studenten Chinastudies. En daarom 
kunnen we jouw creatieve inbreng heel goed gebruiken. Heb jij gevoel voor 
taal? Wil  je ervaring opdoen met het schrijven van artikelen? Heb je originele 
ideeën die perse in de krant moeten? Meld je dan aan om het schrijversteam 
van de Krant met Karakter te versterken. Vier keer per jaar komt er een editie 
uit waarin jouw artikelen worden gepubliceerd.

KUNSTENAAR GEZOCHT:
Buiten artikelen staat de KmK ook open voor andere vormen van 
informatievoorziening. Strips, kaligrafie, tekeningen, kooklessen: zolang ze 
maar origineel zijn en wederom iets met China of de studie te 
maken hebben. Ben jij creatief aangelegd? Teken of schilder je graag, maar heb 
je geen platform om je werken aan de wereld te kunnen laten zien? Dan is de 
KmK misschien wel de plek waar jouw werk kan worden gepubliceerd.
Ervaring is niet nodig, slechts een flinke dosis enthousiasme!
Je kunt je aanmelden via het volgende emailadres: redactie.kmk@gmail.com

Oproepjes






