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Beste lezer,

Nu pas? Het nieuwe studiejaar begint alweer over twee weken. Hier is hij dan 
toch, na maanden vertraging. Deze KMK was aanvankelijk gepland uit te komen 
eind maart, maar heeft zo lang op zich moeten laten wachten vanwege onze 
afhankelijkheid van de computers in de UB. Aan degenen die het niet weten, 
de UB was vanaf de uitbraak van COVID-19 in Nederland lange tijd dicht en de 
programma’s die wij gebruiken om de KMK’s in elkaar te zetten, staan op die 
computers.
 Maar goed, dat gezegd hebbende, wens ik iedereen alle goeds en 
gezondheid toe in deze tijden en hoop ik dat jullie alsnog kunnen genieten van 
deze KMK deze laatste twee weken. In deze KMK staat alles wat je moet weten 
over meneer Van Els, dansende kraanvogels, Taiwanese verkiezingen, Chinese 
drama’s en nog veel meer. Helaas hebben we sommige stukken uit deze KMK 
moeten schrappen wegens gebrek aan relevantie, sorry Shandy. Verder, grote 
dank aan allen die hebben bijgedragen aan het maken van deze KMK en aan 
degenen die alle mooie foto’s hebben gemaakt.
 Vervolgens, wil ik van dit moment gebruik maken om alvast mijn 
opvolger als hoofdredacteur/commissaris van de KMK aan te kondigen. 
Daphne van Cappelle zal komend jaar het roer overnemen. Alles zal komend 
jaar gegarandeerd anders lopen dan gebruikelijk, maar ik heb het volste 
vertrouwen dat alles goed zal komen. 
 Tot slot, deze KMK zal in kleinere hoeveelheid worden afgedrukt, 
omdat wij verwachten dat minder mensen de KMK zullen komen/kunnen 
ophalen. Voor degenen die graag een fysiek exemplaar willen bemachtigen, 
neem even contact met ons op (communicatiesvs@gmail.com). Deze laatste 
alinea zal echter alleen te vinden zijn in de online-versie.

Goeds en succes met alle voorbereidingen in tijden van enzovoort!

Niek
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Paul van Els, geboren in Brabant, begon in 1993 aan de opleiding 
Chinastudies. Tegenwoordig geeft hij als docent hier aan de 
universiteit van Leiden Klassiek Chinees, Filosofie en Religie en 
andere colleges over de Chinese filosofie.

Waarom heeft u destijds voor Chinastudies gekozen?
Toen ik jullie leeftijd had (red. 18/19 jaar), was ik geïnteresseerd in het 
“mysterieuze” Oosten. Ik dacht graag na over levensvragen en ik vond de 
antwoorden die men daar in het Oosten op gaf heel interessant, vooral de 
boeddhistische filosofie. Ik deed toen ook aan Chinese vechtkunst, kungfu, 
van mijn zestiende tot mijn twintigste. Vandaar dat ik dacht, ik wil hier meer 
over weten. Toen ben ik Chinastudies gaan doen, Sinologie zoals dat toen nog 
heette. Ik was nog nooit in China geweest, maar was wel geboeid door die oude 
filosofieën. Inmiddels weet ik dat mijn beeld van China niet klopte, maar toen 
vond ik dat heel boeiend en nu vind ik het overigens niet minder interessant. 
Integendeel, nu ik er meer van weet, vind ik het misschien juist interessanter 
dan toen.

Vindt u dat uw beeld op een positieve of negatieve manier is veranderd?
Ik zou zeggen dat het genuanceerder is geworden. Daarom vind ik het zelf 
positiever, want ik had gewoon geen juist beeld van China, of van Azië. Mijn 
beeld was wat ik dacht dat het was en als je er dan eenmaal bent geweest en 
je er meer in hebt verdiept dan weet je pas hoe het er écht aan toe gaat. Dat 
vind ik interessanter om te weten: hoe het echt is in plaats van uit te gaan van 
je eigen idee.

Interview met Paul van Els
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Wanneer kwam u erachter dat u een passie had voor het Klassiek Chinees?
Mijn leraar van Klassiek Chinees was een heel bevlogen man, Mansvelt Beck 
heet hij. Hij kon zo goed les geven. Ik herinner me nog heel goed de allereerste 
les van Klassiek Chinees. Vanaf dag één begonnen we meteen met teksten 
lezen. Je werd eigenlijk gewoon het diepe ingegooid. Met hem hebben we toen 
de eerste les over één zin gesproken, twee uur lang over zes karakters. Hij kon 
daar zoveel over vertellen. Ik vond het heel fascinerend dat wij de tijd en het 
geluk hadden om daar twee uur lang over te spreken. Veel mensen zijn heel 
doelgericht, maar als je op de universiteit zit, is het ook belangrijk om je over 
te geven aan onderwerpen waar geen direct nut bij zit. Die dingen werken 
geestverruimend en dat is denk ik ook wat wij als samenleving nodig hebben. 
Je moet leren om “out of the box” te denken en dat doe je bijvoorbeeld door 
twee uur lang te spreken over zes karakters in het Klassiek Chinees. 

Wat is het gekste dat u ooit heeft meegemaakt tijdens een les?
Een collega van mij heeft ooit tegen eerstejaars studenten gezegd: “Weten 
jullie wat meneer van Els nou echt leuk zou vinden? Hij is maandag jarig, het 
beste cadeau dat jullie kunnen geven, is goed voorbereid naar de les komen.” 
Maar ik was helemaal niet jarig. Of de studenten goed voorbereid waren 
weet ik niet meer, maar ze kwamen wel met een verjaardagskaart. Sterker 
nog, dat was slechts het begin. In de jaren daarop heb ik op de bewuste dag 
verjaardagskaarten gekregen van studenten. Ik heb nooit het lef gehad om te 
zeggen “het is niet mijn verjaardag”. Allemaal te danken aan die collega. 

Kijkt u Chinese films/series? Wat is uw favoriete Chinese film/serie?
De eerste films die in mij opkomen, dat zijn niet de zwaardere. Ik heb er wel 
veel van gezien, maar die raken mij minder. De wat lichtere, komische films, 
die blijven wel goed bij, bijvoorbeeld van Stephen Chow, een regisseur/acteur 
uit Hong Kong. Hij heeft Kung Fu Hustle gedaan, en Shaolin Soccer. Zijn humor 
spreekt me wel aan. Dat is het grappige, dat je films van de andere kant van 
de wereld ziet en dat die humor zich dan toch op de een of andere manier, 
althans deels, vertaalt naar onze cultuur. Je begrijpt gewoon waarom mensen 
erom lachen en misschien vind je het zelf ook grappig. Je hebt daarnaast nog 
Crazy Stone, ook heel leuk, met zo'n stereotype Hong Kong gangster. Hij komt 
dan in China aan en weet zich helemaal geen raad. Dat levert allemaal grappige 
taferelen op. Dus qua Chinese films raad ik vooral komische films aan.
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Heeft u een favoriete plek in China of Taiwan? 
Het trieste antwoord is dat veel van de plekken waar ik geweest ben er niet 
meer zijn. Die plekken zijn zo veranderd dat ze onherkenbaar zijn geworden. In 
2006 verbleef ik aan de Universiteit van Peking 北京大學, waar ik onderzoek 
deed. Ik kwam daar in mei aan en ik bleef er voor drie maanden. Als je de 
hoofdpoort uitging, was er een straat met allemaal zaakjes voor studenten, 
bijvoorbeeld kleine eethuisjes, kappers, winkels voor levensmiddelen en dat 
soort dingen. Toen ik drie maanden later terugging naar Nederland, hadden ze 
ondertussen die straat helemaal platgewalst. Alles was weggehaald om plaats 
te maken voor de uitbreiding van de ringweg. Die winkels, de restaurants... 
binnen drie maanden waren ze weg. Dat is zo absurd.   
Maar jullie vroegen naar iets leuks. Een van de leukste plekken, dat is denk 
ik toch in Taipei. Shīdà 師大, de National Taiwan Normal University, heeft een 
campus in het midden van Taipei en daarachter is de Yǒngkāng-straat 永康街. 
In die straat heb je van die eetstandjes, restaurantjes, kleine kledingwinkels en 
boetiekjes. Die straat bruist van het leven! Dat heb je in veel straten in China, 
maar dit is de straat die mij het meeste is bijgebleven.

Wat zou u aan uw leerlingen willen doorgeven?
Ik probeer studenten altijd kennis bij te brengen, dat doen we allemaal, maar 
er is denk ik iets dat nog veel belangrijker is. Ik heb mijn interessegebied. Ik 
ben helemaal gepassioneerd door het Klassiek Chinees en door de oude 
Chinese denkers, maar ik besef me maar al te goed dat dat niet voor iedereen 
geldt. Er zijn mensen die moderne Chinese geschiedenis interessant vinden, 
of economie of kunst, wat allemaal prima is. Wat ik als docent het liefst wil 
doen is mijn passie overbrengen en studenten enthousiasmeren voor China in 
alle aspecten. Ik hoop slechts dat ik wat olie kan gooien op het vuur dat in de 
harten van studenten brandt, ook voor de studenten die iets anders willen gaan 
doen met de studie, die misschien nooit meer iets te maken willen hebben met 
Laozi of Zhuangzi. Dat vind ik belangrijk: olie op het vuur gooien. Als ik iets wil 
meegeven aan studenten dan is het dat.

Grappig feitje
Ik heb een hond die Dōngdōng 東東 heet.

Daphne van Cappelle en Evy Jacobs
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In het oude China was er eens een student. Hij was 
geleerd, kon dichten en schilderen, maar had geen 
ene cent. In de avond ging hij meestal naar zijn 
vriend de herbergier, waar hij in de hoek van de 
zaal ging zitten schrijven of schilderen. 

Op een keer, toen hij de herberg binnenkwam, ging 
hij niet op zijn gebruikelijke plek zitten. Hij stapte 
naar de muur en begon de muur te beschilderen 
met zijn pot Oost-Indische inkt en penseel. Na een 
paar losse en zwierige strepen ontstond er een 
kraanvogel op de muur. De vogel was zo mooi en 
realistisch dat de hele herberg verwonderd naar de 
schildering bleef staren, met de gedachte dat de 
vogel bijna elk moment los zou komen van de muur 
en weg zou vliegen. 

De student stapte naar de herbergier toe en zei: 
“Goede vriend, vandaag is de laatste keer dat ik hier ben. Gezien u altijd 
zo aardig en goed voor mij bent geweest, bied ik u deze kraanvogel als 
afscheidsgeschenk. U hoeft slechts drie keer in uw handen te klappen, en de 
kraanvogel zal tot leven komen en dansen voor u en uw klanten. Maar dit kunt 
u slechts één keer per dag bevelen aan de vogel.” Na deze woorden klapte de 
student drie keer in zijn handen. De kraanvogel kwam tot leven, stapte uit de 
muur en sloeg zijn vleugels uit. Met lichte en zwierige bewegingen begon de 
kraanvogel beeldschoon te dansen. De klanten van de herbergier stonden met 
open mond toe te kijken. Na enkele minuten beëindigde de vogel zijn dans 
en vloog hij sierlijk weer de muur in, terug in de vorm van de schildering van 
de student. De student had de waarheid gesproken. Na dit voorval nam de 
student afscheid en vertrok uit de herberg.

Vanaf dat moment nam de populariteit van de herberg met gigantische 
sprongen toe. Elke dag zat de herberg vol met klanten, allemaal in afwachting 
van de prachtige dagelijkse vertoning van de kraanvogel. Op een dag kwam er 
een bekende rijke man de herberg in. Hij stond echter bekend als een slechte 

De dans van de kraanvogel



man met een groot ego. Na de dans van de kraanvogel eiste de rijke man om 
de vogel nogmaals te zien dansen. 

“Dat kan ik helaas niet doen”, zei de herbergier. Maar de rijke man die gewend 
was dat hij alles kreeg als hij het geld ervoor had, gooide de herbergier een zak 
met munten toe en zei: “Ik wil dat de vogel nog een keer danst!”

Met angst voor eigen leven klapte de herbergier aarzelend nog eens drie keer 
in zijn handen. De kraanvogel kwam tot leven, maar langzamer en met een 
droevige kop. De kraanvogel begon te dansen. Deze dans was echter niet 
prachtig, eerder zwaarmoedig. Alle klanten kregen tranen in hun ogen. Dit 
was een dans van een stervend dier, niet van een sierlijke kraanvogel. Aan het 
einde van de dans bleef de kraanvogel staan in plaats van terug te springen 
in de muur. De zaal was stil en de deur werd geopend. De student kwam de 
herberg binnen en begon de fluit in zijn handen te bespelen. De kraanvogel 
kwam naar de student toe en de hele herberg wachtte af wat er zou gebeuren. 
De student verliet vervolgens de herberg samen met de kraanvogel, terwijl hij 
een droevige en jammerende melodie speelde op zijn fluit. Aan de rand van 
het dorp losten zij op in de lucht en sindsdien heeft niemand ooit meer iets van 
de student en zijn kraanvogel vernomen.

Lianne Ros
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Op zaterdag 11 januari vonden in Taiwan de algemene verkiezingen plaats. 
Zoals jullie (hopelijk) al weten, is de Taiwanese al dan niet vermeende 
onafhankelijkheid een gevoelig onderwerp. De Chinese overheid beschouwt 
Taiwan nog steeds als afvallige provincie en streeft ernaar om het eiland met 
het vasteland te herenigen. De Taiwanese overheid vindt echter dat Taiwan een 
onafhankelijk land is en sommige Taiwanezen claimen zelfs dat de Taiwanese 
regering de rechtmatige regering van heel China is. 

Tijdens deze verkiezingen nam de huidige president, Tsai Ing-wen, van de 
Democratische Progressieve Partij (民主進步黨 Mínzhǔ Jìnbù Dǎng) het 
voornamelijk op tegen Han Kuo-yu van de Chinese Nationalistische Partij 
(中國國民黨 Zhōngguó Guómíndǎng). Voor de Taiwanese bevolking was het 
vooral de vraag of ze Tsai, die in 2016 als president werd verkozen, nog steeds 
vertrouwden om hun democratie te beschermen tegen China. Tsai’s grootste 
tegenstander, Han, probeerde het volk er namelijk van te overtuigen dat het 
versterken van de banden met het vasteland Taiwan juist een betere kans 

Op het scherm: Tsai Ing-wen (蔡英文 Cài Yīngwén) links en Lai Cheng-te (賴淸德 Lài Qīngdé) 
(vicepresident) rechts

Taiwanese verkiezingen



geeft om hun soevereiniteit te beschermen en de economie te versterken. 
Dat bracht hem in eerste instantie een grote achterban. Tsai’s partij verzet zich 
daarentegen sterk tegen het idee dat Taiwan en China hetzelfde land zijn en 
zouden moeten samenwerken. Een van de hoofddoelen van de partij is dan 
ook formele onafhankelijkheid. 

Tsai’s eerste termijn werd gekenmerkt door een reeks van uitdagingen. Zo 
kreeg Xi Jinping het voor elkaar een aantal landen, die Taiwan erkenden, voor 
zich te winnen, wat een diplomatieke isolatie tot gevolg had. Ook werd het 
toerisme vanuit China naar Taiwan ingeperkt en werd elke beweging richting 
afscheiding van het vasteland bedreigd met militaire maatregelen. Het werd 
steeds lastiger om gedwongen hereniging zonder geweld te voorkomen. Tsai 
nam dan ook een aardig risico toen ze eind 2016 president Trump opbelde 
om hem te feliciteren met zijn overwinning. Laat staan toen ze openlijk steun 
betuigde aan de anti-overheid-demonstranten in Hongkong. Toch wist Tsai 
Taiwan op een pragmatische manier uit de problemen te houden.

Vlak voor de verkiezingen deed Xi een poging de uitslag te beïnvloeden met 
een voorstel om Taiwan, net als Hongkong, te herenigen onder een semi-
autonoom systeem, ook wel ‘One country, two systems’ genoemd. Dit idee sloeg 
echter niet aan bij de Taiwanese 
bevolking. Het vertrouwen in 
de Chinese overheid was ook 
al aangetast door de situatie in 
Hongkong en volgens peilingen 
behoudt de meerderheid liever 
de status quo.

Tsai won uiteindelijk opnieuw 
de verkiezingen. Toch blijft het 
moeilijk te voorspellen wat de 
toekomst Taiwan zal brengen. We 
zullen het moeten afwachten.

Lian Pilaar

Han Kuo-yu (韓國瑜 Hán Guóyú)
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Voor het Taalmuseum Leiden heeft meneer Wiedenhof vijftien objecten 
uitgekozen die stuk voor stuk een uniek verhaal vertellen over de 
Chinese taal in Leiden. Deze objecten, vastgelegd door Pim Top, staan in 
de fototentoonstelling Vol van Karakter: Chinees in Leiden in de Haagse 
Hogeschool. Deze was tijdelijk te zien van 27 januari tot en met 4 maart 
2020.

Met meneer Wiedenhof, zijn Tsjechische vrienden en een groep SVS'ers 
zijn we donderdag 27 februari naar de tentoonstelling gegaan. Na 
een rondje langs de foto’s, mochten we er vijf uitkiezen waar meneer 
Wiedenhof ons meer over zou gaan vertellen. De verhalen liepen uiteen 
van een T-shirt met een tekst in het handschrift van Mao, tot de verschillen 
tussen Westerse en Oosterse penselen, tot een WhatsApp-gesprek 
tussen Koen en Nick. We hadden niet zijn favoriete foto uitgekozen, een 

Meneer Wiedenhofs



LP van Yuen Ren Chao, Grammar of spoken Chinese. In deze cursus is 
voor het eerst de grammatica van het Mandarijn bijna volledig op de 
spreektaal gebaseerd. We kregen dus nog een mooi bonusverhaal te 
horen. 

Na de verschillende achtergrondverhalen te hebben gehoord, gingen we 
op weg naar Restaurant Full Moon. Daar hebben we enorm genoten 
van het heerlijke eten en gezellig bijgepraat. Meneer Wiedenhof kon 
het natuurlijk niet laten om ons nog even wat te vertellen over het 
handschrift op een Chinese kalligrafie die naast onze tafel hing, maar 
dat was alleen maar leuk natuurlijk. Al met al was het een heel gezellige 
en vooral ook leerzame trip naar Den Haag.

Daphne van Cappelle
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Eén keer per maand verandert Da'an Forest Park (大安森林公園) in het hart 
van Taipei in een van de drukste plekken van Taiwan. Honderden mensen 
verzamelen zich om 11 uur in het park met hun telefoon en powerbank in de 
hand. Wat zijn al deze mensen aan het doen? Zij doen mee aan de Community 
Day in Pokémon Go; een evenement waar men in-game een specifieke Pokémon 
kan vangen met een grote kans dat deze shiny is. (Voor de leken: een Pokémon 
die verder volledig hetzelfde is als een normale, maar een andere kleur heeft.)
 De app die in de zomer van 2016 werd uitgebracht lijkt in Taiwan na 
vier jaar nog steeds even populair. Enkele keren per jaar organiseert Niantic, 
het bedrijf achter de app, Safari Zones in verschillende steden rond de wereld. 
Tijdens deze dagen kunnen spelers de hele dag van 10 uur ‘s ochtends tot 5 uur 
‘s middags zeldzame Pokémon vangen. In 2019 werd dit evenement in Taiwan 
gehouden in New Taipei City, waar het bijna 900.000 bezoekers trok, waarvan 
40% buitenlands. Het evenement behaalde een omzet van ongeveer 60 miljoen 
euro. In 2018 werd dit evenement gehouden bij het Chimei Museum in Tainan, 
waar het meer dan 500.000 bezoekers trok en zorgde voor een omzet van 
ongeveer 45 miljoen euro. Eerder dat jaar trok het evenement in de provincie 
Chiayi 200.000 spelers, terwijl het gebied zelf ongeveer 500.000 inwoners telt.
 Pokémon Go wordt in Taiwan vaker gebruikt voor promotiedoeleinden. 
In februari 2020 vond het jaarlijkse Lantaarnfestival plaats in de stad Taichung, 
waar in samenwerking met de gemeente een aantal dagen lang speciale 
Pokémon te vangen waren. Een jaar daarvoor bracht het bedrijf achter de 
EasyCard (de Taiwanese OV-kaart) in samenwerking met Niantic een speciale 
kaart uit in de vorm van een kleine Poké Ball. Na het succes van de Safari Zone 
in New Taipei City besloot de gemeente van de Penghu-eilanden zelfs om 
Pokémon Go te gebruiken om meer toeristen te trekken.
 Ben jij een keer in Taiwan en heb je Pokémon Go nooit van je telefoon 
verwijderd of speel je het nog steeds? Open dan een keer de app wanneer je 
door de stad loopt en vang erop los!

Laura Arnold

Pokémon Go in Taiwan



Het leven ziet er niet bepaald 
rooskleurig uit voor Liu Sanlian (
謝盈萱 Hsieh Ying-xuan): haar 
overleden echtgenoot blijkt al het 
verzekeringsgeld te hebben geschonken 
aan zijn minnaar. Diep ontstemd, doet 
ze er alles aan om het geld te krijgen, 
tot aan bekvechten met de minnaar 
in kwestie toe. Zoon Song Chengxi (黃
聖球 Joseph Huang), erg geïrriteerd, 
besluit koste wat het kost in te trekken 
bij minnaar Jay (邱澤 Roy Chiu). Door 
het samenwonen ontraadselt Chengxi 
beetje bij beetje de band van zijn vader 
met de onconventionele Jay en ontdekt 
hij waarom het zo stroef loopt met zijn 
ogenschijnlijk geldlustige moeder.  In 
het heden probeert zoon Song met 
een cynische off stem te bepalen tot 
welke categorie, “dieven”, “flikkers” 

of “slechteriken”,  junkie Jay wel of toch niet behoort. Door een vernuft 
cameraspel loopt het heden naadloos over in het verleden om de vergane en 
vergaande relatie tussen vader Song (陳如山 Spark Chen) en Jay verder uit te 
diepen. Dear Ex verhaalt uiteindelijk hoe, tot aan de symbolische datum van 
honderd dagen postpartum, vijandige rouwende partijen geleidelijk aan een 
diepe familieband ontwikkelen. 
 Naast een reflectie op het rouwproces en de rol van familie, kaart 
het filmdebuut van het trio van 許智彥 Hsu Chih-Yen, 徐譽庭 Mag Hsu 
en 呂蒔媛 Lu Shih-yuan de stigma’s aan waarmee non-heteronormatieve 
personen geconfronteerd worden in de Taiwanese samenleving. Een zeer 
actueel onderwerp in het najaar 2018, maanden voor het instemmen van het 
homohuwelijk. De film is diep geankerd in Taipei en Taiwanese couleur spat 
ervan af. Alle acteurs leveren een mooie (en bekroonde) prestatie, maar het duo 
Liu Sanlian en Jay blinken uit door de gelaagdheid van hun acteerspel. Weinige 
keren heb ik een vrouw, echtgenote en moeder zo waarachtig geportretteerd 
gezien. Een laatste noot over de muziek in de film: het liedje 峇里島 bālǐ dǎo 
“Bali” zal menigeen emotioneren.

Florence Bellemont
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Guān Yú 關羽, ook wel bekend 
als Guān Dì 關帝, Sangharama 
bodhisattva en tal van andere 
namen, is een beroemd figuur 
in zowel China als Taiwan. Guan 
Yu leefde tijdens de val van de 
Han-dynastie 漢朝 en aan het 
begin van de periode van de 
Drie Koninkrijken 三國 (3de 
eeuw n.Chr.). Vanwege zijn 
dapperheid en bekwaamheid 
op het slagveld wordt hij 
gezien als één van de grootste 
helden uit die tijd. Samen met 
zijn bondgenoten Liú Bèi 劉備 
en Zhāng Fēi 張飛 vocht hij in 
talloze veldslagen tegen andere 
krijgsheren. Hij zou in 220 
gevangen zijn genomen door 
Sūn Quán 孫權 en zijn gedood.

 
Zestig jaar na zijn dood verschijnen in de Geschiedenis van de Drie Koninkrijken 
opmerkingen over zijn heldendaden. Zijn personage wordt nog verder 
geromantiseerd en verheerlijkt in de beroemde 
Roman van de Drie Koninkrijken uit de 14e eeuw. 
Hij wordt vergoddelijkt als god van de oorlog 
en in 1615 krijgt hij zelfs de keizerlijke titel dì 帝. 
Mantsjoes in het Qing-leger droegen afbeeldingen 
van Guan Di bij zich op veldtocht (Di Cosmo 2006: 
52). Ook in het Chinees boeddhisme wordt hij 
herkend als bodhisattva en heeft zijn mythe in China 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de sinificatie 
van het boeddhisme (Duara 1988: 778). Sinds zijn 
dood is de mythe rondom zijn personage als het 
ware steeds populairder geworden.

Guan Yu



Guan Yu is te herkennen aan zijn lange 
zwarte baard, rode gezicht en zijn 
speerachtige wapen. Dit wapen is een 
soort krom mes bovenop een lange stok 
(zie afbeelding). In China heeft het zelfs 
de naam Guāndāo 關刀, letterlijk ‘het 
wapen van Guan Yu’. Verder wordt hij als 
bodhisattva en in theatervoorstellingen 
vaak geportretteerd met een rood 
gezicht. Het hebben van een rood 
gezicht staat voor loyaliteit en 
rechtvaardigheid. Guan Yu representeert 
daarnaast de confucianistische idealen 
van plaatsbesef, medemenselijkheid en 
moed.

Vandaag de dag wordt Guan Yu nog steeds vereerd als godheid. 
Je komt hem tegen in boeddhistische tempels, in de opera en 
in de vorm van gigantische standbeelden. Ook is hij een geliefd 
personage in talloze films, series, boeken, kaartspellen en 
computerspellen, waaronder Magic: The Gathering en Total War.

Di Cosmo, and Dzengšeo. The Diary of a Manchu Soldier in Seventeenth-century 
China : "My Service in the Army", by Dzengšeo. Routledge Studies in the Early 
History of Asia; 4 296168270. London [etc.]: Routledge, 2006.

Duara, Prasenjit. "Superscribing Symbols: The Myth of Guandi, Chinese God of 
War." The Journal of Asian Studies 47, no. 4 (1988): 778-795.

Niek Loderichs
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Gezien veel studenten studeren uitstellen met Netflix, is het kijken van Chinese 
drama’s een goede manier om toch nog Chinees te oefenen. Het stilt de binge-
watchdrift en het is tenminste een goed excuus. Vaker is naar voren gekomen, 
dat studenten niet weten waar ze moeten beginnen wanneer ze Chinese series 
willen kijken. Daarom zijn hier vijf series die een goede basis kunnen leggen 
voor een verslaving aan Chinese drama’s.

Love Me If You Dare/ 他來了請閉眼
Acteurs: Wallace Huo & Sandra Ma. 
Genre: Misdaad, spanning & romantiek
Afleveringen: 24

Deze serie gaat over mysterieuze moorden en 
het vinden van een seriemoordenaar. Simon is 
een criminele psycholoog die moeite heeft om 
zijn emoties te uiten. Hij wordt ondersteund door 
Jenny, een gedreven vrouw die Simon helpt met het 
oplossen van de moorden maar ook met Simons 
eigen problemen. Doordat ook de kijker niet weet 
wie de seriemoordenaar is, is de serie ontzettend 
spannend.

Story of Minglan/ 知否知否應綠肥紅瘦
Acteurs: Zhao Liying, Feng Shaofeng & Zhu Yilong
Genre: Historische fictie
Afleveringen: 73

Deze serie volgt het leven van Minglan. Zij is een 
vrouw die tijdens de Noordelijke Song-dynastie leeft 
als de zesde, ongeliefde dochter van een ambtenaar. 
Voordat ze uitgehuwd wordt, wil ze wraak voor de 
moord van haar moeder. Daarbij wordt ze geholpen 
door Gu Tingye, die uiteindelijk haar man wordt. 
Samen hebben ze veel invloed op het hof van de 
dynastie. Deze serie is niet alleen goed vanwege het 
verhaal, er wordt ook veel aandacht besteed aan 
hoe vrouwen in deze periode leefden: etiquette, 
thee schenken, kleding, hiërarchie… 

Top 5 C-drama's



Go Princess Go/ 太子妃升職記
Acteurs: Zhang Tian’ai & Sheng Yilun
Genre: Romantiek, komedie, tijdreizen
Afleveringen: 36

Als je zoekt naar een grappige serie, dan is deze serie 
perfect voor jou. Het verhaal volgt een moderne 
playboy die plotseling terug de tijd in gaat en het 
lichaam van een prinses overneemt. In dit lichaam 
geniet hij van alle mooie vrouwen die zijn man, de 
kroonprins, heeft, maar al snel komt hij erachter 
dat het leven niet makkelijk kan blijven. De vorige 
eigenaar van zijn lichaam moest trouwen met de 
kroonprins om politieke, strategische redenen. Snel 
komt hij erachter hoe gevaarlijk het wel niet is om 
deel uit te maken van de koninklijke familie.

Eternal Love/ Three Lives, Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossoms/三生
三世十裏桃花
Acteurs: Yang Mi & Mark Chao
Genre: Romantiek, fantasie
Afleveringen: 58

Dit is de meest bekeken serie in China tot op heden. De 
serie volgt een vrouw genaamd Bai Qian. Bai Qian is 
een godin die deel uitmaakt van de Vossenstammen. 
Ze wordt als mens zonder haar herinneringen en 
krachten als godin naar de mensenwereld gestuurd 
onder de naam Susu. Daar wordt ze verliefd op een 
god genaamd Ye Hua. Doordat Bai Qian zich niets 
herinnert van haar leven als godin, lijkt het alsof 
hun relatie tussen een mens en een god is. Hierdoor 
komt het koppel voor meerdere moeilijkheden te 
staan, die zich uitstrekken over meerdere levens.  
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Shandy Ng

Story of Yanxi Palace/ 延禧宮略
Acteurs: Nie Yuan, Wu jinyan & Xu Kai
Genre: Historische fictie
Afleveringen: 70

Story of Yanxi Palace was de meest besproken serie 
van 2018. Het verhaal is losjes gebaseerd op het 
leven van keizerin Xiaoyichun en verhaalt hoe zij 
uiteindelijk haar titel heeft kunnen bemachtigen. 
De serie begint wanneer de keizerin, die in de serie 
Wei Yingluo heet, de Verboden Stad betreedt als 
borduurster om de moord van haar oudere zus 
op te lossen. In dit drama wordt Wei’s leven in de 
Verboden Stad weergegeven via paleisintriges. 
Daarnaast maak je in deze serie kennis met de 
verwarrende titels en rangen onder de Chinese 

elite van het verleden, en ontdek je hoe kleding, bedienden en spraak erdoor 
werden beïnvloed. 
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In Leiden opende Kattencafé Sofie eind 2019, waar 
je onder het genot van een kopje koffie een kat kan 
aaien. Deze trend uit Azië zou gestart zijn bij Kattencafé 
Cat Flower Garden in Taipei, welke vaak het eerste 
commerciële kattencafé ter wereld wordt genoemd. 
Maar wat moet je doen wanneer je allergisch bent 
voor katten en deze fluffers niet kan bewonderen 
zonder ziek te worden? De oplossing hiervoor is 

een reptielencafé! Vlak naast MRT Daqiaotou 大橋頭 in Taipei bevindt zich 
Pythonism, waar je een drankje kunt doen en ondertussen verschillende 
reptielen zoals slangen, baardagamen en skinken kunt aaien.
 Wanneer je het café binnenkomt valt als eerste de grote schildpad 
op die heen en weer kruipt over de vloer. Dayan 大眼 is 9 jaar oud en een 
van de permanente bewoners van het pand. Aan de tafels zul je mensen zien 
zitten met allerlei soorten dieren in hun handen, onder toeziend oog van de 
eigenaar. Al snel nadat je gaat zitten en wat besteld hebt, krijg je een reptiel 
aangeboden. Als je je afvraagt welke soort jouw slang is en waar deze in de 
natuur voorkomt, weet de eigenaar dit allemaal te vertellen, zowel in het 
Engels als in het Chinees.
 Als reptiel eigenaar ben je niet afhankelijk van het aanbod in het café. 
Alle reptielen zijn welkom om een bezoek te brengen en bewonderd te worden; 
toen ik in het café was kwam een koppel met hun eigen leguaan aan een tuigje 
in een kattenkooi binnen wandelen. Ben je helemaal enthousiast geworden 
en zou je zelf een reptiel willen hebben? Dan kun je in dit café zelfs je eigen 
huisdier aanschaffen.

Pythonism is gemakkelijk bereikbaar met de 
MRT. Het bevindt zich op nog geen 5 minuten 
lopen vanaf de stop Daqiaotou, uitgang 2, aan 
de Oranje lijn. Je bent er ongeveer 100 NTD kwijt 
voor een drankje, 40 NTD voor wat te eten. Het 
café is erg druk tijdens het weekend!

103, Taipei City, Datong District, Section 2, 
Chongqing North Road, 235-3.

Laura Arnold

玩蟒人生 - Pythonism Café



Het tweede duo was aan de beurt: Abel en Lennart mochten voor deze KMK 
gaan koken voor de jury. Ze kregen de opdracht om foeyonghai 芙蓉蟹 met 
garnalen en Chinese gekneusde komkommers 拍黃瓜 (pāi huángguā) te 
maken. Ze hadden netjes alle boodschappen gedaan met de boodschappenlijst 
die ze hadden gekregen. 

Na het huis van Lennart bewonderd te hebben, begonnen ze met koken. Onder 
het genot van een glas wijn, werden alle groenten gesneden en alle tien eieren 
losgeklopt.  Het was een groot raadsel voor de twee bestuursleden hoe ze dit 
gerecht moesten maken. Ze besloten om de knoflook in de pan te wokken met 
wat olie. Dat was een goed begin, helaas stond het vuur te hoog en werd de 
knoflook zwart. Opnieuw werd er knoflook gesneden en de tweede keer ging 
het wel goed. Er vond een hele lange discussie plaats over wat er met het 
kippenbouillon moest gebeuren. Ze besloten om het in gekookt water op te 
lossen en er een sausje van te maken samen met de tomatenpuree, sojasaus, 
garnalen en de gewokte groentes. Terwijl de saus aan het koken was, maakten 
ze de omeletten. Eigenlijk geen omeletten, zoals de bedoeling was, maar één 
omelet, één omelet van tien eieren. Na meer dan 2 uur in de keuken te hebben 
gestreden, was het eten eindelijk klaar. Het was jammer genoeg één grote 
ramp en voor de Chinese gekneusde komkommers was er geen tijd meer. De 
jury heeft uiteindelijk heerlijk kunnen genieten van McDonald’s waarna de 
teleurstelling werd weggespoeld met een lekker glaasje wijn of bier in een bar 
nabij.

V.l.n.r.: Discussie over kippenbouillon, zwarte knoflook, eten weggooien.

So You Think You Can Cook



Waarom zijn jullie bij het bestuur gegaan?
Abel: Er was nood aan de man en ik kwam het even oplossen.
Lennart: Dat is echt waar. Ik heb Abel gevraagd bij een Chinese opera. Toen zei 
ik gewoon van ‘gast we hebben echt iemand nodig’. Ik kende hem helemaal 
niet, maar ik had gehoord dat hij meeging, Abel heette en een beetje een 
rechten-mannetje was. Dat wist ik alleen.
Abel: Ik was al aan het overwegen om bestuur te gaan doen, maar dat heb ik 
uiteindelijk toch niet gedaan. Maar toen er nog een plek vrij was ben ik het 
alsnog gaan doen. Geen spijt van gehad. 
Lennart: Dit is mijn laatste jaar, dus dan moet ik gewoon alles eruit halen.

Koken jullie vaak?
Abel: Ja, elke dag. Wel andere dingen dan dit.
Lennart: Ik kook heel weinig, bijna nooit. Ik probeer gewoon altijd om bij Esmey 
te eten of bij Njek. Meestal eet ik gewoon heel simpele dingen of ik ga uiteten 
of ik ga om half tien nog patatjes halen.

Wat is je guilty pleasure?
Sophie: Ik weet het! K-pop!
Abel: Ik wilde eigenlijk Japanse popmuziek zeggen.
Lennart: Er is een YouTube kanaal en dat heet “Jelles knikkerbanen” en dat kijk 
ik ook stiekem elk weekend. 

V.l.n.r.: "Zo erg is het allemaal niet", het eindresultaat, dan maar naar de Mac.
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Daphne van Cappelle, Evy Jacobs en Sophie Lin

Als je drie wensen zou krijgen, wat zouden ze zijn en waarom?
Lennart: Ik zou wensen om een eigen huis te hebben. Ik zou wensen dat het 
volgende bestuur het net zo goed doet als wij dat doen. Nee, mijn tweede wens 
wordt wereldvrede. En mijn derde wens is een eigen onderzeeër. Zo’n mini waar 
je twee mensen in kan meenemen.
Abel: Ik wens dat groene energie nu in één keer werkt, dat dat geen issue meer 
is. Genoeg geld dat ik me daar geen zorgen meer over hoef te maken, dat ik ook 
alles kan delen en kan doen waar ik zin in heb. En ten derde dat alle mensen die 
ik ken gezond blijven. Ik wil eigenlijk ook een elektrische fiets.

Dilemma: JE MAG JE LICHAAM ALLEEN BEDEKKEN MET BLADEREN -OF- JE 
MOND ZIET ERUIT ALS EEN ANUS
Abel: Je mond ziet eruit als een anus.
Lennart: Néé. Je lichaam met bladeren natuurlijk.
Abel: Nee nee, ik heb veel liever de anus.
Lennart: Nee, ten eerste het ziet er gewoon super grappig uit als je een man van 
bladeren bent en op een gegeven moment wennen mensen er toch wel aan.
Abel: Ja, maar dat is met die anus ook. Van ‘oh dat is die gast die een anus op zijn 
hoofd heeft.’ Mensen wennen daar ook aan.
Lennart: Nee, dat kan niet…

Ingrediënten foeyonghai 芙蓉蟹 met garnalen: prei, champignons, rode paprika, knoflook, 
tomatenpuree, gembersiroop, kippenbouillon van tablet, sojasaus, eieren, jumbogarnalen, 
komkommer, rijstazijn, suiker, zout.
 Foeyonghai 芙蓉蟹 is een Chinees gerecht en vooral populair bij de afhaalchinees. 
Snij de prei in stukjes en de champignons in kwarten. Snij ook de paprika en knoflook. Fruit 
een deel van de knoflook in olie en roer daarna de tomatenpuree, gembersiroop, bouillon 
en de helft van de sojasaus erdoor. Laat dit eventjes koken. Klop de eieren en bak deze tot  
omeletten aan de hand van het aantal personen. Wok de rest van de knoflook en de prei, 
paprika en champignons in een pan. Voeg de rest van de sojasaus en de garnalen toe. Schep 
dit mengsel hierna in de omeletten en schudt de saus eroverheen. Eet smakelijk (hopelijk 
smakelijker dan wij)!

Ingrediënten pai huanggua 拍黃瓜: komkommer, knoflook, zwarte rijstazijn, lichte sojasaus, 
suiker, zout, sesamolie, gedroogde pepertjes.
 Pai huanggua 拍黃瓜 is een gerecht uit de de provincie Sichuan 四川. Als eerst moet 
de komkommer op een snijplank gelegd worden waarna men met een deegroller (of snijplank, 
pan etc.) de komkommer tot stukken slaat. Dit moet net zo lang herhaald worden totdat de 
komkommer in drie of vier plakken breekt. Snij vervolgens de komkommer in blokjes. Meng 
de rest van de ingrediënten door elkaar en voeg ze toe aan de komkommerblokjes. 
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Tweede solofilm van regisseur en acteur 
Tsang Kwok-cheung 曾國祥 (Derek Tsang) en 
adaptatie van het eponiem boek van Jiu Yuexi 
玖月晞. De film volgt de neerwaartse spiraal 
van Chen Nian (Zhou Dongyu 周冬雨) die 
naast het voorbereiden van de nakende gaokao 
高考, ook moet weten te overleven in haar 
nieuwe status als doelwit van pesterijen nadat 
ze postuum is opgestaan voor haar vriendin. 
Onverwachte hulp en steun vindt ze bij Xiao 
Bei (Jackson Yee 易烊千玺), een straatjoch die 
ze uit een vechtpartij hielp. Zonder al te veel te 

verklappen, worden beide elkaars rots in de branding. De tweede helft van 
de film plaatst hun relatie onder hete vuren en laat zien hoe ver ze bereid 
zijn te gaan voor elkaar. 
 Naast emotionele ups-and-downs, is de film ook rijk aan sociaal 
commentaar. De film behandelt met volle handen het pestgedrag op 
school, een onderwerp dat niet vaak getackeld wordt in Chinese films. 
Tsang weet precies wat hij moet tonen om te ontstemmen en laat net 
genoeg achterwege zodat de kijker blijft kijken (en het werk eindelijk door 
de censuur kwam in 2019). Bovendien levert de film commentaar op het 
slopende proces van de gaokao. De film biedt een kijk op hoe jong en oud 
reageren op deze uiterst stressvolle eindtoets die de toekomst van velen 
bepaalt. Wie thematisch dieper wil graven kan dat makkelijk: kritiek op 
het schoolsysteem, sociale ongelijkheid, kinderverwaarlozing springen in 
het oog.
 Zowel Zhou als Yee zetten sterke prestaties neer: beide personages 
komen tot leven als ruwe, maar geloofwaardige broze figuren met koffers 
vol aan emotioneel bagage. Niet voor niets leverden hun prestaties twee 
van de acht prijzen op van de Hong Kong Film Awards in 2020.
 Better Days laat een wrang gevoel achter, een gevoel dat wellicht 
versterkt wordt wanneer de film eindigt met een speech en een bericht van 
de overheid dat mij overkwam als het door strotten rammen van goede 
bedoelingen zonder kernaanpak. Florence Bellemont
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Valentijnsdag… 14 februari… 
bloemen… hartjes… dozen Merci-
chocolaatjes… Je kent het wel. Het 
is weer die tijd van het jaar. De 
tijd van heel blij zijn met je lover, 
dan wel de tijd van keihard janken 
in een hoekje met een bak ijs op 
schoot en een treurige film kijken, 
omdat je alwéér single bent dit 
jaar.

 Vandaar dat de SVS samen met Tanuki hun gala dit jaar op deze 
fantastische datum hadden gepland! Dit feest leende zich namelijk perfect 
voor beide categorieën. Iedereen nam zijn of haar partner of bak ijs mee 
en trokken hun mooiste outfit aan voor het meest litte gala dat Leiden ooit 
gezien heeft. In het Belgische Biercafé Olivier zouden de drankjes, knuffeltjes 
en kusjes rijkelijk rondgestrooid gaan worden. De hele avond kon je genieten 
van onbeperkt drinken (hehe) en de SVS had een toffe Photoboothhoek gefikst 
waar iedereen zijn raarste, leukste of liefste foto’s kon laten nemen en printen 
op zo’n kek papiertje.
 Net toen iedereen een beetje moe leek te worden van al dat feestelijk 
geweld kwam daar net op tijd die classic SVS-bitterballenschaal weer voorbij. 
Nadat iedereen zo’n smakelijke bal in zijn of haar mond had gepropt zat er 
weer nieuwe energie in en… huppakee, daar gingen we weer. Bezwete 
hoofden, de lekkerste hitjes en een overdosis liefde: what else do you need? 
Het leek erop dat Cupido een 
forse liefdespijl op Biercafé 
Olivier had afgevuurd voor 
deze avond.
 Na een wilde avond 
hakken, dansen en springen 
was het rond 2.30u dan toch 
echt tijd om er een eind aan te 
breien. Cupido lag al te tukken 
en wij zouden zijn voorbeeld 
gauw gaan volgen. Op naar 
dromenland… Of niet? 
XOXO

Bart Wolterink

SVS x Tanuki - XOXO Gala



Woensdag 19 februari was het weer tijd voor een leuke SVS-activiteit. Dit keer 
op het programma: bowlen! Nadat sommigen van ons eerst een heerlijke kom 
ramen hadden genuttigd bij de M Noodle Bar, was het tijd om te vertrekken 
richting Frankys, Leiderdorp.
 Omdat iedereen net iets later was dan gepland, konden we om klokslag 
19.09u beginnen met bowlen. Twee kampen werden geformeerd: Team Sjaars 
en Team Twaars. Het begin was pittig matig (ikzelf had na 5 beurten maar liefst 
2 hele punten bij elkaar gekeild), maar ach: het eerste potje telt toch niet. 
Gaandeweg kwamen we allemaal wat meer op gang. Na het dramatische begin 
begon de een na de ander de 100 punten aan te tikken en de spanning was om 
te snijden. Naast ons waren de echte pro’s druk bezig met strikes werpen, maar 
onze banen waren pas echt on fire. Gelukkig kwamen daar de biertjes, wijntjes 
en cocktails al aan om iedereen wat af te laten koelen.
 Toen iedereen wat 
gekalmeerd was, begroeven 
we de strijdbijlen en legden 
we die stinkschoenen terug 
in de kast: tijd om naar huis 
te gaan. Het was een verhit 
avondje, maar uiteraard 
erg gezellig. Op naar de 
volgende activiteit! 

Bart Wolterink
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Nick: “Als je 放鹽, wordt je 菜鹹.”

Wiedenhof komt groep 102 tegen in de trein: “Hey daar heb je allemaal 
sinologen!”

Sophie: “In Zhongshan is er iemand die met de rivier de auto is ingereden.”

Sophie: “In quarantaine lijkt me best leuk!”

Jeroen Wiedenhof over SVS sokken: “Hebben jullie ook teensokken?”

Lennart de viking: “Geef me je graan!”

Van Els: “Jullie hebben zeker ook last van Wiedenhof. Uh.. les..”

Lyzanne: “Mijn ouders zijn tegen alle drugs behalve marihuana.”
Shandy: “Mijn moeder is tegen alles behalve rijst.”

Leerling zegt iets fouts
Wang tegen de rest van de klas: “Everybody look at her in a questionable 
way.”

Van Els: “Als je met vrienden bent...”
Sophie: “...ben je dronken.”

Esmée R.: “Rotte taart is beter dan geen taart.”

Diede: “Al heb je wel of geen valentijn, dit is het gala waar je bij moet zijn.”

Sophie neemt een hapje van de overgebleven colakipsmurrie en trekt een 
vies gezicht: “Mm... Ik wil nu wel een ijsje.”

Over Hong Kongse artiesten uit de jaren '90.
Lily: “Maar zij zijn heel oud”
Van Els: “Uh.. ze zijn van mijn leeftijd.”

Quotes
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