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Beste leden van de SVS,

Daar is hij dan! De eerste KMK van het jaar 
2017-2018. Deze ‘Krant Met Karakter’ staat ook 
nu weer boordevol leuke foto’s, interessante 
artikelen en nog veel meer! De eerste KMK 
zal er anders uitzien dan de volgende 
omdat het een speciale eerstejaarseditie is. 
Wij zullen jullie voorstellen aan de nieuwe 
bestuursleden, foto’s publiceren van het 
kamp en de el-cid en handige tips geven om 
je studentenleven in Leiden nog aangenamer 
te maken! Deze reeks KMK’s zal ook iets 
specialer zijn dan andere jaren omdat wij dit 
jaar ons 40-jarige lustrum zullen gaan vieren! 
Je zal daarom in iedere KMK een lustrum 
gerelateerd artikel vinden of informatie over 
speciale activiteiten omtrent het lustrumjaar.

Ik zal eerst mezelf eens voorstellen. Mijn naam is Julia Voermans en ik 
kom uit het altijd gezellige Braboland. Inmiddels ben ik begonnen aan 
de master Asian Studies: China en ben van plan om tevens de master 
European Union Studies te gaan volgen. Verder dans ik, bezoek ik graag 
concerten met mijn vriend van bands als De Staat, Muse, Navarone, 
Imagine Dragons, Alt-J en ga zo maar door… Mijn grootste interesse 
ligt toch wel bij alles wat met media en visuele vormgeving te maken 
heeft. In mijn vrije tijd film en fotografeer ik graag en vorig jaar heb 
ik het jaarboek van de SVS gemaakt. De functie van Commissaris 
Communicatie staat mij daarom toch wel op het lijf geschreven! Ik zal 
jullie voornamelijk op de hoogte houden van alle activiteiten via Facebook 
en het Instagram-account, maar ook houd ik de website bij en zal ik dit 
jaar samen met een commissie deze KMK gaan maken! Ik wil vooral 
vernieuwing gaan brengen binnen de vereniging. Een eerste stap hierin 
is het nieuwe Instagram account (@svsleiden, #ongegeneerd reclame 
maken). Mocht jij nadat je deze KMK hebt gezien toch nog geïnteresseerd 
zijn in commissiewerk, fotografie of design, dan kan je altijd nog contact 
met mij opnemen. Stuur een mailtje naar communicatiesvs@gmail.com 
of spreek mij even aan!

Voorwoord

Naam: Julia Voermans
Functie: Commissaris 
Communicatie
Leeftijd: 21 jaar
Houdt van: Film & 
Fotografie, De Staat en 
rosé bier.
Feitje: Ik lach me dood 
als iemand valt (of als ik 
zelf val)
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Bestuur 2017-2018
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Bestuur 2017-2018:

Voorzitster:    XiaoJun Zhang
Secretaris:    Marlous Spuijbroek
Penningmeester:   Aholi So
Commissaris Acquisitie:  Koen van der Lijn
Commissaris Activiteiten:  Sara Verlee
Commissaris Communicatie:  Julia Voermans



Aangenaam 吃货 [chi huo] is de naam. Nee 
grapje, ik ben jullie voorzitster, XiaoJun 
Zhang. Waarom 吃货? Nou, blijkbaar is het 
alom bekend dat ik constant bezig ben met 
eten. Op te vatten als: het eten van eten, 
praten over eten, denken over eten, lezen 
over eten, kijken naar eten en het gooien van 
eten naar mensen. Verder ga ik doorgaans 
door het leven als XJ, want XiaoJun is vaak 
lastig uit te spreken (bonus: het versnelt het 
Starbucksproces en zo kan ik eerder genieten 
van mijn matcha latte). Ik kom uit een shady 
stadje genaamd Den Helder en woon in 
Julianadorp (nee, niet het pretpark). Sinds 
een jaar heb ik mijn treinreisleven opgegeven 
voor een kamer in het mooie Leiden met 
een prachtig uitzicht op de Taco Mundo. 
Hoewel de NS en ik steeds hechter werden, 
ik een toekomst voor me zag waarbij ik kon 
fungeren als wandelend reisplanner en het in overweging nam om een 
boek genaamd: ‘’Reis mee met XJ’’ (met tips en tricks voor lang reizen) 
uit te geven, heb ik het toch maar opgegeven. Waarom? Nou, de SVS 
moest weer zo nodig zo leuk en gezellig zijn. De activiteiten hielden me 
langer in Leiden dan gepland en de slaapuurtjes waren op 1 hand te 
tellen. Nog een niet zo geheim geheimpje: naast mijn liefde voor eten, 
vind ik slapen ook zeer prettig, dus besloot ik maar al mijn (kook)spullen 
te verhuizen naar Leiden. Oke, ik heb ook nog wel andere interesses. 
Verder vind ik het namelijk leuk om nieuwe plekjes te verkennen, koken/
bakken, lezen (psychologie), fangirlen over keukengerelateerde dingen, 
gefascineerd naar mijn oven staren alsof het een TV is en hou ik van 
samen zijn met mensen. Oftewel ik ben een enthousiaste en relaxte 
kokkerellende foodie, maar leg ook graag mijn focus op het creëren van 
een samenhang binnen onze vereniging en ik hoop samen met mijn 
mede-bestuursleden dat er sprake is van een gezellige en leuke sfeer. 
Kortom, afwisselend van studiegericht met grootse toekomstplannen 
naar de droom om een wannabe-chefkok te worden die elke dag haar 
keuken over hoop kan halen en mensen lastig kan vallen met haar 
creaties. Oh en thee. Veel thee. (PS. Voor als het nog niet duidelijk was 
吃货=foodie). 

XiaoJun Zhang

Functie: Voorzitster
Leeftijd: 20 jaar
Houdt van: eten, koken 
en bakken, chilllen 
met mensen, thee, 
DIY-projectjes, lezen
Feitje: Kon geen ballon 
opblazen tot mijn 20e. 
Ja, ik kan pas sinds een 
paar maanden ballonen 
opblazen :’)
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Marlous Spuijbroek

Functie: Secretaris
Leeftijd: 21
Houdt van: dingen 
verzamelen
Feitje: kan goed apen 
geluiden na doen

Aholi So

Dag allemaal! Ik ben Marlous Spuijbroek. 
Een paar maanden voordat ik op deze wereld 
kwam reisden mijn ouders met de Mongolië 
Express af naar het Land van het Midden: mijn 
eerste ‘aanraking’ met al het moois dat onze 
studie, en studievereniging, ons te bieden 
heeft. Na 18 jaar in Rotterdam gewoond te 
hebben, kwam ik terecht in Leiden. Na een 
kleine omweg, een jaar rechtsgeleerdheid, 
besloot ik het roer om te gooien en inmiddels 
ben ik derdejaars student Chinastudies. 
Dit jaar ben ik secretaris/vicevoorzitter 
van de SVS. Hoewel ik op de achtergrond 
voornamelijk bezig zal zijn met notuleren, 
e-mails en ledenbestand bijhouden, zullen jullie elke week bericht 
van mij krijgen. Ik heb een brede interesse in alles wat er in de wereld 
gebeurt en hoop ook dit jaar jullie wekelijks te kunnen voorzien van 
leuke feitjes, feestjes en andere (lustrum-)festiviteiten door middel van 
de nieuwsbrief. Verder ben ik ook nog lid van Minerva, ben ik dol op 
reizen en nieuwe dingen ontdekken, en kijk ik uit naar wat dit jaar ons 
gaat brengen!

Functie: Penningmeester
Leeftijd: 22
Houdt van: orde en rust
Feitje: onbedoelde 
scumbag

Aholi So is mijn naam. Graag met 
hoofdletters. Combinatie van letters waarbij 
hoofdletters horen, maar zonder worden 
geschreven triggeren mij uitermate erg. Dit 
schooljaar zal ik de verantwoordelijkheid 
als penningmeester op mij nemen, 
maar natuurlijk ben ik ook gewoon een 
tweedejaarsstudent. Mochten er mensen 
geïnteresseerd zijn om iets met financiële 
verantwoordingen binnen de SVS te doen, 
dan hoor ik dat graag. Natuurlijk zijn mensen 
die een leuk random praatje willen maken ook 
welkom. Be warned: ik zal mijn ongefilterde 
mening ook laten horen. Daarnaast vind ik 
verstandig eten, bewegen, anime en Smite 

(online MOBA game) hartstikke leuk. Kijk jij ook anime? Ga lekker in 
gesprek met mij en anderen :D Speel je Smite? Kom eens lekker party-en.
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Alpaca’s, John Mayer en komkommers, dat 
zijn waarschijnlijk de drie dingen die je van 
me gehoord hebt. Ik schijn het nog wel eens 
over die drie dingen te hebben namelijk. 

Tot en met mijn achttiende woonde ik in 
mijn geboorteplaats, Hoogeveen, waar ik 
begon met gitaar spelen. Daar komt de link 
met John Mayer ook vandaan, aangezien 
ik tamelijk veel naar zijn muziek luister. 
Tegenwoordig woon ik in Leiden, waar ik in 
mijn vrije tijd actief ben bij de SVS en waar ik 
ook nog wel eens bezig ben met het liken van 
Alpacaplaatjes op Facebook, dat zijn immers 
mijn favoriete diertjes, en ik ben nog steeds 
voor een SVS-uitje waarbij we gaan wandelen 
met alpaca’s! Het heeft misschien weinig met Chinees te maken, maar 
alpaca’s zijn gewoon geweldig oké. Oh, en over die komkommers, die 
eet ik al zolang ik me kan herinneren elke dag, het is een verslaving.

Koen van der Lijn

Functie: Commissaris 
Acquisitie
Leeftijd: 19
Houdt van: Alpaca’s 
Feitje: In de eerste paar 
jaar van mijn leven zag 
ik maar 3% met mijn 
rechteroog 

你好！Mijn naam is Sara en ik bekleed dit 
jaar de functie Commissaris Activiteiten. Dit 
houdt in dat ik de feesten, filmavonden en 
andere kekke activiteiten organiseer! En 
ik heb zeker een stapel ideeën liggen, dus 
bereid je voor op een jaar met gouwe ouwe 
en splinternieuwe activiteiten! Naast het 
organiseren van activiteiten besteed ik tijd 
aan lezen, series kijken en boksen. Ik ben al 
drie jaar actief lid bij de SVS en ben dol op 
de ongedwongen sfeer van de vereniging. 
Hopelijk voelen jullie je hier ook snel net zo 
thuis als ik! Aarzel niet om me aan te spreken, 
ik zal op elke activiteit aanwezig zijn, dus 
hopelijk zie ik jullie daar! :)

Sara Verlee

Functie: Commissaris 
Activiteiten
Leeftijd: 21
Houdt van: Katten, thee, 
washi tape en popcorn
Feitje: Mijn lach heeft 
een ongekend volume
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EL CID-week

In de week van 14 tot en met 18 augustus vond de EL CID-week plaats.  
Een aantal aankomende Sinologie studenten deed enthousiast mee en 
kwam ook bij de SVS in het Arsenaal langs. Hier konden zij vragen stellen 
aan het bestuur over de studie en de studievereninging onder het genot 
van een kopje thee én een koekje. Maar hét hoogtepunt van de gehele 
EL CID-week volgde natuurlijk diezelfde avond...

(Zie hiernaast de foto’s van de Asian Night!    
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Asian Night

Samen met LSVJK Tanuki organiseerden we 
de jaarlijks terugkomende Asian Night in 
de Pelibar. Ook dit jaar was het weer een 
groot succes! Er waren lampionnen, sushi, 
Aziatische muziek en we hadden onze one 
and only EL CID-panda meegenomen. Deze 
kon natuurlijk niet ontbreken op dit feest.

Welkom!
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Eerstejaarskamp

歡迎新同學!



Het eerstejaarskamp was dit jaar weer een groot succes! Wij zijn als SVS 
bestuur heel blij dat jullie allemaal zijn geweest en wij hopen dat ook 
jullie het een onvergetelijk kamp hebben gevonden! Bewaar deze KMK 
dus goed, zodat je later een leuk aandenken hebt. 

De teams leverden alle een zwaren strijd, maar de thomachines gingen 
uiteindelijk als een trein door het Rode draadspel en de sportmiddag 
heen. Daarmee wonnen de leden een gratis kaartje voor het eerste 
SVS-feest!

Thomachines

Team Stempel

# - Sexy Dumplings

Team Cha
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Na een groot aantal juiste uitvoeringen van de Rode Draadspellen, 
was het tijd om te eten, te luisteren naar de wonderschone teksten uit 
het Hemels Mandaat door XiaoJun en natuurlijk het speeddaten. Toen 
iedereen elkaar een beetje kende, werd het kampvuur aangedaan en 
natuurlijk marshmallows gegeten!
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De zaterdag stond in het teken van bewegen. Zo konden wij zien of de 
eerstejaars fysiek in staat zijn om aan hun eerste bachelorjaar te gaan 
beginnen. Het bleek dat zij dit weldegelijk waren! Na een intensieve 
ochtendfitness door Mendel en Dewi, was het tijd om de heupen los te 
gooien tijdens de salsa workshop van meneer Wiedenhof. ‘s Middags 
kwam iedereen echt in actie tijdens de sportmiddag, waarin volleybal, 
voetbal en pingpong werden afgewisseld.
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‘s Avonds was het tijd voor een heerlijke BBQ! Helaas lieten de 
wegwerpbarbequetjes ons in de steek en moesten we alles in de 
keuken bakken. Het was hoe dan ook een heerlijke avondmaaltijd! 
Het spannendste van dit weekend volgde echter in de avond... een 
DROPPING?! Ownee, toch niet... wij gingen de eerstejaars testen op hun 
stalen gezichten en drankvermogen. Zij werden uitgedaagd door de 
Senaat, dat het spel ten alle tijden in hun eigen hand hield. Daarmee 
wonnen zij natúúrlijk ook dit bloedstollende drankspel! 
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‘s Ochtends werd iedereen rond 10 uur wakker, al dan niet met een 
kater door het feest dat doorging tot in de late uurtjes. Gelukkig kon 
iedereen deze ochtend tot bezinning komen met de rustgevende Tai 
Chi workshop. Daarna hebben we nog samen geluncht en de meest 
fantastische groepsfoto gemaakt. Ten slotte was het tijd om doei te 
zeggen en was dit leuke weekend alweer voorbij...
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KMK Throwback
In het kader van ons 40-jarige Lustrumjaar, leek het mij leuk om een 
kleine throwback te doen naar de KMK’s van afgelopen jaren. De stukjes 
die je hier leest, komen uit de jaren ‘84/’85. Veel plezier! 

Tegenwoordig kan je de KMK gratis meenemen uit 
het Arsenaal. In deze tijd kostte ieder nummer ƒ1 
en werden er ieder jaar 7 nummers uitgebracht! Zie 
je ook de namen van de medewerkers? Ja, je leest 
het goed! Anne-Sytske Keyser en Rint Sybesma 
hielpen toen mee aan het schrijven van de KMK. 
Ook zij brachten een eerstejaarsnummer uit en in 
de zomer werd zelfs gedacht aan een zomerbijlage!  
Hiermee kon je je zomer 
besteden aan het leren 
van hyperafkortingen van 
bepaalde karakters.



Ook in deze tijd moesten er natuurlijk 
karakters geleerd worden. Nu hebben 
wij allerlei handige middelen zoals 
Chineseonline en Pleco, toen moesten er 
nog ‘ouderwets’ kaartjes gemaakt worden. 

Echter, misschien is het niet eens zo heel verkeerd om op deze manier 
je woordjes te leren! Lees hoe en waarom in het artikeltje hieronder 
Ontdek jij welk karakter er geschreven is op het bovenstaande kaartje? 
Stuur als eerste je antwoord naar communicatiesvs@gmail.com en win 
een leuke prijs!

Gelukkig was er naast leren ook tijd om plezier te maken! In deze KMK 
verscheen een oproep voor het Sinologen-Japanologen feest, een traditie 
die in de jaren erna werd voortgezet. Helaas ontbraken er foto’s van dit 
feest.
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La Cubanita
HEMA

La Bota

Nieuwe Rijn + 
Chinese toko

Het Bregje

Cheapskates  in Leiden
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Geen stufi meer? Een dure kamer? Net de El-Cid en het introkamp gehad 
en gloednieuwe studieboeken moeten kopen? Hier een aantal tips om je 
studentenleven goedkoop door te komen!

- De Scoupy app: Ken je toevallig de reclame over die app met dat oranje 
eekhoorntje? Nou, dat is dus de Scoupy app! Hiermee kan je gratis of 
goedkopere spullen scoren. 

-Studentenbox: Aan het begin van het eerste semester van ieder 
schooljaar kan je online de studentenbox bestellen. Hierin zitten allerlei 
spullen die je als student kan gebruiken. Daarbij kan je dit jaar gratis een 
Microsoft Office pakket downloaden na bestelling!

- De Hema (Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam) 
biedt iedere dag na 16:00 een 4-uurtje aan. Voor € 2,- kan je een ‘4uurtje’ 
halen dat bestaat uit een kopje koffie of thee en een lekker gebakje.

- La Bota: Een leuk en goedkoop restaurantje achter de Pieterskerk om 
gezellige avondjes te beleven!

- Het Bregje: Slechts €15,- voor een 3-gangen menu. Let er wel op dat 
het hier erg druk is en je daardoor vaak twee weken van te voren al een 
tafeltje moet reserveren!

- La Cubanita: Heerlijke tapashapjes eten voor slechts €17,50 p.p.

- Toch liever een lunch? Aan de Nieuwe Rijn zitten een aantal leuke 
tentjes voor een lekkere versnapering!

- De Chinese Toko: Hier kan je allerlei ingrediënten vinden om een échte 
Chinese maaltijd te bereiden.

- Je kan in Leiden gratis musea bezoeken met je studentenpas! Dus ga 
chillen in de Hortus, Chinese cultuur opsnuiven in het museum voor 
Volkenkunde of mummies bekijken in het museum van Oudheden.
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In de eerste weken van je studie is er waarschijnlijk al veel op je af 
gekomen. In de spreekweek is de eerste basis voor je uitspraak al gelegd 
en nu wordt het tijd om karakters te schrijven. Om je een beetje op weg 
te helpen, geef ik je graag een aantal tips!

Pleco is een online woordenboek die je gratis en voor niets kan 
downloaden in de appstore. Hier kan je karakters opzoeken en zien 
wat de betekenis en uitspraak is. Daarnaast staan er altijd een aantal 
voorbeeldzinnen voor dit woord. Er is ook nog een uitgebreidere versie 
beschikbaar, waarvoor je uiteraard een klein bedrag moet betalen. Een 
goed online woordenboek is mdbg.net.

Chineesonline is een website waarop je jezelf kan laten overhoren. Dit kan 
zowel vanuit het Nederlands en Engels naar het Chinees of andersom. 
Daarnaast is het mogelijk om het Pinyin of de karakters te leren. Een 
onmisbare website in je verdere Sinologische carrière dus!

In het eerste semester van je eerste jaar zal je veel lessen hebben van 
Chinese of Taiwanese laoshi’s. Aan hen kan je alles vragen over de 
Chinese taal en cultuur en ze vinden het leuk als je in de pauze even 
een babbeltje komt maken. Als je nog geen Chinese naam hebt, kan je 
hen ook vragen om een Chinese naam voor je te verzinnen die je in de 
rest van je opleiding zal gaan gebruiken! Hierbij letten ze vaak op de 
fonetische klanken of juist op de betekenis van je naam.

Ben je geïnteresseerd in wat er op dit moment gebeurt in China? Dan 
is het wellicht leuk om een aantal blogs of apps te volgen! Een aantal 
Engelstalige websites zijn: Sixthtone, Whatsonweibo en de Chinese 
nieuwszender CCTV. Wanneer je Chinees wat beter is, is het leuk om de 
apps Weibo en Wechat te downloaden. Samen met de app QQ zijn dit 
dé social media die worden gebuikt in China en die je zelf dus ook kan 
downloaden!

Studietips

Pleco

Interessante apps en websites

Laoshi's

ChineesOnline

StudietipsStudietipsStudietipsStudietipsStudietips
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Leerling: Bent u streng over citeren?
Docent: Maakt me geen fff…. Kan me niet schelen!

Quotes

Activiteiten
In het eerste semester zullen er nog een aantal leuke en interessante 
activiteiten aankomen!

• Kattencaféuitje
• Halloween filmavond
• Tweede feest
• Boekenclub
• Spelletjesborrel
• Kookworkshop
• Sinterklaas
• Filmavond

Houd de nieuwsbrief, Facebook en Instagram in de gaten om op de 
hoogte te blijven van onze activiteiten!

Daarnaast kan er altijd contact worden opgenomen met het bestuur 
door een van ons aan te spreken, of een mailtje te sturen naar 
bestuur@svsleiden.nl

Docent: Hebben jullie last van Wiedenhof, euh ik bedoel les van Wiedenhof?

Docent over de kleurtinten in een film: 
Deze film heeft dus veel grijstinten. Okee, niet die tinten grijs!

En nog een kleine wijsheid van 
onze voorgangers:
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© Niets uit deze 
uitgave mag worden 
gekopiëerd of 
op andere wijze 
gedupliceerd zonder 
toestemming van de 
redactie.

Huh?! Zijn wij nu echt bestuur? 


