
 

 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



     
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Waarom bent u weer gaan studeren?
“Ik heb er natuurlijk over nagedacht wat ik na mijn pensioen zou gaan doen. 
Ik zag mezelf al eindeloos stedentripjes maken en dat wilde ik dus niet. Het 
leek mij geweldig leuk om weer een studie te gaan doen, maar ik wilde dan 
ook weer geen feeststudie doen. Ik wilde juist een studie die mij volledig zou 
absorberen. Toen was het natuurlijk de vraag wat het dan moest zijn.
Ik spreek Europese talen en een Afrikaanse taal, het Bambara, uit West-Afrika. 
En ik wilde graag nog een vreemde taal leren. Ik ben tijdens mijn werk een 
keer in Singapore geweest, in 1999, en daar verkocht het Nationaal Museum 
van Taiwan stukken uit hun depot uit geldnood. Ik heb toen voor $200 een 
prachtige kalligrafie gekocht. Daar heb ik mij voorgenomen dat er een dag 
moest komen dat ik die zou kunnen lezen. Ik denk dat daar het idee al een 
beetje geboren was dat ik ooit Chinees wilde gaan leren. Toen ik dichterbij mijn 
pensionering kwam, dacht ik, het gaat Chinees worden!
Dus de studie moest mij volledig in beslag nemen, moeilijk zijn en vreemd zijn. 
Dat is alledrie volgens mij wel gelukt!”

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



     

Hoe vindt u Chinastudies tot nu toe?
“Moeilijk, het is echt moeilijk. Ik had gezegd dat ik dat wel even zou doen. 
Iedereen had mij verteld, voor Chinees moet je natuurlijk wel een beetje slim 
zijn, maar eigenlijk moet je vooral heel gedisciplineerd zijn. Vroeger toen ik 
ging studeren zeiden ze tegen me “je hebt geen kop nodig, maar je hebt een 
kont nodig”, je moet gewoon blijven zitten en uurtjes maken. Ik merk dat ik dat 
eigenlijk ook best wel goed kan, maar ik merk ook dat er veel vaardigheid in zit. 
Je moet je oren trainen en je moet je mond trainen om allerlei nieuwe klanken 
uit te kunnen spreken. Die karakters kan ik dan nog best goed schrijven, dat vind 
ik ook heel erg leuk om te doen, maar ik twijfel wel of ik het nog wel allemaal 
goed uit mijn mond ga krijgen en of ik het allemaal ga verstaan. Iedereen zegt 
dat het goed komt, maar het maakt je wel nederig. Het komt niet vanzelf.”

Denkt u dat het een voor- of nadeel is dat u wat ouder bent dan de gemiddelde 
student? Of geen van beide?
“Ik ben natuurlijk nog wel een beetje ouderwets opgevoed met discipline. Zo 
van ‘blijf zitten, doorleren’, dus ik ben misschien minder afgeleid door dit ding 
-wijst naar zijn mobiel-, minder afgeleid door kattenfilmpjes op YouTube, en ik 
heb niet meer de dingen die jullie hebben, voor het eerst op kamers wonen en 
ervoor zorgen dat je leven op de rails komt. Dat zijn dingen die je natuurlijk ook 
moet leren, en dat heb ik allemaal allang gehad. In die zin kan ik me nog wel 
meer concentreren op het studeren dan jullie denk ik.”

U noemde net al discipline. Hoe verschilt studeren van “nu” nog meer met 
het studeren van “vroeger”?
“Nou, ik denk dat ik wel in een gouden tijd heb gestudeerd. Ten eerst had ik 
natuurlijk een riante studiebeurs, ik had geluk dat ik arme ouders had, want 
die konden dus niet meebetalen. Nu moet ik wel zeggen dat ik er altijd bij heb 
gewerkt. Het was niet zo dat het geld met bakken binnen kwam. En ik ging ook 
niet op vakantie, maar goed, aan de andere kant herinner ik mij ook dat ik altijd 
geld had om boeken te kopen. 
Die enorme druk dat alles op tijd af moet zijn, was er ook niet. Het bindend 
studieadvies bestond nog niet, dus ik denk dat ik relaxter in mijn studie stond 
dan jullie nu. Ik merk het ook aan mijn eigen kinderen, die moeten veel harder 
werken dan dat ik vroeger gedaan heb. Absoluut.”



Wat vinden uw kinderen ervan dat u weer bent gaan studeren?
“Geweldig natuurlijk. Ja, mijn dochter (25) is al afgestudeerd en bij haar ga 
ik straks ook in de leer voor het essay schrijven, want zij kan dat heel goed. 
Stukken schrijven heb ik genoeg gedaan in mijn leven dus ik denk dat ik dat wel 
kan, maar er zijn nu andere vormvoorschriften voor het academisch schrijven. 
En mijn zoon (22) studeert nog, Pedagogiek in Utrecht. Dus de vrouwen in ons 
huishouden moeten het geld verdienen, en de mannen maken het op!”

Waarom heeft u ervoor gekozen actief te zijn bij de SVS?
“Een van de leuke dingen vind ik nou juist dat ik niet meer met al die oude 
knarren omga, maar juist met achttien- en twintigjarigen. Want als je met 
pensioen gaat en leuke dingen gaat doen, dan ga je dus met al die andere 
grijsharige mensen naar een museum of vissen, of al die andere vooroordelen. 
Dat wilde ik juist niet. Ik wil eigenlijk ook wel weten hoe jullie leven, dat vind ik 
heel interessant. Dan vraag ik mezelf ook weer af hoe ik leefde toen ik achttien 
jaar was, en ik denk dat het mij ook gewoon helpt om bij de tijd te blijven.”

Heeft u nu wel eens het gevoel dat u anders wordt behandeld op de 
universiteit, omdat u 66 jaar bent?
“Ik hoor al steeds dat je ‘u’ zegt, dan begin ik me meteen oud te voelen. Maar 
anders, ik hoop van niet, ik voel het niet zo. Eigenlijk wil ik wel een beetje 
opgaan in de grote groep. Ik ben gewoon one of the group. Ik wil gewoon weer 
student zijn.”

Heeft u nog tips voor uw medestudenten, naast altijd naar de colleges komen?
“Ik herhaal het gewoon, discipline is belangrijk. Ik denk dat zeker met een vak 
als Chinees. Verslappen kun je je eigenlijk niet veroorloven. 
Maar geniet ook heel erg van deze fase in je leven, die je niet meer gaat 
meemaken. Er zijn dingen die voor het eerst in je leven gebeuren en juist die 
eerste dingen zijn geweldig. Daar moet je ten volle van genieten. 
Er is een prachtig gedicht dat je een keer moet lezen, van Redbad Fokkema, hij is 
een hele onbekende dichter. Hij was docent literatuur in Utrecht en heeft toen 
ooit een gedicht gemaakt wat “Elke dag is de eerste” heet. Dat is eigenlijk het 
motto van mijn leven. Je moet elke dag beleven alsof het de eerste is. Probeer 
alles wat op je afkomt in je op te nemen, en dat wat daar goed aan is bij je te 
houden. Probeer de verwondering niet kwijt te raken. Er gebeuren nu dingen 
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in je leven voor het eerst en dat is de moeite waard. En, nou ja, ik ben nu ook 
66 jaar en er gebeuren nog steeds allerlei dingen voor mij voor de eerste keer.”

Heeft het gedicht van Fokkema u dan ook geïnspireerd om weer te gaan 
studeren?
“Ik denk het wel. Het gaat over een klein kind dat in een zandbak speelt en die 
de zandbak dan open doet. Fokkema vergelijkt dat kind met de schepper. Van 
het zand maakt het kind kastelen en huizen en ’s avond valt de regen erop. De 
volgende dag doet hij die zandbak weer open en moet hij weer net als op de 
eerste dag als schepper optreden in zijn universum, wat de zandbak is. Dat 
vond ik een prachtige metafoor en zo zou je eigenlijk moeten leven. Je moet 
openstaan voor nieuwe dingen en die omarmen, je moet niet in een routine 
vervallen en doorgaan. Het eerste dag-motto is een verzet daartegen.”
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