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Interview met Ans

Wanneer heeft u
Chinastudies gestudeerd?

Ik ben in 1989 begonnen.
Het was in die heerlijke
oudetijd datjevierjaarkon
studeren en dan nog twee
jaar studiefinanciering
over had. Dus ik heb vier
jaar Chinees gedaan,
maar toen ben ik niet
afgestudeerd. lk heb een }
beurs aangevraagd, want £

ik wilde na de beurs nog andere vakken kunnen volgen en dat heb ik ook
gedaan. In die tijd was het nog niet zo dat je na twee jaar al op studieverblijf
ging, je ging meestal pas na je vierde jaar. Ik ben toen naar Peking gegaan en
daar heb ik een heel erg leuke tijd gehad. Toen ik terugkwam heb ik dus nog
meer vakken gevolgd zoals het handschriftcollege van Jeroen, waar hij toen
net mee begonnen was. |k heb ook nog vakken gevolgd bij Nederlands en
Theologie. Dus die zes jaar waren heerlijk, plus dat jaar in China. Ik heb zeven
jaar gestudeerd!

Hoe was het jaar in Peking?

Ik dacht dat ik heimwee zou krijgen, want ik was erg verknocht aan alles was
Leids en familie en vrienden was. Maar ik stapte uit het vliegtuig en alles om
me heen was Chinees en dat vond ik heerlijk. Ik heb eigenlijk geen moment
heimwee gehad. Ik heb heel veel geschreven met familie en vrienden. Dat was
echt nog in de tijd dat je brieven schreef, dus ik heb ook nog een hele doos
met brieven die heen en weer zijn gegaan. |k heb daar echt een hele leuk tijd
gehad. Door een foutje in de administratie heb ik bij de Chinese studenten les
kunnen volgen. Dat vond ik heel erg leuk, want dan krijg je echt een kijkje in het
Chinese studentenleven. |k had daardoor ook niet zo veel colleges. Dus toen
ben ik op twee kleuterscholen Engelse les gaan geven. Dan draaide ik zo’n hele
ochtend mee op de kleuterschool en eigenlijk heb ik daar nog meer Chinees
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geleerd dan in de colleges, want die kinderen lachen je gewoon uit als je iets
fout zegt. Ik heb daar echt met veel plezier les gegeven. Mijn studiegenoten
zaten in Shanghai, Nanjing, Kanton, want toen gingen we echt nog door het
hele land. Dus ik heb ook heel veel gereisd naar mijn KMK-maatjes, mijn SVS-
maatjes. Het was echt een jaar van ongekende vrijheid en genieten.

Waarom hebt u ervoor gekozen Chinastudies te doen?

Ik denk dat ik in de vierde klas van het gymnasium al
zo’n idee had dat ik heel graag een taal wilde gaan
studeren. |k wilde graag een taal leren die je vanaf
het begin zou leren, echt vanaf punt nul. Dus ik zat te
denken aan Russisch, Chinees, Japans en Koreaans.
Het begon eigenlijk met Koreaans, omdat we in onze
kerk in Amstelveen kerst vierden met de Koreaanse
gemeente. Toen ik een jaar of acht was hadden ze
bedacht dat het een leuk begin van het kerstfeest zou zijn als een Nederlands
kind in het Koreaans een soort begroeting zou doen en een Koreaans kind in
het Nederlands. Ik mocht dat dan doen. Uiteindelijk heb ik de begroeting zo
goed gedaan dat de Koreanen dachten dat het door het Koreaanse meisje was
ingesproken. Ik had haar helemaal geimiteerd inclusief haar intonatie. Ik heb
het daarna nog twee keer mogen doen, maar toen was ik al wat ouder en dat
was minder spectaculair. Toen dacht ik misschien kan ik wel Koreaans gaan
doen. Dus toen ben ik in de vierde klas naar de open dagen gegaan in Leiden. In
die tijd kon je niet niet rechtstreeks Koreaans studeren, je moest eerst Japans
doen. Dus ging ik naar de open dag van Japans, maar het praatje daar was echt
ontmoedigend. Ik ging toen ook nog even bij de buren kijken en daar stond
Barend ter Haar heel mooi en enthousiast een verhaal te vertellen. Ik vond
het zo’'n openbaring. Dus ik ben eigenlijk door Barend op het goede pad gezet.

Welk jaar vindt u het leukste om les te geven?

Ik vind stiekem het eerste jaar het leukst om te doen, want daar is alles nog
nieuw. lk kan alles uitleggen, de grammatica, het schrift, de karakters. Maar,
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wat daar ook bij komt, zo aan het eind van het eerste semester begint er
moeheid op te treden. Mensen raken soms een beetje in paniek als je nog
meer karakters krijgt om te leren. Eerlijk gezegd leef ik daar heel erg in mee.
Het is ook heel erg veel, maar ik hoop dat ik kan overbrengen dat ik dat ook
heb meegemaakt. Ik ben door al die jaren dat ik lesgeef steeds meer gaan
snappen wat moeilijk is en wat lastig wordt gevonden. Ik hoop altijd dat je
niet ondergesneeuwd wordt door de hoeveelheid stof; dat het plezier in het
leren van deze nieuwe taal niet ondergesneeuwd wordt door de zorgen, door
de stress; dat je ook kan zeggen, terugkijkend op het afgelopen semester,
dat je al zoveel kan. Daar mag je echt trots op zijn. Ik vind het elke keer ook
weer verbazingwekkend om te zien als de eerste schriften op vrijdag worden
ingeleverd, hoe mooi de karakters al worden geschreven. Het is heel erg leuk
om je handschrift in het begin te zien en, als je veel schrijft, te merken dat het
steeds sneller gaat. En in het tweede jaar moet je nog steeds veel karakters
leren, maar omdat je al zoveel karakters kent, kan je steeds vaker raden hoe
het gaat. De puzzel valt steeds meer op zijn plek.

U bent nu zelf ook weer begonnen met het leren van een nieuwe taal, Farsi.
Wanneer bent u begonnen met Farsi leren? En Waarom?

Ik ben Farsi aan het leren en dat vind ik heel erg leuk. Het is ook erg goed
om weer een taal te gaan leren, want ik sta nu eigenlijk weer in de schoenen
van een eerstejaars. Ik ben er vier of vijf jaar geleden mee begonnen. Er was
een hele groep Iraniérs die naar onze kerk kwam en die hebben wij met kerst
uitgenodigd om te komen eten. Dat was heel erg leuk. Een van hen is echt
een soort vriend van de familie geworden, een jongere broer van mij en een
grotere broer van de jongens, want hij zit qua leeftijd er net tussen. Hij wilde
natuurlijk heel graag Nederlands leren en ik wilde ook af en toe een woordje in
het Farsi leren. En toen zei Victoria, met wie ik altijd koffie drink in de UB, dat
ik gewoon een cursus moest volgen bij het Academisch Talencentrum, want
daar waren ze net begonnen met Perzisch. Dus toen heb ik een paar modules
gevolgd en dat vond ik ook weer zo geweldig.

In de omgeving van de universiteit lopen natuurlijk ook heel veel
Iraniérs rond. Zo is er een jongen met wie ik veel contact heb en waar ik af
en toe gewoon even een praatje mee maak. Want dat zal je ook wel merken
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als jullie naar China gaan; het is voor hen ook heel erg leuk om te merken dat
er zijn mensen die de moeite nemen om hun taal te leren. Je komt ook echt
binnen bij mensen. Als je als toerist naar China gaat kan je alles bewonderen,
maar als je met iemand kan praten dan kom je bij iemand binnen. In dat jaar
in China ging ik ook iedere zondag bij een vriendin lunchen. Die hele gezellige
dingen uit het dagelijks leven maak je dan mee. Dat krijg je niet voor elkaar als
je de taal niet spreekt. Dat vind ik heel bijzonder. Dus nu ook met het leren van
een klein beetje Farsi, krijg je opeens zulke leuke contacten. Het is hard werken
een nieuwe taal leren, maar er gaat letterlijk een wereld voor je open.

Wat zou u aan uw leerlingen willen doorgeven?

Het is heel belangrijk dat je je boekje te buiten gaat. We hebben natuurlijk
Wang Peng en Li You, je leert daar heel veel in, maar wat je niet leert is wat
het echte leven betekent in China en Taiwan, want het boek speelt zich af in
Amerika. Je leest niks over hoe het nu is om te leven in China en Taiwan, hoe
het is om te leven in de grote steden, op het platteland, wat voor problemen er
zijn en wat er allemaal leeft. Ik denk dat het voor iedereen een grote opdracht
is om vooral ook verder te kijken, aangezien er nu zo ontzettend veel te doen
is. Als je op internet intypt ‘learn Chinese’ dan word je eigenlijk gewoon gek
van de mogelijkheden. Wat ik nu ook veel aan het doen ben is de New York
Times in het Chinees lezen. Ze hebben een hele mooie Engels-Chinees variant
dus dan kan je het Chinese artikel met de Engelse vertaling ernaast lezen. Dat
is ideaal.

In het eerste jaar denk je misschien dat je er allemaal geen tijd voor
hebt, maar als je het in je dagelijks leven gaat inplannen dan zal je zien dat je
bijna zelf een Chinese omgeving kan maken. Er is heel veel te doen om het
Chinees dichterbij te halen. Je kan een serie kijken op zondagavond van Ruben
Terlou, dan weet je echt hoe het in China is. Dat is toch echt belangrijk als je
zo’n studie doet.

Daphne van Cappelle en Jasmijn Mutsaers



Reisverlag Boedapest

Daar stonden we dan, 24 SVS’ers op Schiphol. Bestemming: Boedapest.
Maanden aan voorbereiding door de reiscommissie hadden ons hier naartoe
geleid, eindelijk gingen we dan. Helaas waren twee SVS’ers, Jasmijn en Lyzanne,
ziek waardoor zij niet mee konden. We begonnen aan een avontuur dat
niemand in eerste instantie kon bevatten. Niemand wist wat ons te wachten
stond.

Eenmaal aangekomen in Boedapest, kreeg de crew van het vliegtuig de
deur niet open, we zaten vast. Gelukkig niet voor lang en eenmaal op Hongaars
grondgebied vervolgden we onze reis naar ons eerste doel, het hostel. Hoeveel
trappen moet je op voordat je eindelijk bij het hostel bent? Antwoord: te veel.
ledereen was toe aan rust. Gelukkig kregen we dat ook van onze strenge,
doch rechtvaardige reisleider, Sijmen. We moesten snel verder, want na het
eten gingen we de Gellértheuvel op om te genieten van het prachtige uitzicht
over Boedapest. Weer waren er veel trappen, onmenselijk veel trappen.
Maar eenmaal boven, was het het helemaal waard. De glinsteringen van
vele lichtbronnen verwarmden onze harten met een gelukzalig gevoel van
vervulling.

Dag twee, de eerste echte dag in Boedapest. De reiscommissie had
een stadswandeling voor ons gepland. Op naar de burcht, die Boedapest zo



lang heeft verdedigd tegen agressie en wanorde
van buiten. Weer leek het aantal traptreden dat wij
stap voor stap omhoog gingen oneindig. Boedapest
heeft gebouwen die zijn weerga buiten Hongarije
niet kent. In de middag was het dan tijd om met
laserpistolen elkaar eervol de strijd aan te gaan.
Hevige strijd brak uit tussen de drie teams. Er waren
geen verliezers, enkel winnaars.

Op de vrijdag konden wij het exotisme
proeven in de imponerende dierentuin van
Boedapest. Wildleven uit de hele wereld werd zeer
diervriendelijk tentoongesteld. Van hagedissen tot
neushoorns en van ijsberen tot miereneters, voor
iedereen was er wel wat om van te genieten. Onze kameraad Wieger had
helaas last van zijn knie en kon niet opereren naar genoegen en verwachting.
Een rolstoel bleek de oplossing te zijn. In de avond was er de mogelijkheid
om te genieten van een paar halve Leo’s en de dansvloer op te gaan in de
legendarische clubs Instant en Szimpla. Nog nooit had het gele goud zo rijkelijk
gevloeid.

Van de felle lichten van de club gingen we op dag vier naar de Invisible
Exhibition. In het donker liep je van kamer naar kamer om te ervaren hoe het
is om blind te zijn. Na de nodige paniek, kalmeerde iedereen en kregen we de
taak om er in het donker op uit te gaan. Probeer maar eens een huiskamer, een
zebrapad, een park en een kroeg te ontdekken zonder een van je belangrijkste
zintuigen, je zicht. Door enkel te voelen en horen was het lastig om je omgeving
in kaart te brengen. In de late middag en avond was het aan ieder om zijn of
haar tijd in te vullen.

Aan al het goede komt een einde, zo ook aan de onvergetelijke reis
naar Boedapest. Niet alles is verteld in dit korte reisverslag. Sommige dingen
kunnen ook maar beter niet verteld worden. Wat er in Boeda gebeurd, blijft in
Pest, en andersom ook. Ervaringen zijn gedeeld, gesprekken zijn gevoerd en
een groepsgevoel zoals nooit tevoren is ontstaan. Dit is een reis die niet snel
vergeten zal worden. Alle dank aan de reiscommissie voor de organisatie. Het
was mij een eer om op deze reis mee te mogen gaan. Op naar de volgende.

Reisleider Sijmen

Lennart Jacobs



Taiwantips

Voor mij is het alweer bijna S

een jaar geleden maar voor - %m-'
sommigen van jullie is het juist Jf
bijna zover: het tien-weekse ]
programma in Taipei. Ontzettend
spannend natuurlijk, voorals als
dit ook nog eens je eerste keer in
Azié gaat zijn. Met dit artikel wil
ik jullie een overzicht geven over
wat je kunt verwachten en waar
je op moet letten. Maar maak
je geen zorgen. Zelfs als je niet
op elk aspect bent voorbereid, komt het altijd wel goed. Het belangrijkste is
natuurlijk dat je geniet en er een onvergetelijke tijd van maakt.

TIP 1: Vliegtickets & reizen

Boek vliegtickets lekker vroeg want dan is de kans dat er goedkope deals te
vinden zijn groter. Maar voor je dit doet, moet je je ook even afvragen of
je misschien nog wilt gaan reizen na het programma. Zoek in dat geval dan
goed uit wat de beste optie voor vliegtickets is. Soms zijn enkeltjes namelijk
voordeliger dan retourtickets en soms ook weer niet. Ook is het belangrijk om
in je achterhoofd te houden dat je visum 90 dagen geldig is. Als je dus van plan
bent langer in Taiwan te blijven, let dan op dat je niet de 90 dagen overschrijdt.

TIP 2: Kleding

Je zou misschien denken dat het in april al een en al zomerweer is in Taipei
maar onderschat het niet. In het noorden van Taiwan heerst een subtropisch
klimaat en geen tropisch klimaat zoals in het zuiden van Taiwan. Het kan soms
dus best fris zijn, denk aan 15 tot 20 graden met wind en regen. Waarschijnlijk
zal het voornamelijk wel gewoon warm zijn, maar neem in ieder geval ook wat
lange kleding mee.

TIP 3: Openbaar vervoer

Dit is in Taiwan en vooral Taipei echt super efficiént en overzichtelijk geregeld.
Bijna alles werkt op één pasje: de Easycard. Deze kun je op elk trein- en
metrostation en bij elke 7-Eleven kopen. Ook kun je hem op deze locaties
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opwaarderen. Voor de trein en High Speed Rail (HSR) moet je wel aparte tickets
kopen. Dit kan ook op elk treinstation en ook weer bij elke 7-Eleven. Met de
Easycard kun je gebruik maken van de bus, metro en voorheen ook van de
YouBikes die door de stad geparkeerd zijn. Helaas is dat sinds december 2019
veranderd en kun je nu alleen nog maar je Easycard koppelen aan YouBike als
je een inwoner van Taiwan bent. Toeristen moeten nu hun creditcard koppelen
aan YouBike als ze gebruik willen maken van de fietsen.

TIP 4: Eten

Eigenlijk wil ik hier niet te veel aandacht aan besteden want ik ben van mening
dat je gewoon zelf lekker moet gaan ontdekken en erop uit moet gaan. Taipei
is een geweldige stad voor foodies en er valt van alles te vinden. Wat mij wel
opviel is dat je soms toch meer geld kwijt bent dan je zou verwachten. De
Student Inn waar jullie gaan verblijven heeft geen keuken dus je moet elke dag
uiteten. En ook al lijkt alles spotgoedkoop, als je elke dag naar, voor Taiwanese
begrippen, middenklasse restaurants gaat, kan het toch wel aantikken.

TIP 5: Uitgaan

Als je van uitgaan houdst, raad ik ook zeker aan om een keer uit te gaan in Taipei.
De meeste clubs zitten in het 5% (Xinyi) district in de buurt van de Taipei 101.
Wel betaal je vaak een entreeprijs. Die kan variéren tussen de 10 en 30 euro,
maar dan krijg je er wel gratis drankjes bij en soms zelfs All You Can Drink. Als
je contacten hebt (zoals ik) kun je op een lijst komen waardoor je gratis naar
binnen mag. De muziek in clubs verschilt ook. Zo heb je clubs waar ze westerse
popliedjes draaien maar ook zijn er technoclubs en clubs waar house gedraaid
wordt, kortom er is van alles wat. Mocht je nou niet van dansen houden, dan is
er ook nog een uitgebreid aanbod aan barren en kroegen.

TIP 6 Les

Laten we niet vergeten waarom jullie naar Taiwan komen. Uiteindelijk zit je er
toch om Chinees te leren. Jullie krijgen les in de Mandarin Training Centre van
NTNU. Dat is het gebouw tegenover jullie dorm, ideaal dus. Het programma is
speciaal ingericht op de studenten uit Leiden, dus jullie zitten alleen met elkaar
in een klas. Taiwanese studenten zullen jullie daarom niet zo snel tegenkomen.
De lessen zelf vond ik wel heel erg leuk. Van maandag tot vrijdag drie uurtjes
van 9 tot 12, heel goed te doen. Omdat de klassen klein zijn kun je je aandacht
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er goed bij houden. Zorg natuurlijk wel dat je voorbereid naar de les komt en
dat je op tijd bent. Dat kunnen de docenten ook meer waarderen.

TIP 7 Geld

Ten eerste raad ik het heel erg aan om een creditcard aan te schaffen voor je
naar Taiwan komt. Je kunt zo makkelijker en veiliger accommodaties boeken,
mocht je willen reizen in Taiwan. Ook kun je met een creditcard gebruik maken
van de app Uber. Dat is namelijk dé manier om na het uitgaan thuis te komen.
Verder heb je een creditcard nodig als je eten wil bestellen en ook kan het
handig zijn als je in een winkel grote aankopen wil doen. Verder wordt er in
Taiwan, in tegenstelling tot China, nog veel met contant geld betaald. Op veel
plekken kun je ook wel met, bijvoorbeeld, LINE Pay (Line is de WeChat van
Taiwan) betalen maar contant betalen is toch wel het makkelijkst. Bij sommige
restaurants kun je zelfs alleen maar in cash betalen. Kijk wel uit met geld
pinnen want niet elke bank werkt met jouw Nederlandse kaart en ook betaal
je elke keer dat je pint conversiekosten. Haal ook nooit geld uit de muur met je
creditcard want dit is altijd duurder dan met je betaalpas. Let er natuurlijk op
dat je je bankpas op ‘wereld’ zet.

Dit waren mijn tips voor Taiwan. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ik wens
jullie heel veel plezier op deze mooie reis. Tot in Taiwan!

Lian Pilaar



Pubquiz & 2e feest 13

In november was het weer tijd voor de SVS-pubquiz! In café Vooraf en Toe
konden we de hele avond allerlei vragen over China, de SVS, Chinees eten,
algemene kennis, etc. beantwoorden in de hoop ‘SVS-pubquiz Team van het
jaar’ te worden. Mijn groepje was dit helaas niet bepaald gelukt, de winst ging
naar het Stoomtreinteam. Desondanks was het een zeer geslaagde avond!

In november vond ook nog eens het tweede SVS-feest plaats. Deze keer
georganiseerd in samenwerking met Albion en met als thema ‘Nightmare
Before Christmas’. ledereen kwam dan ook in Halloween- of Kerstoutfit naar
het feest. Vanzelfsprekend was het een topavond.

Eline Raukema




Interview met Nelil

Can you tell us something about yourself?

Hello everyone, my name is Chen Pingyang and my English name is Neil. |
study at NTNU (National Taiwan Normal University) and major in Mechanical
Engineering. I’'m from Taichung, the biggest city in central Taiwan.

What'’s the Taiwanese school system like?

In my opinion, the Taiwanese school system focuses on cramming and testing.
We put a lot of emphasis on training our students to memorize things and
testing them. Most things will be forgotten once we leave our school, or even
finish our exams.

How do you get into university?

There are two major ways to get into university: either by 2 (xuéce) or 35
% (zhik3o). The first way of entering university accounts for around 70% of
the quota, the latter accounts for 30%. There are two main differences, the
coverage of the exam and if there is a need for an interview or not. £ only
covers what you learned in the first and second year of high school and 5%
mainly covers the things you learned in the last year of high school. Therefore,
most students will prefer to only take 22| and skip the 5%, since £ is
taken in January whereas 5% is taken in July. Lastly, 28] requires students to
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have an interview with professors from the department they are applying for,
but ¥§% does not have this requirement.

What's it like to live in a dorm?

Living in a dorm is an experience that varies from person to person. Some may
find it pleasant, while others may find it awful. But living in dorms gives you the
opportunity to develop a close relationship with your roommates and create a
bond with them. Also, you can make many friends and hang out together.

Did you join a student club?
Yes, | participated in two clubs: NTNU Photo Club and Honor College Club.

What does an average weekday look like?
School life is really intense for me. | have around 25 credits each semester and
my schedule is really tight. Sometimes | even have class at night.

What do you do in your free time?
| usually enjoy watching movies, hiking, cycling or hanging out with my friends.
I'll also go to museums or art exhibitions from time to time.

Where do you go to study?

I mainly go to the library to study, because | need a very quiet environment to
stay focused. But sometimes, | study in the dorm if | need to use my computer
to help me with my homework.

What do you think is the difference between studying in Taiwan and studying
in the Netherlands?

| think in Taiwan most students have more credits per semester than Dutch
students and we spend more time studying. But perhaps | didn’t get enough
opportunity to observe students from the Netherlands. The only chance | have
to get into contact with students from the Netherlands is through exchange
students and they have less credits and different mindsets.

Lian Pilaar



Chinees Nieuwjaar

Chinees Nieuwjaar is één van de
belangrijkste of misschien wel hét
belangrijkste feest voor Chinezen.
Nieuwjaar is voor Chinezen echt
een familiefeest. Hoe ver mensen
ook van huis zijn, ze doen hun
best om met Nieuwjaar bij elkaar
zijn. Chinezen vieren Nieuwjaar
vaak door heel erg uitgebreid te
eten. Elk jaar staat er een ander
sterrenbeeld centraal en dit jaar is
het het jaar van de rat. Mensen die
geboren zijn in het jaar van de rat
zijn harde werkers en hebben veel
doorzettingsvermogen. Het zijn
ook hele goede gesprekspartners,
want ze zijn sociaal, gezellig en
hebben vaak een goed gevoel
voor humor.

Ontwerp door Michelle Tiu
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Overal ter wereld wordt Chinees
Nieuwjaar gevierd en dus ook in
Nederland. Op 25 januari werd
hetuitbundiggevierdin Den Haag.

. In het stadhuis en in Chinatown
ﬁ.ﬁ?.'.‘ﬁ.'!.!’fﬁ. ¥ 3 ar] Wwas er van alles te zien en te
) 1 doen. Overal stonden kraampjes
< waar je Chinese spulletjes kon
kopen of je eigen naam kon laten
kalligraferen. Om half twaalf

n

was de officiéle opening in het
stadhuis. Het begon met een traditionele ontwaakingsceremonie, waarbij de
ogen van de draken en leeuwen worden ingekleurd. Verschillende belangrijke
mensen hielden een toespraak, waaronder de burgemeester van Den Haag en
de ambassadeur van China. Na de opening trad de Gansu Art Troupe op, een
groep uit de provincie Gansu (E /i, Gansu). Met hele mooie dansen, optredens
en acrobatiek hebben ze ons meer dan een uur weten te vermaken.

In Chinatown waren er allemaal drakendansen te zien en werd er
vuurwerk afgestoken. Ondertussen hebben we ook even bubble tea gehaald,
want we konden Chinatown natuurlijk niet verlaten zonder bubble tea te
hebben gedronken. Na de Gansu Art Troupe trad OG3NE op, de bekendste
vocalgroup uit Nederland. Ze hebben het hele stadhuis stil weten te krijgen met
hun mooie stemmen. Na OG3NE traden er nog veel verschillende Nederlandse
en Chinese artiesten op. Om half zes was het programma voorbij en ging
iedereen langzaam aan richting huis.

Sophie Lin
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So You Think You Can Cook

B &F/ A F (yaxiang qiézi) en
Colakip

Ingrediénten B &I T
aubergine, rode en groene
pepers, knoflook, bosui, ¥ &
Pixian pittige bonensaus.

Ingrediénten Colakip:
kippenbouten, bosui,
knoflook, gember, cola,
sojasaus.

Ook dit jaar kan So You Think You Can Cook niet missen. Dit jaar met Evy,
Daphne en Sophie als juryleden. Voor degenen die nog niet weten wat het
inhoudt: het SVS-bestuur gaat in duo’s hun kookkunsten aan ons laten zien.
De jury moet de gerechten uitkiezen en aan de hand van foto’s moeten de
deelnemers uitzoeken wat de gerechten zijn en hoe ze deze moeten maken.
Tijdens het koken worden vragen gesteld aan de koks om ze een beetje te leren
kennen. Als ieder duo heeft gekookt, kiest de jury een winnaar uit. In deze
uitgave zijn Michelle en Niek aan de beurt.

Nadat de boodschappen waren gedaan, kon het feest beginnen. Niek en
Michelle waren er al wel snel achter wat de gerechten waren, maar hoe ze het
moesten maken was een groot raadsel. Gelukkig kregen ze hulp van mama Tiu.
Zij vroeg zich af hoe ze Uberhaupt iets lekkers konden maken met zo weinig
ingrediénten. Maar goed, daar was niks meer aan te doen. Ze gingen gauw aan
de slag, want de jury had al best wel trek. Eerst werd de aubergine gesneden
en geweekt in zout water. Niek sneed ondertussen de pepers en na 10 minuten
weken kon de aubergine worden gewokt met heel veel peper en sambal.

Tweede gerecht: Colakip. Met lekker veel olie in de pan, werd de kip gebakken
en na een tijdje kon de cola erbij worden gegooid. Eventjes wachten en voila.
De jury had er in eerste instantie weinig vertrouwen in, maar het eten zag er
wonderbaarlijk goed uit. Toen de rijst klaar was, konden we dan eindelijk gaan
eten.
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De gerechten

Yuxiangaubergineis een gerecht uit Sichuan, gekenmerkt dooraubergine in een
pittige knoflooksaus. B2 & betekent visgeur (hoewel dat niet heel appetijtelijk
klinkt). Men bereidt hierbij eerst de aubergine door deze te schillen, in zout
water te weken en vervolgens te bakken. Hierna maakt men de saus en voegt
deze toe.

Colakip is een ander populair gerecht, hoewel het misschien een
beetje als een aparte combinatie klinkt. De suikers in de cola zorgen ervoor dat
de saus dikker en zoeter wordt. Je hoeft alleen alle ingrediénten in een pan te
doen en gaar te laten worden! Voor een dikkere saus moet je de pan langer
laten staan op laag vuur. Bon appétit!

Waarom zijn jullie bij het bestuur
gegaan?

Niek: Dat moest van Koen.

Michelle: Florence had mij gevraagd om
te solliciteren en toen begon ik erover
na te denken. Ik wilde in eerste instantie
niet, maar uiteindelijk heb ik besloten
om het toch te doen. Ik heb er geen spijt
en raad het zeker aan. Het is goed voor je
netwerk en het is heel gezellig.

Niek: Het kost wel veel tijd.

Michelle: Dat wel, maar je krijgt er ook veel voor terug. Just do it!

Koken jullie vaak?

Michelle: Nee haha.

Niek: Ik denk minstens twee keer per week en op de andere dagen laat ik
mensen voor me koken. Bestuurseten, afhaal, Hotspot of M Noodlebar. Ik was
gisteren nog naar de Noodiebar, dat was echt nice.

Wat lusten jullie niet?

Michelle: Ik lust alles. Ik ben echt geen moeilijke eter.

Niek: Ik lust bijna alles, behalve witlof. Witlof vind ik niet lekker. Het is te bitter.
Michelle: Huh? Witlof is z6 lekker, niet haten op witlof. Wat ik haat, is als dingen
te vettig zijn of te zoutig.
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Wat is jullie guilty pleasure?

Michelle: Webtoons lezen.

Niek: Van die modelboten bouwen. Ik heb van die miniatuur oorlogsbootjes
thuis. Ik heb al heel lang niks meer gebouwd, want ik heb er geen tijd meer
voor, maar dat vind ik heel leuk om te doen. Ik heb thuis zo’n miniatuur Japanse
oorlogsboot uit de tweede wereldoorlog. Zoek maar op: ‘Chikuma’. Die boot
heb ik.

Hoe zien jullie je toekomst voor je?
Michelle: Ik hoop dat ik een baan kan
vinden. Maar eerst wil ik een jaartje weg,
ik zou graag een jaartje ergens anders
willen gaan studeren.

Niek: Ik ook, ik wil een jaartje naar Taiwan.
Michelle: Ik wil ook een master doen,
maar ik weet nog niet welke master.
Maar ik hoop dat ik uiteindelijk bij de
ambassade kan werken.

Niek: Als ik niks kan vinden, wil ik wel een
afhaalchinees beginnen.

Hoe zouden jullie jezelf in één woord omschrijven?

Michelle: Loyaal. Als ik iets moet doen, dan doe ik het ook.

Niek: Een “verboden te kamperen”-bord. Ik hou niet van campings en al
helemaal niet van mensen op campings.

JE MOET ALTIJD ETEN MET STOFFER EN BLIK -OF- JE HAREN ZIJN BEZEMHAREN
Michelle: Ik denk dat ik voor de bezemharen ga. Anders blijft al het eten tussen
de stoffer zitten en dat wil je niet.

Niek: Ik ga ook voor de bezemharen. Anders kan je heel veel dingen niet eten,
dat is supermoeilijk.

Daphne van Cappelle, Evy Jacobs
en Sophie Lin



SVSinterklaas

Op 4 december was het tweede CEP-evenement alweer aangebroken. Deze keer
konden we samen met een aantal Chinese studenten Sinterklaas gaan vieren!
Ter voorbereiding had iedereen zijn best gedaan om erg goede dan wel slechte
cadeaus te kopen voor het dobbelspel. Daarna gingen we met zijn allen in een
kringetje rondom de cadeaus zitten. Het feest kon beginnen. Maar natuurlijk
niet voordat de enige echte Sinterklaas binnen was gekomen! Gelukkig kwam
onze Lotte al snel in vol ornaat de zaal binnen, tot grote verbazing van de
Chinese studenten. Ook de spelregels zorgden nog voor enige verwarring,
maar gelukkig begreep iedereen die na een tijdje en konden de cadeautjes
uitgepakt worden. Vervolgens begon de grote strijd over wie de prachtige roze
eenhoornknuffel zou bemachtigen. Uiteindelijk wist een Chinese student deze
te bemachtigen. Hierna
nam iedereen, al dan niet
tevreden met zijn of haar
cadeautjes, weer afscheid
van Sinterklaas en gingen
we weer terug naar huis.

Eline Raukema




Quotes

Gabe: “Halsschot klinkt ook veel leuker dan nekschot.”

Schneider over wetenschappers die veel ‘ik’ gebruiken in hun essays: “No one
cares, that’s mesearch not research!”

Michelle: “Word friet van SVS!”

Anne Sytske: “FR - WIFEHFM—HS - WASEIRT - Hij doet het
tenminste niet per SMS.”

Jasper: “IBlKEE - #FFEFR T - De minister is te dik en het is zo dat de generaal
geen geest zal zijn.”

Igor over het woord ‘garage’: “C’est fayu!”

Een Chinese studente die Nederlands leert stelt een vraag over ‘piep klein’:
“Piep groot TOJ AN 2~

Sophie: “Palinkais echt een typisch boeddhistisch drankje, eh... Boedapestisch...
Hongaars.”

Lennart: “Ik weet het niet, als ik nog mooier word, dan word ik echt gevaarlijk
mooi.”

Jules: “De enige correcte vertaling van & 3E5E is ‘standaard mandarijn’. Dat
zegt Wiedenhof dus daar is geen discussie over.”

Van Els over B9 bij KC: “Zélfs Limburg hoort in Nederland bij B 9°. Komen er
mensen uit Limburg? Jij hoort er ook bij!”
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