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Redactioneel

Beste lezer,

Hier is hij dan, de eerste editie van de Krant met Karakter van het nieuwe
collegejaar! Zoals gewoonlijk zijn er weer veel interessante en leuke
artikelen te vinden in de KMK. In deze editie maken we kennis met het
nieuwe bestuur, blikken we terug op de afgelopen SVS-activiteiten en
interviewen we Joren Pronk. De kookwedstrijd So You Think You Can
Cook met het bestuur is ook weer van start gegaan!

Verder lees je het interview van Eline met Lydia Leibbrandt, schrijfster
van Always The Sun, en een persoonlijk stuk van Lin over haar bijzondere
reis naar Taipei. Daarnaast bevat deze KMK de Chinese mythe over
de Onbespeelbare Harp, een interview met een alumnus, studietips,
Lyzannes memes en nemen we een kijkje in de KMK van oktober 1981.
Natuurlijk staan de leukste foto’s en quotes er ook weer in!

Helaas kunnen we de huidige pandemie niet negeren. We hopen
dat jullie allemaal in goede gezondheid verkeren en het nog even
vol kunnen houden in deze rare tijd. Wegens COVID-19 zullen we de
fysieke exemplaren van de KMK alleen op aanvraag verspreiden om zo
de verspreiding van het virus te beperken. Een fysiek exemplaar kun je
aanvragen via de webshop op onze website svsleiden.nl. Natuurlijk is de
KMK zoals altijd ook gewoon online te vinden op de website.

Dankaaniedereendie heeftbijgedragenaan deze KMK! Wil je devolgende
keer ook graag meehelpen met het neerzetten van een prachtige KMK?
Heb je goede tips, mooie foto’s of zelf ideeén voor artikelen? Stuur dan
een mailtje naar communicatiesvs@gmail.com.

Geniet van deze gloednieuwe KMK!

Liefs,

KMK-commissie 2020-2021



Voorstelronde Bestuur







SVS-Introductiedag

3 2 september vond eindelijk de SVS-introductiedag plaats!
genomen maatregelen die de introductie anders lieten
normaal, was het een zeer geslaagde dag.

n de dag met lekker weer in het Huigpark waar we ons
r 25 eerstejaarsstudenten verzamelden. Zodra iedereen
s, kregen we een vuilniszak om op te zitten en begonnen
2rste activiteit: het speeddaten. Je kreeg een paar minuten
n tegenover je beter te leren kennen en schoof dan steeds
sde ervoor dat we meteen -onder andere door de vragen
n gekregen ter inspiratie- allerlei feitjes en leuke verhalen
e weten kwamen. Ook mochten we genieten van de zoete
n Bobalicious Tea die speciaal voor ons werd gebracht!

erden we ingedeeld in groepjes om mee te doen aan
een actief spel door de binnenstad met de meest gekke
an een groepsfoto maken tot een Naruto Run doen over de
et kon van alles zijn. Op deze manier leerden we niet alleen
0ok nog eens de stad goed kennen. En of jouw groepje nou
2 groepje was of op laatste plek eindigde: deze leuke en af
snante opdrachten hebben in elk geval gezorgd voor veel
g en een gezellige middag.

e dag af met de bekendmaking van de winnaars en
e namen op de SVS-vlag, zodat we onszelf officieel lid
vereniging konden noemen. Al met al heeft deze dag zijn
en kennen van medestudenten en kennis maken met de
ing- zeker gehaald!

uelle Bosch







Interview met Lydia Leibbrandt

Lydia Leibbrandt fietste van 2015 tot 2017 in haar eentje als twintigjarige
vrouw van Nederland naar China. Onlangs heeft ze haar eigen boek
uitgebracht waarin ze schrijft over dit avontuur. Ze is door 30 landen
gefietst, was 21 maanden onderweg en fietste 18.000 kilometer. Ze sliep
vele nachten in haar tent maar kreeg ook vaak spontane uitnodigingen
om bij mensen thuis te overnachten. Hierdoor kon ze gemiddeld op
minder dan tien euro per dag reizen. Voor haar reis had ze niet “getraind”
en ze wist bijna niks over fietsen repareren. Navigeren deed ze met
papieren kaarten en door veel de weg te vragen. Voor dit nummer van
de KMK zal ik haar gaan interviewen over haar boek en de dingen die ze
meegemaakt heeft tijdens deze reis.

Waar gaat je boek over?

Mijn boek gaat over deze fietsreis van Nederland naar China en terug. lk
schrijf over de natuur en de mensen die ik onderweg ben tegenkomen.
Ik weef er ook andere thema’s doorheen, zoals hoe het is om vrouw (op
de fiets) te zijn en ik schrijf over het idee van grenzen en grenspolitiek
en hoe ik me daartoe verhield tijdens mijn reis als een wit en Europees
persoon op de fiets. Het is een heel avontuurlijk boek over hoe mooi
en geweldig de wereld kan zijn, en tegelijkertijd stel ik veel vragen over
waarom er dan toch zoveel leed in de wereld is.

Hoe ben je op het idee gekomen voor deze reis en waarom wilde je
specifiek van Nederland naar China reizen?

Ik heb als kind, van m’n 9e tot m’n 11e, in Shanghai gewoond en toen
ben ik op het idee gekomen dat ik een keer van m’n ene thuis naar
m’n andere thuis wilde reizen. Daarnaast vond ik het altijd al cool om
te fietsen. Ik was heel graag buiten en fietsen gaf echt een gevoel van
vrijheid voor mij.
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Hoe vond je het om door China te reizen? Was er veel controle of
juist veel vrijheid?

Ik ben binnen gekomen in Xinjiang. Daar was het wel heftig. Ik werd niet
heel veel gecontroleerd, maar ik had wel het idee dat dezelfde auto op
verschillende dagen achter me reed. Ik fietste ook bewust alleen maar
op de snelwegen. Dit deed ik omdat ik hoorde dat als je hier af ging, er
dan opeens politie zou zijn die je zou vertellen dat je hier eigenlijk niet
mocht fietsen. Daar had ik geen zin in. In de steden was er heel veel
controle. Toen ben ik met de trein naar het zuiden gereisd, want ik had
geen zin in super lang fietsen door de woestijn. Ik dacht, ik ben helemaal
naar China gefietst, dus nu mag ik doen wat ik leuk vind. Toen ben ik van
Kunming in Yunnan naar Vietnam gefietst. In het zuiden was er een stuk
minder controle.

Had je in andere landen ook veel te maken met controle?

Ja, ook wel. Ik heb een keer in Tadzjikistan een nacht geslapen langs
een rivier. Dit was de grens met Afghanistan. ‘s Nachts werd ik wakker
gemaakt,ik sliep in m’n eentje in een tent, door drie mannen met
geweren. Een van die mannen keek m’n tent in en vroeg toen of ik een
aansteker had. Die had ik niet en toen gingen ze weer verder. Dit was
wel een beetje een vaag moment, maar dat was gewoon omdat heel die
grens vaag is. Toen was ik ook wel lang genoeg onderweg om te denken
van: oké, alles kan altijd op elk moment gebeuren.

Had je in China erg last van een taalbarriére?

Ja, dat had ik zeker. Ik sprak een heel klein beetje de taal, maar ik had in
China ook vooraleen communicatieprobleem. Ik was heel goed geworden
in met m’'n handen praten en andermans handgebaren begrijpen, maar
in China had ik het gevoel dat ze een andere gebarentaal gebruikten. In
China begrepen mensen me nooit als ik iets aanwees of iets dergelijks. Ik
vond het fascinerend, want ik dacht dat ik wereldexpert geworden was
in communiceren zonder taal, maar in China is me dat zo slecht gelukt.
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Wat vond je het leukste aan je tijd in China?

Ik vond het heel bijzonder om op het platteland te fietsen. Ik was ook
in de provincie Guangxi en vond het heel cool om te ervaren dat aan
de ene kant de tijd hier heel erg stil had gestaan. Mensen stonden
er op rijstvelden met bamboemanden en met dieren de karren te
trekken. Maar tegelijkertijd stond er naast het rijstveld dan een enorme
skyscraper. Ik vond het heel indrukwekkend om dit te zien.

Was je plan vooraf eigenlijk om alles met de fiets te doen?

In het begin zeker, ik heb toen alles gefietst. In Iran voor het eerst
niet meer. Toen moest ik de keuze maken of ik het belangrijker vond
om dingen te zien die ik boeiend vond en meer mee te maken of een
week extra door de woestijn te fietsen. Ik heb toen nog steeds best veel
gefietst, maar gewoon niet alles. Ik had ook echt veel problemen met
mannen toen. Het leek me leuk om alles gefietst te hebben, maar na
bijna een jaar heb ik dat toch maar losgelaten. Alleen kleine stukjes heb
ik niet gefietst.

Merkte je grote verschillen tussen gebieden in hoe mannen met je
omgingen?

Ja zeker, toen ik China binnenkwam werd ik echt een stuk meer
ontspannen. Ik was toen een jaar lang bijna alleen maar in overwegend
islamitische landen geweest. |k was er zo aan gewend geraakt dat
mannen en vrouwen zulke gescheiden rollen hebben en dat ik altijd
benaderd werd als vrouw. |k kreeg veel met intimidatie en vervelende
situaties te maken. In China viel dit weg. Niet dat er daar geen verschil
is tussen mannen en vrouwen, maar door het communisme is er daar
denk ik toch meer gendergelijkheid. Ik vond dat heel fijn, ik had echt
het idee dat ik mezelf kon zijn. Toen ik net in China was zag ik een aantal
vrouwen voor een theehuis zitten die zaten te kaarten. Dat was ik echt
niet meer gewend om te zien.
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Ik zag ook veel vrouwen fysiek zware beroepen uitoefenen.
is de man-vrouw verhouding misschien wel nog traditione
de publieke ruimte, waar ik dan voornamelijk was, vond
opmerkelijk dat ik vrouwen dingen zag doen die ik hen al
meer had zien doen.

Heb je nog een advies voor mensen die ook wel zo’n groc
aan zouden willen gaan?

Het is misschien een beetje cliché, maar het is echt zo
allermoeilijkste is om weg te gaan. Maar al vanaf de eerste
dat je gewoon verder komt, dat het gewoon lukt en dat je o
leert. Je hoeft niet honderd procent te weten wat je aan he
of wat je gaat doen. Daar kom je onderweg wel achter. Het
om te weten dat je niet alles weet, maar zodra je die stap he
maar gewoon te gaan, kom je er wel. Dus mijn advies is om te
dat je er nooit helemaal klaar voor bent.

Het boek van Lydia: Always The Sun: A
memoir on cycling, womanhood and
monsters is te koop via haar website: https://
lydialeibbrandt.com. Ik kan het boek zeker
aanraden!

Door: Eline Raukema

ALWAYS THE SUN

A memoir on cyuiing
womeanhood and
monsters



Taipel Reis 2018

Lange tijd heb ik erover nagedacht om Taipei te bezoeken. Er werd mijeen
kans aangeboden om mee te gaan naar Xiamen. Deze reis naar Xiamen
wilde ik graag combineren met een reis naar Taipei. Dit is uiteindelijk
niet gelukt, dus besloot ik om in het voorjaar van 2018 zelf naar Taipei te
reizen. De reis was bedoeld om wat meer te weten te komen over mijn
roots. Ik had nog niets gepland staan, alleen voor twee weken geboekt.
De vliegtickets en hotel waren in orde gemaakt. Het enige vervelende
was dat ik nog lang moest aftellen tot de datum van vertrek.

In december 2017 had ik een bericht gestuurd naar mijn biologische
moeder, waarvan ik dacht dat zij het zou zijn. Vrijwel meteen kreeg ik
een bericht terug. Zij was onbeschrijfelijk gelukkig. Na zoveel jaren is het
mij en mijn ouders gelukt om contact te krijgen met haar. Dit kwam niet
zomaar uit de lucht vallen. Zij stuurde om de zoveel jaar pakketjes met
spullen die zij had verzameld voor mij. Ze zond bijvoorbeeld spullen van
2008 tot en met 2011. Tussen 2012 en 2016 kregen we niets meer en
ik dacht dat het contact verbroken was. In 2016 kregen we echter toch
weer een pakket van de gemiste jaren. Dit gaf mijn ouders weer hoop om
toch verder te zoeken naar haar. Daarentegen, had ik zelf nog niet veel
interesse in dit proces. Ik heb altijd erg geworsteld met mezelf en de drie
laatste jaren op de middelbare school waren erg zwaar voor mij. Mijn
karakter en achtergrond hebben mij veel laten twijfelen aan mezelf en
dat doe ik nog steeds. Ik denk dat dit nooit volledig zal verdwijnen. Het
heeft mij ook op jonge leeftijd erg sterk en vroeg volwassen gemaakt. De
weg naar het leven wat ik nu heb, was misschien niet wat ik graag had
gekozen, maar ik geloof altijd dat dit voorbestemd was. |k had anders
nooit zo’'n mooie reis naar Taipei gemaakt.

Eind april vertrokken we naar Taipei. Een vlucht van 13 uur, dat was
een lange zit. We kwamen rond een uur of zeven in de ochtend op de
luchthaven aan. Toen hebben we een taxi genomen naar het hotel.
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Het was een schitterend hotel. |k vroeg mijn moeder of we dit echt
hadden geboekt. We verbleven in het hotel Miramar Garden Taipei, het
ligt mooi in het midden van het centrum; we konden op loopafstand de
winkelstraten bereiken. Op de dag van aankomst was het 33 graden. Het
leek mijn moeder leuk om naar de 101 te lopen. De portier van het hotel
zei dat we dat beter met de taxi konden doen. Mijn moeder dacht dat het
gebouw niet zover weg zou zijn aangezien we het konden zien vanaf het
punt waar wij ons bevonden. We hebben het wel geweten. Zij was een
tomaat en ik voelde mijn benen niet meer. Toen ik de 101 binnenstapte,
wist ik niet wat ik zag. Alleen maar dure winkels, dan heb ik het over
Prada, Dior, Chanel en ga zo maar door. Wij kwamen daar dan ook niet
voor, maar gingen gelijk naar boven, naar de top van de 101. |k ben nog
nooit in zo’n snelle lift geweest. Eenmaal boven was ik omringd met
glazen wanden, ik kon over 360 graden de hele stad bewonderen. De rest
van de twee weken zijn we naar de Taipei Zoo, The Elephant Mountain,
Pinglin Tea Plantation, Shifen Waterfall, Maokong gondel, Din Tai Fung
101, Thousand Island Lake, Huashan 1914 Creative Park, Dalongdong
Bao’an Temple en National Chiang Kai-shek Memorial Hall geweest.

Ik had graag ook de kust van Taipei willen zien, maar in plaats daarvan
heb ik op de tweede dag in Taipei mijn biologische moeder ontmoet.
Wij hebben de rest van onze reis vaak bij haar gedineerd en samen de
Taipei Zoo bezocht. Ook hebben we samen de gondel naar Maokong
genomen, geshopt en geluncht in het winkelcentrum genaamd SoHo.
Deze twee weken vlogen voorbij. Afscheid was dan ook erg zwaar
voor mijn biologische moeder. |k was van plan om dit jaar in de zomer
haar weer te bezoeken. Dit kon helaas niet in verband met de situatie
omtrent de pandemie. Ik ben zeker van plan om terug te gaan wanneer
de mogelijkheid er weer is en ik wil dan ook weer graag mijn reis delen.
Deze reis heeft me erg goed gedaan en heeft mij geholpen om een deel
van mijzelf weer terug te vinden.

Door: Lin Suijker



Interview met Joren Pronk

e opleiding Chinastudies afgerond en
eit docent Mandarijn.

ren en getogen Zoetermeerder, daar
met veel plezier de bachelor Talen en
n tweede jaar heb ik een jaar in Taiwan
s: de bachelor duurde onofficieel dus
eldige tijd gehad. Toen ik terugkwam
elbare school in Amsterdam voor drie
ol in Utrecht voor een jaar of vier, en
aan geven op de universiteit. 1k ben
alwetenschap gaan doen. Afgelopen
nt de universiteit geeft alleen losse
mag maar drie keer achter elkaar een
we weer opnieuw tellen!”

Chinastudies en Taalwetenschap

ilde eigenlijk altijd zo6loog worden
d dierentuinen nog steeds geweldig!
oest je natuurkunde hebben, en dat
t zo nuttig. Toevallig vond ik talen ook
ijn. Dat iedere taal zo anders werkt en
ft, en dat je informatie door je eigen
sen, woorden en grammatica filtert,
cent zei dat ik in mijn eerste jaar al op
en werken als ik klassieke talen ging
vlak voor de examens. Toen bedacht
s jaar Latijn en vijf jaar Grieks dat zou
rsiteit van alles kan doen!
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Wat doe je - naast alles wat te maken heeft met talen - nog graag
in je vrije tijd?

“Ik vind dieren heel leuk, dus ik kijk graag naar natuurdingen. Ik ben de
laatste paar jaar helemaal verslingerd geraakt aan een visprogramma:
River Monsters. In dat programma is er een man die allerlei landen
afreist, naar vissen die potentieel gevaarlijk zijn gaat, en ze gaat
proberen te vangen. lk ga ook ontzettend graag naar dierentuinen: altijd
als ik op vakantie ga, ga ik naar een dierentuin in dat land, en dan moet
mijn vrouw mee. |k doe niet aan sport, dat vind ik ook helemaal niet
leuk. Sorry, ik ben vrij saai. Eigenlijk is het in mijn vrije tijd vooral talen
en dieren, en ik kijk heel veel series met mijn vrouw: Better Call Saul,
Jane the Virgin... die zijn echt vet. Ik houd heel erg van romantische
komedies; mijn lievelingsfilm is Notting Hill. Die keken we vroeger thuis
altijd met het hele gezin, toen ik nog een klein Jorentje was! En verder
doe ik talencursussen in mijn vrije tijd, dus dat is toch weer talen. Ik
heb Noors gedaan, ik doe levend Latijn nu om het weer een beetje op
te halen en om te kijken hoe dat nou werkt, zo’n levend Latijn-idee, en
verder nog dingen als Mongools.

Zijn er naast Chinees en Nederlands nog andere talen die je kan
spreken?

“Het is moeilijk om te zeggen wanneer je wel of niet een taal kan, maar
altijd als ik op vakantie ga, ga ik van tevoren de taal van dat land leren.
Dat betekent niet dat ik de taal dan kan, maar ik kan me vaak redelijk
uit de voeten maken, alleen vervolgens gebruik ik het nooit meer. Wat
ik nu bijhoud is Noors, Spaans, Taiwanees sowieso, dat is toch wel
mijn lievelingstaal op de wereld zo ongeveer, en Frans, Duits, dat soort
dingetjes.”
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Die taal komt uit Quanzhou en Zhangzhou, twee steden om Amoy
heen, in het zuiden van Fujian, aan de zuidoostelijke kust. Die talen
zijn verspreid over de wereld, vooral naar Zuidoost-Azié en Taiwan.
Dus veel Chinezen die in Indonesié leven, spreken over het algemeen
Hokkien, hun woord voor Fujian, de provincie waar ze vandaan kwamen,
dus Hokkien is gewoon verwant aan het Taiwanees. Heel veel Chinese
leenwoorden in het Nederlands, zoals loempia, bamien bapao, komen uit
die taal, doordat Taiwan vroeger onze kolonie was. Het woord voor thee
bijvoorbeeld ook. Hier op de universiteit leer je dus Standaardchinees,
maar dan kom je erachter dat er nog veel meer Chinese talen zijn, die
superinteressant zijn!

Leer je de andere Chinese talen dan met behulp van zelfstudie?
“Taiwanees heb ik geleerd met behulp van een vriend die uit Taiwan
komt. Vervolgens ben ik dus naar Taiwan gegaan, naar een dorpje waar
vooral ouderen wonen, en die spreken dat allemaal nog goed. Het is
namelijk wel een uitstervende taal helaas. De tijd in dat dorp was een
verschrikkelijke ervaring, maar het was wel heel nuttig, dus ik heb er wel
veel van geleerd. Nu zit ik in leesgroepjes Taiwanese literatuur te lezen,
en van dat lezen leer ik ook superveel, dus dat maakt het echt hartstikke
leuk. Ik heb ook de cursus Kantonees van Aholi So gevolgd, gewoon
om meer over het Kantonees te leren. We hebben ook mensen hier
op de universiteit die Hakka onderzoeken, en ook zijn er veel Chinezen
in Nederland die Hakka spreken. Ik vind dat hartstikke leuk; het maakt
het studeren ook een stuk diverser, om te kijken hoe die talen elkaar
beinvioeden.”

Door: Immanuelle Bosch en Danique Nederveen



De Onbespeelbare Harp

Op een dag reisde een Chinese keizer door zijn keizerrijk. Op het moment
dat hij met zijn hofhouding door een groot bos trok, viel zijn oog op een
eeuwenoude, reusachtige boom midden in het bos. De keizer beval zijn
hofhouding om te stoppen zodat hij de boom beter kon bekijken en zei: “lk
wil dat van deze boom een harp wordt gemaakt voor in mijn paleis.”

Diezelfde dag begonnen zijn dienaren de enorme boom uit te graven bij
de wortels. Ze waren zo ingespannen bezig, dat ze niet merkten dat ze
een draak hadden gewekt. Al duizenden jaren had deze rode draak vredig
opgerold gelegen in de duisternis onder de wortels van de boom. Maar nu
scheen er zonlicht de duisternis in en werd hij er door verblind. De draak
werd wakker en schoot als een rode vlam langs de stam omhoog. Op het
moment dat hij zijn vleugels spreidde en haastig wegvloog naar de horizon,
donderde de boom met een harde klap neer op de grond.

Uit het hele keizerrijk werden de beste instrumentenmakers aangesteld
om de boom tot een prachtige harp te maken. Toen de harp af was, werd
deze naar de troonzaal van het paleis gebracht. Een van de beroemdste
harpspelers uit het rijk werd binnengebracht en zette zijn vingers op de
snaren van het instrument...

Nadat de laatste tonen van de vreselijk valse harp weg echoden, viel er
een stilte. De harpspeler werd lijkbleek, terwijl er gelach vanuit het publiek
oprees. Hij keek even naar de keizer wiens gezicht rood wegtrok en verliet
snel de zaal.

Een tweede harpspeler stelde voor om het instrument te bespelen. Dit
keer produceerde de harp echter een luid gekrijs. Ook de volgende twee
muzikanten die een poging waagden, hadden geen mooi resultaat. Bij de een
kwam er zelfs geen geluid meer uit het instrument en bij de ander sprongen
alle snaren. “Genoeg!” riep de keizer. “Breng dat afschuwelijke ding naar de
diepste kelder van het paleis. Ik wil hem nooit meer zien of horen!”
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Er gingen jaren voorbij en de harp droomde over alle
meegemaakt toen hij nog een boom was. Vogels die hun ne
in zijn takken, spelende kinderen aan de voet van zijn sta
dacht hij hieraan terug.

Op een dag stond een man aan de poort van het paleis. Hij
een vuurrood gewaad en zei: “lk heb gehoord dat er hier
zijn die niemand kan bespelen. Ik wil het graag proberen
hem sterk werd afgeraden, hield de man koppig vol. Uitei
keizer met tegenzin de harp weer de troonzaal in brengen.

De vreemdeling liep negen keer om het instrument heen en
hand op het hout en de andere op de snaren, alsof hij een pa
Toen het eerste akkoord klonk, hield iedereen zijn adem in
het vreselijke geluid dat iedereen eigenlijk had verwacht, ki
gezang. Alsof het instrument zong over al zijn dromen en ver
in de donkere kelder had.

Toen de laatste tonen waren weggeébd, vroeg de keizer v
kan jij deze harp wel bespelen en de anderen niet?” D
antwoordde: “Heer, mijn voorgangers hebben geprobeerd
muziek te spelen. In plaats daarvan heb ik de harp zijn eige
kiezen. Tijdens het spelen, wist ik niet meer of ik het wa
bespeelde of dat de harp mij bespeelde.”

De vreemdeling werd rijkelijk beloond door de keizer, waa
en spoorloos verdween.

Door: Amber Fortuin



Interview met Laura Jongen













SYTYCC met Evy en Daphne

Feestje, want dit jaar is er weer een nieuwe editie van So You Think
You Can Cook! Hier een korte uitleg: aan de hand van foto’s en een
ingrediéntenlijst moet het bestuur van de SVS in duo’s twee Chinese
gerechten gaan maken. Ondertussen worden er vragen gesteld om het
bestuur een beetje beter te leren kennen. Nadat alle bestuursleden
zijn geweest zal er een winnaar bekend worden gemaakt. Er wordt
beoordeeld op smaak, presentatie, samenwerking en bereiding. Dit jaar
mogen Lianne, Danique en Sophie de kookkunsten van het bestuur gaan
ervaren. Welk duo zal er dit jaar de titel ‘Beste kookduo van de SVS’
bemachtigen? Vorig jaar waren de winnaars Esmée en Zoé. Zij kregen
een 8,6 van de jury voor hun Jianbing en Chinese hete boontjes.

De gerechten

De gerechten die voor deze So You Think You Can Cook zijn uitgekozen,
zijn allemaal vegetarisch of door ons vegetarisch gemaakt: twee van de
drie juryleden zijn namelijk vegetariér. Wij keken daarom al snel naar
gerechten met tofu, een bekende vleesvervanger, en ervan uitgaande
dat Evy en Daphne wel tegen wat pittigheid kunnen, kozen we mapo
tofu als eerste gerecht. Tot slot besloten we dat dat lekker geserveerd
kon worden met stir fried rice.

Mapo tofu (mdpd doufu) is een simpel maar smaakvol gerecht uit de
Sichuanese keuken, die bekend staat om zijn pittigheid. Dit gerecht krijgt
zijn smaak voornamelijk van de chili-knoflook-saus en bestaat verder uit
kippenbouillon, bosuitjes, knoflook, gember, en wat koriander om het
af te maken. Een tip: snij de tofu in blokjes van ongeveer 1 centimeter
groot, dan zijn ze niet te zacht, niet te krokant, maar precies goed.
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Stir fried rice is natuurlijk een klassieker die voor deze maaltijd als
basis diende. Nadat de rijst gekookt is, bak je het in een pan met wat
sojasaus en olie, roerei, stukjes wortel, erwten en bosuitjes, nog even
roeren en je bent klaar! Kan niet fout gaan, toch?

De bereiding

Evy en Daphne mochten als eerste met deze strijd beginnen. Om te
beginnen, werd de rijst gekookt. Rijst koken klinkt makkelijk, maar het
ging hier en daar niet even soepel. We eindigden uiteindelijk met een
overvloed aan rijst, oftewel: Daphne hoefde niet meer te koken voor
de rest van de week. Spannend, nu kon het koken echt gaan beginnen.
Het duo had al overlegd wie welk gerecht ging maken: Evy de mapo
tofu en Daphne de gebakken rijst. Terwijl Evy haar tactiek aan de jury
ging uitleggen, werden alle ingrediénten gesneden. Een wonder, maar
Evy’s tactiek klopte ook nog en de mapo tofu was een groot succes. Wat
betreft de gebakken rijst, alle ingrediénten werden lekker gewokt. Maar
toen moest de rijst erin...en ook ALLE rijst werd erin gedaan. Even zakte
de moed van de jury in hun schoenen, maar na wat ditjes en datjes erbij
gedaan te hebben was ook de gebakken rijst zo klaar. Toen mocht de jury
eindelijk gaan proeven.
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Waarom zijn jullie bij het bestuur gegaan?

Evy: Ik wilde altijd al graag bij een studievereniging actief worden,
studentenverenigingen trokken mij namelijk niet zo. De eerste SVS-
activiteit waar ik bij was vond ik heel leuk, dus toen kwam al het idee
om bestuurslid te worden.

Daphne: Ik was vorig jaar al best actief in de KMK-commissie, maar Evy
heeft mij overgehaald om echt te gaan solliciteren voor het bestuur. Ik
dacht in eerste instantie namelijk dat ik niet echt in het bestuur paste,
maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan en daar ben ik heel blij mee.

Hoe goed vinden jullie jullie kookkunsten?

Daphne en Evy beginnen te lachen.

Evy: BAGGER! Nee, ik kan redelijk koken.

Daphne: Ik ben echt getalenteerd man. Als ik alleen ben dan kook ik
goed. Evy verpest het voor mij. *ledereen lacht* Nee, ik mis gewoon
basisvaardigheden, maar ik doe echt mijn best en ik heb kookles gehad
van Zhen Han.

Evy: Ik kan wel wat, vooral bakken. Maar koken? Vroeger kookte ik echt
heel veel, nu heb ik het een paar jaar niet meer gedaan, maar met een
recept lukt het altijd wel. Ik ga alleen stressen als Daphne ook gaat
stressen. Dan gaat het niet goed.

Wat is jullie guilty pleasure?

Daphne: Meteor Garden kijken.

Evy: Dezelfde serie 50 keer kijken en seriemoordenaar-documentaires
en -podcasts kijken en luisteren.
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Met wie zou je op date willen van alle mensen op de wereld, levend
of dood?

Daphne: Met Evy.

Evy: Hahaha, kom kroelen dan. Ja, met Daphne. Al die kookdates.
Daphne: We gaan samen leren koken.

Wat is het laatste nummer dat je hebt geluisterd?

Evy: Het is een Duits rocknummer, niet heel bekend, maar ik vind Duitse
muziek best chill om te luisteren. Het heet “Gewinner” van Cluesco.
Daphne: “Welcome To The Jungle” van Guns N’ Roses.

JE MAG ERGENS PAS WEGGAAN ALS IEMAND HET LETTERLIJK AAN
JE VRAAGT -OF- ELKE KEER ALS JE LACHT WORDT ER €1 VAN JE
BANKREKENING AFGESCHREVEN

Daphne: Oh, die eerste!

Evy: Die eerste! |k lach teveel.

Daphne: Ik lach ook heel erg veel, ook in alle situaties waarin je niet zou
moeten lachen.

Evy: Vooral met Daphne heb ik te snel de slappe lach.

Daphne: Dan zou ik echt heel erg arm worden.
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De beoordeling

Hoewel de verwachtingen voor de kookkunsten van het prachtige
duo laag waren, was het eindresultaat het tegenovergestelde. De
jury heeft genoten van de heerlijke gerechten. De samenwerking was
goed, de taken waren goed verdeeld en het duo hielp elkaar wanneer
dat nodig was. De voorgeschotelde gerechten zagen er daarnaast
restaurantwaardig uit (zie foto’s). De mapo tofu was lekker spicy en de
gebakken rijst was ook smaakvol. Minpuntje was wel de harde rijst, maar
het onverwachte dessert en de pandan cake tussendoor maakte dat wel
weer goed; de poging om bonuspunten te verdienen heeft gewerkt. De
jury is uitgekomen op een eindcijfer van een 8,5.

Door: Sophie Lin, Danique Nederveen en Lianne Ros




SVS-kennismakingsborrel 2020

Donderdag 17 september was het zover.
voor de jaarlijkse kennismakingsborrel
was simpel: elkaar beter leren kennen €
Helaas kon niet iedereen van de par
namelijk niemand ontgaan en het aantz
moest jammer genoeg gelimiteerd wo
avond echter niet verpesten door de
gekletst en gedronken. Bier en wijn we
van de enkele appelsap is ook volop ge
En mooie locatie ook.” Aldus Jenny,
ook eerstejaarsstudent en collega va
jarig. Zoals het hoort, hebben wij gez
had dit te zeggen over de borrel: “Ik vc
mooie ruimte en het was erg leuk om n
jammer dat we op onze plek moesten
wie het lied begon, maar het was erg g
dus 10/10.”Persoonlijk ben ik het eens
was erg gezellig en we hebben elkaar
zeker geslaagd!

Door: Julian Melsen



SVS-Pubquiz 2020

Donderdag 8 oktober was het dan we
van het nieuwe collegejaar werd geho
danvoorheen wegens de nieuwe coro
met maximaal 30 mensen in de Verg
de concurrentie beperkt maar fel was
namen van de verschillende teams. Te
rijst streden zij aan zij en team Bottom
beland. Uiteindelijk bleek het team Le
iets te sterk te zijn en ze gingen er van
Het was een geslaagde avond met v
hopen jullie de volgende keer weer te

Door: Zhen Han Mo
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Terug in de T1jd - KMK 1981

De Krant met Karakter bestaat al sinds 1980! Daarom
zullen we nu, 40 jaar later, in de nieuwe rubriek “Terug
in de Tijd” steeds een kijkje nemen in één van de oude
KMK-edities.

Deze keer de KMK van oktober 1981, samengesteld door
Barend ter Haar, schrijver van Het hemels mandaat, Inez
Kretzschmar, co-auteur van Chinees in tien verdiepingen,
en Rint Sybesma, hoogleraar Chinese Taalkunde aan de
Universiteit Leiden. Hier zien we hoe de SVS toentertijd
haar activiteiten en commissies promootte en lezen we
een handgeschreven jueju-gedicht van meneer Cheung.
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GAAT ER DAN ZOWAAR WAT GEBEUREN ?

DE SVS ORGANISEERT VANALLES
want nog veel meer, dan hier onder wordt opgesomd !

L\'\iv\.us Sg\'\,a—uvx e %o .’ —LAYENS ~

algemene inleiding, regels, spelen maar! de SVS
heeft zich verzekerd van de deskundige medewerking
van de heren Liang en Ma  LET OP PUBLICATIEBORDEN!

(A inese Z"‘U—\?‘\G‘k { —cydng -

een vooral theoretisch gebeuren, maar meer dan een
simpele "algemene inleiding". en ook niet zo theore-
tisch: hoe ziet zo'n muziekinstrument er uit, weegt
het veel, en: hoe klinkt het men kan het allemaal
ondervinden En ook hier ontbreekt het niet aan
deskundige medewerking: onder anderen zullen BJ ter
Haar, YH Han en K Ruitenbeek zich van hun beste kant
laten zien 1ET OP DE PUBLICATIEBORDEN!

C,\'\,CV\MS \QO LC*\ I — ARG
theorie &n praktijk Wie doet mee?

Ne.oLQL\wmA o Clhina ! —eqelus—

in deze cyclus zal vanuit allerlei aspecten de ver-
huodingen tussen Nederland en China, de Nederlanders
en de Chinezen worden belicht LET OP !!

Natuurlijk is er dan nog I
~ LtA'{/Zs
—ew krant w—eA- lear s

Nieuwe redactieleden gevraagd!

En wie voelt iets voor een lidmaatschap van de

F 22 stcomirmissie

en de kascommissie?

WORDT LID VAN DE SVS! VAARQN NIET? WAAROM NIET?
Gironummer 3977579 vangt uw £30swel op! o
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Me when | learned EK | WATER

2 new characters

¥

__IT'S OVER IT'S DONE
WHEN THE ANNOYING STUDENT
from this lecture ASKS A QUESTION BEFORE THE BREAK

List of important notes

it's blank — y
You weren't supposed to de that




38 Quotes

Gabe van Beijeren: “Rood klinkt gelijk zo agressief. Zo, roze. Dat is een
stuk positiever.”

Jacky: “Ik heb een jas van -20 graden.”

Evy: “lk zat op de vloer met m’n ogen dicht onder het water en probeerde
me voor te stellen dat ik in Center Parcs was in betere tijden.”

Gabe van Beijeren: “lk hou niet van natte patat.”
Paul van Els: “Wat een zielige loser is die Huizi toch.”

Lonneke: “lIk was zo ver heen dat ik een jongen had gezoend terwijl ik
lesbisch ben.”

Evy: “lk at vroeger modder.”

Anne Sytske Keijser: “Die over alcohol is ook altijd heel fijn.”

Niels: “De syllabus is op vakantie.”

Geert heeft een woord mannelijk vertaald.

Geert: “Misschien ben ik wel seksistischer dan de koning door mijn
vertaling.”

Gabe van Beijeren: “lk durf daar geen uitspraak over te doen.”

Arend: “Xiexie wat jij niet ziet.”

Lyzanne: “Er moet toch gewoon ruimte overblijven voor mijn onzichtbare
penis.”
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