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   Redactioneel 

Beste lezer,

De derde editie van de KMK staat weer vol met leuke en interessante 
artikelen! In deze editie lees je het interview met onze docente Ans de 
Rooij over haar tijd in China, onze top 4 Chinese series en kom je alles 
te weten over bubble tea en het Chinese snaarinstrument de erhu. 
Verder lees je over de minder zichtbare kant van het behoren tot een 
modelminderheid, iets waar veel Aziatische Nederlanders dagelijks mee 
te maken hebben. Daarnaast kunnen we je met plezier mededelen dat 
de So You Think You Can Cook weer hervat is!

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze KMK! Heb je goede 
tips, mooie foto’s, leuke quotes of ideeën voor artikelen? Stuur dan een 
mailtje naar communicatiesvs@gmail.com of benader een van onze 
commissieleden.

Veel leesplezier!

KMK
 

COMMISSIE 

2020-2021
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Kunt u de lezers wat vertellen over uw eerste reis naar China?
Ik ben heel lang geleden, in 1989, begonnen met Chinees studeren, toen 
we nog zes jaar studiefinanciering kregen! Ik heb mijn studie binnen vier 
jaar afgerond, en daarna kreeg ik een beurs via Nuffic en heb ik in Peking 
het jaar van mijn leven gehad. Echt, het was geweldig! Als je daar in China 
aankomt, word je, ondanks vier jaar Chinees achter de rug, toch wel in het 
diepe gegooid hoor! Maar eindelijk kan je dan de kennis die je uit boeken 
hebt gehaald toepassen op alles om je heen.
	 Je woont op de campus altijd in een gebouw met andere 
buitenlandse studenten, dus als je niet oppast ga je alleen maar met hen 
om. Je hebt ook gewoon niet veel contact met Chinese studenten. Het is 
een aparte bubbel toch wel, die 留學生. Zo’n universiteitscampus is een 
dorp op zich met restaurantjes, winkeltjes, park, bioscoop en sportzaal. Een 
ontzettend leuk, veilig wereldje. Toch ben ik vanaf dag 1 erop uit gegaan 
om de stad te ontdekken. Er gaat dan een wereld voor je open! Waar ik 
vooral van genoten heb zijn de hutongs, de oude straatjes van Peking, die 
zijn prachtig! Ik had les in een mooi oud gebouw, dat verscholen lag in een 
oude wijk vol met zulke steegjes.
	 Ik weet niet meer precies hoe ik haar ontmoet heb, maar ik had 
een heel leuke vriendschap met een meisje dat net zo oud was als ik, ze 
woonde met haar familie bij het Bamboepark 紫竹院公園 en al snel ging 
ik daar elk weekend naartoe, en dan draaide ik mee in zo’n gezin. Dat was 
geweldig! Ik heb zelfs - niet lachen! - een jaarkaart gekocht voor het park 
tegenover hun huis: lekker slenteren na het eten en de hele buurt daar 
tegenkomen.  
	 Maar het allerleukste was toch wel de kleuterschool waar ik 
Engelse les heb gegeven. Op een gegeven moment hing er een briefje 
bij onze postvakjes waarop stond dat de kleuterschool in de buurt een 
buitenlandse student zocht om Engelse les te geven, dus daar heb ik me 
meteen voor aangemeld; ik kon meteen beginnen. Ach, toen heb ik echt 
veel geleerd, die kinderen nemen geen blad voor de mond, dus als ik een 
foutje maakte, lachten ze me gewoon vierkant uit: “啊，安思老師説得不
對!”

Interview met Ans de Rooij
Immanuelle Bosch en Danique Nederveen



	
Ik ging ‘s zondags ook altijd naar een kerk in de buurt, waar ik ook heel 
erg van genoten heb, het was daar allemaal zo herkenbaar en toch weer 
prettig anders. Zo bouw je kleine netwerkjes om je heen, door de mensen 
leer je zo’n stad echt kennen van binnenuit.
	 Je snapt, dat jaar vloog voorbij. Naast het dagelijks leven in Peking 
heb ik veel uitstapjes gemaakt naar mijn Leidse studiegenoten die over 
heel China verspreid zaten. En elke keer dat ik terugkom in Peking heb ik 
nog een beetje het gevoel dat ik thuiskom.
	 Dat was mijn eerste ervaring met China, en terug in Nederland 
heb ik nog twee jaar vakken gevolgd bij Chinees, Nederlands en theologie, 
wat een ongelooflijke luxe hè, en na mijn afstuderen kon ik gaan werken 
bij Sinologie, dus ik ben eigenlijk nooit weggeweest bij Chinastudies!
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Hoe was het om als Nederlander ingedeeld te zitten bij Chinese 
studenten?
Ja dat was echt toevallig joh! Voordat je naar China gaat moet je een 
gezondheidsonderzoek doen hier in Nederland, en een studiegenootje 
van mij die aan dezelfde uni zat, had toevallig een stempel méér dan ik 
op haar AIDS-test. De mensen op het secretariaat van de buitenlandse 
studentenafdeling dachten daarom dat mijn test wel niet goed zou zijn, en 
dus wilden ze dat ik de test opnieuw zou doen in een Chinees ziekenhuis. 
Ik had de ambassade gebeld, en zij zeiden dat ik moest protesteren, want 
mijn test was gewoon geldig! Ik heb me vervolgens in mijn beste Chinees 
geprobeerd te verdedigen. Toen we werden ingedeeld in niveaus voor 
de lessen zag ik mezelf niet op de lijst staan, dus toen ik ernaar vroeg 
zeiden ze dat ik bij de Chinese studenten ingedeeld was omdat ik die test 
zo goed verdedigd had!
	 Dat was heel erg leuk. Je zit tussen de Chinese studenten en 
ziet dus precies hoe het daar aan toe gaat: mensen zitten te tukken in 
de collegezaal, sommigen zaten eitjes te  pellen in de collegebanken, 

andere studenten waren alleen maar 
aan één stuk aan het pennen, en één 
van de docenten las de hele les alleen 
maar voor uit het boek - geen wonder 
dat die studenten in slaap vielen. 
Ik had eigenlijk ook wel die andere 
lessen      willen volgen met de andere 
buitenlandse studenten, want daar 
krijg je   echt Chinees als tweede taal 
aangeleerd, en ik hou stiekem wel 
van van die drill-oefeningen. Aan de 
andere kant is de ervaring die ik heb 
gehad ook heel waardevol geweest.
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Hoe was het om daar te zijn in een tijd zonder goed internet?
Ik had veel contact met mijn vader en moeder en vrienden! Aan het eind 
van onze gang hing een telefoon waarmee je long-distance kon bellen, 
elke zondagavond vaste prik; bellen met m’n familie in Nederland. Dat 
vond ik heel leuk, maar het leukste was dat ik enorm veel post kreeg! 
Zelf heb ik hele stápels brieven en kaarten verstuurd naar vrienden; 
door te schrijven kan je ook prettig reflecteren wat je allemaal hebt 
meegemaakt. Mijn vader en moeder hebben die brieven die ik ze schreef 
bewaard, maar ik durf er eigenlijk niet meer in te kijken; dan krijg ik 
heimwee naar daar en toen.

Hoe zag uw verblijf er daar uit? (qua slaapvertrek en inrichting etc.)
Ik zat op de campus van de Beijing Normal University 北京師範大學, die 
aan een grote straat 新街口外大街 lag. Mooie grote campus! Je had de 
gebouwen waar les werd gegeven, de flats waar de docenten woonden 
en natuurlijk - naast alle sportvelden en parkjes - de studentenverblijven. 
De buitenlandse studenten woonden apart, ik zat met een studiegenoot 
op een kamer. We hadden geen eigen keukentje, wat nu volgens mij 
vaak wel het geval is, maar op een gegeven moment hadden we vaste 
plekken in de straat waar we aten. Alles was dus binnen bereik!
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Welke verschillen merkte u de laatste keer dat u er was ten 
opzichte van de eerste keer?
Ik ben een keer voor zeven jaar niet naar China geweest, en toen 
herkende ik een buurtje waar ik vaak naartoe ging niet meer! Het was 
een buurtje dichtbij de Peking University waar we vaak heen fietsten 
om vrienden te zien. Het was zo’n rare gewaarwording! Het was net 
alsof ik van een voorstadje van Peking opeens in New York beland 
was. Er waren alleen maar hoge gebouwen, grote ringwegen en neon-
flikkerende lampen.
	 Ik had zelf altijd college midden in het centrum, in een mooi, 
oud gebouw, en fietste dan door die mooie oude wijk met twee meren 
en de Drum Tower 鼓楼 en Bell Tower 钟楼 op de achtergrond. Dat 
noemde ik de Merenwijk van Peking. Nou, die Merenwijk is nu helemaal 
een fel verlicht en luidruchtig uitgaansgebied geworden: was wel een 
tegenvaller toen ik daar weer rondfietste.

Als u de lezers van de KMK één tip kon 
geven voordat zij naar een Chineestalig 
land afreizen, wat zou dat dan zijn?
Koop een fiets en een metrokaart, en ga erop 
uit! Wat is er nou leuker dan een keer random 
de metro pakken, ergens uitstappen, daar een 
wandeling te gaan maken, en thuis op een 
papieren kaart met een stift te markeren waar
je allemaal bent geweest? En een opschrijfboekje 
natuurlijk! Zinnetjes en woorden opschrijven die je om je heen hoort 
en ziet, en die je in tekstboeken nooit leert. Zonder een schriftje kan 
ik nergens heen. Ik doe dat nog steeds hoor! En ik ben sinds vier jaar 
Farsi aan het leren, dus in m’n tas zit nu ook een Farsi schriftje. Lekker 
schrijven met een pen op papier. Heerlijk. 

Ans’ schriftje
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Misschien heb je er wel eens van gehoord, een populair drankje in Azië 
genaamd bubble tea. Inmiddels ook hier in Nederland te krijgen. Het 
drankje bestaat uit koude thee met melk, (vruchten)siroop en tapioca 
balletjes. Het komt van oorsprong uit Taiwan. In 1980 experimenteerde 
Liu Han Chie in de Taichung City met Taiwanese zwarte thee, melk, fruit, 
siroop en tapioca. Hij staat bekend als eigenaar van “Chun Shui Tang Tea 
House” in Taichung City. Al snel verspreidde dit drankje zich over de rest 
van Azië. 

De tapiocaballetjes maken dit drankje bijzonder voor veel mensen. 
Tijdens het drinken kunnen deze balletjes worden opgegeten. Tapioca 
wordt verkregen uit gedroogde en bewerkte cassavewortel. Het bevat 
veel zetmeel en wordt als meel gebruikt, maar ook worden ze tot 
kleine harde bolletjes gevormd. Deze balletjes moeten eerst gekookt  
worden voordat ze gebruikt kunnen worden. Op deze manier kunnen de 
tapiocaballetjes tot stand komen en verwerkt worden in de bubble tea. 
Ze zijn na het koken veranderd in zoete “chewy” balletjes. 

Er zijn verschillende soorten bubble tea die je kan kiezen. Bijvoorbeeld 
de Hong Kong milk tea; ook wel de “classic one” genoemd. Dit is 
persoonlijk mijn favoriet en daarom probeerde ik deze Hong Kong milk 
tea bij verschillende winkels. Ik ben naar diverse winkels geweest hier 
in Nederland. Natuurlijk nog lang niet uit geproefd, maar ik wil graag 
een paar merken aanbevelen. De drie merken SiSi, Asian street food en 
Möge Tee delen samen de eerste plek voor mij tot nu toe. De Hong Kong 
milk tea van deze plekken is absoluut heerlijk. De verhouding van het 
drankje is goed in balans en smaakt niet te veel naar thee. Er worden 
voldoende tapiocaballetjes toegevoegd: niet te weinig, maar ook niet 
te veel. De prijs  hangt rond  €3,20- €3,40 en is daarmee nog redelijk 
te betalen. Daarentegen vraagt  Lily’s bubble tea vlakbij de Paleistuin 

Lin Suijker

Bubble tea  珍珠奶茶
	



in Den Haag een euro meer voor het drankje. Naar mijn mening is deze 
Hong Kong milk tea niet erg lekker. De verhouding tussen melk en thee is 
uit balans. Toch had ik veel goeds gehoord over Lily’s. Bij het kopen van 
de bubble tea gaat het meestal ook om de uitstraling van de bekers en 
de winkel. Ik heb daarom, om een visueel beeld te geven, foto’s gemaakt 
van de drankjes van de verschillende winkels.

Als je geen melk mag drinken kan je ook kiezen voor sojamelk of andere 
smaken thee in plaats van melk. Er zijn in plaats van de tapiocaballetjes 
ook fruitballetjes. De hoeveelheid suiker, smaak van de thee, topping en 
of het je warm of koud wilt drinken, kan je zelf bepalen. Er is vast een 
combinatie die geschikt is voor jou! Ga het gauw eens proberen als je 
het nog niet hebt gedaan! 

Asian Street food, 

de Heaven Coconut en Classic Sisi, de Brown Sugar
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Sisi, de Matcha latte met tapioca

Möge Tee, de Hong Kong milk tea met soja melk/gewone melk
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Jacky Sett
De modelminderheid. Een demografische minderheid, waarvan wordt 
aangenomen dat de leden van deze minderheid een hogere mate van 
sociaaleconomisch succes behalen dan de gemiddelde bevolking. In het 
bijzonder wordt de aanduiding als modelminderheid vaak toegepast op 
Aziatische westerlingen, die als groep vaak worden geprezen om hun 
schijnbare succes op academisch, economisch en cultureel gebied. Het 
klinkt als iets positiefs. Je zou gevleid moeten zijn als je als ‘’leergierig’’, 
‘’slim’’ en/of ‘’hoog IQ’’ wordt gestereotypeerd, toch?  Beter dan worden 
aangeduid als een crimineel. Toch?

Er is helaas een andere kant van de medaille. De modelminderheid 
zorgt voor een inherente verhoging van de normen van de Aziatische 
Nederlanders. Er wordt klaarblijkelijk snel aangenomen dat de Aziatische 
Nederlanders, vanwege hun uiterlijk en waar ze vandaan komen, 
allemaal zonder problemen grote prestaties moeten kunnen leveren. 
Aziatische Nederlanders, waaronder ik, voelen erg de druk om te voldoen 
aan uitzonderlijk hoge normen die aan de Aziatische Nederlanders 
worden opgelegd. Dit uit angst wanneer ik dit bijvoorbeeld niet doe, 
ik automatisch ‘’dom’’, een ‘’mislukkeling’’ en of ‘’teleurstellend’’ ben. 
Mensen zijn geschokt als ze weten dat wiskunde niet mijn sterkste punt 
is, of dat mijn Nederlands verrassend ‘’goed’’ is voor een Aziaat. Dit heeft 
gezorgd voor twijfels. Alsof ik extra had mijn best moest doen om als 
‘’normaal’’ gezien te worden tijdens mijn pubertijd. Alsof ik extra moest 
presteren ten opzichte van mijn medeleerlingen. 

Uit verschillende onderzoeken naar Aziaten die in het buitenland wonen 
kwam voort dat Aziatische ‘’buitenlanders’’ kunnen verdrinken onder de 
druk. Ze ervaren depressies en angstgevoelens wanneer zij niet aan de 
verwachtingen voldoen, zoals het behalen van de beste scores of het gaan 
naar de beste universiteiten. Aziaten in Europa hebben, in vergelijking 

De modelminderheid
De andere kant van de medaille



met de ‘’witte’’ bevolking, drie keer minder kans om de geestelijke zorg 
(lees: psycholoog) te zoeken, ondanks vergelijkbare percentages van 
depressies en angst onder de groep. Dit komt mede voort doordat de 
modelminderheid het succesvol en onafhankelijk zijn stimuleert. Als je 
als Aziatische Nederlanders om je heen hoort dat alle Aziaten het goed 
doen en successen behalen en je zelf in werkproblemen bevindt, dan 
zoek je vaak ook geen hulp omdat je vindt dat je zelfredzaam moet zijn. 

Een ander tegenargument van de modelminderheid is de tekortkoming 
in de methodologie. Het problematische aspect hierbij is dat het beeld 
een ongenuanceerde samenstelling van de Aziatische westerlingen 
weerspiegelt. De Aziatisch-Westerse gemeenschap is meer dan alleen 
de modelminderheid. Het omvat een hele diverse groep: van rijk tot 
arm en van intelligent tot minder intelligent. De implicaties die zorgen 
voor de modelminderheid zijn echter terug te vinden bij bepaalde 
indicatoren die slechts worden vervuld door een kleine groep. Denk 
hierbij aan de indicator voor de mate van financiële onafhankelijkheid, 
wiskundeniveau of werkniveau. Deze indicatoren behoren slechts toe 
aan een relatief kleine groep binnen de Aziatische westerlingen. Dit is 
problematisch, omdat Aziatische westerlingen als geheel het misschien 
goed doen op een aantal andere belangrijke indicatoren. 

De modelminderheid zorgt voor ongelijkheid. Ongelijkheid tussen 
Aziaten die als individu een andere werkdruk ervaren en vergeleken 
met andere culturen wellicht extra hard moeten presteren om aan een 
bepaalde norm te kunnen voldoen. Er zijn veel stappen die moeten 
worden genomen voordat er gelijkheid hierin kan ontstaan. We moeten 
dit aan de kaak stellen, erover praten en dienen onze naasten als gelijken 
te beschouwen.
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Julian Melsen

Een hobby review

 

Erhu bespelen, Hoe leuk is het?

Is treinsurfen leuk?

Misschien, maar deze hobby is zo gevaarlijk als het klinkt.

Is een wedstrijd honden optutten leuk?

Populair in China op het moment, maar een erg tijdrovende liefhebberij.

Is het bespelen van de erhu leuk?

Reken maar!

Sinds een jaar bespeel ik de erhu. Ik was op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. Iets onbekends. Nou ja, hier in Nederland dan. Dus ik heb een 
erhu laten importeren. Zonder strijkers achtergrond heb ik lessen gevolgd 
via YouTube. Toch hield ik wat problemen en ben ik op zoek gegaan naar 
iemand die mij op weg kon helpen. Dat viel niet mee. Een blokfluitdocent 
vinden is een fluitje van een cent, maar het zoeken van een erhu leraar 
viel tegen. Uiteindelijk vond ik een docente via internet. 

Wat is een erhu?

Een erhu is een Chinees snaarinstrument, ook wel een nanhu of huqin 
genoemd. Hier in het Westen spreekt men van een Chinese viool. Rond 
600 na Christus, in de Tang dynastie, zijn de eerste voorbeelden bekend 
van erhu’s. De traditionele karakters voor ‘erhu’ 二胡 geven aan dat het 
instrument twee snaren had. Er lijkt weinig te zijn veranderd aan het 
instrument door de eeuwen heen, de erhu heeft namelijk nog steeds 
twee snaren. Verder heeft het instrument een kleine resonerende 
kamer, traditioneel bedekt met slangenleer. Deze kamer is gemaakt van 



Een hobby review

sandelhout of palissander. De snaren lopen langs een lange, rechte 
handgreep. Om de erhu te bespelen gebruik je een strijkstok, die 
gemaakt is van bamboe en paardenstaarthaar. De strijkstok bevindt 
zich tussen de snaren. Als je de stok van je af duwt, via de achterkant 
van de snaar, speel je de hogere A snaar en als je de stok naar je toe 
haalt, via de voorkant van de snaar, speel je de lagere D snaar. De erhu 
heeft zo een bereik van drie octaven. Het instrument kan solo worden 
bespeeld of als onderdeel binnen een orkest of om een zanger of 
zangeres te begeleiden. Het wordt vaak gebruikt om traditionele zang- 
en dansvoorstellingen in China te begeleiden. Het instrument heeft rijke 
expressieve krachten en een breed scala aan geluiden. De klank van de 
erhu wordt vaak vergeleken met de stem van de mens, maar het kan 
meer natuurlijke geluiden imiteren zoals dat van een vogel of van een 
hinnikend paard. 

Dus hoe is het om erhu te bespelen?

De erhu heeft een erg bijzondere toon die onmogelijk te verwarren is 
met andere instrumenten. De hoge trillende noten en de karakteristieke 
glijtechnieken doen je gelijk denken aan Chinese volksmuziek, wat 
fascinerend is voor een westelijk oor. Dit maakt het vooral leuk om het 
instrument juist ook op westerse muziek toe te passen, omdat je dan 
experimenteert met twee hele verschillende stijlen. Zo krijg je het gevoel 
alsof je echt een twist geeft aan een lied.

Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om een hobby te hebben die zo goed 
aansluit bij de studie. Het geeft je toch het gevoel dat het je dichter bij 
de Chinese cultuur brengt die je normaliter slechts via boeken opsnuift. 

Qua toegankelijkheid is deze hobby wel een ramp. Het kopen van een 
erhu is anders dan het aanschaffen van een gitaar of een blokfluit.
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Je moet echt het internet afspeuren. Ik besloot hem uit China te 
importeren. De instructiehandleiding en het muziekboekje wat ik erbij 
kreeg waren beide in het Mandarijn, wat niet zo gunstig was aangezien 
ik nog niet aan deze studie was begonnen. Ik sneed een touwtje door 
tijdens het uitpakken, wat later een belangrijk onderdeel van het 
instrument bleek te zijn, en ik bevestigde twee D snaren waardoor het 
voor geen meter klonk. 

In conclusie kan ik deze hobby iedereen aanraden. Het is een ontzettend 
leuk tijdverdrijf waar je op elk moment van de dag van kan genieten. Het 
is echter wel een goed idee om je goed in te lezen van tevoren.
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Top 4 Chinese Series

Het kijken van Chinese series of films is denk ik wel de leukste manier om 
je Chinees een beetje bij te spijkeren. Ik heb er zelf niet heel veel gezien 
en er zijn veel series die ik nog wil kijken, maar hierbij mijn voorlopige 4 
favoriete series. Al deze series zijn overigens te zien op Netflix of op Viki.
 

1: The Romance of Tiger and Rose
Genre: Romantiek, Komedie, Period, 
Drama, Fantasy
Het verhaal begint met Chen Xiao Qian. 
Xiao Qian is een scenarioschrijfster en 
haar verhaal gaat over twee staten die op 
gespannen voet met elkaar staan. Aan de 
ene kant is er Huayuan City dat volledig 
wordt geregeerd door vrouwen en aan 
de andere kant Xuanyu City, een plaats 
waar mannen het juist voor het zeggen 
hebben. Toen Huayuan Xuanyu in een 
veldslag versloeg moest de kroonprins 
van Xuanyu, Han Shuo, trouwen met een 
van de prinsessen en daar gaan wonen. 

Han Shuo heeft een aandoening aan zijn hart. Zijn plan is om met de 
tweede prinses van Huayuan te trouwen, die geacht wordt de volgende 
regeerster te worden van Huayuan, en via haar Huayuan’s kostbare 
‘Dragon Bone’ te verkrijgen om zijn hart te genezen. Maar de derde 
prinses, Chen Qian Qian, verschijnt ook in beeld en verpest zijn plan. 
Qian Qian is een eigenzinnige prinses die alles krijgt wat haar hartje 
begeert en zij verklaart Han Shuo tot haar echtgenoot. 
Door onenigheid met de hoofdpersoon van haar script, wordt Xiao Qian 
gedwongen om het script te veranderen. Terwijl ze bezig is een poging te 
doen om het script te herschrijven valt Xiao Qian in slaap en wanneer ze 
wakker wordt, zit ze gevangen in Huayuan city als Qian Qian. Het verhaal 

Sophie Lin
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verloopt niet volgens het script en Xiao Qian beseft dat ze gevangen zit in 
haar eigen script. Xiao Qian’s leven als Qian Qian, die oorspronkelijk een 
slechte reputatie en een korte levensduur heeft, is niet gemakkelijk en 
ze zal alles doen wat nodig is om haar lot te veranderen om te overleven. 
Dit is denk ik wel mijn favoriete Chinese serie geweest: ik heb me 
geen seconde verveeld, want er gebeurt zoveel in de serie. Het plot 
is daarnaast heel creatief: het verhaal van een scenarioschrijfster die 
vastzit in een droomwereld waarin ze een personage van haar eigen 
creatie is geworden voegt zeker iets toe aan de serie. Een serie vol met 
drama en humor: een typische rom-com wat mij betreft. En ik heb goed 
nieuws: er komt een tweede seizoen aan!

2: Meteor Garden
Genre: Romantiek, Feel-good, Komedie, High-school
Natuurlijk kan Meteor Garden niet ontbreken in dit lijstje, een klassieker. 
De remake van de Taiwanese voorganger uit 2001, een verhaal dat 
bekend is in vrijwel heel Azië en er vele versies heeft. Deze moderne 
versie gaat over Dong Shancai, die is toegelaten tot één van de beste 
universiteiten in Shanghai. Hier ontmoet ze Daoming Si (gespeeld door 
mijn babe Dylan Wang, die zijn rol heel goed heeft gespeeld), lid van 
de elite kliek genaamd F4, bestaande uit vier jongens die allemaal zijn 
opgegroeid in een welvarende familie. Deze jongens worden beschouwd 
als de populairste en knapste jongens van de school. Aanvankelijk kon 
de hardwerkende, arme, barmhartige Dong Shancai de arrogante, 
verwende, brutale Daoming Si niet uitstaan, maar gaandeweg begint 
ze gevoelens voor hem te ontwikkelen. Natuurlijk ging hun liefde niet 
gepaard zonder obstakels en zal je in de serie zien hoe ze die obstakels 
weten te overwinnen (of niet?). Naast het hoofdplot, zijn er ook een 
aantal zijplotlijnen. Hoewel ze niet persé iets bijdragen aan de hoofdlijn 
van het verhaal, geven ze wel een leuke twist aan de serie. Het is niet 
echt een serie met veel diepgang, maar ik heb zelf echt genoten van de 



serie: de serie heeft me laten lachen en laten huilen, precies wat een 
goede serie kenmerkt naar mijn mening. Ik moet je wel waarschuwen 
dat het behoorlijk cringe is. Als je wel een beetje cringe kan waarderen, 
is het zeker een aanrader en kijk het sowieso voor Dylan Wang! ;)

3: A Love So Beautiful
Genre: Romantiek, Feel-good, Komedie, High-school
Een supercute love story tussen twee klasgenoten, Chen Xiaoxi en Jiang 
Chen, die tegelijkertijd ook buren zijn sinds de kleuterschool. Samen 
met hun vrienden bereiden ze zich voor op hun toelatingsexamen tot de 
universiteit. Chen Xiaoxi is een vrolijk en energiek meisje dat weet wat 
ze wil. Ze heeft een oogje op Chen en uit dit ook expressief, maar Chen, 
een uitmuntende student met bindingsangst vanwege de vroege dood 
van zijn vader, negeert haar gevoelens en blijft haar afwijzen. Stiekem 
vindt Chen Xiaoxi ook leuk, maar toch wil hij dit niet laten merken, maar 
het af te leiden aan hoe hij altijd voor haar klaarstaat en zijn jaloerse 
gedrag, want Wu Bosong krijgt ook gevoelens voor Xiaoxi. Daarnaast zie 
je dat er tussen de vrienden van Xiaoxi en Chen ook veel spanning in de 
lucht hangt op het gebied van de liefde. De serie speelt zich voornamelijk 
af tijdens het middelbare schoolleven, maar gaat later over naar het 
leven erna (‘het volwassen leven’). Deze drama geeft je het gevoel alsof 
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je voor het eerst weer verliefd wordt. Wat 
mooi is aan de serie, is dat de personages 
een duidelijke ‘character development’ 
meemaken. Chen, bijvoorbeeld, deed in 
het begin onverschillig tegenover Xiaoxi, 
maar kwam uiteindelijk tot het inzicht 
dat hij gevoelens voor haar heeft. Er zijn 
veel lessen te leren uit deze serie zoals 
niet bang zijn om je gevoelens te uiten, 
vriendschappen koesteren en dat goede 
communicatie key is. Kortom, een serie 
vol met drama, spanning en heel veel 
schattige en hartverwarmende scenes!

4: Eternal Love
Genre: Romantiek, Fantasy
Een wat ingewikkelder plot dan de andere series, maar wederom een 
serie die je hart zal laten smelten. De serie gaat over de sterfelijke wereld 
en de geestenwereld. Bai Qian is een ondeugende prinses uit de Nine-
Tailed White Fox Clan. Haar ouders besluiten om haar naar de Kunlun 
Berg te sturen om haar goed gedrag aan te leren. Zo werd ze getraind door 
Mo Yuan, de god van de oorlog. In een oorlog tegen de Ghost Lord offert 
Mo Yuan zichzelf op om te voorkomen dat de aarde en hemel worden 
vernietigd. Duizenden jaren later dreigt de Ghost Lord te ontsnappen 
en dit keer is het Qian die hem tegenhoudt, alleen resulteert dit in het 
verliezen van haar herinneringen. Ze wordt naar de sterfelijke wereld 
gestuurd om haar krachten terug te krijgen en hier ontmoet ze Ye Hua. Ye 
Hua is de aangewezen kroonprins van de Celestial Tribe. Hij is een rustige 
en rationele man van weinig woorden.Ye Hua lijkt bijzonder veel op Mo 
Yuan, de reden hiervoor ga ik niet spoilen, maar de liefde tussen Ye Hua 
en Bai Qian lijkt voorbestemd te zijn. Op een gegeven moment raakt Bai 



21
Qian haar geheugen weer kwijt en vanaf dan moet Ye Hua zijn best doen 
om haar genegenheid terug te winnen. Eerlijk gezegd is de verhaallijn 
te ingewikkeld om uit te leggen, maar waar het om draait is de relatie 
tussen Bai Qian en Ye Hua. Deze dramaserie sleept je mee van het begin 
tot het eind en zorgt voor veel emoties. Het kan soms verwarrend zijn, 
omdat Ye Hua en Mo Yuan zoveel op 
elkaar lijken. Ook zijn er zoveel vragen 
die je alsmaar hebt tijdens het kijken 
van de serie, waardoor deze heel 
verslavend is. Telkens weet de serie 
je nieuwsgierigheid op te wekken met 
nieuwe gebeurtenissen en plotten. De 
acteurs weten daarnaast heel goed 
hun personages tot leven te brengen 
en hebben ook de moeilijke taak 
om meerdere personages tegelijk te 
spelen, maar dit doen ze heel goed. 
Het is een mooi verhaal over liefde 
en opoffering van twee geliefden 
dat meerdere levens en werelden 
overbrugt.  



Hier dan eindelijk deel 2 van de So You Think You Can Cook. Even ter 
herinnering, het concept is als volgt: aan de hand van foto’s en een 
ingrediëntenlijst gaat het bestuur van de SVS in duo’s twee Chinese 
gerechten maken die door de jury zijn uitgekozen. Ondertussen worden 
er vragen gesteld om het bestuur een beetje beter te leren kennen. Er 
wordt beoordeeld op smaak, presentatie, samenwerking en bereiding. 
In deze editie zijn Nina en Diede aan de beurt met de gerechten Chinese 
aubergine met chili-knoflooksaus en jianbing. In de eerste editie hadden 
Evy en Daphne een 8,5 behaald voor hun fried rice en mapo tofu. Zouden 
Nina en Diede hen weten te verslaan? 

Verslag
Vanwege de coronamaatregelen was deze SYTYCC iets anders dan 
normaal: jurylid Danique mocht het eten gaan proeven terwijl juryleden 
Lianne en Sophie meekeken via Discord hoe het duo hun beste beentje 
voorzette om heerlijke gerechten voor te bereiden. Diede maakte 
meteen een goede indruk met een prachtig customized SVS-schort. 
Met alle boodschappen netjes uitgestald op de tafel, werd er al snel na 
de komst van Danique gestart met koken. Alles wat gesneden moest 

Sophie Lin, Danique Nederveen en Lianne Ros

SYTYCC met Nina en Diede



worden, werd gesneden, de rijst werd gekookt, de aubergine werd in 
zout gelegd (volgens Diede is dit key tot het maken van goede aubergine, 
want zo onttrek je vocht uit de aubergine), het beslag voor de jianbing 
werd gemaakt: er gebeurde van alles tegelijk. Voor het wokken van de 
aubergine, moest er gember gesneden worden, maar hoe snijd je een 
gember? Een tip van Nina en Diede: schraap de gemberschil af met een 
lepel. Verder werd er tijdens het proces hier en daar geproefd en toen 
er bleek dat er wat miste, werd er vervolgens in de eigen verzameling 
aan kruiden en specerijen gegraven. Het duurde niet lang voordat er 
gegeten kon worden, maar dat was maar goed ook, want iedereen had 
trek. Live mukbang voor Lianne en Sophie die met kwelling toekeken hoe 
het heerlijke voorgeschotelde eten naar binnen werd gewerkt, maar al 
met al, was het een geslaagde corona-proof SYTYCC.

Hoe gaat het nu echt met jullie? Hoe ervaren jullie deze pandemie? 
Diede: Ik ben gestopt met studeren, dus ik doe niet meer zo veel. Vooral 
tennissen, verven bij mijn schoonouders, en ik ga weer werken in de 
horeca.
Nina: Ik vind het allemaal echt verschrikkelijk saai, alle dagen zijn 
hetzelfde, en we leren zo weinig! Ik ben er wel klaar mee, dus ik ben blij 
dat we nu aan het koken zijn, dan heb ik wat afleiding!

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om bij het bestuur te gaan? 
En hoe vinden jullie het tot nu toe? 
Nina: Ik was best wel actief bij de SVS, en vrienden die vorig jaar in 
het bestuur zaten hebben me overgehaald. Ik wist ook dat Diede zou 
solliciteren, dus dat leek me ook gezellig. Ik wilde meer doen voor de 
SVS, alleen nu doe ik vrij weinig voor de SVS, haha! Ik had gehoopt veel 
leuke activiteiten te organiseren, maar dat gaat nu natuurlijk niet. We 
hebben nog niet eens een fysieke vergadering gehad!
Diede: Ja, klopt. We mogen niet eens in het bestuurshok, dat was wel 
een grote reden waarom ik bestuurslid wilde worden.
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Wat is je meest gekke eigenschap?
Nina: Ik ga elke avond met een koprol mijn bed in.
Diede: Ik kan mijn onderkin uitzetten, net als een kikker.

Welke superkracht zou je willen hebben? 
Diede: Teleporteren. Als je geen reistijd meer hebt, kun je naar zo veel 
plekken toe en het kost daarnaast ook geen geld. 
Nina: Dat is wel een goeie, maar ik zat ook nog te denken aan onzichtbaar 
zijn of kunnen vliegen. 
Diede: Ik denk dat als je onzichtbaar zou zijn, je dingen gaat zien die je 
helemaal niet wilt zien. 
Nina: Dat is ook wel weer leuk. Je kan overal naar binnen sluipen, je kan 
bijvoorbeeld gratis een concert bijwonen. Ik ga voor onzichtbaar kunnen 
zijn. 
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Wat is jullie guilty pleasure?
Nina: Goede Tijden, Slechte Tijden, dat kijk ik elke avond.
Diede: kaasplankjes, Het Huis Anubis, crocs… maar ik voel me nergens 
echt guilty over.

Favoriete liedje op het moment?
Diede: Mag ik er twee zeggen? Ik vind BUZZCUT van BROCKHAMPTON 
heel leuk en Torch van KIEFF is ook heel leuk. 
Nina: Momenteel vind ik Black Hole van Griff heel leuk en Hypnotized 
van Purple Disco Machine. 

LIEVER KNAP EN DOM -OF- LELIJK EN INTELLIGENT
Diede: Knap en dom. Dom zijn is helemaal niet zo erg. 
Nina: Ik weet het niet. Knappe en domme mensen zijn volgens mij best 
wel gelukkig en mensen die intelligent en lelijk zijn maken zich meer 
zorgen over alles. 



De beoordeling
Met spijt konden niet alle juryleden het eten proeven, maar toch hebben 
we allen kunnen genieten van het kookproces en het interview. Het duo 
heeft de jury zeer goed weten te vermaken met hun kookskills en voor 
creativiteit krijgen ze zeker een 10. Creatief omdat ze aan de gerechten 
zelf hun eigen draai gaven met behulp van de eigen collectie specerijen 
en kruiden, de saus voor de aubergine verdikten met maïszetmeel en 
gember eraf hebben geschraapt met een lepel. Qua samenwerking is er 
wel een klein kritiekpunt, want het viel de jury op dat de ene deelnemer 
soms wat meer deed dan de ander, maar het is ook weer begrijpelijk dat 
er niet continu wat gedaan kan worden. De gerechten werden bijna met 
de juiste bereidingswijze gemaakt, maar de eieren werden, incorrect, 
bij het beslag van de jianbing toegevoegd. Soms waren ze onwetend 
over de precieze bereidingswijze, maar toch hebben de koks niet om 
hints gevraagd. De gerechten waren heel mooi opgediend: gegarneerd 
met sesamzaadjes en lente-ui, de pannenkoeken waren goed gevuld 
en de rijst was netjes opgeschept. Het allerbelangrijkste: het eten was 
heerlijk en heel smaakvol. De aubergine was spicy op een goed niveau. 
Minpuntje was dat de aubergine iets te zout was en er teveel sojasaus 
aan toegevoegd was. De jury is uitgekomen op een eindcijfer van 8,9 met 
de cijfers voor de samenwerking, presentatie en werkwijze inbegrepen. 
Bonuspunten voor het prachtige schort en jullie creativiteit. Heel erg 
bedankt voor jullie deelname, het was weer een genoegen! 
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Recept Chinese aubergine en jianbing

Sophie Lin, Danique Nederveen en Lianne Ros

Chinese aubergine met chili-knoflooksaus 

De bereidingswijze:
Snijd de aubergine in kleine stroken en doe ze in een kom. Doe er 
zout bij en mix het goed door elkaar, waarna je het 15 minuten moet 
laten staan om het vocht en de bitterheid uit de aubergines te halen. 
Dep de aubergines droog met keukenpapier en strooi er maïszetmeel 
overheen. Dit zorgt ervoor dat de aubergines minder olie opnemen 
tijdens het bakken. Doe olie in de pan en bak de strookjes bruin totdat 
de binnenkant zacht is, waarna je ze uit de pan kan halen. Rooster de 
gember, knoflook en chili in dezelfde pan en voeg daarna de aubergines 
toe terug in de pan. Doe de sojasaus, rijstazijn, water en suiker erbij en 
mix het allemaal samen en breng het kort aan de kook, waardoor de 
saus iets dikker wordt. Snijd wat bosui fijn en kook daarnaast nog rijst. 
Leg de aubergines op de rijst en garneer met de bosui. Eet smakelijk!

De benodigdheden (4p):
2 á 3 aubergines
2 el sojasaus
1 á 2 el water
1 á 2 el rijstazijn
1 tl maïszetmeel
2 tl suiker
Olie
Knoflook
Gember
Chilipeper
Bosui
 



Jianbing

 

De bereidingswijze:
Meng het bloem, water en zout samen tot een dik en kneedbaar deeg. 
Leg deze 30 minuten in de koelkast met vershoudfolie eromheen. 
Verdeel het deeg vervolgens met een deegroller in vier stukken (voor 
vier pannenkoekjes). Doe wat olie in de pan en leg een pannenkoek 
erin. Breek daar gelijk in het midden een eitje op en smeer het eitje 
uit over de pannenkoek met een spatel. Draai de pannenkoek om als 
het ei droog oogt. Bak nog 1 minuut op de andere kant en draai hem 
vervolgens weer om, waarna je de pannenkoek uit de pan kan nemen. 
Besmeer vervolgens het pannenkoekje met een mix van de hoisinsaus 
en de zwarte bonensaus, strooi er wat gesnipperde sjalot en koriander 
over en leg er een blaadje sla op. Besprenkel dit met wat chili olie en 
sesamzaadjes, waarna je het pannenkoekje kan oprollen. Herhaal dit 
met de andere pannenkoekjes. Bon appétit!

Voor de vulling:

2 el hoisinsaus

2 el zwarte bonen
saus

Chili olie

Olie
Koriander (platte p

eterselie 

kan ook)

2 grote sja
lotten

Blaadjes sla

Geroosterde sesamzaadjes

Voor de pannenkoekjes:
170 gr bloem125 ml water1 tl zout4 eieren
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Daphne van Cappelle

SVS-paasei zoekwedstrijd

Vrijdag 2 april was het zo ver. De eerste fysieke activiteit in lange tijd kon 
geheel corona-proof van start gaan. Binnen het thema van Pasen had 
de actico een grote SVS-paasei zoekwedstrijd georganiseerd. In teams 
van twee gingen de deelnemers op zoek naar de SVS-eieren die verstopt 
waren door heel het centrum van Leiden. Al snel bleek dat de zoektocht 
toch iets moeilijker was dan mijn teamgenootje, Esmée, en ik hadden 
gedacht. We vonden eieren op de gekste plekken en het leidde ook tot 
wat ongemakkelijke situaties. Dit was toch wel echt een next-level paasei-
zoektocht! Na twee uur gezocht te hebben, kregen we te winnaars te 
horen. De eer als winnaars van de grote SVS-paasei zoekwedstrijd ging 
naar het duo, Esmée en Michelle. Hoewel Esmée en Michelle er met de 
winst vandoor gingen, heeft iedereen enorm genoten van de zoektocht 
en het zien van onze mede-SVS’ers op afstand. Het was een geslaagde 
dag en hopelijk zien we elkaar weer bij de volgende SVS-activiteit!



Quotes30

Gabe van Bijeren: “#KC:LoveOrLeave”

Joren Pronk: “Je hart zit op de goede plek, maar je 
uitspraak niet.”

Gabe van Beijeren: “#KC=truehappiness 
#mindfulnessiszo2020 #inspiration #art”

Diede: “We gaan de puntjes op de i, op die puntjes 
zetten.”

Li-San: “Zij kunnen troost vinden in de tradities, 
terwijl de geest van de overledene er geen baat bij 

heeft: hij is namelijk loesoe.”

Gabe van Beijeren: “De Periode van Strijdende 
Staten was groter dan een simpele fittie.”

Sijmen: “Thanks, ongedefinieerde genders.”

Paul: “Amersfoort ligt in...Zwolle?”

Norbert: “Geen probleem, trap maar op mijn 
gevoelens. Het is goed.”
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