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Redactioneel
Beste lezer,

Bij deze wil ik de eerste Krant met Karakter van het collegejaar 2021-
2022 introduceren! In de KMK proberen wij bij de commissie elke 
editie iets leuks te lezen te geven aan iedereen. Dit kunnen interviews 
met onze geliefde docenten, de afgelopen SVS-activiteiten of juist iets 
informatiefs zijn, zoals een tekst over China of Taiwan. 

In de eerste KMK van het jaar is er zoals altijd een voorstelrondje van 
het nieuwe SVS-bestuur. Ook starten wij weer de jaarlijkse 
kookwedstrijd onder het bestuur, beter bekend als de So You Think 
You Can Cook (ofwel SYTYCC), met als eerste duo Danique en Lianne. 
Daarnaast is onze geliefde docent Gabe geïnterviewd en krijgt Gabe, 
voor het vereeuwigen van al zijn prachtige tekenkunsten en uitspraken, 
in deze KMK een heuse galerij: de Gaberij! Verder staan de afgelopen 
SVS-activiteiten weer kort in de spotlight, om bij iedereen nog even die 
herinneringen her op te roepen, en zijn er twee informatievere stukken 
over veganisme  in China en Taiwan en over CinemAsia. Tot slot zijn we 
natuurlijk ook de beste quotes en foto’s van de afgelopen tijd niet 
vergeten.

Ik wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze KMK. 
Zonder deze fantastische mensen was het niet gelukt. Zou jij nou bij de 
volgende KMK misschien ook mee willen helpen met het produceren 
van een KMK of heb je nog tips of ideeën? Schroom dan niet om een 
mailtje te sturen naar communicatiesvs@gmail.com.

Ik wens iedereen veel leesplezier en tot de volgende KMK!

Veel liefs,

Lianne Ros
Commissaris Communicatie 2021-2022
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Hoi iedereen! 

Ik ben Danique, ik ben tweedejaars Chinastudies en 
eerstejaars Taalwetenschap en daarnaast ben ik de 
secretaris van de SVS dit jaar! Dit houdt in dat ik me 
voornamelijk bezighoudt met mails, administratie en 
natuurlijk de wekelijkse nieuwsbrief. Verder ben ik nog 
portefeuillehouder van de alumnicommissie. 

Ik heb het enorm naar mijn zin met mijn lieve bestuursleden en met jullie! 
Daarnaast vind ik het ook heel leuk om muziek te maken, samen boba te halen 
en vrienden eens goed te spreken; een fijn gesprek + een kop thee = <3. Ik 
hoop jullie allemaal snel te zien tijdens activiteiten of op school en anders mag 
je altijd even appen of aankloppen bij het bestuurshok! Er is altijd wel iemand 
te vinden ;).

Bestuur 2021-2022
  Lieve SVS’ers,

Ik ben Shandy Ng en dit jaar ben ik voorzitter. Ik ben de 
schakel tussen alle bestuursleden en ondersteun hen in hun 
taken. Mijn taak is om het bestuur happy en healthy te 
houden. Daarnaast ben ik bezig met de verdere 
professionalisering van de SVS. Verder studeer ik nog 
Chinastudies en Geschiedenis. Hopelijk kan ik dit jaar mijn 
studies afronden en door naar een leuke masteropleiding. 
Ook geniet ik met volle teugen van mijn sociale leven met 

fantastische vrienden. Lekker eten, escaleren of naar een pretpark? Count me 
in! 

Nou, dit was het! Ik zie jullie op campus en bij de activiteiten. Ik spreek jullie 
snel! Love you all!

Xxx Shandy aka voorzitter aka vuilnisman
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  Ciao a tutti,

Ik ben Lyzanne. Ik zal dit jaar de rol van 
penningmeester vervullen binnen deze 
prachtige vereniging!! Daarnaast zal ik dit jaar 
3e jaars Chinastudies en 2e jaars Rechtenstudent 
zijn. Als penningmeester zal ik me vooral bezig 
houden met de financiën, boekhouding en 
boekenverkoop van de SVS. Daarnaast ben ik 

ook de portefeuillehouder van de reisco en zit ik in de statuten-werkgroep van 
de SVS. 

In mijn vrije tijd hou ik ervan om een drankje en een praatje met mijn vrienden 
te doen, te escaleren of gewoon lekker te eten. Ik kijk er erg naar uit om jullie 
dit jaar allemaal te leren kennen en er samen een heel erg gezellig en hopelijk 
geslaagd jaar van te maken. 

Cordialmente,

Lyzanne aka moneymeister aka single mom who works two jobs 

Hi there! :D 
Ik ben Yaru, tweedejaars Chinastudies en 
ben dit jaar jullie Commissaris Extern! Ik ben 
samen met mijn commissie verantwoordelijk 
voor het organiseren van de educatieve 
evenementen en daar zijn we dan ook al 
druk mee bezig. Natuurlijk kunnen we onze 
geweldige verenigings-merch niet vergeten 

die ook zeker dit jaar weer uitgebracht zal worden, dus houd maar alvast wat 
geld aan de kant!

Ik hou van gamen, editen en slapen in mijn vrije tijd, al is dat wat schaars de 
afgelopen tijd T-T, maar er moet natuurlijk wel tijd over zijn voor leuke dingetjes 
en chillen in discord. Naar de SVS activiteiten gaan en afspreken met vrienden 
zijn altijd leuke bezigheden.
Een keertje gezellig kletsen of een drankje doen? Zoek gerust contact :)
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Heyyy! 

Ik ben Lianne, derdejaars Chinastudies student, 
de Commissaris Communicatie en ook de 
voorzitter van de commissie die de prachtige 
KMK’s van dit jaar maakt. In mijn functie beheer 
ik, naast de KMK, de site en social media. Ook 
ben ik portefeuillehouder van de 
jaarboekcommissie.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te dansen, te 

fotograferen en te gamen (sinds kort, dus good aim in shooters is nog niet 
vrijgespeeld) en kijk ik veel series en films. Een grote passie van mij is het 
mysterieuze, het enge, het oude, etc. Dus nog aanraders voor horrorfilms of 
een interessante legende of feit? Kom maar door! Voor vragen, tips of andere 
praatjes ben je ook altijd  welkom bij mij!

Dikke knuffels, 

Lianne aka svs-jezus aka halloween-fan aka pinguïn

  Hoi hoi! 

Ik ben Marjella, tweedejaars Chinastudies student en ik 
vervul dit jaar de functie van Commissaris Activiteiten in het 
SVS-bestuur. Samen met mijn geweldige commissie zal ik 
dit jaar wekelijks activiteiten gaan organiseren voor onze 
leden en vrienden. Ik streef ernaar om meer feesten te gaan 
organiseren voor uiteraard meer gezelligheid. Ook wil ik 
graag de ledenbinding verbeteren en leden een veilig gevoel 
bieden.

In mijn vrije tijd vind ik het tof om samen met vrienden te gamen of gewoon 
leuk te kletsen via Discord. Daarnaast houd ik ontzettend van zingen en 
krachttraining en ben ik zoals menig ander altijd wel down voor goed eten en 
drinken met goed gezelschap.
Ik bijt niet, dus vraag me gerust om mee te gaan voor boba of een karaokeavondje 
:).
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Van 27 tot en met 29 augustus was het dan zover, het spectaculaire SVS-kamp! 
Zelf had ik een makkelijke reis naar de locatie Someren-Heide. Ik ben met de 
auto gereden en heb zelfs nog studenten van het station naar het kamp 
gependeld. Dit was gelijk een goede manier om kennis te maken! Vervolgens 
mochten we een plekje claimen in de slaapzaal, hier vonden alvast verdere 
kennismakingen plaats. Ik heb nog steeds contact met de mensen die ik toen 
ontmoet heb! Zowel eerstejaars als tweedejaars studenten waren deel van het 
kamp dit jaar, omdat er vorig jaar geen kamp was.
Na de aankomst werden de mentorgroepjes bekend gemaakt, met wie we een 
vlag ontworpen en een teamnaam bedachten. We hadden geen idee waarvoor 
dit zou zijn, maar het bleek voor een welbekend SVS-kamp spel te zijn, het 
Rode Draadspel! Na het speeddaten was het tijd voor een lekker diner van de 
kookcommissie. Ondertussen konden we genieten van Shandy, die een stukje 
uit het Hemels Mandaat voordroeg. Na het eten was het tijd voor een feestje 
bij het kampvuur. De meesten zaten nog tot laat in de nacht bij het vuurtje. Ik 
ben zelf uiteindelijk wel richting de slaapzaal gelopen, maar toen zag ik bijna 
het hele bestuur in de keuken zitten, daar hebben we toen nog gezellig gekletst.

SVS-Kamp 7



Na het die nacht erg laat te hebben gemaakt, werd iedereen de volgende 
ochtend vroeg wakker gemaakt door een brak bestuur en mentoren. Ondanks 
een slechte weersvoorspelling zou vandaag een dag vol activiteiten worden. 
Eerst ochtendgymnastiek, toen ontbijt. Helaas was er geen salsa-les van 
Meneer Wiedenhof dit jaar. Verder speelden we op de dag allerlei actieve 
spellen. Waaronder Hollandse Leeuwen (wat gedomineerd werd door Lyzanne) 
en verstoppertje. Zhen Han mocht zich verstoppen en zodra iemand hem had 
gevonden moest die bij hem gaan zitten en niets zeggen. Na een halfuur vol 
zoeken kwamen we uiteindelijk aan bij de badkamer. En ja hoor, in de douche 
stond een groep mensen stilletjes te lachen. We sloten ons er maar bij aan. 
Verder zou er deze avond een geheime activiteit zijn. Iedereen wist al lang dat 
het een dropping zou worden, maar het bleek het wereldberoemde Senaatspel 
te zijn! Tijdens het mysterieuze maar superleuke spel zijn wel veel lolly’s en 
drank geconsumeerd.

De volgende ochtend werden we wat later wakker gemaakt. De winnaars van 
het Rode Draadspel werden bekend gemaakt (dat waren wij!) en de bekende 
groepsfoto met rode kleding werd gemaakt. Vervolgens werd de SVS-vlag 
gehesen en werd het SVS-volkslied, het Heshedetere-lied, afgespeeld. Ten 
slotte heb ik weer gependeld en vervolgens gedag gezegd tegen de rest. Het 
was een reuze gezellig en geslaagd kamp!

Thom van der Heide
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Interview Gabe

Waar heeft u uw magnifieke tekenkunsten vandaan?

Nou, zoals jullie weten ben ik niet afgestudeerd aan de Kunstacademie, haha. 
Mijn tekeningen zijn vooral bedoeld ter lering en ter vermaak. Ik kan niet 
tekenen. Dat is heel duidelijk. Kijk, die Klassiek Chinese teksten, zeker in het 
tweede jaar, als je die thuis vertaalt als student gaat dat vaak karakter voor 
karakter en als je dan eindelijk klaar bent, klap je je boek dicht en ga je naar de 
les toe. Dus die tekst leeft dan helemaal niet. Dus ik probeer die tekst tijdens 
de les echt tot leven te laten komen. Dat doe je niet door alleen maar de 
vertaling te controleren, maar ook door stil te staan: “Wat gebeurt hier nou 
eigenlijk?” Nou, als ik dat kan bewerkstelligen door mijn slechte tekenkunst 
waar iedereen om kan lachen, prima. Stiekem is dit gewoon een smoes om te 
zeggen dat mijn tekeningen nog enige educatieve waarde hebben, hahaha.

Wat is uw favoriete quote en/of anekdote van meneer Van 
Els?

De leukste anekdote heeft hij eigenlijk zelf uit de doeken gedaan vorig jaar of 
het jaar daarvoor. Hij is er helaas achter gekomen, dat was wel jammer. Hij 
was toen geïnterviewd door Xiaojun. We delen dezelfde flauwe humor binnen 
de Klassiek Chinees-kringen hier. Het leukste is eigenlijk dat je in China en 
Taiwan eind september de Dag van de Leraar hebt. Dat is altijd op een vaste 
dag, de geboortedag van Confucius, 27 september uit mijn hoofd. Studenten 
zijn er bij mij achter gekomen wanneer ik jarig was en dan kreeg ik wel eens 
een kaart en chocola enzo. Van Paul van Els wisten ze dat niet. Dus toen zei ik, 
die is 27 september jarig. Dan vroegen studenten “Oh, wat vindt ie dan leuk?”. 
En dan zei ik: “Nou, het leukste wat jullie voor hem kunnen doen, is dat je 
gewoon heel goed bent voorbereid.” Dus de volgende week zaten ze bij hem 
in de les. Toen ging iedereen voor hem klappen en zingen en hij wist niet wat 
hem overkwam. Want hij is dan helemaal niet jarig. Het jaar daarop was hij 
ineens jarig op de 24e, het jaar daarop op de 29e. Iedere keer was hij dan 
“jarig” op een dag dat hij ook KC2 gaf aan de tweedejaars studenten. Dit heb ik 
toen zo’n 4 jaar volgehouden totdat hij er op een gegeven moment zelf achter 
kwam en dacht “volgens mij zit hier gewoon een kwade genius achter.”
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Waar komt uw passie voor Klassiek Chinees en Chinese 
filosofie vandaan?

Na de middelbare school ben ik in Groningen begonnen met de studie 
‘Economie’. Na 2 à 3 weken voelde ik zoiets van “dit wordt ‘m voor mij niet”. 
Toen heb ik gekozen voor de studie ‘Archeologie’. De beste plek met de meeste 
specialisatie op dit gebied was in Leiden, dus ging ik daarheen. Na drie jaar te 
hebben afgerond, vond ik de specialisatie ‘Vroege Mensachtigen’ het leukst, 
maar die werd eigenlijk in Leiden niet echt aangeboden. Daarvoor moest ik 
naar het buitenland. Dat zat er met mijn cijfers destijds niet in. Dus ik dacht: 
“Wat kan ik dan nog meer doen?” Halverwege mijn 3e jaar Archeologie was ik 
ook begonnen met de studie ‘Talen en Culturen van China’.
Dit ben ik gaan doen omdat ik destijds in het USC (Universitair Sportcentrum) 
ook al een tijdje Leeuwendans en ‘Wushu’ (武術) deed. Toen begon ik dus in 
mijn 1e jaar Sinologie en ik vond dat hartstikke leuk. Echter viel het modern 
Chinees mij ontzettend moeilijk. Ik kon de karakters wel 200x schrijven en een 
week later was het uit mijn hoofd. Dat was ontzettend frustrerend. Maar ik 
heb toen wel nog andere vakken gewoon gedaan en gehaald, waaronder 
Klassiek Chinees. Daar had ik dat probleem veel minder, omdat je dat niet 
actief hoefde te leren. Ik heb toen nog les gehad van Barend ter Haar. Ik kwam 
altijd bij hem met meer kennis uit de les dan tijdens mijn voorbereiding ervoor. 
Daarnaast vond ik de werking van het Klassiek Chinees ontzettend fijn. Die 
grammatica, die structuur, die bondigheid. Dat je precies weet wat je kunt 
verwachten. Gewoon het idee “het onderwerp staat altijd vooraan, je hebt 
altijd een werkwoord en het lijdend voorwerp staat erachteraan.”

Heeft u nog tips voor studenten die moeite hebben met KC? 
KC1, 2 of 3?

Kijk, uiteindelijk als je KC1 hebt gehaald, dan is het zo dat je KC2 en KC3 ook 
moet kunnen halen. Het is namelijk zo dat als die basis goed zit, dan heb je alle 
grammatica. Die grammatica moet wel echt zitten. Die basisvolgorde van 
‘onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp’, dat is niet anders. klinken, maar 
die er in het Klassiek Chinees helemaal niet staan. Ga dan altijd terug naar de 
basis: “ond-ww-lv”. Soms merk ik wel dat studenten hier moeite mee hebben 
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en dan heel vrijuit gaan vertalen en tot hele ingenieuze oplossingen komen die 
in het Nederlands heel goed maar die er in het Klassiek Chinees helemaal niet 
staan. Ga dan altijd terug naar de basis: ‘ond-ww-lv’.

Hoe bent u aan deze prachtige naam gekomen? Stamt u 
soms af van een adellijke familie? 

Het klinkt namelijk alsof u in vroegere tijden zomaar een 公 (hertog) had 
kunnen zijn.
“Nou, die naam krijg je gewoon mee van je ouders. Daar heb je zelf vrij weinig 
invloed op. Een oom van mij heeft wel onderzoek gedaan naar de herkomst 
van onze familienaam. Het gangbare familieverhaal is dat het terug moet gaan 
tot ergens aan Jacoba van Beieren. Alleen is de link niet echt meer te traceren. 
Het stopt ergens in de 14e eeuw. Maar omdat het zo ver teruggaat en nog wel 
enigszins terug te herleiden is, kwam ik er wel achter dat zo’n 150 jaar geleden 
de meeste familieleden met die naam in Oegstgeest of Leiden woonden. Ook 
nog wel in Katwijk een beetje en daarna zijn zij via Noord-Holland naar Friesland 
gegaan. We hebben ook nog een wapenschild en een familieslot, maar dit slot 
is geloof ik zo’n 100 jaar geleden van de hand gedaan.

Bart Wolterink
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Best Bubble Tea
Het is algemeen bekend dat Chinastudies naast een talenstudie ook een 
cultuurstudie is, en wat is nou een betere manier om ons onder te dompelen 
in de Chinese cultuur, dan met BUBBLE TEA?!
Het was dus een absolute must om een grondig academisch onderzoek te 
doen naar de algemene voorkeuren wat betreft bubble tea. Hierbij presenteer 
ik dus de top 8 bubble tea, uitgekozen door jullie!

De populairste keuze, op de eerste plaats, is een 
frisse drank ideaal voor een zomerdag (je kan me 
gelijk huren voor marketing, wow): het is de enige 
echte Fruit Tea Boba! Vaak gedronken met fruit 
poppings in plaats van tapioca, of zonder. Berry 
power, orange craze, het is allemaal perfect voor 
een vrolijke opkikker. 

Op nummer twee staat de Brown Sugar Milk Tea! 
Een echte universele klassieker. Die druipende bruine 
suiker goodness die zo uitnodigend langs de randen 
van de beker glijdt, is een van de mooiste beelden 
die moeder aarde te bieden heeft (kan je al raden dat 
dit mijn favoriet is?). Wel is het altijd een beetje een 
riskante, want schandalig genoeg geven sommige 
plekken maar een klein beetje brown sugar syrup 
waardoor het gewoon zoete melk is, maar wanneer 
ze niet gierig doen en de diepe en volle smaak van de brown sugar goed 
doorkomt, is deze boba ongeëvenaard.

Op nummer drie staat Matcha Milk Tea, een erg trendy 
smaak die niet voor iedereen is, maar op haar eigen 
manier zalig. Verder is matcha ook nog eens een erg 
succesvol substituut voor koffie. Het geeft je dezelfde 
energieboost en is ook nog eens rijker aan antioxidanten, 
die je beschermen tegen ziektes en veroudering. Aka, 
stan matcha voor clear skin.
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Op nummer vier staat de prachtige Taro Milk Tea. 
Taro zegt sommigen van jullie misschien niets, dus ik 
zal kort uitleggen wat het precies is. Taro is een plant 
die wortelknollen maakt die in bubble tea bekend 
staan voor hun zoet en vanille-achtig smaakprofiel, 
vergelijkbaar met zoete aardappel. Het is ook nog 
eens pastelpaars, hoe aesthetic… that is so 對. Als je 
voorheen afgeschrikt was door de onbekende naam 

en eigenaardige kleur, geloof mij dan, het is zeker het proberen waard!

Op nummer vijf staat de true original, Standard 
Milk Tea! Je kan wel fancy doen met ik weet niet 
hoeveel smaakjes, maar classic milk tea is waar 
het allemaal begon. Het is een perfect voorbeeld 
om te laten zien dat eenvoud niet gelijk staat aan 
saaiheid. Er is genoeg variatie in de andere 
theesoorten die met hun subtiliteit meer 
bevrediging kunnen bieden dan de intense 
bommen van smaak in andere orders. Tip voor de winter: probeer het een 
keertje warm als je koud gewend bent, dat is een wereld van verschil!

Op nummer zes staat de Chocolate Milk Tea. 
Misschien is het een beetje heiligschennend om 
deze net na de Classic Milk Tea te zetten, omdat 
het immers een controversiële bestelling is. 
Beschuldig het verwesteren van de Chinese cuisine 
all you want, blabla. Hij is gewoon lekker, oké? Het 
drankje is dan ook niet op veel plekken te vinden, 

maar als je hem een keertje tegenkomt op de menukaart, is het zeker aan te 
raden om het te proberen. Het is chocolate milk, wat kan er mis gaan?
 

13



第七個, Cheese Foam Fruity Tea. Vaak is de eerste 
indruk bij het horen van dit drankje wat verward. Kaas? 
In bubble tea? Maar het klinkt logischer wanneer je je 
bedenkt dat het eigenlijk hetzelfde concept is als 
cheesecake. Het is dus perfect voor wanneer je iets 
lekker zoets wilt wat niet te zwaar is. Dit is dankzij het 
zuurtje en het hartige van de cheese foam die de 
zoetheid en frisheid van het fruit complementeert.  

Op nummer 8, de laatste plek, staat Coffee Boba. Het 
klinkt inderdaad een beetje tegenstrijdig met het hele 
tea aspect van bubble tea, maar het is een goede keuze 
voor als je iets bekends wilt. De volheid van de koffie in 
combinatie met tapioca kan wat zwaar vallen, maar aan 
de andere kant krijg je precies wat je verwacht: een solid 
option.

Ik kan het me goed voorstellen dat veel van jullie nu snakken naar bubble tea, 
dus vergeet niet dat SVS-leden korting krijgen bij &Tea, TwoCups en M Noodle 
Bar! Voor meer informatie, check onderaan de wekelijkse nieuwsbrief in je 
emailinbox <3.

Coen van Overdam
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SYTYCC 1
Welkom bij de eerste “So You Think You Can Cook” (SYTYCC) van het 44e 
bestuur! Dit jaar zullen drie duo’s van bestuursleden om de plaats op de 
SYTYCC-troon strijden. Per KMK-uitgave gaat één duo de uitdaging aan, en in 
de vierde en laatste KMK van dit jaar zal het winnende duo bekend worden 
gemaakt. 

Uiteraard zijn er regels bij de wedstrijd; met de door de jury gekozen verplichte 
ingrediënten moet het duo zelf één of meerdere Chinese gerechten bedenken. 
Met slechts deze regels krijgen de deelnemers veel vrijheid, maar dat is niet 
zonder reden. De koppels worden beoordeeld a.d.h.v. vier categorieën: smaak, 
originaliteit en creativiteit, presentatie en tijdsduur en budget en samenwerking. 
Er kunnen ook bonuspunten verdiend worden voor een eigen creatief extraatje 
en er kan één keer een hulplijn worden ingeschakeld, maar dan vervallen de 
bonuspunten!

Nemen ze risico’s en kiezen ze een moeilijk gerecht, of pakken ze het toch 
veilig aan? Daar zullen we zo achter komen! In deze editie: deelnemers Lianne, 
onze commissaris communicatie, en Danique, onze secretaris! 
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De opdracht: 
Ter ere van het herfst seizoen, hebben we twee oer-Hollandse ingrediënten 
uitgekozen, zodat er een lekker Chinees gerecht mee verzonnen kan worden: 
Hollandsche piepers en winterpenen! 
Naast het verwerken van deze ingrediënten, moest de maaltijd vegetarisch 
blijven, aangezien één van de deelnemers geen vlees eet.

Verslag en interview: 
Bij binnenkomst in Danique’s keuken bleek het dat er drie gerechten in 
bereiding waren: geroerbakte aardappel met azijn (醋溜土豆絲), gemarineerde 
tofu met lente-ui en een variant op een Chinees toetje: een chiazaad pudding 
met mango en grapefruit. Er werd Chinese muziek opgezet en het tweetal ging 
aan de slag.

Er werd eerst aan het toetje gewerkt en zo kregen we meteen een eerste beeld 
van hen in de keuken. De pudding moest schuin in het glas opstijven. Wat we 
heel leuk vonden, is dat hiervoor een eierdoos creatief gebruikt werd.

Jury: “Waarom heb je eigenlijk Chinastudies als hoofdrichting gekozen?”

Lianne: “Op de middelbare school had ik 4 jaar Chinees les gehad en dat vond 
ik heel erg leuk, maar na die vier jaar stopte dat. Toen besloot ik het maar te 
gaan studeren.”

Danique: “Zo ging dat ongeveer ook voor mij. Ik had 5 jaar Chinees en in de 5e 
klas gingen we zelfs naar Beijing. Eigenlijk wilde ik tot in mei van de 6e klas 
taalwetenschap studeren, maar 3 dagen voor de deadline heb ik dat veranderd 
naar Chinastudies. Maar nu doe ik alsnog de studie Taalwetenschap erbij!” 

Jury: “En wat als jij geen Chinastudies was gaan doen, Lianne?”

Lianne: “Dan was ik geschiedenis of archeologie gaan doen. Ik houd van (hele) 
oude geschiedenis, daarom volg ik nu ook de minor Oude Nabije Oosten-
studies.” 

Er moest nog wat worden voorbereid voor de hoofdgerechten. Lianne schilde 
de aardappels en wortels en sneed deze Julienne (in dunne reepjes), terwijl 

16



Danique de tofu voorbereidde en daarna bakte. Het overplaatsen van de 
aardappelreepjes van snijplank naar bakje en later de pan ging alles behalve 
soepel, maar het kwam uiteindelijk toch in de wok terecht. Wat eten laten 
vallen en dit later aan de jury geven, dat kan toch wel? (Toch?) Wat de jury wel 
aangenaam verraste, is dat Danique de rijst drie keer waste, voordat deze 
gekookt werd. Dit heeft ze van voorzitter Shandy geleerd! 

Jury: “Wat is jullie leukste herinnering samen?”

Lianne: “Dat moeten we nog doen: samen losgaan!”

Danique: “Losgaan op elke manier.” :)

Lianne: “Maar niet drugs! We hebben allebei het idee dat we erg snel weer 
nuchter worden en dat is stom op feestjes, want dan is iedereen los aan het 
gaan en dan staan wij daar zo van… oh.”

Jury: “Dus het plan is volgende keer om heel veel te drinken?”

Danique: “Nou, het is vooral de bedoeling dat we blijven drinken, want anders 
zijn we zo weer nuchter.”(over de drank naar keuze:)

Danique: “Het moet wel een beetje snel gaan.”

Lianne: “Shotjes. Ik ben zelf niet zo’n fan van bier en wijn.”

Tijdens het koken kwamen beide deelnemers wat onzeker over, maar 
misschien was dat omdat ze een jury moesten imponeren. Gelukkig was de 

samenwerking optimaal en de  vriendschap spatte ervan af. Als één van hen 
twijfelde over iets, werd er meteen om hulp aan de ander gevraagd. Nog 
behulpzamer naar elkaar zijn, kan haast niet.

Jury: “Luisteren jullie ook Chinese muziek? Zo ja, hebben jullie aanraders?”

Danique: “Yi Jian Mei, ofwel Piao Piao. En Tonghua moet je ook uit je hoofd 
kennen. Yi Jian Mei is heel bekend in mijn jaar, en Tonghua in Lianne’s jaar, 
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want Ans laat dat altijd horen in de les. Toen hebben we een uitwisseling 
gehad, waar ik Tonghua moest leren en Lianne Yi Jian Mei.”

Lianne: “Ik luister zelf niet echt naar Chinese muziek, maar ik vind het leuk mee 
te luisteren bij anderen. Meezingen met de klassiekers kan ik wel. Normaal 
gesproken luister ik vooral naar kleinere artiesten en in het bijzonder Noorse 
artiesten.” 

En toen was het tijd om onze maagjes te vullen met al dat lekkers! De parelwitte 
rijst werd soepel over de kommen verdeeld en vervolgens gedrapeerd met de 
goudbruine tofu en frisse bosuitjes. Daarnaast keek het Chinees-Hollandse 
stamppotje ons lieflijk aan, maar ook die werd niet gespaard. 真好吃！
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Beoordeling:
1. Smaak → 7/10 punten
Het was lekker en de tofu had een goede structuur, maar het was wel te 
merken dat deze al was afgekoeld. Dat komt omdat het vóór de aardappels 
werd bereid. De gemarineerde lente-ui was erg bijzonder! De aardappel en 
wortel waren ook erg lekker, met een subtiel licht zuur pitje! 

2. Originaliteit / creativiteit → 4/5 punten
Goed gebruik gemaakt van de ingrediënten. Over de toetjes in de eierdoos 
kunnen we maar één ding zeggen: 好聰明!

3. Presentatie & tijdsduur → 3/5 punten
Lianne bracht haar eigen servies mee om het eten mooi op te kunnen dienen: 
贊! De toetjes zagen er ook zeer goed uit. Het koken duurde helaas maar liefst 
een uur en twintig minuten, waarna het opdienen nog eens 10 minuten in 
beslag nam. 

4. Budget & samenwerking → 4/5 punten
Veel communicatie en samenwerking tijdens het koken. 
De dames steunden elkaar voortdurend bij het maken van de twee gerechten, 
die ze nog nooit eerder hadden gemaakt. 

Qua budget was er nog kleine ruimte voor verbetering (3 euro voor een 
mango!? Dames …), maar verder was het budget heel schappelijk. 

(Bonus → 2/3 punten)
Er was een mooi, lekker en bijzonder toetje! 

Totaal: 20 punten, een sterke eerste score. Goed gedaan, Lianne en Danique!

Dilemma’s: 
“Elke dag van je leven patat of nooit meer?”

Beiden: “Nooit meer”

“Nooit meer vakantie of nooit meer weekend?”
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L: “Nooit meer weekend, ik waardeer 
m’n vakantie te veel.”

D: “Maar zonder weekend ga je 
gewoon constant door.”
 
“Heb je liever dat je nooit het antwoord 
weet als je docent iets aan je vraagt, of 
dat je, zodra je het universiteitsterrein 
opkomt, op je handen en knieën naar 
binnen moet kruipen?”

L: “Kruipen, dan ben ik maar de 2.0 
versie van de boze mevrouw op het 
station.”

D: “Maar hoe vaak word je nou een 
vraag gesteld?”

L: “De angst is te groot! Ik heb liever 
dat ik gekke dingen doe dan dat ik iets 
niet weet.” 

“Tandpasta van chilipepers, of 
toiletpapier van schuurpapier?”

L: “Tandpasta, daar raak je ooit 
wel aan gewend.”

D: “Precies, ik moet op een 
manier tegen spice leren 
kunnen.” 

Bart Wolterink, Sushmita 
Manraj en Enrico Tuijp
 

Recept 1: Honing Soja Tofu 

Snijd de tofu in blokjes. Meng 
het sausje. Verhit de tofu in 

zonnebloemolie in een koekenpan 
en bak goudbruin. Voeg de laatste 

minuut de saus toe. Snijd de kruiden 
tot dunne snippers. Serveren maar!

Recept van: Miljuschka

Recept 2: 
醋溜土豆絲 cùliū tǔdòusī

Julienne de aardappel en wortel. Was 
de aardappelreepjes. Wok de reepjes 
en voeg azijn, sojasaus, zout en evt. 
andere kruiden toe. Roer goed door 

elkaar en serveer. 

Recept van: www.choochoocachew.
com 

Recept 3: Chiazaad versie van tapioca-
pudding met mango 

Maak een pudding van kokosmelk, water, 
suiker, chiazaad en citroengras. Verdeel 

over schuingezette glazen. Verdeel daarop 
weer het mengsel van chiazaad, kokosmelk, 

mangopuree en grapefruit. Garneer met 
blokjes mango en meer puree. 

Recept van: www.kindofasian.com
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Vega(n) eten op Taiwan
In Nederland gaan steeds meer mensen vegetarisch, veganistisch of flexitarisch 
eten. Dit komt vaak vanuit duurzaamheidsoverwegingen, maar ook vanuit 
gezondheidsoverwegingen en dierenleed.  ,  Maar ook in Taiwan is deze trend 
te zien. Volgens velen zou Taiwan samen met India het beste land in Azië zijn 
om als vegetariër naartoe te gaan. Voor veganisten is het zelfs het beste land 
(mijn veganistische hartje dat komend semester hopelijk naar Taiwan gaat, 
wordt ondertussen erg blij).

In Taiwan zou zo’n 13 tot 14 procent van de bevolking vegetarisch zijn. Dit 
tegenover 5 procent in Nederland. Best wel flink dus! Daarnaast zou de 
Meatless Monday beweging ook vrij groot zijn. Zij promoten het om minstens 
één dag per week vegetarisch te eten (zoals ze zelf zeggen op maandag, maar 
die specifieke dag maakt  natuurlijk helemaal niks uit). Het veganisme is in de 
afgelopen jaren ook flink gegroeid in Taiwan, waarschijnlijk omdat de trend 
vanuit de Westerse wereld is overgewaaid. Daarnaast heeft Taiwan al een 
langere geschiedenis met vegetarisme, namelijk vanuit het boeddhisme. Om 
die reden is het een zeer goed idee, om bij een restaurant van één van de vele 
boeddhistische tempels te gaan eten. Dit zijn vaak buffetten en al het eten is 
vegetarisch. Lekker smikkelen dus en ook nog eens voor een zacht prijsje! Ook 
zijn er veel alternatieven voor zuivel te vinden in Taiwan (bijvoorbeeld sojamelk 
in je bubble tea). Dit vanwege het grote aantal lactose-intolerante mensen in 
Taiwan.

Naast de tempel-restaurants, komen er ook steeds meer restaurantjes die 
volledig vegan of vegetarisch zijn. Deze zijn wel wat duurder, maar zeker het 
proberen waard! Sommige restaurantjes focussen zich meer op westers eten, 
terwijl anderen traditioneel Taiwanees eten aanbieden. Wat verder al helemaal 
geweldig is, is dat Taipei een vegan supermarkt heeft! Naast natuurlijk groente 
en fruit zijn hier bijvoorbeeld ook allerlei vleesvervangers en vegan snacks te 
vinden. Hyped! Ook worden er jaarlijks twee toffe vegan festivals georganiseerd, 
namelijk het ‘No Meat Festival’ (無肉市集) en het ‘Taiwan Vegan Frenzy 
Festival’ (草獸派對). 

Zit je dit nu in Nederland te lezen en verdrietig te zijn dat je niet morgen al naar 
deze fantastische plekken kan rennen? Niet getreurd (of ja wel een beetje 
natuurlijk)! Maar ik heb een paar leuke social media accounts gevonden die je 
kan opzoeken als je dit een tof onderwerp vindt. Allereerst 
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zijn ‘govegantw’ op Instagram en ‘夠維根Go Vegan’ op YouTube leuke 
accounts als je op zoek bent naar Taiwanese vegan recepten, of meer wil 
weten over Taiwanese vegan producten of de vegan subcultuur daar in het 
algemeen. Daarnaast zijn deze accounts in het Chinees en natuurlijk in 
traditionele karakters, dus dat maakt het ook nog eens educatief! Verder is ‘找
蔬食Traveggo’ op YouTube ook erg tof, ook voor meer algemene lifestyle 
content. ‘Hopeyakivegan’ en ‘vita_veganlife’ op Instagram zijn ook hele leuke 
Taiwanese vegan accounts in het Mandarijn. Als je nou niet bij iedere Instagram 
post zin hebt om je hersenen te breken over de Chinese karakters, kan je ook 
‘boldplantbasedtaiwan’ volgen (zowel in het Engels als Mandarijn) of (enorm 
grote aanrader) ‘chez.jorge’! Dit laatste account is van een Taiwanese vegan 
chef en bevat echt enorm veel recepten. Sommige zijn vrij ingewikkeld, maar 
over het algemeen zijn ze eigenlijk erg makkelijk en sowieso altijd geweldig 
lekker!

Hopelijk heeft jullie dit een beetje geïnspireerd! Ik ben in ieder geval erg 
enthousiast geworden om binnenkort eens wat meer Taiwanese vegan 
recepten uit te proberen. Laat het mij vooral weten als je hier ook hyped over 
bent en meer wil weten. Ik ben hier namelijk erg enthousiast over, zoals 
misschien al te merken was, dus ik kan er nog wel eventjes over doorgaan, 
haha! 

Eline Raukema

Hao&Yang 
van ‘找蔬
食Traveg-

go’
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Interview Shandy Red Cliff

Zou je kunnen vertellen waar de film 
over gaat, het liefst zonder spoilers?
Red Cliff gaat over de periode van de Three 
Kingdoms. Het gaat over Cao Cao die 
probeert om alle staten onder zijn leiding 
te brengen. Een paar andere staten zeggen 
dan: “Nee dat is geen goed idee, laten we 
samen een bondje sluiten en tegen Cao 
Cao vechten.” En dan gaan ze een paar 
oorlogen aan, uiteindelijk winnen ze, 
wordt Cao Cao vernedert en moet hij maar 
lekker naar huis.

Wanneer zag je de film voor het eerst 
en wat dacht je toen?
Ik weet nog heel goed hoe en wanneer het 
de eerste keer was. Ik was toen 8 jaar en 
toen waren we bij een barbecue. Mijn moeder riep ons ineens naar binnen 
naar de woonkamer en zei: “Kijk naar deze film, gewoon kijken, het is deel van 
je cultuur, ga hem gewoon afkijken.” Wij zaten zo van “oké?” Maar toen was ik 
gelijk hooked.

Hoe vaak kijk je de film?
Ik maak nu altijd de grap met vrienden dat ik hem om de drie maanden kijk. 
Eigenlijk is dat dit jaar nog geen leugen geweest, maar meestal kijk ik hem één 
keer per jaar.

Kom je dan nog nieuwe dingen tegen in de film?
Ja! Dat is het gekke! Het zijn natuurlijk twee films van twee en een half uur. Dus 
er gebeurt gewoon heel veel. Het is echt heel erg, maar tot nu toe zie ik nog 
steeds nieuwe dingen voorbij komen.

Wie is je favoriete personage en waarom?
Haha, Zhao Zilong! Ken je hem? Ik keek de film een keer met een vriend van 
mij. Dan hoor je ons gaan  “Changshan Zhao Zilong!!” Als hij mij belt is het ook 
werkelijk die man die Changshan Zhao Zilong ingesproken heeft. Toen 
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ik klein was, was hij mijn crush, want hij was zo cool. Dus daarom is hij tot nu 
toe mijn favoriete karakter. Van een vriend van mij ook. Dus als we dan samen 
die film kijken zijn we zo van: “Wat is dat goede stuk? Changshan Zhao Zilong 
komt er nu op!” Er is ook een scène waarin hij een kind redt. Hij heeft dan die 
baby in zo’n sjaal op zijn borst. Als je dan goed oplet, zwiept hij dan dat kind 
naar achteren waardoor dat kind de hele tijd ondersteboven zit. Dus dat kind 
kan niet oké zijn, hahaha.

Wat is je favoriete scène en waarom?
Die slingshot vond ik wel heel grappig. Maar ik denk dat het de schildpadformatie 
is. Gewoon het feit dat dat de scène was waardoor ik hooked werd aan de film; 
met die coole schilden die draaiden en lichtweerkaatsing hadden, waardoor 
die paarden vielen. Dan wist je gewoon dat die scène epic werd. Dan vielen ze 
allemaal en dan ging dat stof weg en dan zie je ineens heel die formatie. Als 
klein kind en nu nog steeds zit ik zo van: ‘’Dat is echt epic gemaakt. Dat is echt 
gewoon cool.” 

Wat vond je nog meer een mooi moment in de film, of is er iets anders 
wat je vind dat de lezers moeten weten?
Even nadenken hoor. Ik vond het een heel goed moment… Nee dan spoil ik de 
film! Laten we even een hele grote spoileralert inzetten. [SPOILER ALERT] Ik 
vond het heel mooi maar ook heel zielig aan het einde van de tweede film. 
Toen had die prinses al geïnfiltreerd bij het kamp van Cao Cao en toen was ze 
teruggegaan om te vechten met de kant van Liu Bei. Aan het einde zag ze dus 
een vriend van haar die aan Cao Cao’s kant vocht en toen ging hij dood. Maar 
het was een hele goede terugkoppeling, waardoor zij realiseerde hoe pijnlijk 
een slagveld is. Zhou Yu had in de eerste film aan haar gevraagd waarom ze 
een oorlog wilde meemaken, omdat, als je één keer een oorlog mee hebt 
gemaakt, je het nooit nog een keer wil meemaken. Dat vond ik een hele mooie 
terugkoppeling. Maar, even spoiler weg. Kijk alle scènes van Changshan Zhao 
Zilong en dan ben je set to go, hij is echt cool!

Wat maakt dat je de film steeds opnieuw blijft kijken?
Het is een soort van meme geworden. Ik ga het altijd met vrienden kijken. Het 
is ook niet dat ik alles leuk vind aan de film. De vrouw van Zhou Yu vind ik de 
saaiste persoon ooit, ze probeert alles op te lossen met thee schenken.
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Zijn er bepaalde lessen die je uit de film kunt halen?
Hoewel je soms heel veel enthousiasme hebt voor iets, kijk wel of je het 
aankan. Is het wel iets wat goed voor je is? De wijze les van de film is natuurlijk 
dat vriendschap je ver brengt.

Raad je de film aan, en waarom?
Ja! Één keer per drie maanden, haha. Naast dat het gewoon epic is en dat je 
veel leert over die tijd heeft John Woo ook gewoon een serieus goede film 
neergezet. Het zijn ook niet alleen maar Chinese acteurs die erin spelen. Dus 
het is ook leuk om acteurs en actrices te zien die je niet kent.

Zou je de film een rating willen geven? Van 1-10.
Als ik het niet een 10 geef is het een beetje raar. Maar voor die vrouw met de 
thee geef ik het een 9,5. Enkel daardoor, haha.

Thom van der Heide
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CinemAsia

Begin 2018 werd onze Activiteitencommissie benaderd door een medewerker 
van het CinemAsia Film Festival en na een reeks vriendelijke correspondenties, 
mocht de SVS twee vrijkaartjes verloten aan één van haar leden. Ik was de 
gelukkige en met de kaartjes heb ik op een donderdagmiddag een Taiwanees-
Hongkongse film gekeken. Het was de eerste vertoning van de film in Europa 
en de regisseur was aanwezig om na afloop van de film wat vragen te 
beantwoorden van het publiek. 
Dit was een leuke ervaring en toen mij laatst gevraagd werd waarover ik wilde 
schrijven in de KMK, schoot mij deze herinnering te binnen. Ik dacht dat ik wel 
weer het festival kon bezoeken en dan nadien een review kon schrijven. Helaas 
ontdekte ik dat dit misschien niet mogelijk gaat zijn; sinds de coronapandemie 
kampt het festival met financiële tegenslagen, waardoor zijn toekomst nu 
onzeker is... Maar wat is CinemAsia en waarom gaat het nu zo slecht met het 
festival?

Het CinemAsia Film Festival is een jaarlijks terugkerend festival in Amsterdam 
waar films uit Azië vertoond worden. Het doel van de organisatie is om hiermee 
de Aziatische zichtbaarheid in de Nederlandse samenleving te versterken. Het 
festival bestaat sinds 2003 en is daarmee het langstlopende Aziatische media- 
en communityplatform in Nederland. 

Het filmfestival is één van de ondernemingen van stichting CinemAsia. Een 
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ander project is FilmLAB. FilmLAB werd in 2006 geïnitieerd om jong Aziatisch 
talent de kans te geven om hun eigen verhalen tot films te realiseren. In dit 
programma worden jaarlijks verschillende startende regisseurs uitgekozen. Zij 
krijgen met de hulp van sponsors een kans om een eigen documentaire of 
korte film te maken. Deze films krijgen vervolgens ook een vertoning op het 
filmfestival. 
Naast het jong Aziatisch talent in Nederland heeft de organisatie ook aandacht 
voor de (Aziatische) LGBTQ+ gemeenschap en steunt de organisatie deze door 
samenwerkingen aan te gaan en co-creatie te stimuleren met mensen uit de 
community. Ook houdt de organisatie (interactieve) lezingen over verschillende 
thema’s in de Aziatische filmwereld. Met al deze activiteiten probeert de 
stichting dus aspecten van diversiteit in de Nederlandse samenleving te tonen. 

Het filmfestival vindt jaarlijks in maart plaats, wat betekent dat het festival 
(door de coronapandemie) ééns online is geweest en één keer is gecanceld. 
Samen met het verlies van belangrijke fondsen, heeft dit ervoor gezorgd dat 
CinemAsia op het moment een financieel gat moet dichten. De organisatie is 
momenteel bezig om via crowdfunding geld in te zamelen zodat haar 
activiteiten (het filmfestival!) voortgezet kunnen worden. 
Toen ik dit hoorde, dacht ik bij mezelf dat nú het moment is om iets terug te 
doen. Als je interesse hebt in Chinese, of in bredere zin Aziatische cinema, 
overweeg dan te doneren of dit verhaal te verspreiden. Ik hoop in ieder geval 
dat we komend voorjaar weer naar het filmfestival kunnen gaan!  
CinemAsia, 加油！

Enrico Tuijp
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Remy’s survivalgids
Zo... Houden jullie het nog een beetje uit? Net de midterms achter de rug en je 
wordt meteen weer overladen, niet te doen… 
Het academische jaar is weer begonnen en dat betekent weer te lange 
hoorcolleges, stressvolle Mandarijn colleges en een berg karakters die je te 
wachten staat. Maar wees gerust. Ik heb in het diepste geheim af kunnen 
spreken met een legende die wij allemaal wel kennen. Hij was als een pionier 
voor ons, ging door het vuur opdat wij wat hij meemaakte niet zelf zouden 
hoeven te trotseren. Sinds zijn plotselinge verdwijning is hij echter zeer 
mensenschuw geworden. Door weer en wind heb ik overal naar hem gezocht, 
de duisterste krochten van het web van Cookie afgespeurd, maar het was het 
allemaal waard. Want met zijn kennis, gaan jullie deze studie met gemak 
halen!

Hoewel zijn raad zich destijds voornamelijk richtte op de middelbare school, 
heeft hij mij verzekerd dat zijn wijsheid ook op Sinologie van toepassing is. Dat 
kwam mij perfect uit, want voor de midterms was ik ook helemaal ten einde 
raad met al die leerstof. Hoe moet ik in hemelsnaam al die karakters weer gaan 
leren die ik in de zomer allemaal ben vergeten? Hoe moet ik weer verder met 
al die literatuur en filosofie van het eerste jaar? Daar is geen beginnen aan. Ik 
heb zijn wijsheden hieronder neergepend, op mijn kladblaadje. Beter advies 
dan dit is niet te krijgen, en dat dan ook nog eens helemaal gratis. Doe er je 
voordeel mee!

Hij vertelde mij de volgende dingen: 
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Ik hoop dat jullie iets aan deze raad hebben. Helaas is onze held inmiddels 
weer weggevlucht naar een onbekende locatie, dus waarschijnlijk zullen we 
hem nooit meer zien. We kunnen hem enkel nog koesteren in ons hart…

Remy Zoutman
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15-09-2021 
Filmmiddag

Bij deze activiteit was er opkomst in overvloed, 
maar niet zo veel overvloed als de tranen die 
rijkelijk vloeiden achterin de collegezaal. De film 
die gedraaid werd was namelijk “Dying to Survive” 
(我不是藥神), want we zijn natuurlijk hardcore 
Chinastudies studenten. De film ging over een 
man die in financiële problemen zit en denkt dat 
het een goed plan is om illegale medicatie te 

verkopen, maar hij is een soort Robin Hood, dus het is oké. Een lighthearted 
comedy? Dat dachten sommigen van wel, maar aan de zoutnatte wangen aan 
het eind van de film te zien, viel te concluderen van niet. Verder waren er 
naast zoute tranen natuurlijk ook zoutstokjes en andere lekkernijen. 

Coen van Overdam

        23-09-2021
SVS-Diner

Geheel volgens SVS traditie vond vroeg in het 
nieuwe collegejaar het SVS-Diner plaats. Donderdag 
23 september te Full Moon City (滿月城) - Den 
Haag was het tijd om onze knorrende maagjes te 
vullen met malse Chinese lekkernijen. We waren 
met een vrij grote groep, waardoor we maar liefst 
4 grote ronde eettafels nodig hadden voor de SVS!
Terwijl iedereen heerlijk aan het 吃喝玩樂’en was, 
vloog de tijd voorbij. Totdat tafel 4 plots een 
mysterieuze ontdekking deed... Waar was hun eten eigenlijk?! Toen bleek dat 
er helaas een interne communicatiefout had opgetreden onder het personeel 
van het restaurant. Hierdoor heeft deze tafel voor ruim een uur honger moeten 
lijden … Awww. Gelukkig hebben we, solidair als we waren, nog wat gerechten 
van de overige tafels met deze arme tafel kunnen delen en was er uiteindelijk 
toch nog eten voor iedereen :).
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Dit misverstand heeft gelukkig genoeg de pret niet mogen drukken en iedereen 
heeft toch een erg gezellige avond gehad. Tot slot zijn er nog een aantal 
dinergangers Den Haag in gegaan om een biertje te drinken en/of een spelletje 
te spelen in de arcadehal. Al met al een zeer geslaagde avond! 

Bart Wolterink

30-09-2021
Trampolinespringen
Elkaar van een balk slaan, salto’s maken, over 
hordes springen en van drie meter hoog 
afspringen, terwijl er discolichten aan zijn. Wat 
wil je nog meer? De avond begon stroef bij de 
bushalte en een bus die maar niet kwam opdagen. 
Eindelijk bij de trampolinehal aangekomen, bleek 
dat we de hele hal helemaal voor onszelf hadden! 
We mochten voor een paar uur echt losgaan, met 

een paar regels natuurlijk. Maar, die regels zorgden er niet voor dat we geen 
lol hadden met het springen en stoeien. Op het einde wilde het personeel nog 
tikkertje met ons spelen en we (zij) hebben ze (ons) ingemaakt. Hadden we de 
dag erna spierpijn? Ja. Was het het waard? Zeker weten.

Sushmita Manraj

      06-10-2021 en 09-10-2021
CEP

Het eerste CEP (Cultural 
Exchange Programme) van het 
jaar, het Language Buddy 
Program, was een groot 
succes. Wij (als Nederlandse 
studenten) kregen, aan de 
hand van onze interesses, een 
Chinese partner toegewezen 
en vice versa. Samen moesten we dan een presentatie over een aspect van de 
Nederlandse of Chinese cultuur voorbereiden. Ik had het geluk dat ik mijn 
partner meerdere keren fysiek kon ontmoeten. Het was erg leuk om met 
iemand uit China zo’n presentatie voor te bereiden. We vonden een onderwerp 
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07-10-2021      Crazy 88
Ook deze  activiteit hoort  
er traditiegetrouw bij! 
Een Crazy 88 met wat 
eerstejaarzen. Dit jaar 
was er een kleine 
opkomst, wat het toch 
lekker knus maakte. 
Uiteindelijk waren er 
twee teams, wat het 
eigenlijk wel extra 
competitief maakte. In 
2,5 uur moesten er 88 

opdrachten voltooid worden met onder andere: ‘Loop rond op het station tot 
je wordt aangesproken door een dakloze’, ‘Vraag bij het servicepunt op Leiden 
Centraal hoe je op Leiden Centraal komt’, ‘Stuur een video waarop je ‘$hirak - 
UHUH’ zingt naar Marjella’ en nog veel meer heerlijke opdrachten waarbij je je 
afvraagt waarom je nou niet een tussenjaar hebt genomen. 
Verrassend genoeg - ja, eerlijk gezegd hadden we onze vaardigheden 一點兒 
onderschat - waren bijna alle opdrachten succesvol voltooid. Wel werden er 
wat pogingen gedaan tot gesjoemel. Een foto van iemands Google Images 
scherm met spinnen werd helaas niet goedgekeurd als “maak een foto van een 
spin”, maar waar vind je nou een spin op straat? De eindstand was spannend, 
de overwinning werd namelijk behaald met slechts 1 punt verschil! Al met al, 
een zeer geslaagde activiteit. 88 out of 10. 

Coen van Overdam

dat we beide interessant vonden, de stad Chengdu, en gaven er met veel
plezier een presentatie over. De presentaties waren verspreid over twee 
dagen. De Nederlandse studenten spraken Mandarijn en de Chinese studenten 
spraken Nederlands. Het was zeer leerzaam!

Thom van der Heide 
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Gaberij

Gaberij is de rubriek waar we de wijsheden prijsgeven van onze 
zeergewaardeerde docent Gabe van Beijeren Bergen en Henegouwen. 
Ongetwijfeld zal zijn wijsheid ook jullie ooit ter ore komen.

Gabe *tijdens de fysieke KC2 les*: “Krrggggblmeueueueueu.”

Leon: “Help, ik heb het huiswerk niet gemaakt.” 
Gabe: “Nee, niet helpen.”

Gabe: “Denk altijd aan het Paultje dat over je schouder meekijkt.”

Gabe: “#life.”

Gabe *doet een vieze heks na*: “Blueghueghuegh.”

*Er wordt lang zal hij leven gezongen* Gabe: “Ik ben al niet meer te redden 
hoor, als er een katholieke hel is, dan zit er in ieder geval 1 in.”

Gabe: “Ik ruik iets van diesel buiten. Naja, we werden toch al niet oud.”

Gabe: “Zij zijn ‘bangerderder als ons.’”

Gabe: “Vroeger, nog niet eens zo lang geleden, naja toen ik nog studeerde, dus 
wel lang geleden....”

Gabe: “Oh de formatie loopt stuk? Vraag Zhuangzi maar.”

Gabe: “Onze eigen Dries Roelvink, Sun Yan, gaat op onderzoek uit.”

Gabe: “Flaneren doe je niet met patta’s van de zeeman.”

Gabe *In een Sméagol stem*: “Sterf!”
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Quotes

Quotes is de rubriek waar wij alle ludieke, excentrieke en plotselinge uitspraken 
die wij de afgelopen tijd hebben verzameld ter vermaak aan jullie aanbieden.

Koen: “Wat is je favoriete etnische groep?”

Danique: “We hebben 5 bestuursleden en onze tamagotchi, Yaru.”

Bart: “Ik ben een Yuan-dynastie inwoner.”

Coen: “Ik wacht nog geduldig op m’n ongesteldheid.”

Milo: “My mental-ass be dummy thicc my mentalcheeks kunnen bij jullie beide 
op schoot.”

Coen: “Hokkie? Kan je hier hockey spelen???” 

Sjoerd: “Bible be like boobies.” 

Coen: “Ik wist niet dat pastelbruin bestond!! ...Oh dat is gewoon beige.” 

Shandy: “Bro ik wilde zo graag magnetisch zijn. Vaccinaties zijn leugens.”

Wang 老師：“你們知道這個非常有名的演員嗎？他應該叫 ‘The Stone’。” 
Leerling: “The Rock”.
Wang 老師: 啊，對了。“ 

Coen: “Ik heb zo’n strak broekje aan, je ziet m’n knol en uien.”

Wang 老師: “Most of you are struggling to make friends... with Chinese char-
acters.”
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