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Redactioneel

Beste lezer,

Met trots presenteer ik u de eerste Krant Met Karakter van het college-
jaar 2022-2023! Dit jaar zal de KMK versierd zijn met gouden deco-
raties, want de SVS viert zijn 45e lustrum! In deze KMK vindt u vertrou-
wde rubrieken waarvan een aantal intussen traditie is geworden, maar
ook zijn er genoeg nieuwe, verfrissende teksten geschreven over diverse
onderwerpen. Allereerst stelt het nieuwe bestuur zich traditiegetrouw
voor. Ook is onze geliefde docente Mandarijn Yi-Hsien Hsieh geinter-
viewd en zijn er twee bestuursgenoten uitgedaagd voor de So You Think
You Can Cook-challenge. Verder blikken we terug op de activiteiten
van de afgelopen maanden, zijn er studietips voor alle uitstellers onder
ons, en is er een heuse horoscoop voor ieder die wil weten wat dit jaar
voor hen in petto heeft. In de rubriek ‘Intussen in Taiwan’ wordt u op de
hoogte gehouden van de leukste highlights van SVSers die zich momen-
teel in Taiwan bevinden. Tot slot hebben wij de leukste quotes en foto’s
verzameld, die samen met de rest van deze KMK, weer voor een nieuw
stukje SVS-geschiedenis zorgen.

Ik wil iedereen die aan deze KMK heeft bijgedragen enorm bedanken; of
je nou een stukje hebt geschreven, een foto hebt gemaakt, een quote hebt
ingestuurd, of hebt iemand geinspireerd tot het doen van een van deze
dingen: heel erg bedankt! In het bijzonder wil ik mijn geweldige com-
missie bedanken: jullie creativiteit en enthouiasme heeft tot superleuke
teksten en ideeén geleid!

Mocht je nou ook een leuk idee, foto, tip o.i.d. hebben? Stuur dan gerust
een mailtje naar communicatiesvs@gmail.com.

Veel leesplezier!

Immanuelle Bosch
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Voorstelronde bestuur
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Hoi iedereen! Ik ben Jenny, de
voorzitter van het 45e SVS-bestuur.

" Naast Chinastudies studeer ik ook

" Culturele Antropologie en werk ik bij
museum Volkenkunde. Ik vind het
namelijk erg leuk om met mensen te
praten en erachter te komen wat er in
=« jemands hoofd omgaat.

Als voorzitter houd ik overzicht over het bestuur. Zo leid ik
de bestuursvergaderingen en de ALV’s met mijn vertrouwde
voorzittershamer! Ook ben ik het aanspreekpunt van het bestuur, dus

als je een vraag hebt of gewoon een praatje wilt maken ben ik altijd
beschikbaar!

Hoi hoi! Ik ben Sophie, vierdejaars
Chinastudiesstudent en dit jaar zal
ik de functie van Secretaris op me
nemen.
3 Hoewel ik voornamelijk achter de
schermen bezig zal zijn met onder
M andere notuleren en jullie e-mails
beantwoorden, zullen jullie wel elke
week van me horen via de wekelijkse
nieuwsbrief, die ik zo leuk mogelijk voor jullie probeer te maken.

Verder besteed ik mijn vrije tijd veel met vrienden en familie, ben ik gek
op matcha lattes, hou ik ervan om uiteten te gaan als mijn portemonnee
dat toelaat en lees ik graag een goed boek of bingewatch ik een serie. Ik
ben erg benieuwd naar wat dit jaar ons allemaal gaat brengen, maar heb
er vooral veel zin in en ik hoop jullie ook!



Hoi! Ik ben Daphne, vierdejaars
Chinastudiesstudent en dit jaar vervul
ik de functie van penningmeester.
Als penningmeester hou ik me
voornamelijk bezig met de financiéle
R zaken van de SVS en organiseer ik
_ de jaarlijkse boekenverkoop. In mijn
vrije tijd hou ik ervan om een hapje en
drankje te doen met vrienden, series te bingen en natuurlijk om SVS-
activiteiten bij te wonen. Ik kijk er dan ook erg naar uit om er samen
met jullie een mooi lustrumjaar van te maken!

Hoi lieve leden! Ik ben Naomi,

| derdejaars student bij Chinastudies en
M8\ dit jaar ook de Commissaris Extern

™ van de SVS. mijn hobby's zijn yoga en
' dansen, maar ik vind het ook leuk om
een hapje en een drankje te doen met
vrienden! Ik hou me voornamelijk
bezig met de externe contacten en
partnerschappen van de vereniging. Samen met mijn commissie ben
ik verantwoordelijk voor het organiseren van educatieve en culturele
evenementen. Ook zorgen wij elk jaar weer voor de vetste SVS-
merchandise; hier kijk ik dan ook enorm naar uit!
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Hoi allemaal! Ik ben Esmée, vierdejaars
bij Chinastudies en jullie Commissaris
Activiteiten voor dit collegejaar. Zelf
ben ik erg groot fan van afspreken en

i een drankje doen met vrienden en heb

- ik een zwak voor vele genres films.
Lekker eten gaat er bij mij altijd in.

Dit jaar zal ik me vooral bezighouden met activiteiten zoals feesten,
filmavonden, borrels, etentjes en noem maar op! Ik heb erg zin in
aankomend jaar; hopelijk kunnen we er met z'n allen een mooi jaar van
maken.

Hii! Ik ben Immanuelle, derdejaars
Chinastudiesstudent en ik neem dit

' jaar de functie van Commissaris

' Communicatie op me. Dit houdt in dat
ik de social media beheer, de website
run en met een superleuke commissie
meerdere keren per jaar de KMK
uitbreng!

In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met alles wat met muziek en taal te
maken heeft en ben ik aanwezig op zo veel mogelijk SVS-activiteiten :).
Ik heb heel veel zin in aankomend jaar en ik hoop jullie ook!



Terugblik activiteiten

Introkamp

Het viel niet mee om er te komen. Vrijdag 26 augustus staakte NS in
heel Zuid-Holland. De organisatie liet zich niet uit het veld slaan. Met
drie auto’s slaagden ze erin alle Leidenaren naar Maarheeze te loodsen.
Wie vanuit een andere richting kwam, moest nog een tijdje wachten bij
een bushalte. Zo heb ik mijn eerste klasgenoten leren kennen.

De toon was gezet voor een weekend vol ontmoetingen. Nadat wij
onszelf ook aan de rest hadden voorgesteld werden wij verdeeld in drie
groepen. Nu mocht je je karakter in de strijd gooien door te tekenen,
koken, zingen, opruimen, afwassen, spellen spelen en heel veel te
sporten.

Want het weer zat mee. Alle dagen droog en zonnig op een boerderij
met zeeén van ruimte. Wat wil je dan nog meer dan voetballen,
volleyballen en levend zeeslag? Levend zeeslag?! Dat is als je met

z'n allen giechelend achter een zeil gaat zitten en in het wilde weg
waterballonnen overgooit. Opdrogen kon bij een kampvuurplaats waar
we beide avonden nog lang hebben rondgehangen. Zo maakten wij van
de nood een deugd, want binnen mocht er ‘s nachts geen muziek aan.
Als troost was drank er wel in overvloed. Wonder boven wonder

is het bij iedereen goed gegaan. Maar vraag ons in het vervolg toch
maar niet meer een menselijke piramide te maken... De roes hebben
wij uitgeslapen in verrassend comfortabele bedden. De nachtelijke
dropping bleef gelukkig uit. ’s Ochtends alleen nog al die boodschappen



kwijt zien te raken. Nog even vegen voor deze boterhammen, want met
z'n allen ziet het er zo weer als nieuw uit. Ons jaar is een klein clubje,
maar we hebben het gezellig samen. En ook al komt aan alles een eind,
het was een goed begin.

Jan-Willem van Kaathoven

SVS-diner

Op 28 september was het weer tijd voor het SVS-diner. De perfecte
gelegenheid om oude bekenden te treffen en nieuwe leden beter te leren
kennen. Traditiegetrouw aten we bij Woo Ping en onze hofleverancier
heeft ons wederom in de watten gelegd. Door de grote opkomst was de
zaak vol, maar we kwamen niets tekort. Vooral de witte thee stroomde
in overvloed; uiteindelijk is elke pot zo’n zeven keer bijgevuld! Een goed
opwarmertje voor een rijkelijke maaltijd.

Voor de bijgerechten was er keuze uit witte rijst, nasi of bami. Ook qua
hoofdgerecht was er voor ieder wat wils. Zoet buikspek; kip tjaptjoi;
tomatenomelet; gemarineerde tofu en als klap op de vuurpijl: vissoep
met koriander. Gelijkmatig werd het allemaal voor ons uitgeserveerd op
warmhoudplaatjes. Een optocht aan klassiekers en nog gezellig ook met
die kaarsjes. Niemand heeft zijn vingers verbrand en al het servies bleef
heel; op zich al voldoende voor een geslaagde avond. Maar dat niet al-



10

leen, met z'n dertigen waren we even één grote familie, dus het resultaat
was niets minder dan fantastisch.

Het enige nadeel was dat er zo snel einde aan moest komen. Om negen
ging het regenen en we wilden ons feestje op het laatste moment niet in
het water laten vallen. Al met al hoeven we ons nergens voor te scha-
men; we hebben drie uur genoten en niets laten staan. Nog een handje
snoepijes als toetje, een laatste
blik op de karpers onder de trap
en de hartelijke groeten aan het
personeel. Tot volgend jaar!

Jan-Willem van Kaathoven

Filmavond

Op 13 oktober hebben we onder het genot van een hoop snacks de film
Everything Everywhere All at Once gekeken. Het waren ruim twee uren
vol met hilarische en bizarre momenten waarbij we allemaal hardop za-
ten te lachen. We zullen de film niet spoilen voor degenen die hem nog
niet hebben gezien, maar het is een absolute aanrader! Bedankt iedereen
voor de gezellige avond!

Daphne van Cappelle




SVS-feesten

Op 22 september vond het eerste SVS-feest van het jaar weer plaats!

Met als thema ‘glitter’ is de avond op zijn kop gezet! De opkomst was
veelbelovend en dankzij het enthousiasme van de aanwezigen (en ook
een beetje dankzij de welbekende paal in de Hut van Ome Henne) was
een succesvolle avond een feit. Wat ik zelf superleuk vind aan SVS-
feesten is de mogelijkheid om niet alleen leden van je eigen jaarlaag te
spreken, maar iedereen, van vers-van-de-middelbare sjaarzen tot onze
eigen docenten - Ans :) - bij elkaar te zien dansen en genieten van de
muziek en de sfeer. Hopelijk hebben jullie hier ook van genoten en had
het jullie ook geénthousiasmeerd voor het tweede feest in samenwerking
met Tanuki: het Halloweenfeest op 2 november!

Bij dit feest, weer in de Hut,
maar deze keer met nog meer
aanwezigen, konden we weer
losgaan! Ook waren deze keer
de outfits wat minder schattig
en ‘glittery, maar eerder creatief,
griezelig of zelfs angstaanjagend.
Zelf heb ik weer enorm genoten
van de samenkomst van zo

veel verschillende mensen uit
verschillende vriendengroepen en jaarlagen, die door dit feest samen
worden gebracht. Hopelijk zijn er samen met de Tanukianen weer een
hoop leuke herinneringen gemaakt om nog lang over door te praten, en
hopelijk zien we jullie weer op de feesten die zullen komen!

Immanuelle Bosch




12 Interview met Hsieh

Ze woont nog geen twee jaar in Nederland,
maar is al bij velen bekend en geliefd: Hsieh
Yi-Hsien! We vroegen onze vrolijke docente
Mandarijn naar haar verleden, heden en toe-
komst.

JW: Laten we bij het begin beginnen. Waar
ben je opgegroeid?

Hsieh: Ik ben in de jaren 90 geboren in Tai-
wan; Nieuw Taipeistad om precies te zijn.

Nieuw Taipei is rondom Taipei gebouwd. Het

is er lawaaierig en er is veel verkeer. Ook ruikt het er constant naar eten
vanwege alle eetkarretjes. Hierdoor heb je altijd honger. Verder is het er
erg heet.

JW: Is het echt tropisch warm daar?

Hsieh: Jazeker, in de zomer komt het geregeld voor dat het drie weken
lang 36 graden is. Zelfs ’s nachts blijft het 30 graden. Daar komt nog bij
dat het er zeer vochtig is. De regering raadt je dan ook aan om tijdens
zon hittegolf niet naar buiten te gaan.

JW: Verschilt de normale dagindeling daardoor ook van die in Neder-
land?

Hsieh: Niet echt, alhoewel de werkdagen wel langer zijn. De meeste Tai-
wanezen gaan net als hier rond 8/9 uur van huis, maar meestal komen
ze s avond pas weer terug. Een van mijn vrienden is soms pas om 10/11
uur s avonds klaar.

JW: Waar woonde je vroeger?

Hsieh: Meestal woonden we in appartementen. Het is ongebruikelijk
in Taiwan om een huis te hebben. Ik vind de woningen hier erg mooi
omdat je de lucht kunt zien. Vanwege alle hoogbouw is dat zeldzaam in
Taipei.
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JW: Met wie woonde je in huis?
Hsieh: Mijn gezin bestaat uit mijn ouders en mijn oudere zus. Ze wonen
nog alle drie in Nieuw Taipei.

JW: Spreek je ze geregeld?

Hsieh: Vijf jaar geleden was ik net uit huis en toen belde ik ze niet vaak.
De laatste tijd hebben we weer regelmatig contact. Het blijft moeilijk
plannen vanwege het grote tijdsverschil. Als het er eenmaal van komt
hebben we dan ook een urenlang videogesprek.

JW: Waarom wilde je lerares worden?

Hsieh: Zo'n zes jaar geleden werkte ik als lerares Engels op een basis-
school en studeerde ik pedagogiek aan de universiteit. Wat ik boeiend
vind aan lesgeven is dat het een menselijke wetenschap is. Je vindt uit
wat het beste is voor een persoon. Ook vind ik taal héél leuk. Jammer
genoeg vinden basisschoolkinderen talen leren niet zo interessant. Het
voelde te veel als oppassen. Daarom besloot ik een master te behalen in
Mandarijn en mij te richten op hoger onderwijs.

JW: Je hebt een erg energieke manier van lesgeven. Heb je dat geleerd
als basisschooljuf?

Hsieh: Ooh echt? Mijn stijl hoort denk ik gewoon bij m’n karakter. De
activiteiten die ik doe, heb ik wel gaandeweg opgepikt. Ik probeer een
hoop dingen uit en zie wat werkt. Daarbij probeer ik in te spelen op de
aandachtsspanne van de groep. Volwassen studenten lesgeven is heel
anders dan het onderwijzen van kinderen. Je moet heel gerichte vragen
kunnen stellen; het gaat echt om de details.

JW: Uiteindelijk ben je verhuisd uit Taiwan. Hoe kwam je tot dat
besluit en hoe ging dat?

Hsieh: Ik wilde graag het huis uit en de wereld buiten Azi€ verkennen.
Toen hoorde ik van een project van het Taiwanese ministerie van onder-
wijs. Zij zenden docenten Chinees naar buitenlandse universiteiten.



Europa had mijn voorkeur omdat leraren hier de cognitieve manier
van lesgeven aanhangen. Deze bevalt mij beter dan Amerikaanse pro-
gramma’s die vooral herhalen. Zodoende kwam ik in het Poolse Krakau
terecht.

JW: Ging je alleen of in een groep?

Hsieh: Alleen. Ter plaatse woonde een contactpersoon de ik al kende.
Desalniettemin was het een grote stap want in Polen spreekt haast
niemand Engels. Ik was athankelijk van Google Translate. Geluk bij een
ongeluk was het coronatijd, dus ik had weinig ontmoetingen.

JW: Je hebt het doorstaan, maar wilde je daarom liever ergens anders
heen?

Hsieh: Jazeker. Tk had al een eerste indruk van Nederland gekregen toen
ik mijn masterstage hier bij Chinastudies deed. Nu na bijna twee jaar
bevalt het land mij nog steeds goed. Mensen zijn hier direct en daardoor
kun je efficiént werken. Waar ik maar niet aan kan wennen is het weer.
Wel heb ik ondertussen leren fietsen, maar verwacht van mij geen stunts
op twee wielen.

JW: Je woont nu in Rotterdam toch? Wat vind je het leukst aan de
stad?

Hsieh: Inderdaad, ik woon vlak bij Diergaarde Blijdorp en ga elke dag
op en neer naar Leiden.

Het interessante aan Rotterdam is dat het heel divers is. Ik heb zelfs een
Taiwanese supermarkt kunnen vinden. De stad voelt zowel werelds als
thuis.

JW: Ga je vaak op pad?

Hsieh: Eigenlijk niet. Ik maak wel eens grappen dat ik na een werkweek
in een aardappel verander. Ik heb wel een paar Taiwanese vrienden in
Rotterdam. Af en toe gaan we uit. Ook spreek ik soms met Yang Laoshi.
Zij woont echter in Leiden, dus dat moeten we wel eerst plannen.



JW: Het is misschien moeilijk te zeggen, maar wat zijn je toekomst-
plannen?

Hsieh: Ondertussen ben ik gehecht geraakt aan mijn collega’s en aan de
universiteit, dus mijn grootste wens is een vast contract.

JW: Wat is je passie?

Hsieh: Ik hou erg van koken. Uiteraard is mijn specialiteit de Taiwanese
keuken. Dat betekent roerbakken met veel knoflook en sojasaus. Ik eet
vegetarisch en ik zie het als een uitdaging het bekende aan te passen.
Ook houd ik van het opeten, ik ben een echte lZ5, haha.

JW: Als laatste, heb je nog tips voor ons studenten?

Hsieh: Zoek materiaal dat je kent en ga de Chinese versie kijken. Dis-
neyfilms bijvoorbeeld zijn gemakkelijk te volgen. Wat koken betreft,
raad ik iedereen aan een goed kookboek te kopen en thuis te gaan ex-
perimenteren. Vooral als je net uit huis bent leer je een boel!

JW: S E B, 355 |

Jan-Willem van Kaathoven



» Hongkong Horror

Horror is een kunstvorm. Angst en walging zijn twee van de sterkste
emoties. Griezelverhalen maken je er probleemloos vertrouwd mee.

De regering van de Volksrepubliek China verschilt van mening. Horror
zou de toeschouwer bijgelovig maken. Vandaar dat China niet bekend
staat om griezelproducties. Weinig films ontsnappen de censor en daar-
van zijn er nog minder daadwerkelijk goed.

De schaarste op het vasteland betekent echter allerminst dat Chinese
horror niet bestaat. Onder andere Taiwan, maar vooral Hong Kong heeft
veel enge films voortgebracht. Hier drie tips.

HZ AN SIS R
Dream Home
Kantonees
Slasher
Regie: Pan Ho-cheung

Het engste aan Hong Kong zijn de huizenprijzen.

Van $ 28.570,- per vierkante meter slaat vroeg of laat iemand door. Dat
is precies wat er gebeurt in deze film.

De oorspronkelijke titel is het adres van een luxe appartementencom-
plex. Een moordlustige dame dringt daar binnen en richt een bloedbad
aan. Al vanaf het begin is het raak. Terloops wordt via flashbacks het
plot toegelicht. Alle verklaringen schieten echter tekort. Halverwege de
film is het geweld zo grotesk dat de hoofdrolspeelster verbaasd de cam-
era in staart wanneer ze ziet wat ze doet.

Serieus valt het niet te nemen en dat is een opluchting. In de kern is
Dream Home erg ironisch. Josie Ho is steenrijk, maar speelt een beroo-
ide vrouw. Daarnaast bestaat het einde uit een dubbele twist. Een fijne
anticlimax na een reeks uitspattingen.




SE ke
Rigor Mortis
Mandarijn
Dark Fantasy
Regie: Juno Mak

Y= BE betekent letterlijk ‘stijf lijk’ Van oudsher een naam voor vamp-
ierzombies. Zon monster komt wel voorbij, maar de film gaat over
steracteur Chin Siu-ho. Hij bevindt zich na een scheiding in een crisis
en huurt een flatje om zich in te verhangen. Chin belandt echter van de
regen in de drup, want het hele gebouw blijkt een groot spookhuis! Zijn
buren zijn een sjamaan, een boze tovenaar, een griezelige tweeling en
een 8-jarige albino.

Eerlijk gezegd slaat het verhaal nergens op. Alsnog is Rigor Mortis het
kijken waard vanwege het acteerwerk. Het beste zijn de scenes waarin
een oude vrouw rouwt om haar overleden echtgenoot. Ze kan het verlies
niet aan en neemt gevaarlijke maatregelen. Nina Paw Hee-ching weet het
rare verhaal geloofwaardig neer te zetten.

Ook de actie houdt de aandacht vast. De gevechten zijn in wuxia-sti-

jl met een hoop digitale bliksemschichten. Over het algemeen zijn de
effecten mooi uitgewerkt. Sneeuwt het ooit in Hong Kong?



B
Dumplings
Magisch realisme
Mandarijn & Kantonees
Regie: Fruit Chan

Iedereen wordt gedumpt in Dumplings. Mevrouw Li is er nog het meest
van ontdaan. Net nu haar huis bijna klaar is ontdekt ze dat haar man
vreemdgaat. Ze moet hem terugwinnen en regelt een verjongingskuur
op de zwarte markt. Dit geheime recept is op zn best immoreel en op zn
slechts een regelrechte vervloeking.

Ik ben zeer onder de indruk van 8. De manier waarop het
maatschappelijke problemen vermengt en serveert in de vorm van een
sprookje is geweldig. Het is geen lichte kost, mede omdat de gruwelijke
beeld- en geluidsfragmenten erin hakken.

Desalniettemin is de presentatie om van te watertanden. De scherpe
contrasten in de kleding en decors springen van het scherm en passen
perfect bij de van de kook rakende personages.

Nu zijn Miriam Cheung en Bai Ling sowieso een genot om naar te
kijken. Beiden zijn keizerinnen. De één als een soort gewonde pauw,
gekrenkte trots in haute couture. De ander meer een Kowloon J-Lo, op
sleehakken snode plannen bekokstovend. 1£1&€[Z !

Jan-Willem van Kaathoven



Filmpuzzel 19

Kun jij deze scénes matchen met de juiste iconische Chinese film?
In the Mood for Love (2000)

The Blue Kite (1993)

Ip Man (2008)

Farewell My Concubine (1993)

Internal Affairs (1990)

Red Sorghum (1988)

Red Cliff (2008)

Raise the Red Lantern (1991)

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Yu-Min Dalstra

TVITDT A HD AU UPIOOMIUY



20 SoYou ThinkYou Can Cook

De SVS heeft een nieuw bestuur en op papier is het een dreamteam.
Maar hoe verloopt de samenwerking wanneer de vlam in de pan slaat?
Elke uitgave gaan onze verslaggevers op bezoek bij twee bestuursleden
om hun wederzijds vertrouwen te beproeven. Enkel aan de hand van een
ingrediéntenlijst en een plaatje vragen wij de chefs een Chinees gerecht
te herscheppen. Als eerste zijn voorzitter Jenny en Commissaris Com-
municatie Immanuelle aan de beurt. Zij koken Yangzhou chaofan!

Ingrediénten Yangzhou chaofan voor 4 personen

1.6 kop pandan rijst 0.4 theelepel zout

1.2 kop water 1.6 eetlepels lichte sojasaus
50 gram wortel 1.6 eetlepel sesamolie

50 gram erwten

120 gram hamlap 1.6 kop water

90 gram garnaal 0.8 eetlepel zonnebloemolie
2 eieren 0.40 theelepel zout

2 lente-uitjes

2 teentjes knoflook

1 chilipeper
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JW: “Hey, die drakenvlag komt mij bekend voor.”
Imma: “Ja, dit is echt een Chinastudieshuis. Naast ikzelf wonen hier ook
Koen, Merijn, Marin, en Niels.”

JW: “Hebben jullie veel ervaring met koken?”

Jenny: “Jazeker, ik ben opgegroeid in een cafetaria. Van jongs af aan hielp
ik mee. Eerst vond ik het niet leuk en deed ik het alleen voor m'n ouders.
Later ben ik zelf in een Chinees en een Japans restaurant gaan werken.
Imma: “Ik heb niet zo veel ervaring als Jenny, maar vind het wel leuk.”
Er wordt een grote, antieke wok voor de dag gehaald en water aan de
kook gebracht.* De dames nemen hakmessen ter hand en binnen enkele
minuten is alles gesneden. Ook al is w

het aanrecht maar klein, de twee zitten
elkaar niet in de weg.

Imma: “We hebben nog bosui en eieren (g
over.”

<«
Jenny: “We kunnen daarmee garnalen
bakken in een kleiner pannetje.”

Zo gezegd, zo gedaan. Het laatste

kwartier werkt ons duo met drie pannen tegelijk op het fornuis. De gem-
oederen verhitten. Het resultaat lijdt echter niet onder de discussie. Snel
rijst in de kom, omgooien op het bord en aftoppen met een omeletje. 56
minuten na de start zijn alle porties klaar. Aan tafel!

JW: “Was het vriendschap op het eerste gezicht?”

Imma: “We zitten in hetzelfde jaar maar hebben elkaar eigenlijk pas kort
geleden leren kennen. Twee jaar geleden heerste corona en hadden we
maar af en toe op locatie les. Onze mentorgroep bleef dan nog langer in
het Lipsius om spelletjes te spelen. Hier ging ik een keer naartoe en toen
zag ik Jenny voor het eerst. Ik wilde toen al graag met haar praten, maar
dat kwam pas later”

Jenny: “Tk vond je toen nog te jong dus benaderde je niet.”
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Imma: “Nou ja, wat scheelt twee jaar nou?!”

Alex: “Hoe hebben jullie het bestuurschap tot nu toe ervaren?”

Jenny: “In het begin was het best hectisch, maar de laatste paar weken
gaat het een stuk beter. Nu eenmaal iedereen zn draai heeft gevonden
loopt het soepel.”

Alex: “Dat klinkt ontspannen.”

Imma: “Nou, ik heb het best druk. Ik zit nu in het derde jaar en ben naar
m'’n scriptie toe aan het werken. Mijn doel is een master psychologie te
volgen en de minor die ik heb gekozen sluit daar al op aan. Daarnaast
werk ik en zit ik in een orkest.”

Jenny: “Er is genoeg te doen. Ik volg nu bij Chinastudies alleen Man-
darijn, maar doe daarnaast nog antropologie. Bij Museum Volkenkunde
werk ik als publieksbegeleider; daar ben ik ook in het weekend bezig. Dus,
mocht je complimenten hebben over het museum, dan kun je altijd bij mij
terecht”

Alex & JW: “Het smaakt heel goed. Super, dames!”

Jenny: “Bedankt. Ik moet ook eerlijk zeggen dat eten datgene is wat mij
het meeste bezighoudt, haha. De hele dag denk ik na over wat ik wil mak-
en s avonds; over wat lekker is om mee te nemen; over nieuwe smaakcom-
binaties. Ik word echt heel gelukkig van koken en eten.”

Alex: “Hebben jullie nog een restaurant wat jullie aan kunnen raden?”
Jenny: “Tk was laatst bij Sichuan Amsterdam, daar krijg je een gebonden
boek van vijftig pagina’s als menu. Het was heerlijk en ik ben benieuwd of
ze alles zo goed kunnen maken.”

Alex: “Hoe vonden jullie het kookproces gaan?”

Imma: “Goed, het ging lekker. Als jullie vinden dat wij erg hectisch zijn
in de omgang met elkaar, moet je weten dat dat normaal is; zo zijn wij
gewoon.”

Jenny: “Ja, wij zijn altijd zo chaotisch. Maar we werken goed samen!”

Alex: “Wat koken jullie het liefst?”
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Imma: “Tk kook graag met ei, maar ik vind het eigenlijk het leukst om
ontbijt en lunch te maken. Daar stop ik de meeste moeite in. Lekkere
broodjes met ei en avocado bijvoorbeeld, al eet ik laatste tijd minder avo-
cado uit klimaatoverwegingen.”

Jenny: “Het verschilt van moment op moment, op basis van hoe ik mij
voel. In de zomer kook ik andere dingen dan in de winter. s Winters kook
ik vooral stoofgerechten, en in de zomer meer zomerse gerechten, zoals
Summer Rolls. Ik kook vooral graag Aziatisch. Mijn vriend en ik zijn van
plan gerechten uit elk land ter wereld te koken. We willen uit elk land een
bekend gerecht maken. Ook kook ik in kookclubs met vrienden.”

Alex: “Wat houdt jullie de laatste tijd bezig?”

Imma: “Tk weet niet of ik dit in de KMK wil hebben, maar ik ben aan het
daten, en ik ben een beetje verliefd. ”

Jenny: “Eten. Ik denk heel veel na over eten.”

Wanneer ik een restaurant uitkies, bekijk ik gelijk alle gerechten op de
kaart. Eten houdt me echt veel bezig. Ik kook heel uitgebreid, en bereid
altijd van tevoren voor wat ik wanneer ga eten. ”

Zo ging het gesprek nog even door, onder het genot van een biertje. Er
werd gesproken over liefde, eten, feesten, en nog meer. Rond 10 uur

gingen Alex en ].W. met een voldaan gevoel en een volle maag naar huis.

Op naar de volgende SYTYCC!

Cijfers

Alex:

Smaak: 9. Met relatief weinig ingrediénten hebben Imma en Jenny toch
een ontzettend lekkere maaltijd gemaakt. Gordon Ramsay zou miss-
chien iets minder lief zijn in zijn beoordeling maar ik ben niet heel kri-
tisch wat eten betreft. Geef mij chaps en ik ben blij (tenzij het stamppot
is).

Originaliteit: 9,5: De garnaalomeletjes bovenop de fried rice waren een
meesterzet. Douze points!



Sfeer: 10. Het was gezellig, M2 °
Tijdsduur: 7,5. Het kookproces duurde 56 minuten. Hier kan ik mee
leven.

JW:

Smaak: 8.5. De ingrediénten kwamen als geheel goed tot hun recht
zonder te clashen. Jenny en Imma wisten ook de kruiden goed te doser-
en.

Originaliteit: 9. Ons duo heeft een relatief simpel gerecht speciaal weten
te maken.

Sfeer: 10. Ook na het eten hebben we nog lang gebabbeld.

Tijdsduur: 8. Efficiént gewerkt, het bestuur is in goede handen.

Alex Rhodes en Jan-Willem van Kaathoven
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Studietips

De midterms zitten er weer op, maar natuurlijk moeten we met zn
allen meteen vol aan de bak voor de eindtentamens. Leiden is Lijden,
nietwaar?

Gelukkig ben ik er om je te helpen zoveel mogelijk studiepunten te
halen. Zo kun je in januari heerlijk ontspannen, en hoef je even niet
te denken aan Confucius, Mao Zedong, of andere kwalen. Met deze
inkoppertjes ga jij vlammen als nooit tevoren, dus lees vooral verder!

Begin op tijd

Lekker makkelijk, denk je nu wellicht. Maar goed, jij en ik weten allebei
dat jij de week voor je tentamens jezelf helemaal te pletter gaat studeren,
omdat je voor de zoveelste keer te laat aan de voorbereiding bent
begonnen. En dat is niet goed!

Maar hoe ben je deze ellende voor?

Maak een planning

Of je nou twee of acht vakken volgt, met een goede planning zorg jij
ervoor dat je je de stof eigen maakt. Hier mijn tip: Google “Hoe maak
ik een planning?”. Zo maak je een efficiénte planning zonder al te veel
moeite te hoeven doen.

Vergeef jezelf voor je fouten

Mensen handelen veelal niet rationeel, aldus dr. Florian Schneider. Dus
als je jezelf voor je kop wilt slaan omdat je wederom slecht voorbereid
de tentamenweek in gaat, vergeef het jezelf. Accepteer dat je je planning
niet helemaal zult volgen, en dat dit normaal is.

Leven is lijden
Zoals onze grote vriend Boeddha al aangeeft, gaat leven samen met
lijden. Je moet er maar het beste van proberen maken.

Kortom: Blijf vooral geloven in jezelf, maak een hele ambitieuze
planning, en accepteer dat het leven komt zoals het komt. Uiteindelijk
komt het allemaal wel goed. Althans, dat hoop ik voor je. /I1JH !

Alex Rhodes



25 Chinese horoscoop

Nu: Rat, Os, Tijger en Konijn. In de volgende KMK-editie: Draak, Slang,
Paard en Geit!

RAT

(2020, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)
In de laatste maanden van 2022 zal de rat veel
energie over hebben en deze zal je besteden aan
ruimtes herinrichten; denk aan een nieuwe
kamerinrichting, of zelfs een verhuizing. Het jaar
2023, jaar van het conflicterende konijn, zal
echter moeilijk voor je worden. In het begin zal je
lastig kunnen concentreren op studeren, en
helaas zit er voor single ratten ook geen nieuwe
liefde in. Om overzicht te houden, raden wij aan
lijsties te maken en af te werken, en om een
duidelijke ~ studieplanning te  maken.  Pak
misschien die ene hobby of sport weer op, dan
kom je zeker door het jaar heen!

0OS

(2021, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)
Als jij een baantje hebt Os, zal jouw loon aan het
eind van de maand flink hoog zijn, wat je de
gelegenheid geeft om wat extra’s voor jezelf te
kopen. Een goed moment dus om uit eten te
gaan, of om rond de feestdagen er tussen uit te
knijpen. Helaas zijn sommige contacten van je
verwaterd, maar dit compenseer je weer door
nieuwe mensen te ontmoeten, of dat nu bij een
nieuw vak op de uni is of bij een feest. In
groepsopdrachten zal jij met veel goede ideeén
komen, die ook goedgekeurd zullen worden door
de anderen. Het enige waar je om moet denken is
dat je niet te veel door een roze bril gaat kijken.




TIJGER

(2022, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)
2022 is jouw gelukkige jaar! Als een tijger ben jij
moedig, vastberaden, en meestal energiek. Jouw
energie is helaas door de afgelopen midterms
flink weggezogen. Neem dus deze kans om
lekker uit te rusten, hobby’s op te pakken, naar
een SVS-feest te gaan of met vrienden iets af
te spreken, maar pas op dat je niet de controle
over jezelf verliest. Wij voorspellen dat je dit
jaar nog goede cijfers zal halen, en daarvoor
misschien wel beloond zal worden! Pas echter
op met geld spenderen, want qua financién
zit je nu niet zo ruim. Geen goed idee dus om
kleding in te slaan of te investeren in bitcoin.

KONIJN

(2023, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)
Volgend op de tijger, zal het jaar 2023 jouw
goed geluk brengen. Maar het is nog niet zo ver;
in deze komende maanden zal je nog enkele
tegenslagen meemaken. Als konijn ben jij
rustig en verlegen in grote groepen, maar wees
nietbang om toch die ene vraagaan de docent te
stellen! Het leren van alle mandarijn woordjes
zal nog een flinke uitdaging zijn, maar zolang
je niet opgeeft, zal je een grote kans hebben op
een goed resultaat. Zorg goed voor jezelf om
ziekte te voorkomen. Tot slot, binnenkort zal
een goede vriend je nodig hebben. Steun hen,
endeze goede daad zal je later rijkelijk belonen!

Yu-Min Dalstra



23 Chinese mythe

Qilin; de Chinese eenhoorn

Bij ‘eenhoorn, denk je misschien gelijk
aan een gevleugeld paard met een hoorn
op het voorhoofd. Eenhoorns bestonden
ook in Chinese mythologie, al dan wel
met een ander uiterlijk. De bekendste is
Qilin B, een mythologisch wezen dat
een fusie is van verschillende dieren, en
waarmee de hedendaagse giraffe werd
geidentificeerd.

Het uiterlijk van de Qilin heeft element-
en van verschillende dieren, waaronder

de draak. Het hoofd, wat lijkt op een

drakenhoofd, wordt gesierd door een

gouden gewei; de ogen hebben lange wimpers en het hoofd zelf wordt
omkranst door lange manen die altijd naar boven vloeien. Het lichaam
is deels of helemaal geschubd en lijkt op dat van een paard, een os of een
hert. De poten worden altijd afgebeeld met hoeven. Het wezen is mees-
tal goudgekleurd, maar andere kleuren, zoals blauw, zijn niet ongewoon.
In sommige kunstwerken worden delen van het lichaam afgebeeld met
een omringend vuur.

Het wezen werd voor het eerst genoemd in het gedicht [ Z Bt ‘voeten
van de Lin;, in het Boek der Oden. In de Lente- en Herfstannalen wordt
de vangst van een Qilin beschreven. Er zijn verschillende legendes over
de Qilin; zo zou er een zijn verschenen in de tuin van de legendarische
Gele Keizer £ 7, maar ook in de stad van Keizer Yao, wat getuigt van
het goede karakter van de twee heersers. Daarnaast is ook verteld dat

de geboorte van Confucius voorspeld was door de komst van een Qi-
lin. Het bekendste verhaal vond echter plaats tijdens de Ming-dynastie;
toen werd het uiterlijk van de Qilin geassocieerd met dat van een giraffe.
Deze vergelijking begon na de wereldreis van ontdekkingsreiziger en
diplomaat Zheng He naar Oost-Afrika in de 15e eeuw. Zheng He be-
landde tijdens deze reis onder andere in Somali€, waarna de Ming-dy-
nastie handel begon te drijven met Somalische handelaren. De keizer



kocht giraftes, zebras en nog veel meer exotische dieren. Toen Zheng He
weer was gearriveerd op het Chinese vasteland in Nanjing, had hij twee
giraffes met zijn vloot meegebracht. Het hof identificeerde ze als ‘Qilins;,
en deze identificatie zou nog lang invloed hebben op het Chinese beeld
van giraffes. Zelfs vandaag de dag wordt het woord in Japan en Korea
gebruikt voor zowel het mythische dier, als voor een giraffe.

In moderne tijden is het oorspronkelijke beeld van de Qilin vermengd
geraakt met de westerse afbeeldingen van eenhoorns. De term “Qilin”
wordt vaak in het Engels vertaald met “eenhoorn’, en soms wordt het
wezen afgebeeld met een enkele hoorn. Dit is echter misleidend, omdat
de Qilin in Chinese mythologie vaak werd afgebeeld met twee hoorns.
De Chinezen hadden namelijk een ander woord voor dieren met één
hoorn: JHAE ¥EAER] dujidoshou, letterlijk “one-horned beast”. Niet-
temin zijn de overeenkomsten, en ook de symbolische betekenis tussen
de Westerse eenhoorn en de Chinese Qilin, opvallend. De Chinese
regering heeft zelfs herdenkingsmunten in zilver, goud en platina laten
maken waarop beide wezens zijn afgebeeld.

De invloed van de Qilin is overgedragen naar zowel Japan als Korea. Het
Japanse woord “kirin”, (') >) wat het moderne Japanse woord voor
giraffe is, lijkt op het Chinese woord Qilin. In Japan worden ze afge-
beeld met het lichaam van een hert, en de hoorn op het hoofd buigt naar
achteren. De Koreaanse versie van de Qilin wordt een Girin of Kirin (7]
@) genoemd. Deze versie heeft veel overeenkomstige kenmerken met
de Chinese, en werd voornamelijk afgebeeld in de Koreaanse Boeddhis-
tische kunsten. In modern Koreaans wordt de term “girin” nog steeds
gebruikt voor “girafte”

Yu-Min Dalstra



=0 Intussen in Taiwan

In de rubriek Intussen in Taiwan vertellen medestudenten die zich mo-
menteel in Taiwan bevinden over hun leukste, bijzonderste, merkwaar-
digste en meest sprekende ervaringen! Er wordt van alles verteld over
leven in Taiwan: van studeren tot eten en uitgaan, en van het leven in de
grote stad tot dat in kleine dorpjes.

“Oh Thailand, wat leuk!” De meeste mensen

die ik spreek hebben geen idee dat Taiwan
uitgesproken wordt als Taiwan, dus bij deze, je
zegt het zo, ze spreken er meestal Mandarijn, en
ik ben er (als ik dit schrijf) al 2 maanden en een
beetje.

Ik woon op een berg, die ik elke avond op loop
vanaf de NCCU campus. (Je denkt, ze overdrijft
maar ga zelf maar verhuizen van een kamer in
het platste land van Europa naar een dorm in
een van Taipeis befaamde heuvels.) Het is 30°C
in november en de palmbomen op de campus in
combinatie met de strakblauwe lucht laten het bijna voelen als vakantie.
Elke dag toetsen en opdrachten inleveren houdt het, laten we zeggen, in
balans.

Het is verboden te koken in de dorms (klein hoeraatje voor alle student-
en die geen gekroonde keukenpersonen zijn), dus kies ik elke dag een
nieuw cafeetje uit om ontbijt bij te halen. Een foodstand voor lunch, een




restaurantje of nightmarket voor het diner. In Nederland was ik al een
maand platzak. De eerste voorbeeldzin uit mijn Mandarijn boek is " R
SEFERELME T © 1 Maar geen zorgen, ze hebben hier een super
film-achtige atletiekbaan om het sportveld en een sportschool waar je
voor €20 een heel semester onbeperkt in
kan staan/zitten/liggen zwoegen. Ik ben
ook lid geworden van de Taekwondo club:
Super karate-kid-ish, inclusief A& die af
en toe tijdens de training naast staat, " 12!
1 roept en na mijn al-dan-niet fantastische
kick 6f hoofdschuddend wegloopt 6f in
zijn handen klapt en lachend knikt. Ik heb
de kit gekocht en op mijn rug staat in het
rood de naam van de universiteit. Niemand herkende me toen ik over de
campus liep in volle uitrusting. “Wajo Nica, ben jij dat? Ik dacht: ooh, je
moet uitkijken voor haar!” aldus een medestudent.
Buiten het leven op en om de campus, is er natuurlijk de stad Taipei.
De districten zijn verbonden met de metro (supermodern, heel handig
en kalm en rustig), de bussen (heel hobbelig en veel te snel met hoog
valrisico) en taxi’s. Elk district is net een andere wereld. In één straat heb
je soms een soort cultuurshock tussen ultramodern en uit-elkaar-val-
lend oud. In apotheken vind je traditionele altaren en in tempels digitale
orakels die een kleine bijdrage vragen (nog net niet met creditcard) voor
de voorspelling van je leven, gemaild of geprint op een bonnetje.
De mensen hier zijn superaardig, af en toe een beetje bang, soms geérg-
erd en meestal op een willekeurige plek aan het slapen. Ik denk dat ik
het meest moest wennen aan het tafereel waarbij in ieder geval 30 pro-
cent van alle mensen in dromenland is (inclusief pak “'m beet 10% kans
op gesnurk).
Tijdens het Maanfestival ging ik met twee vrienden naar Duwulun
beach. Toen we aankwamen werd ons meteen een biertje aangeboden
door een groep Taiwanezen. Eén voor één kwamen ze bij ons zitten en
vroegen waar we vandaan kwamen en waarom we in Taiwan beland
waren. Ze nodigden ons uit om samen te eten en even later zaten we aan




een lange tafel (bestaande uit vele aan elkaar geschoven tafeltjes) langs
de weg. Honderd gerechten op tafel, glas bier in de ene hand, stokjes in
de andere. De zon ging onder en maakte alle wolken felroze. Even later
kwam de maan tevoorschijn boven de zee. Ik heb ‘m nog nooit zo oran-
je, zo fel en zo groot gezien. Iedereen deed een wens en we proostten op
nieuwe vriendschap. Magisch!

Het grappigste wat me is overkomen tot nu toe is dat ik aan iemand op
de campus met een officieel T-shirt van de NCCU-universiteit vroeg
waar hij dat shirt vandaan had. Zijn ogen werden groot, hij kromp een
beetje in elkaar, schudde zijn hoofd en stotterde “I-I-I fo-forgot!”, om
vervolgens keihard weg te rennen. Voortaan gewoon googelen.

Iets anders wat me eraan herinnert dat ik in een compleet andere om-
geving ben is het volume in publieke ruimtes. Niemand praat. Iedereen
studeert, leest, of zit op zijn telefoon (of slaapt dus). Mijn heel inter-
nationale (lees: Europeaanse vrienden) en ik maken standaard het




meeste geluid, omdat we bijkletsen én lachen én stoelen niet kunnen
verplaatsen zonder te schuiven. Een keer vroeg iemand of we alsjeblieft
stil konden zijn, en in de bus zei er zelfs een jongen “Can you shut your
mouth?!”. Tk denk dat ik nog veel te integreren heb.

Nica Bol is 3e-jaarsstudent Chi-
nastudies. Ze is nu op uitwisseling
naar Taiwan. Ze houdt van reizen,
schrijven, zingen en theater. Volg
haar avontuur op instagram: @
nicazoe.

Tips

Overdag

Shoppen: Ximending (& 2nd Street heeft fancy tweedehands kleding)
Waufenpo (goedkoopste warenhuis)

Eten: Overal, & soepdumplings van Din Tai Fung

’s Nachts
Drinken: Revolver

Eten: De nightmarkets! Behalve de stinky tofu (die echt heel erg stinky
is). Rondstruinen en alles proberen, ik ben helemaal fan.

Uitgaan: Praktisch gratis. Voor meiden dan. Seksistisch? Ongetwijfeld.
Als arme student moet je toch je kansen grijpen.
Gratis entree, gratis all-you-can-drink cocktails, biertjes, shotjes, water,



noem het op en ze schenken het voor je in. Pro tip: je glas is je volgende
drankje, dus niet verliezen!

Student nights: Wave

Uitzicht: Ce La Vi

Drankjes: IKON

DJ’s: RUFF

Reizen (goed te doen, duurt even, maar dan heb je ook wat)

Sun Moon Lake (blijf slapen in Puli en huur een scooter)

Jiufen (a la Spirited away inclusief heel veel rode lantaarns, super mag-
isch in het donker)

Shifen (schrijf je wensen op een hete luchtballon en ze komen uit!)
Wauliao beach (ga paragliden, surfen of gewoon chillen)

Kaohsiung (snorkelen tussen schildpadden)

Green island (mooiste duikplank volgens alle Taiwanezen)

Taroko Gorge (heel gaaf national park)

Nica Bol

Na lang te hebben gewacht, mocht ik dit
semester eindelijk op uitwisseling naar
Taiwan! Tot nu toe heb ik het enorm naar
mijn zin gehad en heb ik natuurlijk ook al
mijn Mandarijn heel erg kunnen verbeteren!
Vandaag ga ik voor de KMK vertellen over
mijn ervaring in het dorpje Fengbin (£8).

Via een Taiwanese vriend van mij kwam ik in contact met een groepje
studenten van de National Taiwan University die af en toe in het week-
end naar een klein dorpje gaan in het oosten van Taiwan (in de buurt
van Hualien) om daar de kinderen te helpen met Engels leren. Ze had-
den me gevraagd of ik mee wilde gaan om te helpen en zodat ik de kin-



deren wat kon vertellen over mijn
thuisland! Het was een erg leuke
ervaring. De kinderen waren heel gmmif
erg enthousiast en het was heel
schattig om te zien hoe de stu-
denten en de kinderen al echt een o

hechte band met elkaar hadden

opgebouwd en heel blij waren om elkaar weer te zien. We hebben heel
het weekend allerlei spelletjes met ze gespeeld en op die manier gepro-
beerd ze wat Engels bij te brengen. Alles was super goed voorbereid door
de studenten en je kon zien dat iedereen er echt veel plezier in had, wat
denk ik de beste manier is om nieuwe dingen te leren.

In het dorpje Fengbin wonen veel mensen
die tot de Amis behoren, een van de in-
heemse groepen in Taiwan. In het dorpje
was dit best wel zichtbaar. Zo waren er
bijvoorbeeld muurschilderingen en andere
kunstwerken waarop de tradities van deze
groep afgebeeld werden. Ook hebben we
nog wat van hun tradities meegekregen. Zo
mochten we zelf rijstwijn gaan maken (zie foto)! Nadat het tien dagen
had staan fermenteren konden we het, eenmaal terug in Taipei, opdrink-
en. Ik vond het echt enorm lekker! Ook hebben we traditioneel Amis
eten geprobeerd, een heel andere ervaring dan het eten in Taipei! Het
werd geserveerd op bananenbladeren
en het waren veel gefrituurde groent-
en, pompoen, paddenstoelen, allerlei
verschillende soorten vlees en vis en
rijst met speciale kruiden. Natuurlijk
werd hier ook rijstwijn bij gedronken!

Eline Raukema
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Gaberij 37

Gaberij is de rubriek waarin we de wijsheden prijsgeven van onze zeergewaar-
deerde docent Gabe van Beijeren Bergen en Henegouwen. Ongetwijfeld zal zijn
wijsheid ook jullie ooit ter ore komen.

“Je kunt niet medemenselijk zijn en vervolgens bij het station alle mensen neer-
steken.”

“Als je rookpluimen ziet opstijgen in de verte weet je dat daar gekookt wordt.
Of er is een bosbrand”

“Kom binnen, we hadden het net over BL”

“Wat ging er toen door jou heen? Behalve heel veel alcohol”

“Wat ik hoopte te doen, is zo veel keuzestress veroorzaken-”
“Misschien hebben jullie een paar besties daar rondlopen””

“Maar dat is meer mijn onvermogen om om te gaan met de realiteit.”

*tekent een baby, een volwassene en een bejaarde*
“Dus dit is de evolutietheorie.”

“Insert soundeffects.”

“Straks, Merel, eerst moeten we nog huilen.”
Gabe: “Isadore, gaat het wel goed met je?”
Isadore: “Ja...?”

Gabe: “Ta, ik dacht..”

Isadore: “OH!” * haalt cherry cola uit haar tas *

Gabe: “Ah, gelukkig”

“Ik ben geen boeddhistische sadist.”



<3 Quotes

Jan: “Wat is deze basilicum? Het lijkt wel op een palmboom.”

Immanuelle: “Wil je me backen? Wil je me backen??”
Jenny: “Of ik je wil bekken?”

Jan-Willem: “Bento is gewoon een soort Golden Retriever in mensvorm.”

Jenny: “Zigeuner........ dat doet me een beetje denken aan augurken of zo, zo
gepickeld”

Danique: “Etymologiebank doet het niet, mijn allerfavorietste website.”

“Kennen jullie R Kelly?’
Sophie: “Nee, ik ken wel Lelli Kelly schoenen?”

Leon: “Hoe lang ben je nog van plan te blijven?”
Paul: “1 meter 90

*Tijdens het vertalen van het verhaal “Zonensoep’ van Klassiek Chinees 2*
Lindy: “Ja, je gaat toch niet je eigen zoon opeten.. dat is echt ziek!
Celine: “Ja maar.. eigenlijk is het gewoon kip”

“Noem 2 woorden die beginnen met een H”
Paul: “Hoer.... en Hallo”

Jacqueline *over de onderwijscommissie: “..dus jullie horen nog wel van
ons...... of niet”

Jaap *zit in de reisco*: “Wie is eigenlijk de voorzitter van de reisco?”
Paul van Els: “Wat de bliep is een molkrekel?”
Immanuelle: “Iemand vertelde me een verhaal... oh nee wacht, dat was ik zelf”

Raphael: “Alle sinologen zijn eigenlijk gewoon closeted weebs.”

Jenny: “Ik wilde nog wat zeggen... ben het vergeten... en m’n hoofd zit vol met
snot.”

Jay: “Wow, je ass matcht met mijn trui!”

Daphne: “Ik heb echt geen zin in die lessen. Ik ben aan het aftellen voor de
tentamens!”



Strip 39

Jan-Willem van Kaathoven
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