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Beste lezers,

Het is me een waar genoegen de KMK te mogen 
overzien dit jaar. Helaas heb ik te veel hooi op 
mijn hark genomen en komt de KMK hierdoor 
wat later uit. Ik hoop dat de eerstejaars het nog 
altijd zo naar hun zin hebben op de opleiding en 
ik wens ze het beste toe. 

In deze KMK, is een terugblik te vinden op de 
voornaamste activiteiten van dit academisch 
voorjaar gericht op de eerstejaars. Hiernaast, 
levert meneer Landsberger ook een van zijn 
laatste interviews in zijn positie van docent in 
deze pagina’s. 

Ook nog een introductie tot de wereld van muziek, met name de 
Taiwanese pop rond de jaren ‘80. Daarnaast een herdenking aan de 
Grote Oorlog in de vorm van een artikel.

Hiernaast, tips voor een goede tentamens en nog wat goede adressen 
in Leiden en in Den Haag.
En natuurlijk, de quotes, rijkelijk aanwezig.

(aanvullen met eigen antwoorden op vraagjes)

-Florence Bellemont

Voorwoord

Naam: Florence Bellemont
Functie: Commissaris 

Communicatie
Leeftijd: 20 jaar
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Hallo lieve lezers,

Wat leuk dat jullie een kijkje nemen in de 1e KMK van 
dit jaar! Florence heeft samen met haar commissie 
veel moeite gedaan voor deze editie. En wat is het leuk 
geworden! Lees hem dus vooral lekker door!

Inmiddels nadert voor ons alle het einde van het 
eerste semester. Ik verbaas me er altijd over hoe snel 
de tijd gaat. Alweer zoveel leuke dingen gebeurt; het 
eerstejaars kamp, twee uitermaat geslaagde feestjes, 
een smakelijke dumplingworkshop, gezellige en 
leerzame CEP evenementen en nog veel meer leuks. Nu 
eerst nog even wat tentamens knallen en dan kunnen 
we eindelijk genieten van de welverdiende feestdagen. Al heb ik vernomen dat niet 
ieder zo dol is op kerst? Al die familieverplichtingen ook altijd... Maar aangezien 
vakantie altijd te snel voorbij gaat, zitten we voordat we het weten weer op de 
collegebanken. Gelukkig is er altijd de SVS om op terug te vallen. En er staan weer 
heel wat leuke dingen op het programma! Zo is er allereerst de SVS-reis naar 
Praag! Ik ga zelf mee en ik kan niet wachten. Verder, komen meer leuke dingen 
aan; een gala, nieuwjaarsetentje, een tweede kalligrafie workshop en ga zo maar 
door! Maar goed nu lopen we iets te ver op de zaken vooruit. Ik wil jullie voor 
nu allemaal heel veel succes wensen met de tentamens. En bij deze alvast fijne 
feestdagen en een heel goed en mooi 2019! Tot in het nieuwe jaar. 

- Jill Vermeulen

Wat was vandaag je eerste gedachte?
Geen zin om mijn warme bed uit te komen en naar de sportschool te gaan…….
Hoe kom je tot rust?
Serietje kijken in bed of gewoon gezellig afspreken met leuke mensen.
Wat is je favoriete geur?
Waarschijnlijk iets met eten…
Wat is je foutste guilty pleasure?
Kerstliedjes luisteren in november…..
Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
Ik kan soms nogal ongeduldig zijn.
Wat maakt je ongelukkig?
Goede vrienden of naasten die het moeilijk hebben.
Noem één ding dat de kwaliteit van je leven zou verbeteren.
Op dit moment? Geen tentamen en deadline stress…. Lekke cliché. 
Wat is de meest belangrijkste les die je geleerd hebt?
Er zijn er zoveel, maar één; richt je op de dingen die je kunt beïnvloeden en laat de dingen 
die je niet kunt beïnvloeden los.
Wat zou je superpower zijn?
Gedachten lezen… tenminste dat zou ik wel graag willen kunnen ;)

Jill Vermeulen

Functie: Voorzitster
Leeftijd: 19 jaar

-5-



Hidde de Haas
Wat was vandaag je eerste gedachte?
*Glitters*
Hoe kom je tot rust?
Door op de bank onder mijn dekentje met in de ene hand een kilozak 
chocoladepepernoten en in de andere hand een glas wijn een slechte 
komediefilm op Netflix te kijken. 
Wat is je favoriete geur?
Petrichor, de geur van regen. 
Wat is je foutste guilty pleasure?
ABBA! (Met name Gimme gimme!)
Wat maakt je ongelukkig?
Sneeuw. Als er iets is dat ik haat op deze wereld is het sneeuw! Het is 
echt een wolf in schaapskleren. Het ziet er mooi uit, maar ondertussen 
is nat en koud. 
Als je iets dat uitgestorven is zou kunnen terugbrengen, wat kies je 
dan?
Ik kies dan de Tanystropheus. Dit is een dinosaurus met een belachelijk 
lange nek. Ik ben benieuwd hoe hij er in het echt uit zou hebben gezien. 
Wie mag er aanschuiven aan je droomdiner?
Lodewijk XIV. Ik heb ooit gedroomd dat we beste vrienden waren en 
dat hij voor me verjaardag een groot banket had georganiseerd bij hem thuis in Versailles. Ik wil nu graag 
hetzelfde terugdoen.  
Noem één ding dat de kwaliteit van je leven zou verbeteren.
Een chefkok. Dat ik met mijn slechte kookkunsten nog leef mag een wonder genoemd worden. 
Wat zou je superpower zijn?
Als ik een superpower had dan zou dit vliegen zijn. Ik weet dat het heel cliché is, maar het lijkt me echt 
geweldig. Hoef je tenminste geen uur meer te zoeken naar een plek voor je fiets bij het Lipsius.

Wat was vandaag je eerste gedachte?
Kan ik blijven leven in dit warme bedje?
Hoe kom je tot rust?
Meer koffie drinken.
Wat is je favoriete geur?
Versgesneden knoflook.
Wat is je foutste guilty pleasure?
Vaporwave muziek met japanse zang.
Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
Een rotzooi van een kamer hebben.
Wat maakt je ongelukkig?
Mensen die honden niet goed behandelen.
Als je iets dat uitgestorven is, zou kunnen terugbrengen, 
wat kies je dan?
Bob Ross.
Wie mag er aanschuiven aan je droomdiner?
Meester Frank Visser.
Noem één ding dat de kwaliteit van je leven zou verbeteren.
Een shiba-inu hebben.

Wat is de meest belangrijkste les die je geleerd hebt?
Niet proberen alles zelf te doen. Het is heel oké als je soms hulp nodig hebt.
Wat zou je superpower zijn?
Praten met honden.

Functie: Penningmeester
Leeftijd: 20 jaar

Functie: Secretaris
Leeftijd: 21 jaar

Wieger Moll
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Enrico Tuijp
Wat was vandaag je eerste gedachte?
“Chill, ik ben niet brak.” 
Hoe kom je tot rust?
Door een serie te kijken 
Wat is je favoriete geur?
Als het geregend heeft op een hete dag.
Wat is je foutste guilty pleasure?
Kerstmuziek luisteren buiten het kerstseizoen.
Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
Heel hard ‘hè’ roepen als ik iemand niet verstaan heb.
Wat maakt je ongelukkig?
Hoe sommige mensen in erbarmelijke omstandigeheden moeten leven.
Als je iets dat uitgestorven is, zou kunnen terugbrengen, wat kies 
je dan?
Sabeltandtijgers.
Wie mag er aanschuiven aan je droomdiner?
De rest van het SVS bestuur.
Noem één ding dat de kwaliteit van je leven zou verbeteren.
Meer naaldbomen in Nederland.
Wat is de meest belangrijkste les die je geleerd hebt?
Dat ieder mens gelijk is.
Wat zou je superpower zijn?
Kunnen vliegen.

Wat was vandaag je eerste gedachte?
Oh nice, er zit nog wat bier in dit flesje.
Hoe kom je tot rust?
Muziek luisteren of maken.
Wat is je favoriete geur?
Gebakken spek.
Wat is je foutste guilty pleasure?
Aqua.
Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
Behoefte aan bevestiging.
Wat maakt je ongelukkig?
Eenzaamheid, en mensen met tunnelvisie.
Als je iets dat uitgestorven is, zou kunnen terugbrengen, 
wat kies je dan?
Goede horrorfilms.
Wie mag er aanschuiven aan je droomdiner?
Asa Akira.
Noem één ding dat de kwaliteit van je leven zou verbeteren.
Meer geld.

Wat is de meest belangrijkste les die je geleerd hebt?
Niet meer in een achtbaan klimmen.
Wat zou je superpower zijn?
Alles wat Spider-Man kan.

Functie: Commissaris Activiteiten
Leeftijd: 22 jaar

Functie: Commissaris Acquisitie
Leeftijd: 19 jaar

Mendel Brandt
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EL-CID en de Asia-Night
            - Michelle Tiu & Florence Bellemont

De avond voordat de EL CID week begon, was ik erg zenuwachtig, 
want tijdens deze week zou ik meer zien van het studentenleven 
in Leiden. Daarnaast had ik ook wat stress doordat ik een fiets moet 
regelen voor die week. Op de eerste dag verzamelde iedereen zich 
eerst rustig op de Lammermarkt. Met mijn groepje gingen we eerst 
een kennismakingsspelletje spelen en vervolgens wilden we naar 
de informatiemarkt gaan. Het weer dacht er alleen heel anders over. 
We besloten daarom eerst te wachten totdat het wat minder zou 
gaan regenen. Op de informatiemarkt werden we doodgegooid met 
allemaal flyers en tasjes. De volgende dag heb ik gezellig ontbeten 
met wat vriendinnen bij het Museum van Volkenkunde. Na het ontbijt 
hebben we nog snel het museum kunnen bezoeken, voordat wij ons 
moesten haasten naar onze faculteit om het programma daar verder te 
volgen. In de avond was ik nog naar de Asian Night geweest. Op dag 
drie gingen we langs allemaal studentenverenigingen en later ben ik 
tijdens de kroegentocht naar Lazarus geweest, daarna naar de pubquiz 
van Prometheus. Na de eerste ronde ging ik met wat vriendinnen naar 
het feest van Catena, waar wij het erg naar ons zin hadden. Op dag 
vier waren de hoogtepunten het Leidse Eerstejaarsfestival en het feest 
bij Catena. De laatste dag van de EL-CID heb ik afgesloten met de 
champagnebrunch. Ondanks dat niet helemaal bij mij in de smaak viel, 
heb ik me heel erg vermaakt tijdens deze speciale week..

Tijdens de EL CID-week zag ik dat er een Asian Night was met karaoke. Als 
er iets is waar ik van hou, dan is het karaoke. Aan het begin van de avond 
was het nog erg rustig. Ik had wat gepraat met de huidige bestuursleden 
van de SVS en leerde mensen kennen die nu in hun tweede jaar zitten 
van de studie. Na een tijdje besloten we om naar de DDR-kamer te gaan. 
Daar herbeleefde ik mijn speelhaltijden in China. In de ruimte ernaast 
kon je allerlei bord- en kaartspellen spelen. Vervolgens liep ik weer terug 
naar de bar en kreeg ik een fortune cookies. Achteraf kreeg ik te horen 
dat er ook sushi was. Heeft iemand die nog gezien? Ik in ieder geval 
niet. Later op de avond kwam ik wat vriendinnen tegen. We besloten te 
kijken hoe iedereen zijn favoriete liedjes zong. Na zelf ook een paar keer 
meedoen, was het toch wel echt tijd om naar huis te gaan. De avond was 
erg gezellig en hopelijk komen er volgende keer meer activiteiten bij.
             -Michelle Tiu
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Daar waren we dan als splinternieuw bestuur! Die avond was het aan ons 
het uitgekozen moment om te shinen op de jaarlijkse eerstejaarzenmarkt, 
ook bekend als de EL-CID. Waarom zoveel enthousiasme? De reden 
ligt voor de hand: de Asia Night! In de Pelibar maakten we een 
fotobooth, deelden we tot overmaat fortune cookies  (en sushi) uit, 
legden we het eerste contact met het nieuwe bestuur van Tanuki en 
andere close-knitted verenigingen, maar vooral verwelkomden we de 
aankomende studenten Chinastudies nu pas echt! In de namiddag, 
had de SVS haar eerste kennismakingspresentatie kunnen geven in het 
kader van het Faculteitsblok, maar niks gaat boven gezellige praatjes 
houden onder het genot van luide karaokegebral en gratis drankjes!  
Menig ouderejaars was ook van de partij, waardoor het bestuur zich niet 
helemaal veel te oud voelde. De eerstejaars leken, naast moe en een 
beetje dronken, allemaal heel enthousiast over de studie, dit stak de SVS 
een hart onder de riem. Promotie voor het eerstejaarskamp verliep ook 
soepel en de SVS kon met een dertigtal SVS eerstejaars de kontreien 
van Gelderland verkennen! Shout-out naar de vergeten vlaggen, de 
muzikale aanraders, de hele toffe polaroids en de partijen Dance Dance 
Revolution.
             -Florence Bellemont

Foto toevoegen
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Na een veel te lange treinreis, een busrit en een gezonde wandeling 
waren we dan eindelijk aangekomen in niemandsland: ‘de pittoreske 
boerderij Wagenvoort. ”Wij, de eerstejaars, werden onderverdeeld in vier 
mentorgroepjes en daarmee moesten en zouden wij hét rodedraadspel 
winnen. We versierden allen T-shirts om de teamspirit op te bouwen. 
Na het T-shirtversierfestijn was het moment daar … speeddaten. In het 
begin wellicht een beetje ongemakkelijk en spannend. Echter, na een 
twintigtal namen, achtergronden en hobby’s die voorbijkwamen, ontstond 
er al gauw een gemoedelijke sfeer in de groep. Die avond aten we in de 
buitenlucht een heerlijke pot macaroni met heel veel nodige kaas. Dit 
onder het genot van een passage uit het overdonderend goede boek van 
Barend ter Haar, Het Hemels Mandaat. 
’s Avonds onder het genot van een drankje lekker relaxen bij het kampvuur. 
Maar er kon gedanst worden! Binnen bij het magische en excellente duo 
DJ Mark en MC Tim. 

De volgende ochtend begonnen de vogeltjes vroeg te fluiten en moesten 
ook wij bij dag en dauw ons bed uit om van de ochtendgymnastiek 
van Lucas en Lian te genieten … en dat ook nog eens vóór het ontbijt. 
Gelukkig was er nog meer beweging na het ontbijt met de salsales van 
Jeroen Wiedenhof. Al helemaal opgewarmd van de ochtendgymnastiek 
zwierden en draaiden we om onze assen totdat we niet meer konden. 
Zonder grote botsingen en met ontdekt salsatalent gingen we na de 
lunch rustig aan spelletjes spelen. Wie ben ik?, memory, rondom de tafel; 
ze kwamen allemaal voorbij. Schijnheilig oponthoud voor wat er komen 
zou die avond. Eerst patatjes eten, daarna werden we naar de kamer 
gecommandeerd ter voorbereiding van een koude en natte wandeltocht. 
Helemaal warm aangekleed tegen de barre kou kwamen we toch voor een 
mooie verrassing te staan … We zaten de gehele avond lekker warm en 
knus binnen. Tegenover het heilige bestuur werden wij als poppetjes aan 
het dansen gezet. Er werd wel goed voor ons gezorgd want aan lolly’s, 
het broodnodige suiker, ontbrak het niet. Gemoedelijk werd er uiteindelijk 
tot diep in de nacht gedanst en gefeest, om de volgende ochtend met 
lichtelijk brak máár een goed gevoel terug naar huis te keren.

-Diede van Andel

Eerstejaarskamp
    - Diede van Andel, Michelle Tiu & Florence Bellemont
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24 augustus was het zover. We moesten rond kwart over drie verzamelen 
op treinstation Zutphen. Maar deze meid moest natuurlijkweer het geluk 
hebben om vertraging op te lopen met de trein en kwam modieus laat 
aanlopen met haar koffertje. Vervolgens gingen we gezamenlijk met 
de bus naar kampeerboerderij Wagenvoort in Warnsveld. Toen we daar 
aankwamen,waren er al heel wat mensen. Het eerste wat we deden was 
een slaapplekje uitkiezen in de slaapzalen. Daar konden we al gelijk 
met wat jaargenoten kennismaken. Een halfuur later moesten we naar 
de gezamenlijke ruimte toe en kregen we een kort welkomstwoord. 
We werden opgedeeld in groepjes met de opdracht een teamnaam te 
bedenken, teamshirts te maken en zo veel mogelijk opdrachten uit te 
voeren. Mijn team kwam met dank aan Lucas met de geweldigste naam 
SEXY DUMPLINGS 2.0 (ter ere van de Sexy dumplings van vorig jaar). De 
avond werd afgesloten met een kampvuur waar we marshmallows konden 
roosteren. 
De volgende ochtend hadden we ochtendgymnastiek, een salsaworkshop 
van meneer Wiedenhof en als laatste … 

Hierna  werd er nog gechild met elkaar. Superdupergezellig. Niet alleen 
met mijn jaargenoten maar ook met de huidige bestuursleden en 
bestuursleden van voorgaande jaren. Op de laatste dag hebben we lekker 
ontbeten en werd de winnaar bekend gemaakt van het rodedraadspel. 
Rara wie gewonnen heeft. *tromgeroffel* SEXY DUMPLINGS 2.0 natuurlijk! 
Als prijs mochten we gratis naar het eerste SVS-feest en kregen we daar 
een gratis drankje. Rond de namiddag ging iedereen weer naar huis. Al 
met al waren 24 tot en met 26 augustus voor mij onvergetelijke dagen. 
Ik heb tijdens het kamp mensen leren kennen met wie ik nu nog steeds 
contact heb. Ik heb er geen 
spijt van gehad!

-Michelle Tiu
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Paniek: het terrein kon pas na 16u echt ingegaan worden, gelukkig 
was de locatie zo afgelegen dat er nog mensen moesten aankomen 
toen ik na verkeerd rijden aankwam op het mooie terrein van boerderij 
Wagenvoort. Eens aangekomen, was er geen tijd voor rust: Mendel en 
Wieger hadden inkopen gedaan, kampgangers werden verdeeld onder 
mentoren en konden direct aan de slag gaan met het versieren van hun 
shirts en het bedenken van een teamnaam. 

Ondertussen werd de muziekinstallatie geleverd en zagen we met schrik 
dat de ruimte die oorspronkelijk voor de salsacursus voorbehouden werd, 

doodleuk was gehalveerd door herinrichtingen van het pand. 
Na wat inkoopvervoer en inventarisatie, begon het echte 
werk: koken. Geholpen door de ervaren Xiao Jun, bereidden 
we macaroni. Het afwassen was het lastigste. Het Rode 
Draadspel ging al aardig zijn gangetje: mijn vocabulaire was 
vijf straattaaluitdrukkingen rijker, Enrico en Aholi hadden 
hun geboorteoord al moeten verduidelijken en Wieger zijn 
tattoo was al een stuk schattiger gepimpt. Het avondeten 
verliep zonder haperingen en iedereen luisterde aandachtig 
mee met pagina 183 van het Hemels Mandaat. Na het eten, 
genoten we van marshmallows, kampvuur en de muziek 
van Lucas. De gezelligheid zette zich voor tot in de vroege 
uurtjes, onder genot van ABBA en vele foute hitjes.

Zaterdagochtend en een brakke Florence. De ochtendgymnastiek heb 
ik helaas niet kunnen meemaken. De ochtendgymnastiek was van 
horen zeggen goed. In de late ochtend kwam meneer Wiedenhof zijn 
salsaworkshop geven en ik moet toegeven dat er talent te zien was onder 
de deelnemers, iedereen deed braaf-en minder braaf- mee, wat heel 
gezellig was. In de middag aten we boterhammen. Het weer was tot nu 
toe bijzonder frisjes, maar verrassend zonnig gebleven in vergelijking tot 
wat voorspeld was. Zaterdagnamiddag braken de zoden los en regende 
het pijpenstelen. Plan B werd ingeluid en iedereen kon genieten van een 
namiddagje spelletjes -schrijf het karakter geblinddoekt op, wie ben ik…- 
onder het genot van snackjes. 
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Zaterdagavond trakteerden we onze smaakpapillen op rjikelijk geserveerde 
patat met vlees en garnituur. Na afloop stuurden we de kampgangers naar 
hun kamers terug voor de nachtactiviteit. Zonder de tipje van de sluier 
te veel op te heffen, wil ik echter vermelden dat het een heel vermakelijk 
avontuur was en dat iedereen het heel goed gedaan heeft. Het was mooi. 
Na afloop en het bijkomen, begon het echte feest. Mark kwam toen aan 
zijn bijnaam DJ en menig eerstejaars ontdekte de vreugdes van Chinese 
liedjes en studentikoze klassiekers.

Op zondagmorgen werd ik net op tijd wakker voor de kampfoto en de 
bekendmaking van het winnende team van het Rode Draadspel. Tijd om in 
te pakken, de kampgangers en passanten gaven hun genoegen duideljik 
te kennen, helemaal prima. De heer So was zo lief om ons te liften naar 
Amsterdam, vanwaar de reis naar Leiden niet al te lang was (flashbacks 
naar mijn eerstejaarskamp waarbij de terugreis een volle 4 uur in beslag 
had genomen, dank NS!). Het kamp was een fijn inluidend moment van 
mijn bestuursjaar, ik hoop dat iedereen er een blije terugblik op nahoudt.

-Florence Bellemont
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Het eerstejaarsdiner vond dit jaar 
plaats in Den Haag. Een gezellige 
treinrit in de spits bracht ons naar de 
stad waar we daarna naar restaurant 
Full Moon liepen. 
Mendel en Wieger hadden onze 
levens in hun handen: zij beslisten 
namelijk wat wij zouden eten. Ik 
ben hun nog steeds dankbaar want 
het was heerlijk. Onder het genot 
van een kopje thee aten we van schalen vol vlees, 
vis en groentes. Zo kwam er eend voorbij, maar ook tofu en gebakken 
aubergines. Met een gevulde maag keerden wij weer terug.

Laatste activiteit met de nadruk op de eerstejaars: het eerstejaarsdiner! In 
het altijd lekkere Full Moon in Den Haag kwamen we dan met lege maag 
aan na het nipt halen van een volle trein. Tijdens de gezellig drukke reis, 
konden de eerstejaars beter kennismaken met elkaar. Na wat onzekerheid 
over de eetopties, kwam het goed en bestelde Mendel, geholpen door 
een echte kenner, hele appetijtelijke gerechten (shout-out naar de 茄子). 

 Het eten viel in de smaak en met volle     
maagjes verlieten we het restaurant naar de 
dichtstbijzijnde McDonald’s, want ja, voor een 
McFlurry is er altijd een plekje over.

Eerstejaarsdiner   
      -Florence Bellemont
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Interview met Stefan Landsberger
       -Xiaojun Zhang

Stefan Landsberger geeft al 
jarenlang les op de Universiteit 
Leiden. Hij is een van de bekendste 
docenten van onze opleiding 
en gaf in de afgelopen paar 
jaar alles van het eerstejaarsvak 
“Modern Chinese History” tot 
het derdejaarsvak “Shop Till U 
Drop, Buy Till U Die – Emerging 
Urban Consumer Culture in 
China”. Tegenwoordig geeft 
meneer Landsberger alleen nog 
het vak “Contemporary China B: 
Politics, Economy and Society” 
aan de bachelorstudenten 
Chinastudies;hij gaat binnenkort 
namelijk met pensioen. 
Het leek ons, de KMK-commissie 
van de Studievereniging 
Sinologie, een goed idee om 
meneer Landsberger nog één 
keer te interviewen. Wat vond 
hij het leukst aan lesgeven op de 
universiteit? Wat gaat hij nu doen? 
Waarom is meneer Landsberger 
eigenlijk gaan lesgeven? En, wat 
is zijn favoriete Chinese gerecht?!

Waarom bent u gaan lesgeven?
“Toen ik Chinees ging studeren 
was het ‘bamboegordijn’ er nog. 
Het echte China bestuderen was 
niet mogelijk. De focus van de 
opleiding lag dan ook op vertalen 
en Klassiek Chinees; het spreken 
zelf was niet zo belangrijk, “dat 
leerde je wel in China zelf.”

Mijn eigen interesse lag vooral 
bij modern China, maar dat 
was niet zo makkelijk, omdat 
de focus van de opleiding het 
premoderne China was. Het enige 
moderne Chinees wat we wel 
hadden was ‘kranten-Chinees’ 
en ‘communistische teksten’. 
Verder had je amper kans om in 
Nederland Chinees te oefenen, 
want de Chinezen in Nederland 
spraken allemaal Kantonees.”

Meneer Landsberger heeft zeven 
jaar over de zesjarige opleiding 
gedaan en hij vond het nogal 
jammer om diplomaat te worden 
na deze zeven jaar. Hij studeerde 
af in 1982 en besloot daarom om 
analist te worden. 

“In dat jaar had Nederland 
duikboten geleverd aan Taiwan, 
dus werd Nederland uitgekotst 
door het vasteland. De interesse 
in afgestudeerde sinologen was 
nihil. Een medestudent van mij, 
Peter Peverelli, doceerde aan 
Peking University, waar ik op 
bezoek kwam. Toen ik op kantoor 
van Peverelli kwam, lag er een 
briefje waarop stond dat er een 
vacature was op het Sinologisch 
Instituut. Vervolgens stuurde ik 
een telegram naar Nederland om 
te zeggen dat ik de baan wilde. 
Terug in Nederland bleek dat ik
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per 1 oktober kon beginnen. 
In 1984 werd ik samen met 
Barend ter Haar aangenomen, als 
documentalist in de Sinologische 
Bibliotheek.” 

Vervolgens, was meneer 
Landsberger zeven tot acht jaar 
bezig met zijn proefschrift. In 
1996 werd hij aangenomen, maar 
in 1989 was hij al begonnen met 
lesgeven: het actualiteitencollege. 
In 2005 begon hij als bijzonder 
hoogleraar in Amsterdam.

Hoe heeft u lesgeven op de 
universiteit ervaren? 
“In het eerste jaar had ik de 
studenten bij Modern Chinese 
History, in het tweede jaar had 
ik ze bij Modern China, zoals dat 
toen heette, en in het derde jaar 
had ik ze bij Shop Till U Drop. 
Uiteindelijk gingen sommige 
studenten zelfs hun scriptie bij 
me schrijven. Zo had ik ze op vier 
cijfermomenten voor me. Dat 
vond ik leuk, dan kon ik zien hoe 
ze zich ontwikkelden. Sommigen 
heb ik zo wel leren kennen.”

Wat is uw meest memorabele 
herinnering aan lesgeven op de 
universiteit? 
“De weken rondom Tiananmen 
vond ik het spannendst. Veel 
collega’s waren toen in China. De 
week na het bloedbad zat ik een

 tijdje in Hilversum om de media te 
bedienen. Jammer genoeg stortte 
een week later het vliegtuig met 
de Surinaamse president neer, 
wat ervoor zorgde dat China niet 
langer zo belangrijk werd geacht.”

Wat was uw favoriete vak om te 
geven?
“Elk vak is aan het begin leuk, 
maar na een aantal jaar wordt 
het minder leuk. Ik heb altijd 
geprobeerd mijn colleges uit mijn 
hoofd te doen, zoals professor 
Zürcher dat deed. Ik vond dat 
geweldig! Op een gegeven 
moment ervaar je echter een 
uittreding, waarbij je exact weet 
welk grapje je wanneer gaat 
maken, en dat je jezelf hoort 
praten. Ieder vak dat je geeft wordt 
zo een beetje saai.Hoorcolleges 
zijn overigens minder leuk dan 
werkcolleges, omdat je in een 
soort van amfitheaterzaal zit. 
Werkcolleges daarentegen zijn 
veel leuker, omdat je in een kleine 
groep zit en de studenten sneller 
leert kennen.”

Meneer Landsberger heeft vaak 
scripties begeleid. Het was soms 
erg lastig, omdat velen niet een 
al te geschikt onderwerp kozen. 
Mensen lezen veel uit de media 
en gaan dan bezig met een te 
oppervlakkig onderwerp, maar ze 
realiseren zich soms niet zo goed
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goed hoe groot en hoe belangrijk 
China is.

“Ik ben op een gegeven moment 
ook grenzen gaan stellen, ik ga 
niet nogmaals de eenkindpolitiek 
behandelen.”

Tot slot vroeg ik meneer 
Landsberger de allerbelangrijkste 
vraag: 

Wat is uw favoriete Chinese 
eten? Wat is uw minst favoriete 
eten?
“Toen ik studeerde was er nog 
niet zo veel Chinees eten in 
Nederland. Laatst had iemand wat 
gezegd over het Chinees-Indische 
Restaurant Kwantung, daar ging 
ik ook al heen als student! Ons 
instituut was daar niet zo ver 
vandaan, wij zaten namelijk in 
het Museum van Volkenkunde. 
Toen ik afgestudeerd was, ging 
ik daar ook weleens eten en dan 
zag ik daar eerstejaarsstudenten 
sinologie met hun ouders 
binnenkomen. Wat deden ze dan, 
ze kwamen eten en gingen om 
stokjes vragen. Vervolgens moest 
het kind proberen om Chinees te 
praten, om zichzelf te bewijzen, 
maar ja, ze spraken Kantonees.”

“Mijn favoriet bij Kwantung was 
So Ya Fan. Ze waren daar heel 
goed in ‘rooie snotsaus’.”

Meneer Landsbergers minst 
favoriete eten zijn de zijderupsen, 
die hij ooit als ontbijt had in 
China. Het vlees was vooral vet, 
maar amper vlees. 
“Het lekkerste eten vind ik 
pāihuángguā 拍黃瓜. Veel van 
de vegetarische dingen vind ik 
ook erg lekker, zoals dòufupí 豆腐
皮. Five spices beef, koud, is ook 
heel lekker. De koude gerechten 
zijn eigenlijk het lekkerst. Het 
gegrilde eten smaakt allemaal 
naar shoarma.”   

Wow, hier nog een 
quote van onze favo 

Landsberger!
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Chinees-Taiwanese pop in de jaren ‘70 en ‘80
      -Thomas Meijer

Een korte introductie tot Taiwanees-Chinese popmuziek in de jaren 
zeventig en tachtig

Toen de muziekindustrie in China in de jaren zeventig en tachtig veelal 
nog overheerst werd door revolutionaire en communistische muziek, was 
er ondertussen in Taiwan en Hong Kong een bloeiende muziekindustrie 
ontstaan. Hoewel het politieke klimaat in Taiwan ook niet bepaald vrij 
was in die tijd, was daar toch meer artistieke vrijheid voor de zangers. 
Vanwege de sterke banden met het westen (en voornamelijk de 
Verenigde Staten) was westerse rockmuziek erg populair in Taiwan. Als 
een vorm van tegenreactie en het willen uiten van hun eigen culturele 
identiteit –  chàng zìjǐ de gē 唱自己的歌 ‘eigen nummers zingen’ – 
ontstond er de stroming xiàoyuánmín’gē 校園民歌 ‘campusmuziek’, een 
soort popmuziek met invloeden van Amerikaanse folkmuziek maar met 
traditioneel Chinese thema’s en instrumenten.

 Nadat Deng Xiaoping aan de macht kwam in 1978 en na de 
daaropvolgende openstelling van China, werd ook de muziekindustrie 
vrijgesteld van allerlei beperkingen van de staat. Als gevolg werden 
succesvolle Taiwanese popartiesten ook in China plotsklaps immens 
populair. De populairste artieste, Dèng Lìjūn 鄧麗君, ofwel Teresa 
Teng, was zo populair dat haar muziek 
overal in China werd gedraaid en zo 
een gezegde voortbracht: “Overdag 
heerst de heerser Deng, maar ’s nachts 
heerst de zanger Deng”. Omdat de 
muziekindustrie in China destijds nog 
in haar kinderschoenen stond, werd 
zij overheerst door muziek uit Hong 
Kong en Taiwan. Nog tot in de late jaren 
tachtig domineerde die de popmuziek 
in China, totdat hier een eigen 
muziekindustrie ontstond.
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Wat deden 175.00 Chinezen aan het Westfront?

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de Grote Oorlog eindigde. De 
oorlog was een wereldoorlog, omdat soldaten en arbeiders van overal ter 
wereld vandaan kwamen. Soldaten kwamen bijvoorbeeld uit de Verenigde 
Staten en de vele koloniën van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Veel 
arbeiders kwamen uit Egypte, China en Vietnam. Daarnaast speelde de 
oorlog zich ook af in Afrika, Azië en Oceanië, naast Europa. Het staat in de 
geschiedenisboeken vrijwel nooit vermeld dat er tienduizenden Chinezen 
betrokken waren bij de oorlog. Velen weten niets van dit onderwerp en 
daarom was het hoognodig om een artikel hierover te schrijven.

In 1912 werd de laatste keizer van China van de troon gestoten. De jonge 
Republiek China die erna ontstond (naar eigen zeggen de eerste democratie 
van Azië) had veel te lijden onder de erfenis van grote armoede, hongersnood, 
corruptie en Westers imperialisme. Door het imperialisme kwam een deel 
van de provincie Shandong in handen van de Duitsers in 1898. 

Van 28 juli 1914 tot en met 11 november 1918 duurde de Grote Oorlog, 
oftewel de Eerste Wereldoorlog. Dat er sprake was van Chinese betrokkenheid 
bij deze oorlog weten heden ten dage maar weinig mensen. Republiek China 
verklaarde in augustus 1917 de oorlog aan Duitsland en stuurde een klein 
aantal soldaten naar het front. 

Het aantal Chinese soldaten dat betrokken was bij de oorlog was natuurlijk 
zeer klein, maar het aantal Chinese arbeiders dat onder andere de 
wapenfabrieken en de logistiek draaiende hield, was enorm. De Britten en 
Fransen hadden al hun beste mannen naar de loopgraven gestuurd en het 
tekort aan arbeiders voor het maken van wapens en munitie groeide.
Begin 1916 werden in Noord-China tienduizenden arbeiders gerekruteerd 
en per boot gestuurd naar de Vlaamse Westhoek en Noord-Frankrijk. Deze 
reis was niet zonder gevaren. Duitse U-boten lagen overal op de loer en zo 
gebeurde het dat het schip Athos in de Middelandse Zee tot zinken werd 
gebracht. Hierbij stierven meer dan vijfhonderd Chinese arbeiders. De eerste 
schepen met Chinezen vertrokken vanuit Shanghai en gingen langs het 
Suez-kanaal of de Kaap de Goede Hoop naar Marseille of Noord-Frankrijk. 
De latere schepen vertrokken vanuit Qingdao en gingen over de Stille 
Oceaan naar Vancouver. Daar aangekomen werd de reis per trein voortgezet 

Chinese betrokkenheid bij de Grote Oorlog - 戰的華工
                  -Chi Ho Yip
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en ging men over de Rocky Mountains richting Halifax. Vervolgens ging 
men per schip over de Atlantische Oceaan naar Noord-Frankrijk. Een andere 
route was langs het Panamakanaal.

De arbeiders waren ingedeeld in Franse of Britse dienst. Degenen die bij de 
Britse “Chinese Labour Corps” werkten hadden meer diensten en moesten 
vrijwel altijd in het werkkamp blijven. “Les travailleurs chinois” van de 
Franse zijde waren niet verplicht in het kamp te blijven. Het werk wat de 
arbeiders moesten doen, bestond uit: het bergen van onontplofte munitie, 
herbegraven van de honderdduizenden doden, maken van munitie, bouwen 
van loopgraven, repareren en onderhouden van vliegtuigen en andere 
oorlogsmachines en het repareren van gebombardeerde spoorwegen. Op 
het hoogtepunt waren er ongeveer 175.000 Chinese arbeiders actief aan 
het westelijk front. Naast de arbeiders waren er ook honderden Chinezen 
werkzaam als tolk. De Young Men’s Christian Association was met een 
paar honderd zendelingen betrokken bij het onderwijzen en bekeren van 
Chinezen. 

De Chinezen woonden en werkten in kampen. De arbeiders in Britse dienst 
mochten vrijwel nooit het kamp verlaten. De andere Chinezen konden soms 
een uitstapje maken naar de naburige Belgische en Franse dorpen. Eens 
in de twee weken kregen de arbeiders een halve dag vrij. Het loon wat ze 
kregen was naar Britse en Franse maatstaven beduidend laag, maar ter 
vergelijking met het loon wat ze in China kregen, was dit stukken hoger. 
Het was daarom ook niet vreemd dat er zo veel mensen afkwamen op de 
vacatures om te werken aan het westelijk front in het verre Europa. Er was 
in die tijd overal schaarste en consumptie onder de lokale bevolking ging 
vrijwel altijd door middel van rantsoeneringbonnen. Hierdoor konden de 
Chinezen vrijwel niets kopen. Gelukkig was voedsel en kleding inbegrepen 
bij hun loon.

Toen de oorlog beëindigd was, waren er nog zo’n tachtigduizend Chinese 
arbeiders in Frankrijk en België. Hun arbeidscontract was nog niet 
verlopen en de vraag naar arbeidskrachten voor de wederopbouw van de 
getroffen gebieden was hoog. Puin moest worden opgeruimd, onontplofte 
springtuigen en granaten moesten worden opgespeurd. Ook werden graven 
opengemaakt en het stoffelijk overschot herbegraven. Daarnaast moesten 
ook de prikkeldraden in het maankraterlandschap worden verwijderd. 

-22-



Uit dankbaarheid voor het werk wat de arbeiders en tolken deden, kregen 
zij allen een eremedaille van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Van de 
Chinese arbeiders overleden er negentienhonderd, waarvan een deel door 
de Spaanse griep. De grootste begraafplaats van gevallen Chinezen ligt 
in Noyelles-sur-Mer en telt 842 graven. De terugtocht naar het vaderland 
verliep per schip naar Canada, waar de trein werd genomen naar Vancouver 
en waar vervolgens de reis weer per schip werd voortgezet. Zo’n drieduizend 
Chinese arbeiders bleven na het beëindigen van hun contract in Frankrijk 
om een bestaan op te bouwen. Een deel van de Chinese tolken ging naar 
Amerika om te studeren. Voor de wederopbouw van Ieper gaf de Republiek 
China een donatie van vijftigduizend Belgische frank. Hiermee werd een 
school en een bibliotheek gebouwd.

Een deel van Shandong was een Duitse concessie en kwam in Japanse 
handen in de Grote Oorlog en bij het Verdrag van Versailles werd China 
genegeerd en bleef het gebied onder Japanse invloed tot 1922. Al in 1915 was 
Japans imperialisme merkbaar. Ze bezetten de Duitse concessies en eisten 
vervolgens dat China de Duitse rechten zou overhandigen aan hen. Dit was 
één van de 21 eisen van het oneerlijke verdrag tussen de twee landen. China 
zou daarnaast ook de invloed Japan in Mantsjoerije en Centraal-Mongolië 
moeten erkennen en Japanse adviseurs in de Chinese overheid accepteren. 
Dit voor China nadelige verdrag leidde tot felle anti-Japanse protesten 
in 1915 die op 4 mei 1919 weer zouden oplaaien. Hieruit ontstond de 
4-meibeweging die China naar meer progressieve ideeën leidde, zoals 
liberalisme, socialisme en feminisme. 

De Chinese betrokkenheid in de Grote Oorlog was achteraf gezien zeer 
belangrijk voor de overwinning van de geallieerden. De geallieerden hadden 
een groot tekort aan arbeiders achter het front en de arbeiders waren 
cruciaal voor het maken van munitie en wapens. De betrokkenheid liet ook 
zien dat China betrokken was in de wereld en zijn stem als jonge republiek 
wilde laten horen. Het is daarom wrang dat het land nauwelijks invloed had 
bij de besprekingen van het Verdrag van Versailles. De Japanse agressie was 
ook één van de dieptepunten in de periode die de Chinezen de ‘Eeuw van 
vernedering’ noemen. Tegenwoordig is het land weer een wereldmacht en 
het is te hopen dat er nooit meer een wereldoorlog komt.
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Tip 1: DOWNLOAD PLECO

Tip 2: Kijk op imdbg.net, goed online woordenboek

Tip 3: Herhaal je karakters doormiddel van ChineseforYou.

Tip 4:Leer de radicalen, aan de hand daarvan kan je alle karakters 
analyseren en zelf je eigen verhaal opmaken (voorbeeld bijschrijven).

Tip 5:Aarzel niet om extra oefeningen en oefenzinnen te vragen aan je 
docenten!

Tip 6:Youtube bevat een goudmijn aan luistemateriaal, vele Chinese 
TV-programma’s hebben complete afleveringen op Youtube staan, 
daarnaast kun je ook heel wat podcasts luisteren voor en door Chinezen!

Tip 7: Aansluitend op tip 6, ga Chinese liedjes luisteren!

Tip 8: Volg het Chinese nieuws, daardoor kom je makkelijker in aanraking 
met termen die in je studie zullen terugkomen. “What’s on Weibo”, 
“South China Morning Post”, “Chinese Studies at Leiden University”, en 
“Radii China”, “Sixth Tone” op Facebook zijn goede beginpunten.

Tip 9: Wil je Chinese websites lezen, maar is je Chinees niet op peil? 
Download de Chrome-extension “Chinese Dictionary” en met een hoover 
op Chinese karakters zie je onmiddellijk wat ze betekenen! De corpus 
van het woordenboek is gebaseerd op die van Pleco. Een Kantonese 
variant bestaat ook.

Tip 10: Wil je je geheel isoleren om goed te studeren? Je kan een 
studeerlokaal op voorhand boeken in de UB.

Tip 11: In de Cinemaroom Vos in de UB zijn er dagelijks uren waar de 
TV in het Chinees staat, trek er je voordeel mee. Hiernaast bevat de 
catalogus van de Asian Library vele Chinese films.

Tip 12: Zoek een talenpartner! Naast het leren van de taal, kunnen jullie 
vrienden worden. De facebookgroep SVS Leiden is een goede plek om 
je oproep te plaatsen

Studeertips
      -Florence Bellemont
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Tip 12: Zoek een talenpartner! Naast het leren van de taal, kunnen jullie 
vrienden worden. De facebookgroep SVS Leiden is een goede plek om je 
oproep te plaatsen, hiernaast biedt de app Italki ook een goede omgeving.

Tip 13: Je karakters herhalen op het laatste moment heeft geen nut op lange 
termijn, download de app Anki, zoek op het Internet naar decks gericht op 
het halen van de HSK en herhaal dagelijks. Deze app wordt ook ten zeerste 
aangeraden voor het leren van Klassiek Chinees.

(nog wat extra tips zoeken)
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Leiden: 

BudgetBike: efficiënte fietsenmaker, voor de karige portemonneetjes

Plexus: Daar kun je naast studeren wanneer de UB vol zit ook sporten! 

Steegje bij of voor de Jumbo: zit je in tijdnood en wil je niet dat je fiets 
weggehaald wordt? Zet hem dan in de steegjes dicht bij de Jumbo neer! 
Maak hem wel goed vast, en onthoud dat dit op eigen risico is.

Loempiazaakje op de markt: op woensdag en zaterdag kan je goede 
loempia krijgen!

Hotspot Central:  getest en aanvaard door menig docent en kitchen 
queen.

Chummy Coffee: Naast goede koffie, ook hele leuke warme chocolade 
en een mooi uitzicht op de Breestraat.

Lavendi: Selfieccino voor alle millennials onder ons.

Den Haag:

TC Haus

Dongbei Xiaochi

Club Vers

Wong Ke

Full Moon

Ming Dynasty
Kee Lun
Maciotto
Viet Street
(moet nog aangevuld owrden met commentaar)

Leidse en Haagse plekjes
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Wat is een frietje zonder in het Chinees? Friet 没有nees. (Dank aan Lucas  
Chong en Xiao Jun Zhang voor dit pareltje).

Jasmijn Mutsaers - “你是我的rots in de branding.”

Paul van Els tijdens zijn uitleg over een van de uitspraken van Laozi: “Een rots 
is hard….KEIhard…”

Anne Sytske Keijser: (uitleg 被 aan de hand van een “moord in het Arsenaal”) 
“We zijn nu niet meer in het Arsenaal; da’s nou weer jammer. Hm ... “moord 
in het Vrieshof”? Nou, dan kunnen we wel mensen van het balkon laten 
vallen!”

“Die orakelbotten komen nu echt m’n neus uit.” Gabe: “Nee, ze komen niet 
je neus uit; daar zijn ze te groot voor.”

(in een muf lokaal) Gabe: “Of je went eraan, of je gaat er langzaam aan 
dood.”

Gabe: “Vervolgens ging markies Huán dood: eind goed, al goed! Oh nee, 
niet echt...”

Pieta Vis: “China is echt een maf land.”

Meneer Wiedenhof leest werkstukaanzet van student voor: “‘En dan zegt 
ze dit: karakter, karakter, karakter.’ Maar er komen geen karakters uit haar 
mond.”

Wáng lǎoshī: “Aspiration is really important: kàn is ‘to watch, to look’; gàn is 
‘to do, to make’, or ‘to do the F-word’.”

Student: “I didn’t bring my student card with me.” Wáng lǎoshī: “But I know 
your face, that’s enough.”

Student net voor het geschiedenis tentamen: “Je moet doen in het leven 
waar je blij van wordt, maakt niet uit of het goed of slecht is. Als het goed 
is en je wordt er blij van is dat goed, als het slecht is en je wordt er blij van 
is dat ook goed. Als jij er maar blij van wordt. Ik ben gewoon bijna Laozi.”

Quotes
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Koen van der Lijn: Arjen met Lubach

Student: “Wat gebeurt er als de debattanten niet op komen dagen?” 
Meneer Landsberger: “Ja, even denken … We zouden wel kunnen 
Pokémonnen.”

Jeanne Brouzes: “Ze vallen in mijn trap!”

Ans: “Ze zijn bang voor de tijger; hij is de loser in het verhaal.”

Dewi Steinmetz: “SIMPLIFIED, AAAAHHHHHHHH!!!!”

Lennart Jacobs: “De vorige editie had niet dit Xí Jìnpíng-ding.”

Anne Sytske Keijser: “Nog één ding en dat is dan het einde van dit college. 
Niet dit college, maar van deze … aflevering van dit college.”

Gabe: “義設計師, dan denk je ‘Huh? Rechtvaardige ontwerper?’ Ha! Die zijn 
er niet op de wereld.”

Aholi So nadat hij van alles op een kleine white board had geschreven: “Oh, 
er is hier ook gewoon een groot bord.”

Lucas Chong terwijl hij een garnaal uit de hotpot pakt: “Uhgg! Hij is lelijk!”

Jasper over Mark Rutte: “Weet je hoe smooth die man is joh, die glijdt overal 
naar binnen!”

Mendel Brandt: “En voor je het weet is het vorige week.”

Koen van der Lijn: “Wat heb je liever; een lu-kat of een lu-kast?”

Yangzheng Yu een paar weken voor de tentamens :”Hoe Netflix tegenwoordig 
er uitziet, Florian Schneider + Kiri paramore”

Tijdens de MC les van Matthijs stond op het bord 每筆.
Jort Bezemer zegt: “Vielleicht.”
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Bij de laatste tien minuten MC wilden een groep mensen heel graag het 
lokaal binnen. Joren na drie keer inkijken:” NEE!”

Taiwanese docent zegt dat Taiwan heel lelijk is.

Koen zei: “Peer is oncontroleerbaar sappig.”

Wieger zei: “Lekkere witte tomaten” hij bedoelde witte bonen in tomatensaus.

Lennart gooit Aholi’s burger weg en zoekt het weer terug. Aholi: “Nu eet ik 
pas eht trash.”

Ans: “Het woordje 當, daar moet je echt dankbaar voor zijn.”
Enrico: “當-baar.”

Bij de infomarkt over het Honours Programme werd gevraagd aan Norbert 
welke studie hij deed. Hij antwoordde met :”Chinologie.”

Maarten Cremers na de laatste les van Chinese geschiedenis tot 1912:”5000 
jaar zijn voorbij!”

Wieger (als Sinterklaas): “Nooit gedacht dat ik zo veel kon zweten op mijn 
bovenlip...”
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© Niets uit deze uitgave mag 
worden gekopieerd of op 
andere wijze gedupliceerd 
zonder toestemming van de 
redactie.

Hier nog wat gave foto’s van 
ons (cobo, sinterklaas etc, en 
natuurlijk een montage met 
een kerstboom).


